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Önsöz 


Toplumsal mücadeleler ile kent arasındaki ilişkileri irdelemeyi amaçlayan bu çalışma, araştırmaya konu olan mahalledeki gündelik gözlemlerin bir sonucu olarak 1995 yılında başlamış ancak tamamlanamamıştı. Yıllar sonra bu çalışmayı doktora tezi olarak yeni baştan ele almaya karar verdiğimde, konuyla ilgili az da olsa yayın yapılmış; konunun çerçevesi ve özgünlügüne ilişkin görüşlerim de netleşmişti. 

İstanbul'da 1 Mayıs Mahallesi gibi politik kimliği olan pek çok yerleşim olduğu halde bunların akademik çalışmalara yeterince konu edilmemiş olmasında sorunlu konulardan uzak durma kaygısının rol oynadığını tahmin etmek mümkündür. 
Oysa diğer toplumsal olgular gibi, politik nitelikli toplumsal hareketler de bilimsel bir şekilde irdelenmelidir. 

Çalışmanın kısıtlayıcı koşullarda tamamlandığını en iyi bilenler, birlikte çalışmaktan onur duyduğum Tez İzleme Komitesi'ndeki hocalarımdır. Bu açıdan en başta yıllardır bana çok büyük destek veren bölüm başkanımız ve danışman hocam Prof. Dr. Esin Küntay'ı anmak isterim. Bütün güçlüklere karşın, sabırla ve istekle bu çalışmanın tamamlanması için ciddi bir desteğini gördüm. Desteği ve güveninden dolayı kendisine teşekkür borçluyum. Aynı şekilde çalışmanın kuramsal çerçevesinin oluşturulmasında önerileriyle yol gösteren Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Durakbaşa Tarhan'a ve yoğun çalışmaları arasında zaman ayırıp Tez izleme Komitesi üyesi olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Oya Okan'a teşekkür ederim. 

Bu çalışmanın yürütülmesinde doğrudan ya da dolaylı katkısı olan çok sayıda kişi olduğunu vurgulamak isterim. Görüşme isteğimize olumlu yanıt vererek, zamanını ve belleklerindeki bilgileri bizimle paylaşan, burada isimlerini tek tek sıralayamadığım 1 Mayıs Mahallesi'nin ilk yerleşenlerine teşekkür ederim. Onların dostça tutumu, çalışmanın tamamlanmasında etkili olmuştur. Son olarak, her zaman olduğu gibi bu çalışmada da beni destekleyen eşim ve kızıma teşekkür etmek isterim. 


GİRİŞ 
ARAŞTIRMANIN ÇERÇEVESİ, 
AMACI VE YÖNTEMİ 


Günümüz Türkiyesinde, özellikle büyük kentlerde yaşayanların, yaşamlarını sürdürdükleri yerleşim birimlerine ilişkin açıklamaları arasında belki de en ilgi çekici olanı, sözü edilen kentleri fazla sevmediklerini ifade etmeleridir. İster yaşamını uzun süredir aynı kentte sürdürüyor olsun, ister sonradan gelmiş olsunlar, büyük kentlerde yaşayanların çoğunluğu, yaşadıkları yerleşme birimlerinden çeşitli yönlerinden şikâyetçi olmakta; bu kentlerde artık yaşanılamayacağını sık sık dile getirmektedirler. Ancak bunlar, hangi toplumsal gruba dahil olurlarsa olsunlar, bu durumdan genellikle ötekini sorumlu tutmaktadırlar. Büyük kentlerde yaşamaya ilişkin şikâyet edici ifadeler, artık gündelik sohbetlerde, kenti konu edinen politik ve kültürel hemen tüm etkinliklerde yaygın şekilde dile getirilmektedir. 

Medyada sunulan haberlerin ve programların büyük bir bölümü de bu durumu yansıtan konularla ilgilidir. Kentin kirliligi, kalabalık oluşu ve sağlıksız koşulları, ulaşım ve trafiğe ilişkin problemleri, güvensizliği, gecekondusu, yolsuzlukları, cinayetleri, çatışmaları, sefaleti vb. canlı örneklerle izleyicinin gözleri önüne tekrar tekrar getirilmektedir. Bu durum kentte yaşayan nüfusun, yaşadığı kente bakışında zaten varolan 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olumsuz yargıları her gün yeniden üretmekte ve pekiştirmektedir. Kentli bireyler adeta olumsuz uyarıcılar sağanağı altında bulunmaktadırlar. 

Öte yandan kent nüfusunun yaşadığı kente bakış biçimindeki çeşitlilik, mevcut kentin, içinde yaşamını sürdüren farklı kesimlerden hiçbirinin değerlerine uygun bir çevre olmadığını ve beklentilerini tam olarak karşılayamadığını gösterir. Yaygın kanının aksine, kente sonradan gelenler de yaşadıkları kentten hoşnut değildirler. Onlar da kenti benimsememekte; özellikle büyük kentleri yaşanabilecek sağlıklı bir yerleşim yeri olarak görmemektedirler. Bu kesimlerde, kentte tutunma çabasının başarısız olduğu durumlarda, genellikle toplumsal gerilimlerin aktörü olma ya da geldikleri mekânlara geri dönme eğilimleri gelişmektedir. 

Kentin varsıllarının, kentlerini algılama biçimlerinde de genellikle olumsuz öğelerin baskın olduğu bilinmektedir. 
Onlar da her fırsatta özellikle göç olgusu ve sonuçlarına vurgu yapmakta; kentin bu “musibet”ten kurtarılması için resmi kurumlara çağrıda bulunmaktadırlar. Bu kesimler, bir yandan kentin pek çok yönüyle sıkıcı ortamından uzaklaşıp, kent dışında, her türlü gereksinime cevap verecek şekilde tasarlanmış kendi korunaklı “yeni kentler”ini kurarlarken, diğer yandan sanayi ve ticaretin kalbi olan ve bu yüzden terk edilemeyen kenti “öteki”lerin istilasından korumak amacıyla kent yöneticilerine “yol göstermektedirler” Bu bağlamda belirli aralıklarla sık sık dile getirilen çarpıcı önerilerden biri olan, İstanbul'a gelenlere vize uygulama görüşü, yerel yöneticilerin zihinlerinde bir “çözüm” seçeneği olarak güncelliğini korumaktadır. 

Öte yandan kamu yöneticileri, korumak, planlamak, geliştirmek ve yaşanılır kılmakla yükümlü oldukları kentleri, uygun fırsatlar oluştuğunda kendi çıkarları için tahrip etmekten geri kalmamaktadırlar. Son yıllarda birçok kent yöneticisinin “zimmet, suiistimal, ihaleye fesat karıştırmak” gibi iddialarla yargılandıklarını ve bir kısmının bu nedenle geçici olarak görevlerinden alındıklarını anımsamak yeterlidir. Kaldı ki “yasal 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prosedüre uygun” olarak gerçekleştirilen pek çok düzenleme- nin de rant elde etme amacıyla ilgili olduğu açıktır. 

Görüldüğü gibi kenti yönetenler de dahil olmak üzere hemen her toplumsal grup bir yandan yaşadığı kentin türlü yönlerini beğenmeyip, ondan şikâyet ederken, diğer yandan bu kentte kendisine veya dahil olduğu grup ve kurumlara çıkar sağlamak için uygun gördüğü fırsatları kullanmaktadır. Bu yönüyle kent mekânı, farklı çıkar gruplarının açlıklarını gidermek üzere iştahla bekledikleri bir yemek gibidir. Bu yüzden kent mekânı toplumsal gerilimlere ve mücadelelere sürekli açıktır. 

Bu durumda şu soru gündeme gelmektedir: Kent, kimin kentidir? 

Kentler sanki sahipsiz mekânlar gibidir. Gerçekte kentleri olduğu gibi benimseyen, sahiplenen ve koruyan bir toplumsal gruptan söz etmek çok güçtür. Her toplumsal grup kentte kendine bir yer bulma, bu yeri koruma ve olabildiğince geliştirebilme kaygısı içindedir. Dolayısıyla kent, tüm toplumsal kesimler tarafından kendi çıkarlarına uygun olarak algılanmaktadır. Böylece homojen olmayan kent, farklı toplumsal grupların kesintisiz bir mücadele içinde bulunmalarına yol açmaktadır; yalnızca sürekli bir rekabetin değil, farklılıkların, açık ya da örtük olarak süren mücadelenin arenası gibidir. Kentsel pratik bize, toplumsal ve sınıfsal çelişkilerin görece keskin olduğu toplumlarda, kentleri karakterize eden özelliklerden birisinin bu tür mücadeleler olduğunu göstermektedir. 

Mekânın yeniden üretilmesi sürecinde, büyük kentler toplumsal çatışma veya farklılaşmaların bir aynası gibi durmaktadır. Aynı kentte yaşayan ama ekonomik, kültürel, etnik vb. 
yönden farklı toplumsal gruplar, bazen yanyana ama “yabancı” pencerelerden birbirlerine bakmakta; fiziki olarak da çeşitli semt ve mahalle örneklerinde gördüğümüz gibi, birbirine benzemeyen yerleşim alanları, aynı mekânda buluşmaktadır. Bu durum gecekondu ve gökdelenlerin yanyana durması şeklinde olduğu gibi, görece uzak alanlarda örgütlenmiş olmalarında da 


1 Bu konuda birçok örnek için Oktay Ekinci'nin İnsan Hakları ve Çevre ve İstanbul'u Sarsan On Yıl adlı kitaplarına bakılabilir. 
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görülebilmektedir. Büyük kentler bu açıdan adeta farklı kentlerin koalisyonu gibi durmaktadırlar. Örneğin, İstanbul sözgelimi Bahçeşehir, Altınşehir, Sultanbeyli, Suadiye ve Fikirtepe, Moda, Kadıköy vb. semtlerinin koalisyonu gibidir. 

Tüm bu farklılaşma ya da karşıtlıklar, yaşanan ekonomik/politik sistemin farklılıkları ya da karşıtlıkları normal sayan söylemiyle birlikte düşünüldüğünde, doğal karşılanabilir. 
Zira toplumsal sistem sınıfsız olma iddiasında değildir. Tam tersine, sözkonusu olan, eşitsizlikler üzerine kurulu kapitalist sistemdir. Dolayısıyla eşit olmayanlar arasında gerilim ve mücadeleye açıktır. Ne var ki “gelişmekte olan” ya da “çevre” ülkelerde olduğu gibi Türkiye kentlerinde de bu mücadeleler çok daha keskindir. 

Ülkemizde hukuk kavramı temelinde örgütlenmesi gereken kurumsal yapı, genellikle toplumsal gelişme pratiğinin gerisinde kalmış olduğundan gerçekte her toplumsal grup gücü ve mücadelesi oranında kentte “yerleşik” olabilmiştir. Diğer bir ifadeyle kent, örtük ya da açık, yasal ya da illegal, barışçı ya da şiddete dayalı bir mücadelenin alanı olagelmiştir. Bu mücadelenin yaşanılan kente olumlu/olumsuz, doğrudan/dolaylı bir dizi etkisinin olması kaçınılmazdır. Kentsel toplumsal mücadeleler, diğer bazı faktörler gibi kentleşme sürecinden etkilendikleri gibi, bu süreci etkilemektedir. 

Toplumsal gelişmeler mekândaki yansımaları göstermektedir ki büyük kentler ve özel olarak İstanbul, toplumsal mücadelelerin alanı olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'nin bu en büyük kenti, hem kentsel hizmetlerin ve gündelik hayatın örgütlenmesinde hem de mekânsal örgütlenmelerde kentsel toplumsal mücadelelerin derin bir biçimde etkilediği bir kentleşme sürecini yaşamıştır ve yaşamaktadır. 

Bu araştırmanın genel amacı, kentleşme sürecinin toplumsal mücadeleler değişkeninden ne şekilde etkilendiğini, bir alan araştırmasının bulgularından yola çıkarak açıklamaktır. Bugün artık ister kent merkezinde kalmış olsun isterse hâlâ kent çeperlerinde tutunuyor olsun “öteki kentler”in veya bilinen adıyla gecekondu mahallelerinin, kentleşme sürecini nasıl etkilediğinin yanısıra, nasıl doğrudan kentsel toplumsal mücadelelerin ürünü olarak geliştiklerini analiz etmeyi amaçlamaktayız. 

Araştırmanın geniş amacına bağlı olarak bu çalışmada birbiriyle ilişkili iki ayrı konu irdelenmektedir. Bunlardan birincisi, 1970'li yıllarda gerek kırsal alandan kente göç yoluyla gelen gerekse daha önceden kentte yerleşik bulunan yoksul kitlelerin kentte süregelen toplumsal mücadele içerisinde yer alış biçimlerini özel bir alandaki pratikten; konut ve yerleşme sorunundan yola çıkarak irdelemektir. Bu yer alış sürecinin hangi biçimde işlediğini, burada etkili olan dinamikleri, kurulan ilişkilerin niteliğini ortaya çıkarmak bu çalışmanın birinci alt amacıdır. 
İkincisi ise ne pahasına olursa olsun kentte tutunma mücadelesi veren bu yeni kent yoksullarının, kentte “kamusal çıkarları” korumakla görevli güçlerin en yoğun ve acımasız şiddetine maruz kaldıktan sonra yine aynı güçlerle aynı “resmi mekânda” buluşmalarını, yasallaşma yolunu açan kurumların oluşum süreçlerini irdelemektir. Diğer bir deyişle, şiddeti uygulayan ve ona maruz kalanların yeni bir toplumsal ilişkiler düzleminde buluşmalarına yol açan koşulları anlamayı hedeflemekteyiz. 

Bu araştırmada konu edilen mahalle, 1980'den önce politik nitelikli kentsel toplumsal hareketlerin ürünü olarak “fiili durum” halinde ortaya çıkmış özgün bir mahalledir. Uğruna dokuz kişinin yaşamını yitirdiği, üç kez büyük yıkım yaşamış, yüzlerce insanın yaralandığı, onlarca insanın gözaltına alındığı, tutuklandığı, çatışmalara konu olmuş ama sonuçta İstanbul kent sisteminde “resmen” yerini almış bir mahalledir. Bu kadar büyük bedel ödeyerek ısrarla ve inatla varolabilen çok az mahalle vardır. Bu bakımdan (geçmiş adıyla) 1 Mayıs Mahallesi gerçekten de toplumsal mücadelelerin sonucunda kurulmuş ve bu yönüyle klasik patronaj ilişkilerinin dışında tanımlanabilecek özgün bir örnektir. 

Bir yönüyle çalışma, bir semt monografisidir. Sosyoloji yazınında monografi “özel bir birimi gözlemek ve bir örneği incelemek” amacını taşıyan bir teknik olarak tanımlanır? Monog- 


2 Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri II, 104. 
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rafi tekniğini ilk kullanan Le Play'dan bu yana farklı disiplinlerden pek çok araştırmacı tarafından bir konuyu derinlemesi- ne ele alırken kullanıldığını görüyoruz. Bu çalışmada da benzer bir yaklaşım sergilenmektedir. Ancak araştırmamızda mahallenin bütün tarihi yerine 1970-80 yılları arasındaki dönem irdelenmektedir. Bu tarihlerden önce ve sonraki süreçlere çeşitli bağlamlarda gönderme yapılmış olsa da esas olarak kuruluş sürecindeki toplumsal etkinlik ve mücadeleler irdelenmektedir. Yasaya uyma kaygısı olmadan başlayan, giderek meşrü bir zemine taşınan ve sonunda kentsel sisteme yasal olarak dahil edilmeyle tamamlanan bu süreçte kurulan ilişkiler ve mücadelelerin dinamikleri, yasal kurumların rol ve işlevleri irdelenmektedir. Gelecekte İstanbul'da veya diğer kentlerde özellikle politik nitelikli kentsel toplumsal hareketlerin sonucu olarak kurulmuş olan başka mahalleler üzerine yapılacak araştırmalarla birleştirildiğinde, kent-toplumsal mücadele ilişkisini daha etraflı olarak kavramaya olanak sağlayacağı; en azından İstanbul'da kentleşme sürecinde toplumsal mücadelelerin etkisinin kavranılmasına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın alanı olarak (bugünkü adıyla) Mustafa Kemal Mahallesi'nin seçilmiş olmasının bir nedeni de mahallenin kuruluş tarihinin çok eski olmaması (1976/77), buna bağlı olarak kurucuların büyük bölümünün yaşıyor olmaları, bunların bazılarına ulaşma ve yüzyüze görüşme yapabilme olanağının varlığıdır. Nitekim hem kuruluş sürecinde hem de daha 1960'lı yıllarda mahallede bulunmuş olan çok sayıda kişiye ulaşılmış ve yüzyüze görüşmeler yapma isteğine olumlu yanıtlar alınmıştır. Ayrıca mahallenin yasallaşma sürecinin en önemli aktörleri durumunda olan, gerek atama yoluyla gerek seçim yoluyla görev almış muhtarların ve mahallede örgütlü bulunan çeşitli dernek yöneticilerinin araştırma sürecinde bize yardımcı olacakları yolunda aldığımız izlenimler de burayı araştırma alanı olarak belirlememizde destekleyici rol oynamıştır. 

Bu çalışmada yüzyüze görüşmelerin bir bölümü daha önce yapılmış olmakla birlikte büyük çoğunluğu 2003 Mayıs-Ekim arası dönemde gerçekleştirilmiştir. Araştırma devam ederken 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1-3 Eylül 2003 tarihleri arasında mahalle dernekleri tarafından “Mustafa Kemal Mahallesi 1. Kuruluş Festivali”nin düzenlenmesi ve festivale konuşmacı olarak davet edilmemiz nedeniyle çalışmalar hakkında doğrudan mahalle halkına bilgi verme olanağı doğmuştur. Binlerce kişinin katıldığı festivalin ikinci günü, mahallenin tarihine ilişkin yapılan çalışmanın amacı belirtilmiş, belge ve bilgi düzeyinde destek istenmiştir. 
Festivali düzenleyen kuruluşların başında gelen Mustafa Kemal Mahallesi Güzelleştirme Derneği yöneticileri, sağladıkları bu olanakla bizi desteklemişlerdir. 

Araştırma sürecinde en ciddi sorunu yazılı belge elde etmede yaşadığımızı vurgulamalıyız. Bu durum, görüşmecilerin de belirttiği gibi, öncelikle mahallenin geçmişinde muhalif bir politik kimliğe sahip olmasının sonucudur. Mahalleliler, sanki 
12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasındaki yaygın tutuklama 
ve gözaltına alma sürecinde kendilerini sıkıntıya sokacak ne varsa yok etmişler. Örneğin 1979 yılında kurulup 1985 yılında etkinlikleri son bulmuş 1 Mayıs Halk Tüketim Kooperatifi'nin 
600 üyesinin bulunduğu ve her üyenin, üye kimlik kartına sahip olduğu söylenmesine karşın bu kartların bir örneğine bile ulaşmak mümkün olamamıştır. Yazılı belge bir yana, fotoğraf vb. görsel malzeme elde etmede de başarılı olamadığımızı belirtmeliyiz. Belge sıkıntısı, ilgili yasal kurumların arşivlerinden karşılanmaya çalışılmıştır. Örneğin kooperatife ilişkin belgeye İstanbul Ticaret Odası arşivinde, kooperatifin kuruluş sözleşmesinin yer aldığı “Ticaret Gazetesi” bulunarak ulaşılabilmiştir. 1 Mayıs Halk Tüketim Kooperatifi'nin kuruluşunu belgeleyen bu sözleşme çalışmamızın ekinde verilmiştir. 

Belge elde etmede karşılaştığımız güçlüklerin mahallenin ilk yasal kurumu olan Jandarma Karakolu ve 1980 yılında açılan 
1 Mayıs Sağlık İstasyonu ile ilgili araştırmalarımızda yoğunlaştığını belirtmemiz gerekir. Bu kurumların yasal belgelerine ulaşmak için pek çok bağlantıyı deneyerek araştırma yaptığımız halde, özellikle sağlık müdürlüğünde bir arşivin olmaması nedeniyle resmi belgeye ulaşmak mümkün olamamıştır. Görüşmeler sırasında sağlık ocağı yetkilileri, 10 yıllık süre sonunda arşivlerini SEKAya gönderdiklerini, bu nedenle 25 yıl öncesi belgelere ulaşılamayacağını belirtmişlerdir. Dolayısıyla bu noktada, araştırılan dönemde ilgili kurumlarda çalışanların verdiği sözlü bilgiler önem kazanmaktadır. Sözü edilen kurumların tarihi hakkında bazı bilgilere bu yolla ulaştığımızı belirtmeliyiz. 

Bu konuda okulların diğer kurumlardan biraz daha farklı olduğunu belirtmemiz gerekir. Kuruluş tarihleri ve kuruluş dönemlerine ilişkin öğrenci sayıları, adları, eğitim ve çalışanlarla ilgili gündelik sorunlar gibi bilgileri, belgelere dayanarak elde etmek mümkün olmuştur. 

Gerek yüzyüze görüşmelerde elde ettiğimiz bilgilerin değerlendirilmesinde gerekse kuruluş yıllarında, sürecin toplumsal kesimler tarafından nasıl algılandığına ilişkin bilgi edinme amacıyla başvurduğumuz önemli kaynaklardan biri de yazılı basın olmuştur. Sözü edilen dönemin basınında mahalleye ilişkin fotoğraf, haber ve yorumlar taranmış ve derlenmiştir. Bu taramayı yaparken mahallenin özellikle bazı dönemlerde basında çok fazla konu edildiğini gözlemledik. 1977 yılı Eylül ayı ve 
1978 yılı Mart ayında, 1 Mayıs Mahallesi pek çok defa gazetelerin manşetindedir. Bu nedenle o dönemin tüm günlük gazetelerini (Hürriyet, Milliyet, Cumhuriyet, Tercüman, Türkiye, Hergün, Son Havadis, Akşam, Günaydın, Son Saat, Politika ve Ayrıntılı Haber) taradık. Bu gazetelerin 1 Mayıs Mahallesi'ndeki gelişmelerle ilgili bazı kupürleri çalışmanın ekinde verilmiştir. 

Ayrıca 1 Mayıs Mahallesi'nin kuruluş sürecinde etkili olan sosyalist grupların dergilerini (Halkın Yolu, Halkın Kurtuluşu, Mücadele, Halkın Sesi, Güney, Halkın Birliği, Partizan) taramak için Aydınlık gazetesinin arşivinden yararlandık. Sosyalist dergi ve gazetelerde yayımlanan onlarca haber ve yorum, genel olarak gecekondu hareketinin ve özel olarak 1 Mayıs Mahallesi gecekondu hareketinin bu çevrelerde nasıl anlamlandırıldığını görmemize olanak sağlamıştır. 

Belge edinme konusunda yaşadığımız sıkıntıya karşılık, doğrudan mahalle halkından bilgi elde etme konusunda hemen hiçbir sıkıntı yaşamadık Bunu özellikle vurgulamamız 


16 


gerekir. Çünkü, mahallenin geçmişinde şu ya da bu şekilde yer almış olan kişiler bilgilerini bizimle paylaşma konusunda son derece dostça davrandılar. Kuşkusuz bunda görüşmecilere tanışıklıklar üzerinden ulaşılmasının etkili olduğunu da belirtmemiz gerekir. Neredeyse her görüştüğümüz kişi, aynı süreçte yer almış olan ve bizim de görüşmeyi tasarladığımız yeni kişilere götürdü. Böylece bir görüşmeler zinciri oluştu. Bir günde üç-dört görüşmeciyle konuşma olanağı olduğu gibi, bazı görüşmeler çevredekilerin de katılmasıyla giderek grup sohbeti- ne dönüştü. 

Yüzyüze görüşme yapacağımız kişilerin belirlenmesinde şu yöntem uygulandı: Öncelikle mahallede ilk yerleşen kuşaktan, 1950'li yıllarda buraya gelip yerleşen kişiler bulundu. İkinci olarak, örgütlü ve politik bir hareket olarak mahalleye geliş sürecinin içinde bulunmuş kişilere ulaşılmalıydı. Bu kişilerin de bir bölümüne ulaşıldı. Üçüncü olarak, “yasadışı” dönemin “yasal” kurumları olan karakol, kooperatif, okullar ve sağlık merkezinde, özellikle kuruluş sıralarında görev yapmış kişilere ulaşmalıydık. Bu kişilerin de bir bölümüne ulaşıldı. Son olarak mahallenin yasal bir kimlik kazandığı 1980 yılında görev yapan ilk muhtara ulaşılması gerekiyordu. Atama yoluyla gelen ilk muhtar dahil olmak üzere, onu izleyen, seçim yoluyla görev almış diğer tüm muhtarlara da ulaşıldı. Bunun dışında mahallenin inşâsının kritik aşamaları sayılabilecek olan 2 
Eylül 1977 yıkımı, Halk Komitesi'nin seçimi, Yaşlılar Komitesi'nin seçimi, mahallenin adının belirlenmesi gibi etkinliklerde bizzat bulunmuş kişilere ulaşmayı hedeflemiştik. Bu kişilerin de bir bölümüne ulaşıldı. 

Ulaşılan tüm kişilerle yüzyüze görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerin bazıları ses kayıt cihazına alındı, bazılarında ise not alındı. Elde edilen bilgilerin birbiriyle karşılaştırılması yapıldı ve gerektiğinde ilgili kişilere yeniden dönüldü. Sonunda kapsamlı bir sözlü tarih çalışmasının gerçekleştirilmiş olduğunu düşünmekteyiz. Özellikle mahallenin kuruluş sürecini doğru bir biçimde verebilmek açısından yaşanan tarihi, o tarihi yaşayanların belleklerinden hareketle derlemek çok önemliydi. Bir bölümü adeta mahallenin “sorumluluğunu” taşımış pek çok kişiyle, yüzyüze görüşmeler yapılarak, değişimin öznesi olan kişilerin bilgi ve görüşleri, olabilecek en ayrıntılı şekilde alınmaya çalışıldı. Mahallenin kuruluş sürecinde aktif olarak yer almış olan Sabri Koçyiğit'le yapılan görüşmenin metni, başlıbaşına bir başvuru kaynağı niteliği taşıdığı düşünülerek çalışmanın ekinde verilmiştir. 

Sonuç olarak, bu araştırma, kent ve toplumsal mücadeleler ilişkisi üzerine bundan sonra da yapılacak araştırmalara bir ölçüde katkıda bulunursa amacına ulaşmış olacaktır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
TEMEL KAVRAMLAR VE 
ARAŞTIRMANIN KURAMSAL ÇERÇEVESİ 


Bu çalışma, temel olarak kentsel toplumsal mücadelelerin kentleşme süreci üzerindeki etkilerini irdelemeyi amaçladığı için, öncelikle “toplumsal mücadele” kavramına yüklenen anlama bakmak gerekli görünüyor. Toplumsal mücadeleler, sosyal bilimlerle ilgili literatürde çok sık kullanılan bir terim. Bu durum, bir bakıma kaçınılmaz. Çünkü konusu doğrudan ya da dolaylı olarak insan ve toplum olan disiplinler, toplumsal mücadeleyi kavram ya da olgu olarak irdelemek durumundadırlar. Aynı şekilde sınıf mücadelesi de sosyal bilimler terminolojisinde çok sık kullanılmaktadır. Özellikle gelişmenin temelinde ekonomik süreçlerin yattığını savunan kuramlarda sınıf mücadelesi vurgusu daha belirgindir. Bu iki kavram ya da olgu (sınif mücadeleleri ya da toplumsal mücadeleler) aslında hem büyük ölçüde birbiriyle ilişkili veya benzer hem de bazı özellikleri nedeniyle farklıdırlar. Toplumsal mücadele ile sınıf mücadelesi arasında mutlak paralellik kuramayacağımız gibi, mutlak bir kopuştan da söz edemeyiz. 

Sinif hareketleri, öncelikle ekonomik süreçlerle tanımlanan belli bir toplumsal sınıfın; sınıfsal çıkarlarına dayalı olarak geliştirdikleri hareketlerdir. Daha çok mülkiyet ilişkileri temelinde şekillenmiş eşitsizlikleri veya gelir bölüşümündeki uçurumları gidermeyi amaç edinen bir zeminde gelişirler. Bu özellikleri nedeniyle kapsadıkları toplumsal kesimler açısından görece homojen bir görüntü sergilerler. Buna karşılık toplumsal hareketler, farklı sınıflara mensup kesimlerin ortak çıkarlarına dayalı olarak gelişen hareketler olarak düşünülebilir. Bunlar bölüşüm ve gelir adaletsizliği gibi sınıfsal özelliği ağır basan özellikler içerebileceği gibi kamusal hizmetlerin eşit dağılımı, sosyal devlet politikalarının uygulanması gibi farklı talep alanlarında da ortaya çıkabilirler. Toplumsal hareketler, sınıf hareketlerini de içerebilir. Ama bütün toplumsal hareketleri sınıfsal hareketler olarak tanımlayamayız. 

Sosyal Bilimler Sözlüğü'nde sosyal hareket, “belirli bir inanç, amaç ve örgütsel çatı altında toplanan bir toplumsal grubun, egemen toplumsal kurum veya ilişkileri değiştirmek, yok etmek, topluma yeni kurum yahut ilişki biçimleri kazandırmak gibi somut bir amacı gerçekleştirmek için giriştiği örgütlü hareket”" olarak tanımlanmakla birlikte, aslında toplumsal hareketlerle örgütlü hareketler arasında her zaman bire bir paralellikler kurmak mümkün olmayabilir. Kimi zaman toplumsal hareketlerin örgütsüz, kendiliğinden gelişen veya önceden tasarlananlara çok fazla uymayan özelliklerinin daha belirgin olduğu görülür. Başlangıç aşamasında olmasa da zaman içerisinde örgütlü bir nitelik kazanabilirler. Yine de toplumsal hareketleri kategorik olarak örgütsüz; bir anda ortaya çıkıp kaybolan hareketler olarak görmek doğru değildir. Bu hareketler, aniden ve örgütsüz başlayıp bittiği gibi, zamanla kendi içinde bir örgütlülüğe sahip olabilir, amaca ulaşmak için çeşitli mücadele araçlarını sistemli olarak kullanabilirler.? 

Toplumsal hareketlerin en önemli özelliklerinden birisi, devletin yönlendirmesi olmadan ortaya çıkmaları, siyasal iktidarların veya çeşitli resmi kurumların gündelik hayatta bazı toplumsal kesimlere karşı eşitsizlik yaratan uygulamalarına 


1 Ömer Demir — Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, 206. 


2 Sema Erder, toplumsal hareketlerin örgütlü siyasal hareketlerden farklı nitelikte 
olduğunu düşünmektedir. Bu konuda Bkz. “Kentsel Gelişme ve Kentsel Hareketler: Gecekondu Hareketi” Kent, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri, 293. 
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karşı gelişmeleridir. Sözü edilen eşitsiz uygulamaların günlük, kısa süreli ya da daha uzun süreli olmasına bağlı olarak toplumsal hareketler kısa süreceği gibi göreli olarak daha uzun zamana da yayılabilirler. Yani anlık bir hareket olmak, toplumsal hareketlerin tek ya da en önemli özelliği değildir. 

Aynı şekilde toplumsal hareketlerin muhatabı da genel olarak kamusal otorite (onun çeşitli alanlardaki alt kurumları vb.) olduğu için sözkonusu hareketler her zaman bir ölçüde politik karakter taşır ya da politik hareketlere dönüşme olasılığı her zaman vardır. Diğer bir deyişle toplumsal hareketler siyasal hareketlerin tümüyle dışında gelişen ve sürekli olarak siyasal alanın dışında kalacak hareketler değildir. 

21. yüzyılda, sadece gelişmekte olan veya “çevre” ülkelerde değil genel olarak dünyada nüfusun dağılımı belirgin şekilde kentler lehine değişmiş bulunmaktadır. Ülke düzeyinde, nüfusun ağırlıklı olarak kentlerde toplandığı her yerde kentsel hareketler, toplumsal hareketlerin en önemli parçasıdır. Kamusal düzen büyük ölçüde kentlerdeki toplumsal kesimlerin çıkarlarının belli bir dengede korunmasıyla mümkün olmaktadır. Bu hareketler, toplumsal grupların kentteki konumlarıyla doğrudan ilişkilidir. Kentsel grupların, kamusal hizmetlerden yararlanma düzeyleri ve kamusal alanda özgürlük taleplerine bağlı olarak geliştirdikleri mücadeleler -ki bunların en önemlilerinden birisi de konut talepli kitlesel hareketlerdirçoğu kez sadece kentsel alanda değil, genel olarak da kamu düzeni için ciddi bir tehdit olarak algılanmıştır. Çünkü kentsel toplumsal hareketlerin bir kısmı kısa süreli değil, çoğu kez uzun süreli olmuş, politik örgütlenmeler aracılığıyla gelişmiş ve ciddi bir toplumsal destek kazanmıştır. Bu noktada Castells'in, kentsel hareketlerle politik sınıf hareketlerinin bağımsız olmadığı, tersine politik sınıf mücadelesinin kentsel hareketin merkezi öğesi olduğu”yolundaki görüşleri araştırma alanımızdaki hareketi kavramamız açısından uygun bir çerçeve oluşturmaktadır. 


3 Manuel Castells, The Urban Question, A Marksist Approach, 325. 
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Buradan hareketle, kentsel toplumsal hareketlerin formel yönetim yapılarının dışında ve ona karşı geliştiğini söylemeliyiz. İster kısa süreli talepler (bir mahalleye toplu ulaşım araçlarının getirilmesini, mahalleye bir yaya üstgeçidi yapılmasını ya da sokakların asfaltlanmasını talep etmek gibi) isterse (enformel ilişki ağları üzerinden kamu arazisi üzerinde bir mahalle kurup onun yasallaşması için mücadele etmek gibi) göreli olarak uzun süreli olsun, toplumsal hareketlerin tamamı doğrudan ya da dolaylı olarak formel yönetimi muhatap almaktadır. Özellikle bu tür hareketlerde örgütlü nitelik ağır basmaktadır. Sözkonusu örgütlülük, sadece ilgili talep bağlamında degil, daha geniş bir alanda, bir bakıma yerelüstü örgütlülük niteliği gösterir. 

Araştırmanın kuramsal çerçevesi oluşturulurken, özellikle, kenti kapitalist sistemin ürettiği çelişkilerin önemli bir alanı olarak gören ve dolayısıyla sınıf mücadelesinin merkezi olarak algılayan geleneksel Marksist kuramdan ve bunun devamı niteliğindeki çağdaş Marksist yaklaşımlardan yararlanılmaktadır. 
Daha sonra döneceğimiz gibi özellikle Harvey, Lefebvre ve Castells'in yaklaşımlarında kent, kapitalist sistem ve toplumsal mücadelelerle ilişkisi bağlamında irdelenmekte, geleneksel Marksist şemanın bir bakıma çağdaş yorumu yapılmaktadır. 
Bu çerçevede sosyal adalet ve toplumsal mücadeleler arasında kaçınılmaz bir ilişki olduğu, bu yüzden toplumsal adalete ilişkin yapılacak girişimlerin öncelikle yoksulların ve ezilmişlerin korunması ve hakları üzerine odaklanması gerektiği düşünülmektedir. 

Öte yandan, araştırmamızda örnek vaka olarak seçilen mahallenin kendine özgü bir dizi özellik taşıdığını; bu alanda geliştirilmiş çeşitli kuramların, vakadaki gelişim sürecini bütün boyutlarıyla açıklayabilecek yeterlilikte olmayabileceğini de vurgulamamız gerekiyor. Bu bakımdan araştırmamızda, özellikle sözlü tarih kapsamında elde edilen bilgi ve verilerin anlamlandırılmasında, esas olarak vakanın kendine ait özelliklerinin altı çizilecektir. Diğer bir deyişle araştırma, mutlak şekilde belli bir disipline veya bir kuramsal çerçeveye uygun olmak gi- 


22 


bi bir kaygı taşımamaktadır. Harvey'in ifadesiyle “akademik disiplinlerin formülasyonları yerine, gerçeğe doğrudan yaklaşmak” yöntemi tercih edilmektedir. Araştırma alanının, vakanın kendine özgü özelliklerinden hareketle yeni bir kavramsallaştırmaya açık olmasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz. Örneğin, kapitalist sistem içerisinde alternatif, sosyalist bir kent tasarımı geliştirmek ve bunu uygulamaya çalışmak gibi araştırma alanımızda da gördüğümüz özgün örneklerin, mutlaka verili bir başka kuramla açıklanması gerekmeyebilir. 

Yeri gelmişken bir başka noktanın altını çizmekte yarar var: Kentleşme sürecinin, sınıf mücadelesi ve kentsel toplumsal mücadeleler üzerinden irdelenmesi, mücadele eden toplumsal gruplardan birini destekleme ve diğerini dışlama gibi kaba bir ayırımla değil, daha çok sözü edilen sınıf veya toplumsal gruplar arasındaki geçiş, etkileme/etkilenme, uzlaşma veya buluşma süreçlerini anlamak ve bunu açıklamayı içerecek şekilde ele alınmaktadır. Açıktır ki kentsel mekânda sınıfların veya toplumsal grupların statik değil akışkan ve geçişken olduğu bir süreçte, sınıflararası uzlaşmazlık alanları da kalıcı değil, geçici olabilmektedir. Bu konuda Melih Pınarcıoğlu ve Oğuz Işık'ın Istanbul'da Sultanbeyli ile ilgili yaptıkları araştırmanın bulguları ve kullandıkları kavramsallaştırmadan yararlanılmaktadır.? 

Kuşkusuz toplumsal mücadeleler ya da sınıf mücadelesi çok büyük ölçüde kent mekânında cereyan etmektedir. Bu mücadeleler ve sonuçları kentsel alanda ortaya çıkmakta, kenti etkilemekte ve kentin gelişmesinden değişik düzeylerde etkilenmektedir. Bu nedenle kentleşme yazınında çeşitli değişkenler yönünden tanımlanan kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları, araştırmamızın somut bağlamında irdelenmektedir. 

Bugüne dek sözkonusu kavramların genel tanımları yapılmış olmakla birlikte, değişik araştırmalarda çok çeşitli yorumlara konu oldukları gözlenmektedir. Bu yüzden kent, kentleşme ve kentlileşme kavramları, hem kentbilim terminolojisinde tanım- 


4 David Harvey, Sosyal Adalet ve Şehir, 139. 
5 O. Işık- M. Melih Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk, 30-35. 
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lanan biçimiyle hem de tarihsel olarak kenti irdeleyen çalışmalarda ortaya konan kuramlarla ilişkili olarak irdelenmektedir. 
Bu bağlamda özellikle kentleşmenin, kent-kır ayırımı ve göçle ilişkisini, kentsel alanda mekânsal/toplumsal farklılığın oluşumunu, kentte süregelen toplumsal mücadelelerin bu gelişmelerden etkilenmesini ve sermaye birikimi sürecini mümkün kılan bir araç olarak mekânın değişim değerinden çok kullanım değerini konu edinen çeşitli kuramlardan yararlanılmaktadır. 

Kentleşme sürecinde toplumsal mücadele dinamikleri irdelenirken, daha çok ülkemizdeki kentleşmeye ilişkin pratikler üzerinde durulmaktadır. Bu pratiklerden birisi kentleşme yazınında dikkat çekici ölçüde tartışma konusu olan kent rantı kavramının tanımladığı alandır. Bilindiği gibi kentsel mekânda özellikle değişim değeri bakımından önemli sayılan alanlar, toplumun çeşitli kesimlerinden bireylerin veya grupların ilgi odağı olmaktadır. Bireysel çıkarlara dayalı bu ilgiler giderek örgütlenmeye yönelmekte, kentsel rant üzerine yürütülen mücadeleler, enformel ya da formel olsun, bir süre sonra bireysel güç ve girişimin çok ötesinde toplumsal kesimlerin, grupların mücadelesine dönüşmektedir. 

Bu yaklaşım çerçevesinde rant, mekânın kullanım değeri çerçevesinde gelişen kentsel hareketler ile mekânın değişim değeri üzerinde daha çok yerel iktidara dayanan toplumsal güçler arasındaki gerilimin konusu olan önemli bir kavramdır. 
Dolayısıyla kent rantının yaygın deyimle “paylaşımı”, kentsel mücadeleler bağlamında anlam kazanmaktadır. 

Kentsel rant için yürütülen mücadeleler, ki çatışmayla sonuçlanan örnekleri sık sık görsel ve yazılı medyaya konu olmaktadır, ülkemizde kentleşme süreci hakkındaki çok sayıda çalışmada ele alınmıştır. Hemen tüm çalışmaların gösterdiği gibi, kentsel rantın elde ediliş biçimi, sadece fiziki bakımdan kentleşmeyi değil, aynı zamanda farklı sınıflar ve toplumsal grupların kentsel alanda duruş ve mücadelelerini de belirlemektedir. Ayrıca kent hukuku, gündelik yaşam ve doğal kültürel çevrenin korunması da rant üzerindeki mücadelelerden etkilenmektedir. Bu nedenle kentsel rant üzerindeki tartışmalar, sosyal bilimlerin temel kavramlarından biri ve belki de kentleşme analizlerinin anahtarı denebilecek sınıf veya toplumsal grup kavramı kullanılarak irdelenmelidir. 

Sınıf ve toplumsal gruplar daha çok mülkiyet ilişkileri, gelir dağılımındaki dengesizlikler vb. ekonomik faktörlerle açıklandığında karşılaşacağımız en önemli olgulardan biri yoksulluk olur. Göreli ya da mutlak nasıl tanımlanırsa tanımlansın, yoksulluk hemen her toplumun ama özellikle gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunudur. Gelir dağılımında eşitsizlikler varsa, bu durum toplumda ciddi bir yoksulluk nedeni olabilir. 
Toplumun “yoksulluk” sorunu bir başka ifadeyle toplumun sınıf sorunudur. Çünkü yoksulluk, sınıfları da tanımlayan ekonomik kriterlere göre belirlenir. Bu bakımdan yoksulluk sınırı, toplumdaki sınıf çelişkilerinin düzeyini de gösterir. 

Açlık sınırında olan ve yaşamak için asgari gelir düzeyine sahip olamayan toplumsal kesimler varsa bu, toplumda ciddi sınıfsal çatışmanın da olduğuvolacağı anlamına gelir. Çünkü yoksulluk sorununun çözümünü, sorunu yaratanlardan beklemek, gerçekçi degildir.” Sistemin bu sorunu çözmeye dönük girişimleri hem ancak geçici sonuçlar doğurmakta hem de yeni sorunlar yaratmaktadır. Asıl çözüm, yoksullaştırılan kitlelerin örgütlenme ve mücadeleleriyle olanaklıdır. Bu mücadele araçları meşrü ve yasal zeminlerden, çelişkilerin derinliğine de bağlı olarak yasadışılığa ve meşrü zeminin dışına kayma eğilimine dek çeşitlilik göstermektedir. Bu, bir bakıma kaçınılmazdır. Özetle yoksulluk, toplumsal mücadeleleri tetikleyen faktörlerden birisidir. 

Kentleşme sürecinin en önemli dinamiklerinden biri toplumsal mücadeleler olduğuna göre, irdelememiz gereken baş- 


6 Bu konuda sermaye ile yoksulluk arasındaki ilişkiyi özellikle küreselleşme sürecinde ele alan çalışmalardan biri TODAİE'nin yayınları arasında yer almaktadır. Kitabın editörü de olan Yasemin Özdek araştırmasında, yoksulluğu yaratan sermayenin aynı zamanda yoksulluk sorununa vurgu yapmakta olduğunu; bu yaklaşımın şiddet konusuna da yansıdığını belirtmektedir. Sorunu yaratanların, sorunu çözmeye yönelik “program” yapmalarının çelişkisi bir yana, aynı çevreler tarafından hazırlanan “yoksulluğu azaltıcı önlemlerin”, yoksulluğu artırdığını, küresel sermayenin uzun vadeli çıkarlarını korumayı amaçladığını vurgulamaktadır. Bkz. “Küresel Yoksulluk ve Küresel Şiddet Kıskacında İnsan Hakları” Yoksulluk Şiddet ve İnsan Haklanı, 1-44. 
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lıca kavramlarından birisi de politika'dır. Toplumsal gruplar ve kesimler, kentte varolma mücadelesini, sonuç olarak politik alana taşımaktadırlar. Kentsel toplumsal hareketlerin muhatabının yerel ya da merkezi yönetim olduğu durumlarda, ki çogunlukla böyledir, politik karakterin öne çıkması kaçınılmaz olmaktadır. 

Politikanın kentle ilgisi, sadece kentleşme sürecindeki toplumsal hareketlilikle sınırlı değildir. Kentlerin inşâ edilmiş olmalarının temelinde de politika vardır. Yunanca “polis”, Fransızca “cit&”, İspanyolca “ciudad” kavramları, kentin farklı kültürlerdeki ortak özelliklerinden birini, kentlerin politik bir bilinçle oluşturulmuş ortak yaşam mekânları olduklarını anlatır.” 
Kent ile yönetim (politika) arasında dolaysız bir bağ vardır. 
Denilebilir ki insanlık, “kentsel devrimle” “ilkellikten uygarlığa’, devletsiz toplumdan devletli topluma geçmiştir ve bu yüzden kenti karakterize eden çizgiler her şeyden önce politiktir.? 
Ekonomik ve toplumsal hayatın düzenlenmesi, bunu mümkün kılacak kuralların belirlenmesi ve kurallara göre toplumun yönetilmesi gereksinimi, kenti ortaya çıkaran faktörlerdir.? 

Kent-politika ilişkisinin bir başka ve belki de en belirgin alanı, kent yönetimi alanıdır. Kentlerin nasıl, hangi hukuksal çerçeve içinde ve hangi sınıflar tarafından yönetildiği konusu tarihte her zaman önemini korumuştur. Çeşitli araştırmalarda kentsel sorunların büyük ölçüde yönetim tarzından kaynaklandığı ya da aynı nedenle çözülemediği öne sürülmüştür. © 

Kenti yönetenlerin geliştirdikleri politik stratejilerin yasallığının yanısıra meşrüluğu önemlidir. Kentteki gündelik hayatın örgütlenmesi, toplumsal gruplar arasında çatışmaya yol açacak eşitsiz politikalardan kaçınılması, demokratik ve katılımcı sistemlerin geliştirilmesi, toplumsal muhalefeti güç kullanarak ezmek yerine anlamaya çalışmak meşrüluk bakımından belirleyici önemdedir. İstikrarlı ve demokratik bir kent yönetimi, 


7 RJ. Holton, Kentler Kapitalizm ve Uygarlık, s.13. 

8 Kürşat Bumin, Demokrasi Arayışında Kent, 26. 

9 Rana A. Aslanoğlu, Kent Kimlik ve Küreselleşme 14-22. 
10 Korel Göymen, Türkiye'de Kent Yönetimi, 11-13. 
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politikalarını belirlerken yasallıktan öte kamu vicdanında meşrüluğu da gözetmelidir. 

Aynı durum kentsel nüfus ya da diğer ifadeyle yönetilenler için de geçerlidir. Bu kavramla tanımlanabilen toplumsal kesimlerin kentte varolabilmek için başvurdukları mücadele biçimleri ve kullandıkları politik araçların sadece yasal değil, aynı zamanda meşrü olup olmadığı önem taşımaktadır. Çünkü bir toplumsal hareketin meşrüluğu onun toplumsal desteğinin de göstergesidir. 

Araştırmamızda tarihsel süreçte kentlerin gelişme biçim ve dinamiklerini inceleyen başka monografik çalışmalardan yararlanılmıştır. İlk kentlerden başlamak üzere ortaçağ kentleri ve modern kentlerin sınıfsal/toplumsal farklılaşmalardan ne ölçüde etkilendikleri, hangi toplumsal grubun çıkarlarına uygun ya da hangilerini dışlayıcı işlev gördükleri tartışmanın tarihsel temeli açısından önem taşımaktadır. Kentlerin her dönem, sistemin genel özelliklerini yansıttığını kavramamıza da olanak sağlamaktadır. Kentin sınıf mücadelesi yönünden detaylı bir tarihsel irdelemesi, çalışmamızın sınırlarını aşacaktır. 

Kente, onun çok içsel bir dinamiği olan kentsel toplumsal mücadelelerden hareketle yaklaşmayı amaçlayan bu araştırma, aynı zamanda bir semt monografisi olma özelliğindedir. Burada bir kentin tarihinden çok, kentte varolmak için direnen ve bunu başaran bir mahallenin kuruluş öyküsü irdelenmektedir. 

Bu yüzden araştırma alanımızın analizindeki kavramsal araçlardan birisi olarak “mahalle” kavramı üzerinde durmamız gerekiyor. Arapça'dan Türkçe'ye geçen çok sayıdaki sözcükten biri olarak mahalle, toplumsal iletişimi, organizasyonu, kontrolü ve düzeni sağlamak için oluşturulan, yönetim sisteminde- ki en küçük birimi anlatır." Yönetsel yönüyle bir “mahalle”nin, mahalle olabilmesi için resmi süreci yaşaması ve ilgili kurumlardan onay alması gerekir. 

Öte yandan, Türkiye'nin toplum yapısında mahallenin temel dinamiklerinde yaşanan değişimin de altını çizmek gere- 


11 Mahalle kavramının tanımına ilişkin daha detaylı bilgiler için İstanbul dergisinin Ocak 2002 tarihli 40. sayısına bakılabilir. 
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kiyor. Osmanlı toplumunda mahallenin toplumsal yapısı sınıfsal olmaktan çok, etnik temele dayanıyordu. Sınıfsal bakımdan bir ölçüde heterojen yapı gösteren mahalleler, 1930'lu yıllarla birlikte sınıfsal özellik göstermeye başlamışlardır. Mahalle yapısında etnik köken faktörü bir ölçüde geçerliyse de Cumhuriyet'le birlikte asıl dinamik sınıfsaldır. Kentlerde varsıl ve yoksul kesimlerin mahalleleri ayrışmaktadır. II. Dünya Savaşı'ndan sonra kent dokusundaki bu sınıfsal ayrışma sürecinin belirginleştiği gözlenmektedir.'? 

Araştırmamıza konu olan mahalle, en azından kuruluş süreci bakımından sınıfsal etkilerin izlerini taşıyor. Sözkonusu olan, kent yoksullarının ya da kente göç yoluyla gelen evsiz barksızların mahallesidir. Bununla birlikte mahalle, diğerlerinden bir ölçüde farklı olan, kendine özgü bazı özellikler de taşıyor. Sözkonusu alanın açık/yasal piyasa koşulları ve “kentsel hukuk kurallarının dışında” gelişmesi, kentsel toplumsal mücadelelerin sonucunda kurulmuş olması nedeniyle “mahalle” kavramı, hem gerilimin hem de toplumsal örgütlenmenin temel dinamikleri yönünden irdelenmektedir. Özellikle kentsel gerilimin nedenleri irdelenirken, gerilimin ürünü olan kitlesel şiddet hareketleri ve çeşitli toplumsal grupların kentsel ranta sahip olabilmek için geliştirdikleri örgütsel araç ve mücadele biçimleri ele alınmaktadır. Örneğimizde yerleşim olanaklarının zorla elde edilmiş olması, kentin kent hukukuna uygun olarak inşâ edildiği düşünülen kesimlerinden”? bakıldığında aslında tam da anlaşılmayan, kendine özgü bazı kavramları da tartışma gündemimize getirmektedir. 


12 Alan Duben- Cem Behar, İstanbul Haneleri, 41-59. 


13 “Kent hukuku”na uygun olarak inşa edildiği düşünülen yerlerle, yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak inşa edilmiş yerleşimler kastedilmektedir. Gerçekten böyle alanlar, en azından geçmişte vardı. Ancak özellikle 1980 sonrası dönemde yaşanan kentleşme sürecinde “kent mevzuatı”, yoğun göçlerden kaynaklanan çevresel faktörler ve rant edinme mücadeleleri nedeniyle o kadar çok degiştirilmiştir ki artık bir “kent hukuku”ndan söz edilmesi güçtür. Kentte yerel politikayı belirleyen aktörlerin ve merkezi yönetimin rant elde etme girişimlerini “yasal” bir çerçeveye oturtma çabaları ve enformel ilişkiler sonucu, “hukuk dışı” ve “hukuk içi” kavramlarının sınırları aslında büyük ölçüde belirsizleşmiştir. 
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Kent, Kentleşme, Kentlileşme Kavramlarının Modernist Yorumları ve Eleştirisi 


Günümüzde kent üzerine yapılan araştırmalar gözden geçirildiğinde benzer kent tanımları yapılmadığını, kentlerin farklı değişkenler yönünden irdelendiğini görmekteyiz. Bu tanımların bir bölümünde ekonomik, diğer bir bölümünde ise politik, toplumsal ve sınıfsal faktörler ön plana çıkmaktadır. Kent kavramının tanımlanmasında çıkış noktası olarak güvenlik, tüketim ve dağıtım gibi faktörleri alan kuramlar vardır. Kent, homojen bir mekân olmadığı gibi tek bir değişkenden de etkilenmez. Bu bakımdan genel bir kent tanımını yapabilmedeki güçlüğün esas nedeni, “kentsel biçimler” diye bilinen yapıların heterojenliği ve yer ve zamana göre değişik yapılarda olmasıdır. Belki de bu yüzdendir ki kent kavramının ikiye, sonra da ona, yüze, bine bölünmesi gerektiğini savunan görüşlerle karşılaşabilmekteyiz."" 

Konuyla ilgili yazında kent “sürekli toplumsal gelişme içinde bulunan ve toplumun yerleşme, barınma, gidişgeliş, çalışma dinlenme, eğlenme gibi gereksinmelerinin karşılandığı, pek az sayıda kimsenin tarımsal uğraşılarda bulunduğu, köylere bakarak nüfus yönünden daha yoğun olan ve küçük komşuluk birimlerinden oluşan yerleşme birimi” olarak tanımlanır. Kentin daha çok genel yapısına vurgu yapan bu tanım içinde altı çizilmesi gereken özellikler sürekli gelişme -ki bu durum “yeni” kent tanımları yapılmasının da bir nedenidir- kent nüfusunun temel ekonomik ve toplumsal gereksinmelerini karşılamayı amaçlayan örgütlenme ve tarım dışı etkinliklerin egemen olması noktalarıdır. 

Buradaki kent tanımı, sözü edilen ortak özellikleri ve yeni kent ya da öteki kent denilen alanların genel özelliklerini de kapsaması nedeniyle bu çalışmada da genel tanım olarak kullanılmaktadır. Zira sözü edilen kent biçimlerinde de tarım dışı 


14 Mehmet Ali Kılıçbay, Kentler ve Şehirler, 14. 
15 Ruşen Keleş; Kent Bilim Terimleri Sözlüğü, 75. 
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etkinlikler (bunların çok büyük bölümü aslında enformel sektörler olmasına karşın) sürekli gelişme halindedir ve nüfus yogunlaşmaktadır. 

Toplumbilimsel kent tanımlarında daha çok kentteki nüfus birikiminin heterojen yapısı, işbölümü, uzmanlaşma ve ikincil ilişkilerin egemen olması gibi özellikler vurgulanır. Bu özelliklerin yanısıra, nüfus büyüklüğü, idari statü, örgütlenme biçimi, fiziksel doku, üretimin yapısı gibi başka bazı özellikleri de kent tanımı içinde düşünmeyi öneren görüşler vardır.' Yine de her kent tanımının kentlerin bazı özelliklerini içermeme olasılığı daima vardır. Nitekim hem tarihsel kenti anlamada hem de “yeni kentler”in oluşum süreçlerindeki özgün özellikleri açıklamada, bir ölçüde farklılık gösteren yeni yaklaşımlar ve kavramsallaştırmalar ortaya çıkmaktadır. Kentleşme biçimindeki çeşitlilik, farklı değişkenlerin analiziyle ilgilenen, dolayısıyla farklı tanımlar geliştiren kent kuramlarında da çeşitliliğe yol açmaktadır. 

Bugün toplumbilim açısından kent araştırmalarında 20. 
yüzyılın başında ortaya konan yaklaşımların çok daha ilerisin- de olduğumuzu söylemek gerekir. Kenti, ekolojik yaklaşımdan insan davranışlarına kadar çeşitli değişkenler yönünden irdeleyen yaklaşımlar, önemli ölçüde zenginleşmiştir. Özellikle 20. 
yüzyılın ikinci yarısında kentleri etkileyen değişkenler arasında toplumsal mücadeleler, sınıf mücadelesi, teknolojinin gelişimi ve küreselleşme gibi faktörler devreye girmiştir. 

20. yüzyılın ikinci yarısında, vurgulanan değişkenler ışığında bakıldığında modern kentin en belirgin özelliği, çelişkilerin mekânı olmasıdır. Modern kenti tanımlarken vurgulanması gereken en önemli özellik farklı toplumsal gruplar/kesimler arasındaki çelişki ve çatışmadır. Çelişki ve çatışmanın içinde yaşadığı bir mekân olduğu gibi, bir mekân olarak çelişki ve çatışmanın nedenidir de, kent. Bu özelliği içermeyen bir kent tanımı, yetersiz olacak, kenti asıl boyutlarıyla kavramamızı engelleyecektir. 


16 Yüksel Dinçer, Kent, Kentleşme ve Kent Planlaması, 341. 
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Araştırmamızın temel kavramlarından birisi olan “kentleşme”, birbiriyle ilişkili iki anlamda tanımlanır. Dar ya da demografik anlamıyla kentleşme; kent sayısının ve kentte yaşayan nü fus sayısının artışıyla ifade edilirken, geniş anlamda, kent toplumunda artan oranda örgütleşme, işbölümü, uzmanlaşma ve yeni ilişki ve davranış düzeni olarak tanımlanır.” 

Türkiye'de kentleşmenin her iki anlamına uygun kent pratigi/pratikleri yaşanmaktadır. Demografik ölçüt açısından; 2000 
yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun 665'inden fazlası kentlerde yaşamaktadır. Bu durum, hızlı bir kentleşme sürecini yaşamakta olduğumuzu gösteriyor. Ancak kentlerde toplanan nüfusun örgütlenme biçimleri, uzmanlaşma alanları ve kazandıkları değerler, alışkanlıklar ve yaşam tarzları açısından tanık olduğumuz “kentleşme” biçimleri gerçekten çok çeşitlidir. Dolayısıyla kent kavramını tanımlamada karşılaşılan çeşitliliğin, kentleşme biçimlerine ilişkin kavramsallaştırmaya da yansıdığını söylemek mümkündür. 

Kentleşmeye ilişkin tartışmalarda, kentin hangi değişkenlerle ilişkili olarak tanımlandığı önemlidir. Örneğin kenti kırsal alan ile karşıtlık içinde tanımlayan yaklaşımlarda, kentleşmeyi de kırsal alandaki yaşam tarzları ile karşıtlık içinde tanımlamak bir ölçüde anlamlıdır. Ancak kenti etkileyen tek değişken kır-kent karşıtlığı olmadığına göre, kentleşme biçimleri de tek bir değişkenle açıklanamaz. Keza “sanayi öncesi kenti” ve “sanayi kenti” ayırımında kentleşme yönünden farklı özellikler sözkonusudur. Bu kentler ekonomik yapıları, gelişmişlik düzeyleri, toplumsal örgütlenişleri ve bunlara bağlı olarak yönetim tarzları yönünden birbirinden farklıdır.'8 

Araştırmamızda kentleşme süreci, Türkiye'de sanayileşme bağlamını esas alan modernizm ekseninde irdelenmektedir. 
Sanayileşmeyle birlikte kentler modernleşme sürecinden artan bir hızla etkilenmişler, hatta bu sürecin merkezi olmuşlardır. Modernleşme bağlamında kentleşme süreci kuramlarını 


17 Ruşen Keleş; Kentleşme Süreci, 19. 
18 Gideon Sjoberg, “Sanayi Öncesi Kenti”, 37-54. 
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temel alırken aynı zamanda bu kuramların bir eleştirisini de yapacağız. 

Modernleşme kuramındaki içeriğiyle kentleşme, kente özgü düşünce ve davranış biçimlerinin özümsendiği, geleneksel degerlerin kentsel değerlerle yer değiştirdiği bir nüfus birikim sürecidir. Kentlileşme ise, bu sürece bağlı olarak, toplumsal değişmenin insan davranışlarında, ilişkilerinde, değer yargıları, tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratması, geleneksel değerlerin kentsel değerlerle yer değiştirmesi süreci"? olarak tanımlanır. 

20. yüzyılın ilk yarısında kentleşmeyi ve kentlileşmeyi burada ifade edilen çerçeveye uygun olarak tanımlayan görüş, toplumbilimde egemen yaklaşımdı. Zira kentler, kırsal alandan farklı bir dizi kendine özgü cezbedici özellikleriyle ciddi bir çekim merkezi konumuna geliyorlardı. Louis Wirth, 1938 yılında yazdığı makalesinde sanayi, ticaret ve yönetimle ilgili olanakların ve etkinliklerin, ulaşım ve iletişim ağları, gazeteler, radyo istasyonları, tiyatrolar, kütüphaneler, müzeler, konser salonları, operalar, hastaneler, yüksek öğretim kurumları, araştırma ve yayınlar, iş kurumları, din ve hayır işlerine yönelik kurumlar gibi kültürel ya da dinlenme ve eğlenceye ilişkin donanımların kentlerde yoğunlaştığını, bunlar aracılığıyla kentin çekim merkezi olduğunu ve kentleşmenin artık sadece insanların buralara gelmeleriyle sınırlı olmayıp, kentlerdeki yaşam biçimlerini benimsemeleri anlamına geldiğini vurguluyordu.”” Bu anlamda kentlileşme sözü edilen olanaklardan yararlanabilmeyle gerçekleşir. 

Modernleşmeci çizgi, kalkınma sürecini geleneksel yapıdan “modern”e doğru uzanan, doğrusal bir gelişme olarak tanımlar. Bu sürecin başlangıcını, tüm toplumlarda evrensel olduğu varsayılan, geleneksel yapı oluşturur. Gelişmiş sanayi toplumları bu sürecin devamı, kentleşme de en önemli ayaklarından birisidir. Bu kurama göre, kentleşme ile toplumsal modernleşme arasında çok sıkı bir ilişki vardır. Kentleşmenin eğitim dü- 


19 Ruşen Keleş; Kentleşme Politikası, 17. 
20 Louis Wirth, “Bir Yaşam Biçimi Olarak Kentlileşme”, s. 81. 
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zeyini yükselten, iletişim olanaklarını artıran, politik katılımın kapsamını genişleten sonuçları onun evrenselliğinin kanıtlarıdır. Buna göre, gelişmekte olan veya geç modernleşen ülkelerin kentleri de aynı gelişme çizgisini izleyecektir. 

Bu yaklaşım, farklı kentleşme biçimlerinin ortaya çıkışı, emperyalizme bağımlılık ilişkileri ve küreselleşmenin kentleşme sürecine etkisi açılarından sorgulanmıştır. Modernleşme kuramına yapılan eleştiriler, özgürlük yerine despotizmi getirdiği, yerel kimlikleri ortadan kaldırdığı ve benzeştirici olduğu, toplumsal adaletsizliğe ve insan haklarının çiğnenmesine yol açtığı hususlarında yoğunlaşmaktadır. 

Bu eleştirilerin bir bölümü “bağımlılık yaklaşımı” olarak bilinen kuramı savunan araştırmacılar tarafından yapılmıştır. 
Buna göre yüzyılın başından beri, merkez ülkeler ile çevre ülkeler arasındaki ilişkiler, bağımlılık ilişkileri nedeniyle sürekli çevre ülkeler aleyhine gelişmektedir. Merkezdeki kentler, bagımlı ülkelerdeki kentlerin kaynaklarını merkez ülkelere aktarma işlevini yerine getirmektedir. Bu işleviyle sosyal dengeyi bozmakta ve gelişmekte olan ülke kentleri sömürü zincirinin bir halkası haline gelmektedirler. Bu durum, kendi iç dinamiklerine dayalı bağımsız gelişmeyi olanaksız kılmaktadır. 
Böylece ortaya çıkan bağımlı kentler esas olarak uluslararası sermaye tarafından biçimlendirilmektedir. 

Gelişmekte olan veya çevre ülke kentlerinin en önemli özellikleri ise plansız gelişme, kentleşmenin sanayileşmeden önde gitmesi, kentsel enformel sektörlerin gelişmesi, kentsel hizmetlerin sunumu ile talebin birbiriyle denk olmamasıdır. Bu tür olgular, modernleşmeci çizgiye uygun değer yargıları ve davranış tarzlarında birleşmek bir yana toplumsal/kültürel gerilimlerin yoğunlaştığı bambaşka bir kentleşme sürecinin geliştiğini göstermektedir. Hatta üçüncü dünya ülkelerindeki plansız kentleşmenin yol açtığı dönüşümlerle başedebilmenin hemen hemen olanaksız olduğu yolunda görüşler savunulmaktadır.?' Bu kentler yoksulluk ve zenginliği, gökdeleni ve 


21 Esin Küntay, “Kentleşmenin Neden Olduğu Fiziksel ve Toplumsal Çürüme 
Karşısında Kentsel Yenileme Uygulamaları.” 131. 
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gecekonduyu, villayı ve kulübeyi, yasal ve yasadışı ekonomiyi, şaşaalı yaşam ve sefaleti birarada bünyelerinde barındırıp yansıtan bir ayna gibidirler. 

Ülkemizde kentleşme üzerine yapılan pek çok araştırmanın bulguları da bu savları doğrulamaktadır. Özellikle göç, gecekondulaşma ve buna bağlı ilişki ağlarını irdeleyen araştırmalarda, kentleşmenin aslında “kentlileşememe” olduğu görüşü genel kabul görmüştür. Örneğin Erder'in araştırmasında, kentsel yaşamın her alanda değişikliğe uğradığı, konut alanının formel çerçevede üretilmesinin bir kural olmaktan çıktığı, kentlerin çevresinin kent hukuku dışında, kendine özgü kurallarla üretilmiş “enformel” konut ve iş alanlarıyla dolduğu, bu alanlarda kurulan ilişkilerin ekonomiden yerel siyasete dek kenti ve kentlileri etkilediği? ve yeni bir kentli profilinin geliştiği vurgulanmaktadır. 

Kentsel sektörler açısından bakıldığında da bu durumu görmek mümkündür. Gelişmekte olan ülkelerde kırsal alandan gelen kitleler, kendilerini genelde “hizmet” sektörünün içinde bulmakta, dahası bu sektörün; oluşum, işleyişi, mekânı vb. 
bizzat onlar tarafından yaratılmaktadır. Burada sözü edilen “hizmet sektörü,” sanayileşme sürecine bağlı olarak ortaya çıkan ve bir yönüyle gelişmeyi ifade eden hizmet sektöründen nitelik olarak farklıdır. Her şeyden önce bu sektör enformeldir; kayıtdışı oluşmuştur ve genelde denetim dışıdır. Kente göç yoluyla gelip işsizlikle karşılaşan geniş kesimlerin hemşehrilik ya da cemaat ilişkileri üzerinden geliştirdikleri “kendi işleri”nden oluşan bir sektördür.” 

Ancak bu enformel sektörün, yalnızca göç yoluyla büyük kentlere gelen ve işsizlik problemi yaşayan kitlelere ait bir sorun olduğu anlamına gelmez. Gerçekte enformel sektör, formel sektörleri hatta formel kurumları etkileyecek kadar yaygınlık kazanmıştır. Öyle ki formel olanla olmayanın ayrımını 


22 Sema Erder, Kentsel Gerilim, 51/52. 


23 Türkiye'de enformel sektörün geçmişten bugüne gelişimi, toplam ekonomi 
içerisindeki yeri ve özelliklerine ilişkin daha geniş bilgi için Bkz. Ahmet Fazıl Özsoylu, Türkiye'de Kayıtdışı Ekonomi. 
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çizmek giderek zorlaşmaktadır. Bu durum sadece ekonomik alanda değil, “üstyapı”da da kendine özgü tarzların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Böylece geleneksel ile modern, kırsal ile kentsel, Doğu ile Batı gibi birbirine karşıt görünen alanların “kritik etkileşimleri”? gerçekleşmektedir. 

Bağımlı ülke kentlerinin bu ekonomik ve toplumsal görünümü aslında “ilerlemeci tarih anlayışına” yönelik bir eleştiri gibidir. Özellikle bağımlı ülke kentlerini konu alan kentleşme araştırmalarının bulguları, geleneksel olandan modem olana doğru düz bir çizgide ilerleme sağlanamadığını, tam aksine kentlerde giderek aralarındaki çelişkilerin keskinleştiği yeni toplumsal grupların ortaya çıktığını; kentsel hizmetlerden eşit düzeyde yararlanamayan bu grupların kimi zaman şiddete varan mücadelelere girdiklerini göstermektedir. 

Kapitalist sistem içinde kentin ya da diğer ifadeyle modem kentin en önemli problemi de budur. Çıkarları birbiriyle çelişen toplumsal kesimler nasıl, hangi politik veya toplumsal pratiklerle birarada tutulacak ve bu çatışmanın kent sistemine zarar vermesi önlenecektir? Modern kentte toplumsal adalet nasıl sağlanacak, çatışma nasıl engellenecektir? 

Modern kentin inşasının ilk döneminde kentteki toplumsal çelişkiler son derece açıktı. Engels'in Manchester'i tanımlarken söylediği gibi, işçiler ve varsıllar yıllarca birbirini görmeden aynı kentte yaşayabiliyorlardı. Kentsel çelişkinin katılığı, mekânsal örgütlenmeye de yansımıştı. Bugün aynı durum gelişmekte olan veya çevre ülke kentlerinde yaşanıyor. Aynı kentin farklı bölgeleri, ekonomik konumuvgücü farklı toplulukların kentleri olarak örgütlenmiştir. Kent, farklı kentlerin koalisyonu görünümündedir. Kentin ekonomisi özellikle gelişmekte olan ülkelerde büyük ölçüde kayıtdışıdır. Doğal olarak böyle bir ekonomik temel üzerinde kurulan toplumsal ilişkiler de enformel nitelik göstermektedir.”” 


24 Nilüfer Göle: “Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı”, 71. 


25 Ancak burada enformel olanı genellikle kent yoksullarıyla, formel olanı da 
kentin varsıllarıyla ilişkilendiren yerleşik anlayışın yanlış olduğunu vurgulamalıyız. Kentsel etkinliklerin yarısından çoğunun enformel kanallarla, diğer 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Modernleşme kuramının gözde kavramlardan biri olan planlamanın da kentsel çelişkilerden ve toplumsal mücadelelerden etkilendiğini vurgulamalıyız. Enformel ekonominin ve ilişkilerin neredeyse egemen olduğu bir kent sistemi ile, formel bir düzenleyici araç olarak planlama zaten birbiriyle bağdaşmaz. Avrupa Kentsel Şartı'nda, kent planlaması, kentin fiziki, sosyal, ekonomik ve çevre değerlerini kapsayan projelerin, programların stratejilerin veya planların ilgili uzmanlarca geliştirilerek değerlendirildiği bir ilim olarak tanımlanır. Planlama aslında kent inşâsının ayrılmaz bir parçasıdır: Kentlerin yaşam olanaklarını korumak, gelecek kuşaklara taşımak, doğal kaynakların yanısıra tarihsel ve kültürel zenginliklerin sürekliliğini sağlamak gibi amaçlar içermektedir. Kentte yaşayan tüm birey, sınıf ve toplumsal grupların ilişkilerini genel toplumsal amaçlara uygun olarak belli bir dengede tutan bir teknik düzenleme ve bunu hukuksal temel oturtmak, planlamanın temel ereğidir. Modern kentler her türlü kentsel işlevin planlandığı ve bir bakıma ulus devletin simgesi olan mekânlar olarak kurgulanmaktadır. 

Planlama, günlük polemiklerle değil tarihsel anlamıyla ele alınması gereken çok önemli bir kent unsurudur. Kentlerin tarihi, bir anlamda uygarlık tarihi ile yaşıt olmasına ve antik kentlerde de genel bir “plan”lama anlayışı olmasına karşın, modem kent planlanması, Sanayi Devrimi ve Aydınlanma'ya dayanır.” Bu modern bağlamda planlama, genel olarak doğa ve 


yarısının da formel kanalları zorlayarak gerçekleştiği bugünkü kentleşmede 

formel ve enformel olanın sınırları ve bunların hangi toplumsal gruplarla ilişkilendirilebileceği konusu karmaşıktır. Kentin yoksulları kadar zenginleri de enformel kanallarla örgütlenmekte ve kent rantına el koymaya çalışmaktadırlar. 
26 Avrupa Kentsel Şartı, 43/44. 


27 Burada antik kentlerin gelişigüzel yapılmış, düzensiz yerleşim birimleri olmadığını ve kendine özgü bir planlama düşüncesinin ürünü olduklarını özellikle vurgulamalıyız. Modern dönemlerde yeni bir anlayışla ele alınacak olan “planlama”, antik kentlerin de özelliklerinden biriydi. Antik Yunan kentlerinde “geometri kente inmiş”, Hippodamos, kentlerin geometrik çizimini icat eden kişi olarak tanınmıştır. Dikdörtgen biçiminde tapınak ve anıtların yapımı, cadde ve sokakların birbirlerini dik kesmesi gibi plan anlayışı Hippodamos'un geliştirdiği tekniklerdi. Kenti planlama düşüncesi Helenistik dönemde de devam etmiş; İskender antik kentler için yapılmış planlara dayanarak yetmiş yetoplumdaki düzenliliğin akıl yoluyla kavranabileceği ve geleceğin ancak aklın ilkeleri ışığında değerlendirilerek anlaşılabileceği düşüncesine dayandığından Aydınlanmanın çocuğu olarak da nitelenir. Bu yüzden kent planlama ile modernleşme arasında doğrudan ilişki vardır. Özellikle 1850'lerden itibaren burjuvazi, sanayi kentlerinin sorunlarını çözmeyi hayati önemde görmüş, sermayeyi ve sistemi korumak ve sosyalist hareketleri önlemek için kent planlamasını gündemine almıştır.? 

Modernleşme sürecinin bir parçası olarak değerlendirilebilecek olan planlama, bu sürecin diğer temel kavramları gibi toplumsal gelişme içinde zamanla değişime uğramıştır. Öncelikle fiziki planlama kent ölçeğinden kentüstü ölçeğe çıkarılmış, II. Dünya Savaşı'ndan sonra bölge planlamadan ülkenin fiziki planlanması anlayışına geçilmiştir.” Kent ölçeğinde ise daha çok yerbölümleme ve bölgeleme gibi teknik süreçleri içeren ve statik bir yaklaşım olan “geleneksel kent planlaması” yerini kentin bütün yönleriyle gelişmesini gözönüne alan, dolayısıyla salt fiziksel tasarımı değil toplumsal, kültürel, idari ve ekonomik gelişmeyi de içeren yeni planlama arayışlarına bırakmıştır. Nitekim ilk dönemler sanayi kentinin sorunlarını çözmek için başvurulan planlama, giderek kamu yararını gözeten yeni bir anlam kazanmış; temel insani taleplerin dikkate alınmasını da içermiştir. 

Modern kent planlaması bu yönüyle kent hukukuna dayanmak durumundadır. Planlamanın hangi anlayışla yapıldığı, kamusal çıkarı koruyup korumadığı çok önemli bir sorundur. 
Planlamanın krizi de burada başlamaktadır. Zira modern kentin heterojen yapısından kaynaklanan, planlama yapmayı zorlaştıran güçlükler vardır. Kentsel toplumsal mücadeleler, rant 


ni kent kurdurmuştur. Bu kentlerin bir özelliği de caddelerin askeri gösteriler için geniş yapılması düşüncesidir. Roma döneminde de plan kavramı devam eder. Roma kentlerinin üç vazgeçilmez öğesi, sokaklara parke taşının döşenmesi, kentte hamamların inşası ve kanalizasyon şebekesinin yapılmasıdır. Bkz. 
Bumin, Demokrasi Arayışında Kent, s. 40. 

28 İlhan Tekeli, Modernite Aşılırken Kent Planlaması, s. 9. 

29 A.g.e.,s. 17. 


30 Yıldız Uysal, “Yeni Küreselleşmenin Kıskacında Kent ve Planlama”, s. 72. 
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kavgaları, kent yönetimlerinin enformel gruplarla işbirliği gibi bir dizi faktör, planlamaya uygun davranışı şu veya bu ölçüde engellemektedir. 

Bu anlamda denilebilir ki bir kentin temel işlevlerinin makro düzeyde belirlenmesini zora sokan en önemli faktörlerden birisi kentsel sınıf mücadelesi ya da toplumsal mücadelelerdir. 
Modernleşme projesinin en büyük açmazı ya da engeli belki de kentlerdeki toplumsal kesimlerin veya çıkar gruplarının kentsel ranta sahip olmak, kentsel yapıdan kaynaklanan sorunlarını çözmek amacıyla yürüttükleri mücadelelerdir. Yerel yönetimin bu süreçte bir örgütleyici güç olarak üstlendiği role uygun davranıp davranmadığı da çok önemlidir. Pek çok örnekte tanık olunduğu gibi kamusal otorite kentsel gruplar arasındaki mücadelede “merkez” ya da “tarafsız” olma iddiasını yitirmektedir. 

Bütün bunlar, kent yazınında planlama anlayışının sorgulanmasına yol açmaktadır. Eleştiriler şu noktalarda yoğunlaşmaktadır: Kentte yaşayan tüm toplumsal kesimlerin taleplerinin planlama ile belli bir dengede tutulması zordur; planlama teknik bir tasarım olduğu halde, politikacıların belirlediği bürokratlar tarafından yapılmakta, bu yüzden aslında egemen politik söylemin izlerini taşımakta ve planlamada aktif görev alanlar kendi değer yargılarını plana yansıtmaktadırlar.?" Ülkemizde yerel ve merkezi iktidarların önceden hazırlanmış planları değiştirme ya da yok saymaya yönelik tutumları akla gelen ilk örnektir. 

Planlamaya liberalizm cephesinden gelen eleştiri ise, planlamanın bireyin özgür istenci, özgürlüğü ve genel olarak demokrasiyle bağdaşmadığı noktasında yoğunlaşır. Buna göre her planlama girişimi ya da eylemi, bireylerin ve toplumsal kesimlerin çıkarlarını zorunlu olarak belirli ölçülerde sınırlayacaktır. Liberal bakış açısından planlama, “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışıyla çelişmektedir. Bu eleştiri her ne kadar “özgürlük” vurgusu temelinde gelişse de, kamusal çı- 


31 Bkz. Tekeli, Modernite Aşılırken Kent Planlaması s. 128. 
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kar kavramının reddine kapı açmakta ve çıkarlara dayalı kişisel çatışmayı meşrü saymaktadır. 

Planlama sistem karşıtı alanda özellikle modernizm projesinin eleştirisi bağlamında tartışılmaktadır. Bu yöndeki eleştiriler, planlamanın bireyin özgürlüğü ve girişimciliği önünde engel olduğu eleştirisinden farklıdır. Daha çok toplumsal yapıdaki farklılıkların ve eşitsizliklerin pekiştiriliyor olduğu kaygısını öne çıkarırlar. Planlama, modem devletin toplumsal ve fiziki mekânda egemenliğini sağlamasının en önemli aracı olarak eleştirilmektedir. Bu yöndeki eleştirilere göre planlama, “ötekiler” adına karar verip onları “içine alma”, böylece önceden bilinmeyen her türlü musibeti önleme, sosyal ve fiziki mekânda muğlaklık ve karmaşayı ortadan kaldırma amacını taşımaktadır. Bu anlamda modern kent planlaması “öteki”ne karşı girişilen bir savaştır. 
Kent planlamasının istenilen sonuçlara ulaşamaması ya da uygulanamaması ya da plan dışı gelişmelerin yaşanmasının nedeni de bu durumdur. Zira olgu kurgu ile çelişmektedir.” 

Kent planlamasına sosyal bilimlerden yöneltilen bir eleştiri de, modernizmin planlama anlayışının, toplumun kültürel degerlerini yeterince dikkate almadığı noktasına dayanır. Buna göre, her türlü planlamada iki değişken çok önemlidir. Bunlardan biri, insanların değer sistemleri ve içinde bulundukları sosyal yapıdır. Bir kentte yaşayan insanların neye inandıkları, neyi sevdikleri ve amaçlarına varmak için ne şekilde biraraya gelecekleri çok önemlidir. Bunları bilmeden bir kentte fiziki planlama yapılamaz. Zira kent, orada yaşayacak olanların temel gereksinmelerini karşılayacak şekilde planlanmalıdır. Burada vurgulamamız gerekir ki tasarlama yoluyla getirilen tüm çözüm formülleri, tasarının hizmet ettiği kitle tarafından benimsenmediği sürece başarısızlığa açıktır. Öte yandan bir kentte planlama yapılırken sadece mimar, mühendis, hukuk müşavirine değil, aynı zamanda kentte kültürel yapıyı analiz eden antropologlara, toplumsal yapıyı analiz eden sosyologlara vb. yer vermek gerekir.33 


32 Sibel Demirtaş-İştar Gözaydın: “İçimizdeki Şüphe”, s. 85. 
33 Nevval Çizgen, Kent ve Kültür, s. 10. 
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Planlama anlayışı ve uygulamalarına, belki de detay sayılan bu özelliklerden hareketle bakma gereği neredeyse hiç önemsenmemiştir. Oysa özellikle toplu konut bölgelerinin inşâsında bu özelliklerin dikkate alınması çok önemlidir. Kentin herhangi bir bölgesinde inşâ edilen, küçücük dairelerden oluşmuş, çok katlı, orada oturacakların yaşam tarzlarıyla hiçbir şekilde uyuşmayan konut alanlarının çoğunlukla mutsuzluk ürettiğini gözlemlemekteyiz. 

Kent planlamasının kuramsal ve teknik açıdan eleştirisinin yanısıra daha önce vurguladığımız gibi hukuk ile ilişkisi açısından irdelenmesi de önemlidir. Gerçekte kent planı, onu uygulamayı olanaklı kılacak hukuksal çerçeveyle desteklenmiyorsa tutarlı bir biçimde uygulanamaz. Türkiye'de kent planlama deneyimlerinde sürekli uğranılan başarısızlıkları irdelerken, bu faktörü önde tutmak, özellikle plan karşıtı tutum ve hukuk ihlallerini bu çerçevede düşünmek gerekiyor. Toplumsal adalete uygun bir hukuk düzeninin, planlamaya uygun olmayan davranışları önleyici yaptırımlar içermesi, planı geçerli kılar. Kent planını tasarlayıp yürürlüğe koymak, kentte yaşayan bireyler için, uyulması zorunlu bir yasal düzenleme niteliğindedir. Zira kent planı, hukuksal boyutu ağırlık taşıyan bir düzenleyici tasarımdır. Planlama ile hukuk arasındaki bu dolaysız ilişki “metropoliten planlama hukuku olmadan metropoliten planlama yapılamaz”? şiarıyla ifade edilmektedir. 

Araştırmamızda planlama kavramına, öncelikle kentin heterojen bir alan olması nedeniyle toplumsal adalet ile ilişkisi, kent hukuku alanında meşrü bir çerçeveye” dayanıp dayan- 


34 Oktay Ekinci, YTÜ Metropolitan Alanlar Planlama Sorunları Sempozyumu 
Bildiriler Özeti 15-16 Ekim 1998. 


35 “Kentli Hakları” başlığı altında tanımlanan ve 1992 yılında kabul edilerek resmileşen Avrupa Kentsel Şartı'nın, bu anlamda kent hukukuna maddi zemin oluşturduğu söylenebilir, 17-19. Mart 1992 yılında Strasburg'da yapılan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı'nda kabul edilen bu belge, Avrupa yerleşimlerinde yaşayan kent sakinleri için; güvenlik, istihdam, konut, spor, kirletilmemiş çevre, dolaşım, sağlık, doğal kaynakların korunması, dinlence, katılım, eşitlik gibi daha birçok temel kentli haklarının altını çizmektedir. 
Bunlar aslında temel insan haklarının kent bağlamında yeniden yorumlanmasıdır. 


madığı ve kentsel kaynakları koruma işlevleri yönünden yaklaşılmaktadır. Böylece planlamanın kuramsal olarak ve uygulamada toplumsal mücadelelerden etkilenme biçimleri ve olasılıkları üzerinde durulması amaçlanmıştır. 

Bu noktada daha önce sözünü ettiğimiz kentsel rant ile planlama arasındaki ilişkiye vurgu yapmak gerekiyor. Çünkü yerel yönetimlerin imar planlarını “düzeltme” girişimleri ya da merkezi yönetimler tarafından çıkartılan imar afları vb. düzenlemeler, çoğu kez, kent planlama anlayışıyla çelişmektedir. Bir kentin planı öncelikle nâzım planda somutlaşır. Bu planı bozan her girişim, yasal bir çerçevenin ürünü olabilir ama kent planına karşı alınmış bir tutum da olabilir. Nitekim özellikle 1980'lerden sonraki yeni imar düzenlemelerinin” çok büyük bölümü ikinci türden düzenlemelerdir. Gerçekleştirilen mini planların, plan tadilatlarının, imar aflarının vb. birçoğu aslında kentin değil, kent rantının kentteki bazı çıkar grupları lehine “planlanması”dır. Sonuçta kent hukukuna, kentlilere ve kamusal çıkarlara karşı gerçekleştirilmişlerdir. Bu yüzden planlamanın, kentin toplumsal yapısıyla ve hukuksal zeminle ilişkisi belirleyici bir önem taşımaktadır.?” 

Sonuç olarak, “planlama” anlayışı ve uygulamaları, modern kentlerin en önemli karakteristiklerinden biri olan kentsel toplumsal mücadeleler ve bunların nedenleri bağlamında irdelenmelidir. 

Modernleşmeci kentleşme kuramlarının bir eleştirisi de küreselleşme bağlamında yapılmaktadır. Buna göre toplumsal değişim paradigması olarak modernleşmenin yerini artık küreselleş- 


36 Bu konuda son yirmi yılda imar mevzuatında yapılmış değişiklikler için bkz. 
İmar Mevzuatı Değişiklik Eki, Hazırlayan; Müjdat Şakar. 

37 Oktay Ekinci, İstanbul'u sarsan on yıl adlı kitabında, 1983-1993 yılları arasındaki dönemi irdeler ve bu dönemde belki “yasal” çerçeve içinde ama hukuk dışı olarak kent yöneticilerince gerçekleştirilen bir dizi girişimin sonuçlarını aktarır. Korunması gereken bir ormanı yok edip üzerine yapı yapmak, başkasına verilmeyen bir inşaat hakkını almak, binlerce insanı etkileyeceğini bile bile su havzalarına yerleşmek, kent trafiğini allak bullak edeceği açık olan inşaatlar yapmak, toprağı binbir yöntemle kişisel menfaatler için işgal etmek, tapularla oynamak, ormanları peşkeş çekmek gibi sayısız yağma karakterli eylemin, plan kavramını yozlaştırdığını somut örneklerle ve detaylı olarak anlatır. 
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me almaktadır. Bunun iki önemli nedeninden biri ulus devletin vaat ettiği modernleşmeyi sağlamaktaki başarısızlığı, diğeri ulus devletlerin tâbi olduğu bütün uluslararası akışların yadsınamaz biçimde hızlanmış olmasıdır. Bunun sonucunda üçüncü dünya metropolleri küresel çağın bütün çatışmalarını dev aynasında yansıtmaya başlar. Küreselleşme ile yerelcilik, liberalizm ile cemaatçilik arasındaki politik ve ideolojik mücadele -ve geçişler! - belirginleşir. Genel olarak devletin gücünün azalması kent düzeyinde politik ve ideolojik istikrarsızlıklar yaratır.” 

Küreselleşme kavramı çerçevesinde yapılan kent analizlerinde temel çerçeve politik ve ideolojik mücadeleye dayanır. Keyder'e göre, küresel kentte çatışma, küreselleşmenin devamı lehinde/aleyhinde olmaya dayanmaz. Küreselleşme, çatışmanın doğasını değiştirmiş, politik mücadele için -yeni- bir bağlam ve dil yaratmıştır. Böylece farklı konumların içinde tanımlandığı bir ortam haline gelmektedir. Bu anlamda örneğin İstanbul, henüz küresel kent konumuna ulaşmamış olsa da, boyutları ve yol açtığı çatışmaların yoğunluğu dolayısıyla bu etkilerin izlenebileceği bir laboratuvar gibidir. Ne var ki bu yaklaşımda politik ve kültürel mücadelelerin ekonomik/toplumsal bağlarının yeterince irdelenmediği görülmektedir. 

Kent planlamasına duyulan güvensizliğin, küreselleşme kavramı çerçevesinde yapılan kent analizlerinin kaçınılmaz sonucu olarak arttığını söylemek mümkündür. Bu yaklaşımlarda modernist planlama tümüyle reddedilerek, “plan değil piyasa” tercihi savunulmaktadır. Planın yerine “kentsel projeler” öne sürülmekte hatta “planlamanın sonunun geldiğini” söyleyen plancılar ortaya çıkmaktadır.” 

Kamu yararını yok sayan, onun yerine kişisel ve grupsal çıkarları koyan düşünce ve uygulama Türkiye kentlerini her zamankinden daha fazla etkilemektedir. Yerel veya merkezi iktidarla ilişkiler kuran çıkar grupları, kendi istedikleri gibi “yasal düzenleme”ler yaptırtabilmektedirler. Ruşen Keleş'in saptamasıyla; toplumsal ve ekonomik yaşama plan gibi araçlarla karış- 


38 Çağlar Keyder, İstanbul Küresel ile Yerel Arasında, 223. 
39 Bkz. Uysal, “Yeni Küreselleşmenin Kıskacında Kent ve Planlama” s. 72. 


42 


maktan kaçınılan ülkelerde, kendi başına bırakılan kentleşmenin ekonomik getirilerinden yararlananlar, tüm bireyler değil, varlıklı bireyler ve onlardan oluşan kümelerdir. Bu ortamlarda kentleşmenin hızı ve biçimine etki yapacak siyasaları belirleyenler de sonuçlarından yararlananlar da yine onlardır.” 

Özellikle İstanbul üzerine yapılan çeşitli araştırmaların ortaya koyduğu gibi, 1980'den sonra ortaya çıkan keskin sınıfsal farklılaşmalar çerçevesinde kent burjuvazisinin, kendini “öteki”lerden bütünüyle ayırma tercihiyle kent dışında surlarla çevrili “özel” yeni kentlerini kurması da, sözü edilen küreselleşme sürecinin sonuçları gibi görülmektedir. Buna karşılık, toplumun yoksul kesimleri de kentin bir kıyısında, kentsel hizmetlerden yoksun ve kentten yalıtılmış şekilde kendi ilişkileriyle ayakta tuttukları homojen mahallelerinde yaşamaktadırlar. Bu anlamda küreselleşme, kentlerimizdeki toplumsal eşitsizlik ve çelişkileri daha da derinleştirmektedir. 

Kuramsal açıdan gerek bağımlılık yaklaşımını savunanlar gerekse küreselleşme yaklaşımından hareketle kent analizi yapanların, modernleşmenin başarısızlığı tespitinde birleştiğini söylemek mümkün görünüyor. 

Kentleşme sürecini, kentsel toplumsal mücadelelerin gelişmesi ve etkileri perspektifinden irdelediğimiz zaman aslında aynı saptamadan, modernleşme sürecinin krizinden söz etmekteyiz. Krizle somut olarak anlatılmak istenen nedir? Eşitlik ve özgürlük idealinin, herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının, temel insan haklarının -konut hakkı bunların başında gelir- pratikte gerçekleşememiş olmasıdır. Bu çalışma da kentleşme sürecinin görünen temel özelliklerine ve kentlerimizdeki gündelik hayata bakarak Türkiye bağlamında modernleşme krizini anlatmaktadır. 

Ülkemizde kentleşme sürecine baktığımızda çıplak gözle görülen ilk olgu, düzensiz, sağlıksız, plansız yığılma ve yoğunlaşma durumudur. Kentsel nüfusun yapay artışı, konut sıkıntısı, kamusal hizmetlerin yetersizliği, mevcut sanayinin kentte 


40 Ruşen Keleş; “Kent, Kentleşme ve Planlama”, s. 79. 


43 


bulunan ve sonradan kente gelen işgücünün eritilmesinde yetersiz kalması, gündelik hayatın düzenlenmesinin hemen her alanında yaşanan “kaos” ve hukuksuzluk “düzeni” bu sürecin belli başlı ve tipik özellikleridir. 1980'lerden sonra ortaya çıkan, mekânların sınıfsal olarak ayrışma süreci de buna eşlik etmektedir. Bütün bu özellikler, kentlerdeki sınıfsal ve toplumsal çelişkilerin derinleşmesine, toplumsal mücadele ve çatışma ortamının gelişmesine işaret etmektedir. 


Tarihsel Kentte Sınıf Mücadelesinin İzleri ve Çağımızda Kentsel Toplumsal Mücadele Yaklaşımı 


Bir araştırma nesnesi olarak kent, daha önceden belirtmiş olduğumuz gibi homojen değil heterojen, durağan değil değişken ve üstelik tüm toplumsal ve yönetsel etkinliklerin mekânı olduğuna göre, bu mekânda farklı toplumsal grupların karşılıklı ilişki, çelişki ve çatışmalarını yok sayan hiçbir kuram kent sorununu bir bütün olarak açıklayamaz. Kent gerçeğine, diğer değişkenlerin yanısıra kentsel toplumsal mücadeleler açısından bakmak kaçınılmazdır. 

Kentsel yaşam ekonomik ve kültürel bakımdan farklı grupların mücadelesi temelinde şekillenir ve gelişir. Bir bakıma kent, bu mücadelenin merkezidir. Sadece modern kentlerin değil, ortaçağ kentlerinin de kendine özgü sınıfsal ve toplumsal çelişkilerin ve bu çelişkilerin ürünü olan mücadelelerin alanları olduklarını görmekteyiz. Toplumsal ya da sınıfsal mücadele sadece bugün değil, her zaman kentleşme sürecinin değişkenlerinden birisiydi. 

Kentleşmenin ortaya çıkmasını sağlayan faktörlere baktığımızda da, sınıfsal/toplumsal farklılaşma ile bundan kaynaklanan toplumsal mücadelelerin ne ölçüde önemli rol oynadığını görebiliriz. Tarihsel kentin ilk örnekleri olan antik yerleşmelerin ortaya çıkış öykülerinde bile bu rolü görmek mümkün. İlk kentlerde olduğu gibi ortaçağ kentlerinde de böyledir. 

Gordon Childe, M.Ö. 3000 yılında Mısır, Mezopotamya ve İndus vadisinde ortaya çıkan toplumsal değişim sürecini 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“kentsel devrim” olarak niteler.“ Çünkü sözkonusu olan şey, basit çiftçilik faaliyetlerinden çok farklı, işbölümü ve sınıflaşmanın olduğu yeni bir yerleşim veya devlet örgütlenmesidir. 
işbölümü rahipler, prensler, profesyonel memurlar ve askerler ve zanaatkârlar arasında gerçekleşmiştir. Kentin mimari yapısı bu işbölümüne uygun olarak şekillenir. Tapınak, saray ve tahıl ambarı! Tabii bunlar güvenlik kaygısı nedeniyle yüksek yerlerde ve surlar içinde bulunmaktadır. Sözü edilen kentler, birer üretim merkezinden çok, tüketim merkezidirler. Bu yapıda en alttakiler, bir sınıf yerine bile konmayan ama emekleriyle bu mükemmel mimariyi ortaya çıkaran kölelerdir. Heredot'a göre Mısır'da piramitlerin yapımında yalnızca taş işinde on yıl süreyle yüz bin köle çalıştırılmıştı.* 

Tüketim mekânı olması anlamında en tipik kent örneği Roma'dır. Kentte yaşayan herkese ekmek, devlet tarafından verilmektedir. Kentliler, resmi eğlenceleri izlemekle “meşguldürler” Bunun için örneğin 354 yılında 200 gün tatil yapılmıştır. 
Eski Roma tarihte yoksulluk ve şaşaanın belirgin bir kutupsallıkla birarada varolduğu kentlerin başında gelir. 

Yine ilk kentlerde, büyük toprak sahibi soylular, ticaret ve zanaatla uğraşan kentli orta sınıflar, küçük toprakları olan yoksul köylüler ile toprakları ve belli işleri olmayan kentli emekçiler olmak üzere başlıca dört sınıfın bulunduğu; bu sınıflar arasındaki çatışmaların kentin siyasal yapısı üzerinde derin etkiler yarattığı biliniyor. Kente egemen olma mücadelesi ortaçağ kentlerinden bu yana toplumsal yapıları esastan etkilemiştir. * 

Pirenne'ye göre ortaçağ kentlerinin toplumsal mücadele açısından görünümünü, birbiriyle kaynaşmayan ve iki ayrı dünyanın tüm çelişkilerini ortaya koyan iki halkın yanyana bulunması belirliyordu.“ Kurulu düzenden yararlananlar bu düzeni 


41 Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan, 146. 

42 Bkz. Bumin, Demokrasi Arayışında Kent, 32. 

43 M. Ali Ağaoğulları, Kent Devletinden İmparatorluğa, 24. 

44 Bkz., A.P. Kacan, “11. ve 12. Yüzyıllarda Bizans'ta Köy ve Kent”, 230. 
45 Henri Pirenne, Ortaçağ Kentleri, 131. 
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koruyor, orta sınıflar da onu kabul ediyor, prenslerin, soyluların ve ruhban sınıfının yetkelerini olağan sayıyorlardı. Ancak kendi varlıklarını sürdürmeye dönük basit isteklerle yetiniyorlardı. Bu isteklerin başında diledikleri yerde yaşama ve dolaş- ma özgürlüğü, kendilerinin ve çocuklarının derebeylik otoritesine karşı korunmasını sağlayacak kişisel özgürlükler geliyordu. Bunu yargı düzeninin değişmesi, kentte güvenlik düzeninin yeniden oluşturulması gibi istekler izliyordu. Giderek talepleri arttı, siyasal özerklik ve yerel özyönetim istediler. Belki şiddete de başvuruyorlardı ama devrimci değildiler. 

11. yüzyılda kentlerde tekstil sektöründe ücretli işçilerin belirmesiyle sınıf mücadelesi nitelik değiştirir. Kent içinde değişik grup ve sınıflar arasında, değişik ittifaklarla bir mücadele gelişir. Kır/kent arasındaki çelişki de bu dönemde keskinleşmeye başlar. Burjuvazi, birkaç yüzyıl önce içinden çıkıp geldiği kırsal alanı ve toplumu küçümsemeye; köyü yalnızca bir hammadde deposu olarak görme eğilimine girer. Böylece kırın, geriliğin ve ilkelliğin mekânı olarak görülmesinin temelleri de atılmış olur. 

11. yüzyılda orta sınıfların kentlerdeki mücadelesi, reform istekleriyle yoğunlaşmış, belediyelerin kurulmasıyla sonuçlanmıştır. Ortaçağ kentinde en hareketli toplumsal kesim tüccarlardı. Bunların mücadelesi öncelikle piskoposluk kentlerini hedef almaktaydı. Kilisenin ticarete olumsuz bakması, tüccarları günahkâr sayması ve totaliter yönetim anlayışı bu mücadeleyi tahrik ediyordu. Giderek kentsoylular da, daha önce ayaktakımı olarak gördükleri bu kesimin mücadelesini destekleme eğilimine girdiler. Bu mücadele kentlerde komünlerin kurulmasına yol açacaktır. 

Ortaçağ, kentlerindeki ticaret ve toplumsal hareketlilik, modem kentlerin ve kapitalizmin de hazırlayıcısı olmak gibi bir işlev görmüştür. Ekilip biçilen toprakların kısmen yetersizliği, kısmen de endüstriyel gelişme sonucu işlevsizleşmesi (örn. 
dokuma endüstrisinin gelişmesiyle bu endüstrinin gereksinimi olan yün için ekilen alanların otlaklara dönüşmesi) ve bunun sonucunda yüz binlerce kişinin işsiz kalarak kentlere yönelmesi, o günkü koşullarda çok büyük bir toplumsal hareketlilikti. İngiltere'de başlayan bu toplumsal hareketlilik, VIII. 
Henri'nin bu durumdaki insanlardan 72.000 kişiyi idam etmesi ve diğerlerinin de zorla çalıştırılmasıyla sonuçlanmıştır. * O dönemde kentlerde zenginler daha zengin, yoksullar daha yoksuldur; sınıfsal uçurumlar derinleşmiştir. 

Modern kentleri, modern-öncesi kentlerden ayıran önemli özelliklerden birisi buraların artık “kendisi için” kent, yani dışsal etkenlerden büyük ölçüde bağımsız bir yer olmaktan çıkması ve sistemin temel sosyo-ekonomik ilişkilerini ve yapılarını barındıran ve yeniden üreten bir mekân olarak şekillenmesidir. 

Modem kentlerin önceli sayılan, ticaretin biçimlendirdiği ortaçağ tüccar kentleri, ilk büyük toplumsal farklılaşmanın, kır ve kentin ayrılmasının bir ürünü olarak gelişmişti. Modem kentlerin ortaya çıkışıyla birlikte kent-kır ayırımı çok daha belirginleşti ve bu ayrım modernizm açısından anlamlı bir yorum çerçevesine de zemin oluşturdu. Bu bakımdan kent ve kır arasındaki toplumsal bölünmenin modernist kuramlarla da ilişkisini belirtmemiz gerekiyor. 

Daha önce vurguladığımız gibi ilk kentler varolabilmek için kırsal alanı sömürmüşlerdir. Çünkü ilk kentler ekonomik olarak kendine yeten yerleşimler değildi. Bu yüzden kent ekonomisi, kırsal alanla doğrudan ilişki içindeydi. Kentteki soylular aynı zamanda kırsal alandaki toprakların da sahibi durumundaydılar. Bunun sonucudur ki kent, kırsal alanı malı, eklentisi, bağımlısı olarak elinde tutuyordu. Kentsel ve kırsal alan arasındaki bu toplumsal farklılaşma, modernizmle birlikte kenti yücelten, kırı küçümseyen bir yeni ideolojik yaklaşıma dönüştü. Modernleşme ile kentleşme arasında paralellik kuran anlayışa uygundu bu. 

Kırsal alanı aptallık ve gerilikle tanımlayan bu yeni kültürel kavramlaştırma bir ölçüde Marksist kuramın temsilcilerini de etkilemiş, kır, ekonomik ve kültürel geriliğin alanı olarak gö- 


46 Bkz. Bumin, Demokrasi Arayışında Kent, 76. 
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rülmüştür. Kentin; nüfusun, üretim araçlarının, sermayenin, zevklerin vb. toplandığı merkez olarak görülmesi mülkiyet olgusuyla açıklanmış, toprak mülkiyetinden ayrılan sermayenin, modern kentlerin ortaya çıkışına eşlik ettiği vurgulanmıştır.“ 
Marksist kuramdaki kır-kent kurgusu, kapitalizmin feodalizme göre ileri bir adımı oluşturduğu ve izleyecek olan sosyalist devrime uygun bir toplumsal taban yarattığı analizine dayandırılabilir. Yeni toplumsal devrimin temel ve öncü gücü işçi sınıfıdır ve kapitalizm bu sınıfı yaratmakla aynı zamanda kendi sisteminin mezarını kazmaktadır. Bu yeni sınıfın mekânı da doğal olarak gelişen sanayinin merkezi durumundaki kentlerdir. Dolayısıyla kentler diğer işlevlerin yanısıra işçilerin birarada bulunmasına ve örgütlenmesine de olanak sağlamaktadır. 


İlk Marksist Metinlerde Kentsel Sorun 


Marksist kurama temel olan kaynak metinlerde kent sorunu, genel olarak sistem bağlamında tartışma konusu yapılmıştır. Kapitalist sisteme özgü çelişkilerin kentsel mekândaki yansımaları, kendisi de eşitsizlikler üreten mekâna özgü sorunlar olmaktan çok, eşitsizlikler üzerine kurulu sistemin kentsel alandaki örgütlenişinin yansımaları olarak görülmüştür. Burada vurgulanacak nokta, kentin bağımsız bir alan olarak inceleme konusu yapılmamasıdır. 

Nitekim kent bağlamında tartışılan önemli sorunlardan biri olan konut sorunu üzerine Engels'in görüşlerinde de “sistem sorunu” yaklaşımı açık biçimde görülür. Konut sorununun ele alındığı bu kapsamlı çalışma, Engels tarafından 1872'de yazılan “Konut sorunu” adlı makaledir. Türkçe'de ilk baskısı 1977 
yılında yayımlanan ve üç makaleden oluşan kitabın ön açıklamasında Engels, bu konuyu kendisinin ele almasının, aslında Marx ile aralarındaki işbölümünden kaynaklandığını söyleme gereğini duyar. Böylece buradaki görüşlerin Marx'ın da görüşleri olduğunu ima eder. 


47 Karl Marx - Frederich Engels, Alman İdeolojisi, 82. 
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Engels sözü edilen makalelerinde “konut sorunu”nun, kapitalizmin ortaya çıkardığı sayısız kötülüklerden biri ve yalnızca işçi sınıfının değil, başka toplumsal kesimleri de ciddi şekilde ilgilendiren önemli bir sorun olduğunu belirtir. Aslında sözü edilen dönemde -1800'lü yılların ikinci yarısı- kentlerde mevcut olan nüfus ile konut sayısı kıyaslandığında, bir konut probleminin varlığından söz edilemeyeceğini, ancak kapitalizmin özünü oluşturan kâr hırsı ve özel mülkiyet yüzünden yoksul kesimlerin kendi konutlarının olmadığını savunur. Asıl sorun özellikle baştan beri sanayi kenti olarak gelişen yerlerde konut sayısının yeterli olmaması değil, işçi sınıfı ve diğer yoksul kesimlerin konuta sahip olamamasıdır. O halde çözüm, eşitsizlik üzerine kurulu bu mülkiyet düzeninin ortadan kaldırılmasıdır. 

Böylece konut sorunu kapitalizmin ortadan kaldırılmasıyla çözülecektir. Kapitalist düzen içinde işçilerin kendi konutlarına sahip olmasını olanaklı gören anlayışlar ise tam da kapitalistlerin istediği çözüme hizmet eder. Zira kapitalistler de ortaya çıkan çevre sorunlarından etkilenmektedirler. Nitekim işçi mahallelerinde başlayan salgınlar, onları da tehdit etmeye başlamıştır. Bu şartlarda işçilerin kendi konutlarına sahip olmalarını olanaklı kılacak geçici ya da “makül” çözümler önermek aslında işçileri kapitalizme zincirlemek demektir.“ 

Marksist kuram kent sorununu büyük ölçüde mülkiyet düzeni çerçevesinde ele almaktadır. “Sınıf” kavramı da mülkiyet kavramıyla tanımlandığında, sorun doğrudan sınıfsal olarak tanımlanmış olur. Bu bağlamda konut sorunu gibi diğer birçok “kötülük” de, kapitalist düzenin ortaya çıkardığı sonuçlardır ve çözüm için yapılacak tek şey kapitalist mülkiyet düzenini ortadan kaldırmaktır. Bu görüş özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın sonlarına dek etkili olmuş; milyonlarca insanı kapitalist sisteme karşı mücadeleye yönlendirmiştir. 


48 Frederich Engels, Konut Sorunu, 22-71. 
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20. Yüzyılda Kent Sorununa 
Marksist Çerçevede Yeni Yaklaşımlar 


“Ortodoks” Marksizmin bütüncül yaklaşımı nedeniyle kent sorunu tekil bir sorun olarak ele alınmazken; kentsel diye tanımlayabileceğimiz özgül sorunların çözümünde sınıf mücadelesi başlıca çözümleyici araç olarak görülmüştür. Çünkü geleneksel Marksist şemada kent sorunu bir sistem sorunudur; kentsel çelişkiler, sistemin çelişkileridir. Marx ve Engels'i izleyen uzun bir dönem, Marksist çizgi içinde kent sorunu pek tartışma konusu olmamıştır. Bir bakıma, 20. yüzyıl ortalarına kadar süren bu dönemi, kent sorunu konusunda Marksizmin “sessizlik dönemi” olarak nitelemek mümkündür. 

Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında bu sessizlik eğilimi yerini, somut olarak kenti konu edinen yeni Marksist yaklaşımlara bırakmıştır. Bu yaklaşımlar, sistemin genel çelişkilerinden daha çok kentlerde ortaya çıkan somut çelişkileri irdelemiş ve kentin, kapitalist sistemin sürekliliğinde oynadığı rolü tartışmışlardır. Kent mekânının, sistemin yeniden üretimini sağlayan değişim değeri ve buna karşılık kullanım degerli projelerin ortaya çıkması, kamusal hizmetlerin dağıtımı ve örgütlenmesi, toplumsal adalet ve tüketim süreci bağlamında gelişen mücadeleler vb. bu yeni yaklaşımların başlıca konularıdır. 

Bu yeni yaklaşımlar çerçevesinde, üzerinde durmak istedigimiz görüşlerden birincisi Fransız Marksist Henri Lefebvre'nin “metaların mekânda üretiminden, mekânın meta olarak üretimi” ve bunun kapitalizmin kendini yeniden üretmesi sürecindeki rolü hakkındaki kuramıdır. Buna göre, mekânın yeniden üretimi, aslında kapitalizmin de kendisini yeniden üretme sürecidir. Kapitalizm, metaların üretildiği mekânları birer metaa dönüştürerek yeniden üretmekte, böylece sistemin olası ya da gerçek krizlerini aşmaya yönelmektedir. 
Bu süreçte, sistemin pazarladığı diğer metalar gibi, mekânın değişim değeri ön plana çıkmaktadır. Kapitalist ya da modem kentin dayattığı mekânın değişim değerinin karşısında, 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Lefebvre mekânın kullanım değerini öne çıkaran yeni bir anlayışı savunur.” 

Lefebvre'nin yaklaşımı kapitalist kentin doğasını ve bunun alternatifini oldukça iyi özetler. Kapitalist sistem içinde kent mekânı, sermayenin sermayesidir. Zira bilindiği gibi kapitalist kent, doğası gereği değişim değerini ön plana alan çıkar gruplarının etkin olduğu bir ilişkiler ağı sistemine dayanır. Kentsel girişimciler, müteahhitler, arsa spekülatörleri, bankalar ve büyük şirketler kent mekânını, değişim değeri çerçevesinde algılarken, dar gelirliler ve kent yoksulları için kent, gündelik yaşamı mümkün kılacak bir mekân olarak algılanır. Bu ikinci grupta mekân algısı kullanım değeri üzerinde şekillenir. Ama yine de bu, her zaman için böyle değildir. Mekânın kullanım değerinin yanısıra bir de değişim değeri vardır ve bu değer, kent yoksulları için giderek temel kaygı haline gelebilir. 

Yoksulluğun “nöbetleşe devralınması” gibi, Türkiye kentlerindeki gecekondu olgusu da bu durumun canlı örneği olarak durmaktadır. Kullanım değerli projeler, zamanla değişim değerli uygulamalara dönüşebilir. Kentte tutunabilme temel kaygısı, kentsel toplumsal gruplar arasında mekânın değişim ve kullanım değerleri arasındaki ayırımdan büyük ölçüde etkilenir. 
Kentsel toplumsal gruplar her iki kaygıya bağlı olarak biraraya gelebilir, örgütlenebilir ve yeni kentsel projeler geliştirebilirler.”” 

Mekânın değişim değerinin karşısına kullanım değerini çıkaran Lefebvre'nin yaklaşımı, kendisini Marksist çerçevede tanımlayan politik grupların önderliğinde gerçekleşen toplumsal hareketlerin temel kuramsal dayanağı ya da kentsel sorunların çözümünde savundukları siyasal çizgi haline gelmeye uygundur. Kentsel mekânın yalnızca kullanımı değil, aynı zamanda üretilmesi bağlamında bu kuramsal/siyasal yaklaşım, kentsel eşitsizliklerin giderilmesi çerçevesinde gelişen toplumsal hareketlerin temel vurgusuyla örtüşür. Bu yaklaşım, kent yoksullarının enformel yollarla kendi mekânlarını üretme sürecini, bu süreçte kentsel toplumsal hareketlerin sistemdışı ye- 


49 Henri Lefebvre, “Space: Social Product and Use Value”, 285. 
50 Tarık Şengül, Kentsel Çelişki ve Si yaset, 34/35. 
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ni mekânlar yaratma mücadelesini algılamamızda da kolaylık sağlayan bir kavramsal araç sunar. 

Üretim ve mülkiyet ilişkilerinin mekânsal düzlemdeki ifadesi, genellikle mülkiyeti olmayanların kendi mekânlarını çeşitli yollarla elde etmeye yönelmeleri ve bunun için sistemle çatışmaları biçiminde ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kentsel mekanın üretilmesinde, kent yoksullarının! artan konut talebini karşılamayı pratikte olanaksız kılan ve salt mekânın değişim değeriyle ilgilenen rantçı politikalara karşı, zaman zaman yürürlükteki yasalara rağmen yeni mekânların üretilmesine yönelik mücadeleleri, üzerinde durulması gereken bir deneyimdir. 
Çünkü mülksüzlerin, sistem içerisinde mekânın değişim değerini karşılayarak bu sorunu çözmeleri olanaklı görünmemektedir. Dolayısıyla sistemle enformel ilişkiler kurup bir tür dolaylı destek alarak ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda çatışmayı göze alarak, kimi durumlarda açıkça çatışarak bu sorunu çözmeye yönelmektedirler. En azından 1950-1980 döneminde Türkiye'de bunun örneklerini görmek mümkündür. 

Diğer yandan 1980'lerden sonra yaygınlaşan, farklı gelir gruplarının kendi kentlerini yaratmaları süreci bir tür mekânsal katmanlaşma gibi görünmektedir. Özellikle son 20 yılda yaşanan hızlı ekonomik ve toplumsal değişimlerle beraber, kentli orta ve üst sınıflar, daha önceden gözde olan merkezi semtlerden ayrılarak şehrin dışında, kendilerine uygun koşullarda büyük inşaat şirketleri tarafından inşâ edilen site vb. yerleşimlere taşınma eğilimindeydiler. Bu gelişme, sınıfsal çelişki ve gerginlik ortamının derinleşmesine de zemin oluşturmaktadır. Zira “sözü edilen yerleşim alanları, sınıfsal özelliklerin önem kazandığı, hemşehrilik, köken ve benzeri kültürel ayırımların arka planda kaldığı yerler olmaktadır.”” 


51 Burada “yoksulluk” kavramı bilinen anlamından biraz farklı içerikte kullanılıyor. Düşük gelirli ya da açlık sınırında olan, diğer bir deyişle mutlak ya da göreli yoksulluk sınırındaki toplumsal grupları tanımlamaktan çok, konut vb. 
kentsel hizmetlerin ulaşmadığı, bir bakıma sözkonusu hizmet alanlarından dışlanmış grupları anlatıyor. Zira bu grupta yer almakla birlikte ekonomik gelir düzeyinde yoksul sayılmayacak kesimler de vardır. 


52 Aslı D. Danış; “Bahçeşehir Bir Mahalle mi”, 102. 
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Neredeyse tüm gereksinmelerin içerde karşılandığı, diğer toplumsal kesimlerle fiziksel temasın asgariye indiği bu yeni mekânlar her yönüyle farklılaşmayı teşvik etmektedir. Mekân, orada yaşayanları “ötekilerden” soyutlanmış bir toplumsal grup haline getirirken, bu toplumsal gruplar da mekânlarını buna uygun olarak biçimlendirmeye özen göstermektedirler. 
Konut alanının niteliği, konutta ve konutun bulunduğu mekânda yaşayanların gündelik yaşamını, kamusal olanaklardan yararlanma düzeylerini ve toplumsal yapı içindeki konumlarını büyük ölçüde belirlemektedir. Böylece mekânın üretimi toplumsal ayrışmadan etkilendiği gibi, mekânsal katmanlaşma da toplumsal katmanlaşmayı etkilemektedir. 

1970'li yılların ikinci yarısında gelişen ve kullanım değerli “yeni mekânlar” üretmeyi amaçlayan kentsel toplumsal hareketleri anlamak için aslında yukarıdaki örneği tersinden okumak yeterlidir. Kent yoksulları veya yoksulluk nedeniyle kente gelenler, sözkonusu dönemde “kendi mekânlarını” oluşturmuşlardır. Mekânın yeniden üretimine yönelik bu toplumsal hareketlerin politik çerçevesi bazı durumlarda Lefebvre'nin “mekânın kullanım değeri”ne ilişkin yaklaşımıyla uygunluk içindedir. 

Lefebvre'den sonra yararlandığımız kuramsal yaklaşım ise David Harvey'in mekân-adalet bağlamındaki görüşlerdir. Harvey, kenti anlamak için mekânın biçimi, değeri ve toplumsal adalet arasındaki ilişkileri analiz etmenin zorunluluğunu vurgular. Dolayısıyla kent, disiplinlerüstü bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Harvey'e göre, kenti anlayabilmek için uygun bir kavramsal çerçeve, hem toplumsal hem de coğrafi muhayyileyi kapsamalıdır. Kente, toplumsal süreç ve mekânın etkileşim halinde olduğu karmaşık, dinamik bir sistem olarak bakmak gerekir. Bu yüzden iki yaklaşım birbirini dışlayan değil, tamamlayıcı öğeler olarak düşünülmelidir.” 

Harvey kent sorununu toplumsal adalet sorunuyla birlikte ele almayı önerir. Ona göre “adalet”, esas itibariyle, çatışan talepleri çözmek için bir ilke ya da ilkeler kümesi olarak düşünülebilir. Bunları üç ana başlıkta toplamak mümkündür: ihtiyaç, ortak yarara katkı ve liyakat. İhtiyaç kavramı içinde gıda, konut, sağlık hizmeti, eğitim, toplumsal ve çevresel hizmet, tüketim malları, ulaşım hizmetleri vb. çeşitli ihtiyaç alanlarından söz edilebileceğini ve sosyal adalet ilkelerinin bireysel ve toplumsal alana olduğu gibi coğrafi alana da uygulanabileceğini anlatır. Ayrıca toplumsal adalet ilkelerine uygun olmayan sürecin toplumsal çatışma veya gerilimlere yol açacağını vurgular.” 

Harvey, metaın değişim ve kullanım değerleri arasındaki ilişkiyi, “sıradan meta” olarak görmediğini söylediği toprak ve yapılar örneği üzerinden irdeler. Ona göre toprak ve yapıların sıradan meta olmasını engelleyen önemli özellikleri vardır. 
Toprak ve yapılar, yerlerinin istenildiği zaman değiştirilemez olması itibariyle kapitalist sistemdeki sıradan mallardan farklıdırlar. Ayrıca insanlar, toprak ve yapılar olmadan yapamazlar. 
Bunlar yaşamın zorunlu gerekleridir. Ayrıca toprak kalıcı, yapilar da genel olarak uzun ömürlüdür. Bu özellikleri nedeniyle göreli olarak seyrek el değiştirirler. Değişim sıklığının, kullanım süresine oranı düşüktür. Son olarak toprak ve yapıların birçok kullanım işlevinden söz edilebilir. Örneğin bir ev fiziksel konumu, barınak alanı olması, mahremiyet alanı olması, güvenlik alanı olması, hatta ticaret alanı olması gibi çok çeşitli işlevlerde kullanılabilir.” Mekânsal ve toplumsal alanın ilişkisi, toplumsal adalet ve kent arasındaki ilişki ve kent toprağının kullanım ve değişim değeri arasındaki ilişki bağlamında Harvey'in görüşleri araştırma alanımızın birçok özelliğini kavramamıza yardımcı olmuştur. 

Konutun değişim ve kullanım değerini, maddi ve toplumsal değer bağlamında ele alan John Türner'ın yaklaşımı da araştırmamız açısından üzerinde durmaya değer bir çerçeve sunmaktadır. Turner'a göre, konutun değeri, kullanılan materyaller ve maddi özelliklerinde değil, gerçek değerinde yani kullanışlılığında aranmalıdır. Gerçek değer, ölçülemeyen değerdir. 
Oysa modern dünyada bu ikisi karıştırılmaktadır. Konutun maddi değeri üzerine kurulu modem dünyanın yaklaşımı, sorunun çözümünü de buna uygun yöntemlerde aramaktadır. 
Yani ya konut sahiplerinin konutlarını “yasal” gerekçelerle yıkmakta veya ulaşılması olanaksız maliyetlerde konut yaparak çözmeye çalışmaktadırlar.” 

Oysa Turner'a göre bir konutun asıl değeri, sahibinin toplumsal imajına uygunluğuyla değil, yararlılığına göre ölçülmelidir. Eğer konut insani ihtiyaç ise, insana ilişkin değerler maddi değerlerden önce gelmelidir. Bu düşünce çerçevesinde örgütlenen sosyalist ve otoriter-olmayan toplumlarda planlama ile halkın ihtiyaçları arasında bir çatışma olmaz. Özellikle düşük gelirli ülkelerde hükümetler, modern standartlarda yerleşime öncelik vermek yerine, yerel yerleşimin önünü açacak altyapıyı sağlamaya yönelmelidirler. Kıt kaynakların etkin kullanımından hareket eden bu politika, bireyleri, konutlarının yapım sürecine doğrudan katmalıdır.” 

Turner'a göre yerleşim; araçlar, materyal, teknoloji ve finansman gerektirir. Böylece her biri farklı katılım biçimleri gerektiren üç aşama ortaya çıkar. Bu aşamalar, yerel halk, belediye ve merkezi hükümetin yerleşimdeki rolü düzeyinde belirir. 
Bireylerin konutlarını yapma sürecine katılması, yerellik açısından önemlidir. Bu süreçte karar organları da yerel düzeydedir. Buna karşılık temel pek çok ihtiyacın karşılanması (elektrik, yol, su, ulaşım) merkezi hükümetin görevidir. Altyapı, çogunlukla merkezi planlamayı gerekli kılar. Ancak yapılaşma süreci merkezin işlev ve kontrolünün azaltılmasına dayanmalıdır. Az gelirli kesimlere yönelik düşük maliyetli konut yapma girişimleri genellikle başarıyla sonuçlanmamıştır. Bu yüzden yerel planlamada talep ve arzın düzeyi ve özellikleri analiz edilerek buna uygun hedef, araç ve stratejiler belirlenmelidir. 
Bu noktada düşük maliyetli konutlar yapmak yerine finansal destek ve toprak dağıtımı yolunun tercih edilmesi daha uygundur. Aksi halde kaynakların dağılımında gerçek başarı elde edilemeyecektir.” 

Turner, “geleneksel politika” olarak tanımladığı toplu konut girişimlerini de eleştirir. Bu girişimler, bir grup insanın koşullarını iyileştirirken, genellikle düşük gelirlilerin aleyhine işler. 
Merkezde planlanan kategorik program ve şemalar, yerel yerleşmeleri yıkıma uğratırken, kendi problemlerine, kendi potansiyellerine dayanarak gerçekçi çözümler bulmalarının önüne de set çeker. Kullanıcılar, onlar adına çizilmiş sınırlar içinde hareket etmek durumunda kalır. Oysa enformel sektör, yerel grupların kaynaklara ulaşımını sağlayan bir çözüm gibi gözükmektedir. Turner, merkez ile yerel arasındaki karar sürecine ilişkin şunu söyler: “Ne kadar merkezi karar verilirse, işler o kadar yetersiz ve kötü, maliyetler de o kadar yüksek olacaktır.””” 

Turner'a göre konut sorunu, genelde kamu ve özel sektörün ilgisi bağlamında düşünülür. Konut için gerekli kaynakların bu iki kesimin denetiminde olması, böyle düşünmeye yol açmıştır. 
Oysa insan kaynaklarını elinde tutan, güçlü, “popüler” ya da “enformel” olarak bilinen üçüncü bir sektör daha vardır. Kullanım değerleri sözkonusu olduğunda popüler sektör [halk sektörü| devreye girer. Bu, ticari olmayan veya yarı-ticari tarz, resmi olmayan yapılaşma ve kentleşmenin olduğu ülkelerde egemendir. Çünkü, yoksul kesimler için yapılan düşük maliyetli konutların bile, halk sektörünün konutlarından iki kat daha fazla maliyete malolduğu bilinmektedir. Ne kamusal ne de özel sektör, konut alanında halk sektörüyle başedebilir. Halk sektörü, özel gereksinmelerin daha fazla karşılandığı, insan davranışları yönünden daha uygun ve özgür bir çevre yaratır. Hoşgörü ve bireysel sorumluluk duygusu daha gelişmiştir. 

Turner, merkezin rolünü altyapıyı planlama ve kamusal hizmetleri sağlama alanında yoğunlaştırırken, bireylerin kendi konutlarını yapmalarının hem toplumsal hem de ekonomik yararlarının altını çizer. Yerleşmelerde karşılaşılan problemlerin halk sektöründe daha az olmasının önemini vurgular. Bu 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yüzden bu tür yerleşmelere doğrudan ya da dolaylı müdahale etmek yerine, salt altyapı hizmetlerinin merkezi olarak planlanması gerektiğini belirtir. 

Yerel yerleşme deneyimlerinde değişik katılım biçimlerinden söz eden Turner, merkezin veya finans sektörünün müdahaleci olduğu katılım biçimlerinin karşısına da, yerel yerleşmedeki kullanıcıların rolünü çıkartır. Buna göre, sürecin her aşamasında kullanıcılar söz ve karar sahibi olmalıdır. Burada sözkonusu olan, yerleşimcilerin ortak talepleri etrafında güçlerini birleştirdikleri, yerel basın ve kurumlar tarafından desteklendikleri ve süreci planlayıp uyguladıkları, kendi emek güçlerini kullandıkları için maliyetleri düşürdükleri ve finans sorunlarını iç dayanışmayla çözdükleri bir katılım sürecidir. 
Bu katılım biçiminde resmi yerel ve merkezi otoritenin karar ve uygulamalarına karşı bir mücadele söz konusudur. 

Sonuç olarak Turner, merkezi otoritenin, kaynakların eşit dağıtımı ve altyapı hizmetlerinin planlamasındaki etkin rolünün altını çizerken; konutun planlanması ve yapımı konusunda, kullanıcıların yaşadıkları mekânı istediği gibi kullanmasının doğal hak olduğunu vurgular. Çünkü kişiler, kendileri için gündelik hayatta nelerin gerektiğini en iyi kendileri bilirler. 
Bunların merkezden bilinmesi olanaklı değildir. Her evin kendi öncelikleri vardır ve bunları istediği biçimde koyabilmelidir.”” 

Turnerin yaklaşımı, 1970'li yılların ortamında konut ve yerleşme sorunlarının ve bunlar etrafındaki toplumsal mücadelelerin, halkın çıkarları yönünden irdelenmesine iyi bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Bu yönüyle araştırma alanımızın pek çok özelliğiyle doğrudan ilgilidir: Yerleşme biçimi, katılım, dayanışma ve komşuluk ilişkilerinin planlamadaki etkisi, merkezi otoriteyle çatışmaya dayalı ilişkiler vb. 

Kenti Marksist çerçeve içinde tartışan düşünürlerden birisi de Castellstir. Castells'in yaklaşımı, temelde kapitalizmin yeniden üretiminin alanlarından birinin yine kent mekânı oldugu savına dayanır. Dolayısıyla kent, kapitalizmin çelişkilerine 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ve toplumsal mücadelelere zemin oluşturmaktadır. Bu çelişki ve mücadeleleri yeni bir bakış açısıyla kavramsallaştıran Castells'e göre, 20. yüzyılda, emeğin yeniden üretimi için olmazsa olmaz koşullardan biri olan çeşitli hizmetlerin sorumluluğu (eğitim, konut, ulaşım, sağlık vb.) artık devlete geçmiştir. Ne var ki devlet, artan ve çeşitlenen talepleri karşılamada yetersiz kalmakta; böylece kentsel alanda yeni çelişkiler ortaya çıkmakta ve kentsel toplumsal mücadelenin geleneksel Marksist şemada tanımlanan emek-sermaye karşıtlığına dayalı sınıf mücadelesinden görece farklı kentsel toplumsal mücadelenin yeni biçim ve alanları ortaya çıkmaktadır." 

Castells, kentsel mücadeleleri, kentsel sorunlara ilişkin bir geleneğe sahip olmayan Marksist şemaya göre yorumlamak yerine, Marksist kuramı tarihsel çözümleme aracı olarak yorumlamak gereğini savunur. Zira kapitalizmin geleneksel çelişkileri, artık konut koşullarından çalışma saatlerine kadar uzanan, sağlık, eğitim ve kültürel alanları da içeren bazı ortak hizmetlere erişilebilirlik ile tanımlanabilen yeni toplumsal ayırım noktalarıyla belirlenmektedir.“” Gelişmiş ülkelerde kentler, artık üretim mekânı olmaktan çıkmışlardır. Üretim süreci bölgesel ya da ülkesel ölçekte yürümektedir. Kentsel mekân dağıtım işleviyle de sınırlı değildir. Çünkü farklı merkezlerde yapılan üretim, yine farklı merkezler arasındaki işbirliğiyle dağıtıma sunulmaktadır. Bu durumda “kentsel sorun” olarak tanımlanan durum, bütün toplumsal grupların günlük yaşamının temelinde yer alan konut, eğitim, sağlık, ticaret, ulaşım gibi ortak tüketim araçlarının örgütlenmesidir. Castells, toplumsal tüketime ve bu bağlamda ortaya çıkan toplumsal eşitsizliklerin sonuçlarına dikkat çekerken, mekân ve toplumsal yapı arasındaki ilişkiyi basit bir yansıtma ilişkisi olarak görmediğini vurgular. Dolayısıyla kenti başlı başına bir araştırma nesnesi olarak görür. 

Kentsel tüketimin yeniden örgütlenmesi bağlamında birçok tüketim alanından söz edilebilir. Bu alanlar eğitimden ulaşıma kadar çeşitlilik gösterir. Sözkonusu alanlarda kamusal hizmet- 


61 M. Castells, Kent Sınıf ve İktidar, 14. 
62 A.ge., 14/15. 


58 


lerin yeterli olmadığı durumlarda kentsel toplumsal hareketler gelişmekte ve bu hareketlerin muhatabı resmi kurumlar olmaktadır. 

Castells'in sözünü ettiği birçok tüketim alanından birisinin konut talebi olduğunu yeniden vurgulamamız gerekiyor. 19. 
yüzyılda Engels tarafından da kapsamlı bir inceleme konusu olan sorun, 20. ve 21. yüzyılın kentlerinde yeni bir çerçevede tartışılmaktadır. Kentsel nüfusun konut talebi, özellikle “sosyal refah devleti” anlayışı bağlamında kamusal yönetimin karşılaması gereken bir taleptir. Ancak konut talebi, devletin bütünüyle karşılayabildiği düzeyin çok üstünde olduğunda, ki özellikle gelişmekte olan ülke kentlerinde böyledir, o zaman salt emek-sermaye çelişkisine indirgenemeyecek yeni bir çelişki ortaya çıkar. Çünkü konut talebi; toplumun önemli bir bölümünü ilgilendirmektedir. Taleplerin karşılanamadığı ya da eşitsizliklerin kurumsallaştığı durumlarda kitleler, türlü girişimlerde bulunurlar. Bu saikle oluşan kentsel hareketlerin, “sınıfsal” hareketlerden niteliksel olarak farklı olduğu savunulmaktadır.9? 

Böylesi toplumsal mücadeleler kent mekânının formel kurum ve mekanizmalar dışında üretilmesi sonucunu doğurabilir. Castells'in yaklaşımı, konut talebiyle ortaya çıkarak politik dayanışmanın ürünü olarak şekillenen bir kentsel toplumsal hareketi konu alan araştırmamıza uygun bir kavramsal çerçeve oluşturmaktadır. 

Bu bölümde son olarak kentleşme sorunlarını sınıf sistemi içerisinde düşünmeyi öneren Anthony Giddens'ın geliştirdiği yaklaşımın da araştırmamızın kuramsal çerçevesi açısından önem taşıdığını vurgulamalıyız. Çağdaş sosyolojinin önemli isimlerinden olan Giddens, kentlerin dahil olduğu toplumların sınıf yapılarını analiz etmenin gerekli bir ilk adım olduğunu vurgular. Buna göre, kent, insan eliyle oluşturulmuş yapay çevredir ve bu özelliği nedeniyle kapitalist toplumun olgusudur. O halde kentleşme sorunu, toplumun bir bütün olarak analizi çerçevesinde ele alınmalıdır. 
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Giddens, ayrıca kapitalizm öncesi kentleşme ile sanayi devrimine bağlı kentleşmenin farkına da işaret eder. Ona göre kapitalizm öncesi toplumlarda kent, devlet gücünün ve sınırlı üretim ve ticaret etkinliklerinin merkeziydi. Oysa sanayi kentlerinin işlevleri bunun ötesine taşmıştır. Şehirlerin artık surları yoktur ve en büyük metropollerin idari sınırları artık çoğu kez kentin fiilen yayıldığı bölgelere denk düşmemektedir. Çağdaş kentler bu yönüyle, kapitalizmin gelişmesinin yol açtığı toplumsal dönüşümlerin köklü yapısını yansıtmaktadırlar. Tam da bu yüzden kentsel alanda meydana gelen mücadeleleri sınıf sisteminden ayrı düşünmemek gerekir. 

Giddens, temel bazı sorunlarda gelişmelerin tam olarak Marx'ın beklediği biçimde cereyan etmediğini vurgulamasına karşın, bunun çağdaş toplumların analizinde Marksizmin artık hiçbir öneminin kalmadığı şeklinde yorumlanmaması gerektiğini söyler. Özellikle çağdaş kentleşmenin özelliklerini ve kapitalist gelişmeyle olan ilişkisinin belki de en iyi biçimde Marx'ın “commodification” (metalaşma) kavramı aracılığıyla anlaşılabileceğini ifade eder.“ 

Mekânın bir meta olarak alınıp satılması, diğer bir deyişle mekânın değişim değerinin belirleyici olması durumu, daha önce Lefebvre'de gördüğümüz gibi kapitalist toplumlardaki kentleşme sürecinin en belirgin özelliklerinden birisidir. Giddens da mekânın metalaşmasının kentleşme analizlerinde temel açıklayıcı araçlardan biri olduğu görüşündedir. Zaten kentsel mücadelelerin büyük bölümü bununla ilişkili/buna tepki olarak ortaya çıkmaktadır. Kentsel mücadelelerin asli konularından konut talebi, kentsel mekân üzerindeki bu çatışmadan kaynaklanır. 

Lefebvre, Harvey, Turner, Castells ve Giddens'ın sözü edilen yaklaşımları farklı noktalardan araştırmamıza kuramsal/kav- ramsal temel oluşturmuştur. Bu görüşlerin temel ortak vurgusu, kenti anlayabilmek için, kentin de dahil olduğu sistemi anlamak gerekliliğidir. Engels'te mekânın göreli bağımsızlığını 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yadsıyacak şekilde vurgulanan bu ilişki, Lefebvre'de mekânın, kapitalist sistemin yeniden üretilmesinde önemli bir sermaye olduğu şeklinde tanımlanır. Harvey bu görüşe katılmanın ötesinde, mekân ve toplumsal sürecin bütünlüğüne ve toplumsal adaletin kentsel yaşamdaki önemine işaret eder. Turner konut ve yerleşmelerin, kullanıcıları açısından ele alınması; katılım ve yerleşme biçimlerinin, kullanıcıların tercihine göre belirlenmesi üzerinde durur. Castells, sistemin çelişkilerinin kentte özellikle tüketim bağlamında yeniden ortaya çıktığını ve bunun toplumsal mücadelelere yol açtığını saptar. Giddens ise, kuramsal düzeyde modem kenti anlayabilmenin yolunun öncelikle sınıf ve sistem analizinden geçtiğini vurgulayarak Marksist yaklaşımın önemini yineler. Engels'ten yüz yıl sonra ortaya konan bütün bu görüşler kent sorununun anlaşılması için daha somut bir çerçeve sunmaktadır. 


Türkiye'de Kentleşme Süreci Üzerine Tartışmalar 


Türkiye'de kentleşme sürecine ilişkin araştırmalarda iki temel tutumun öne çıktığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi, kentleşme sürecinin, bu süreci etkileyen temel değişkenlerden, dinamiklerden hareketle irdelenmesidir. Göç, sanayileşme ve teknoloji en fazla ele alınan değişkendir. 

Kentleşme araştırmalarında öne çıkan diğer tutuma geçmeden, sözkonusu araştırmaların bir kısmına, ele aldıkları kentleşme dinamiklerinin hangileri olduğunu görmek bakımından değinmek istiyoruz. Zira her biri kentleşme sürecinin farklı değişkenlerden etkilenmesini irdeleyen bu çalışmaların bulguları, Türkiye'de kentleşme sürecinin özellikleri hakkında bize fikir vermektedir. 

Bunlardan biri, Mübeccel Kıray'ın, birinci basımı 1964 yılında yapılan, Ereğli ile ilgili araştırmasıdır.”” Kıray, bu araştırmasında Ereğli'deki toplumsal ve ekonomik yapının genel özelliklerini, öncelikle ağır sanayinin kurulmasından önceki du- 
65 Ayrıntılı bilgi için Bkz. Mübeccel Kıray, Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası: Ereğli. 

61 


rumdan hareketle araştırmaktadır. Böylece toplumsal yapının haberleşme, ulaşım, aile, eğitim, gelir durumu, nüfus, idari yapı vb. faktörler bağlamında sanayileşme değişkeninden nasıl ve ne ölçüde etkileneceğinin veya etkilendiğinin görülmesi amaçlanmıştır. 

Bir başka araştırma, Sema Erder'in Ümraniye ile ilgili çalışmasıdır.“ Kent sosyolojisi alanında önemli bir referans olarak görülen bu çalışmada, göçle birlikte kentte oluşan yeni ilişki ağları, devingenlik ve tabakalaşma olgusu bir alan örneğinden hareketle araştırılmaktadır. Araştırma, kentleşme sürecini etkileyen en önemli değişkenlerden biri olan “göç” ve sonuçlarına odaklanmıştır. Eski bir köyün göç sonucu kentsel yerleşmeye dönüşme süreci, bu süreçte yer alan gruplar, ortaya çıkan kendine özgü ilişki ağları, kurulan ortak yaşamın nitelikleri ve bütün bunların gündelik yaşam üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. 

Neşe Özgen, “İllegalleşen Kent: İstanbul” başlıklı araştırmasında, İstanbul'un yirmi yıl sonraki vatandaş profilini kestirebilmeyi; kente ilişkin olası senaryoları ve çözüm önerilerini geliştirebilmeyi amaçlamış; buna uygun olarak iki yerleşimi ele almıştır. 1980 sonrasında yoğun göçlerden etkilenen Sultanbeyli ve Gaziosmanpaşa gibi iki “yeni” ve büyük ilçeyi konu alan araştırmada, nüfusun profili çıkarılmakta, “yeni” kentlerin kente “eklemlenememe” süreci irdelenmektedir.”” 

Gülten Kazgan öncülüğünde yapılan Kuştepe Araştırması da, bir semt monografisi örneğidir. Bu çalışmada, Kuştepe semtinin ortaya çıkışının, öteki gecekondu semtlerinin varoluş biçimiyle önemli farklılıklar gösterdiği; Kuştepe'nin, yerel yönetim tarafından gecekondusu yıkılan kişilere verilmek üzere, yaptırılan sosyal konutların inşâsıyla ortaya çıktığı anlatılmaktadır. Bu örnekte ele alınan kentleşme, planlı kent anlayışına uygun olduğu için, Kuştepe'nin, İstanbul'daki diğer varoşlardan farklı nitelikler taşıdığı savunulmaktadır. Bunun sonucu olarak Kuştepe'nin toplumsal yapısında başkaldırı tavrı ve ide- 


66 Sema Erder, İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye. 
67 Neşe Özgen, “İllegalleşen Kent İstanbul”, 9-19. 
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olojisi ile dinci ve etnik kökenli örgütlenmeler fazla destek bulmamışlardır.5” Burada planlama önemli bir faktör olarak vurgulanmaktadır. 

Monografik semt çalışmalarının bir örneği de, Sevilay Kaygalak tarafından Mersin/Demirtaş Mahallesi üzerine yapılan alan araştırmasıdır.”? Bu çalışma, günümüz kentlerinde yoksulluğun mekansal yoğunlaşmasında etkili olan faktörlerden birisi olarak göçü irdelemektedir. Kente yönelik zorunlu/gö- nüllü göçlerin, kent yaşamındaki yoksullaşmaya etkileri araştırılmaktadır. 

Son bir örnek Rana Aslanoğlu'nun Bursa ile ilgili çalışmasıdır. Burada kentlerin değişim süreci ve bu süreçte kent kimliklerinin farklılaşması, esas olarak kentsel planlama anlayışından hareket edilerek açıklanmaya çalışılmaktadır. Osmanlı devletinin ilk başkenti oluşu, 19. yüzyıl Türk modernleşmesi- nin izlerini taşıması, sanayisi ile kapitalist dünya ekonomisine bağlı oluşu ve Rusya ve Balkanlar'dan gelen göçler için bir kapı oluşturması gibi özellikler taşıyan Bursa'nın gelişimi kent planlama tarihi ile ilişkisi içinde irdelenmektedir.” 

Bütün bu çalışmaların -ki burada anılmayan daha birçok monografik semt ya da kent araştırma örneklerinin varlığını kaydetmeliyiz-”! ortak yönü kentleşme üzerine yapılmış monografik alan çalışmaları olmaları; ayırıcı yönü ise araştırmaya konu olarak ele aldıkları alanlarda kentleşme sürecini farklı boyutlardan hareketle (sanayileşme, göç, teknoloji, planlama) açıklamaya çalışmalarıdır. Kuşkusuz sözü edilen boyutlardan hiçbirinin diğerlerinden tümüyle bağımsız olduğu düşünülmemektedir. Bunlardan bir kısmı yapısal ya da toplumsal süreçlere dayanırken (örneğin “göç” ve “sanayileşme” ) bir kısmı 


68 Gülten Kazgan, Kuştepe Araştırması. 

69 Sevilay Kaygalak, “Yeni Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal yogunlaşması: Mersin Demirtaş Mahallesi Örneği”, 124-172, 

70 Rana Aslanoğlu, Kent Kimlik Küreselleşme. 


71 Gerçekten de özellikle Anadolu'daki kentlerle ilgili yapılmış olan çok sayıda 
monografik araştırma vardır. Bunlar için bkz. Kent Araştırmaları Bibliyografyası. 
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da “kentsel irade” diye tanımlayabileceğimiz planlama girişimine dayanmaktadır. Ancak sonuçta sözü edilen faktörlerin her biri kentleşme sürecini farklı biçimlerde etkilemekte ve bunların her birinin analizi, süreci değişik boyutlarıyla kavramamıza olanak sağlamaktadır.” 

Kentleşme üzerine araştırmalarda ikinci tutum, bu süreci, dönemlere göre irdeleme eğilimidir. Bu dönemsel bölümleme, kent dinamikleri ve genel politikalardaki kopuşlara göre tanımlanmaktadır. Dönemleme, araştırmaların bir kısmında Cumhuriyet dönemi, 1950-1980 dönemi -ki bu arada kalan 
1950 ile 1960 arasındaki 10 yıllık dönem de çoğunlukla ayırıcı özellikleri olan bir dönem sayılır- ve 1980 sonrası dönem olarak yapılırken” bazı araştırmalar bu ayrımları ulus devletin 


72 Aslında elinizdeki çalışma da bir semt monografisi olması yönünden sözü edilen çalışmalarla ortak bir özelliğe sahip olmakla birlikte, kentleşme sürecini kentsel toplumsal mücadelelerle ilişkisi içinde irdelemeye çalışması yönünden özgün bir içeriğe sahiptir. Kente daha önceki yıllarda gelmiş ve birbirinden bağımsız olarak değişik semtlerde ikamet etmekte olan ama kendisine ait bir konutu bulunmayan bazı gruplar, bir ölçüde sempati duydukları politik örgütlenmelerin de hareket ettirici gücüyle bir araya gelmiş ve konut problemini kentin bir kıyısında kamu arazilerini açıkça işgal ederek çözmeye yönelmişlerdir. Böyle başlayan süreç, diğer kentsel hizmetlerden de yararlanma talebiyle giderek genişleyerek daha kalıcı bir nitelik kazanmıştır. Bu durum şunu gösteriyor: Yasal çerçeveye uyup uymamaları bir yana kentsel toplumsal grupların özellikle kamusal hizmetlerden yararlanma talepleri doğrultusundaki mücadeleleri de ortak yaşam mekânı olarak kenti hem toplumsal yönden hem de fiziksel yönden etkilemekte ve değiştirmektedir. Kısacası elinizdeki çalışma, diğer faktörlerin yanısıra, toplumsal mücadelelerin kentleşme sürecine etkilerini, belirli bir tarihsel kesit içerisinde, 1970-1980 dönemi bağlamında irdelemektedir. 


73 İlhan Tekeli, 19. yüzyılın ikinci yarısından Cumhuriyet'e kadar olan “sıkılgan 
modernite dönemi”ni dıştâ bırakırsak, Türkiye'nin kentsel gelişme deneyini dört döneme ayırır. Birinci dönem, köktenci bir modernite projesinin uygulandığı Cumhuriyet'in kuruluşundan IL Dünya savaşına kadar olan dönemdir. 
İkinci dönem, savaştan 1960'lara kadar giden dönemdir ki bu dönemde de popülist bir modernite projesi uygulanmıştır. Üçüncü dönem 1960'lardan 1980'e kadar uzanan dönemi kapsamaktadır. Hızlı kentleşme, planlı kentleşme arayışı ve kent planlamanın bilimsel bir eğitim alanı olarak örgütlenmeye başladığı bu dönemde bir dizi olumlu eğilim varsa da bunlar genellikle uygulanamamıştır. Son dönem ise modernite projesinin aşınmaya başladığı, Türkiye'nin küreselleşmenin etkisi altına girdiği dönemdir ki bu dönem devam etmektedir. Bkz. “Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması”, 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık, s. 1-25. 


kentleşmesi (1923-1950), emek gücünün kentleşmesi (1950- 1980) ve sermayenin kentleşmesi (1980 sonrası) diye tanımlamaktadır.”* 

Kentleşme sürecini dönemlere ayıran araştırmaların bir çoguna bakıldığında, esas olarak 1980 öncesi ile 1980'den sonrasını temel dinamikleri yönünden birbirinden farklı olan iki ana dönem halinde ayırdeden yaklaşımın genel kabul gördüğü gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni, 1980'li yıllarda ithal ikameye dayanan sanayileşme modelinin terk edilmesi ve sermayenin küresel dolaşım mantığına uygun, küresel sermaye ile bütünleşmeyi kolaylaştıracak yeni ekonomik politika ve programların benimsenmesidir. Bu yeni durum, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısında köklü değişikliklerin oluşmasına yol açmış, bundan da kentler azami düzeyde etkilenmiştir. 

1980'li yıllarda meydana gelen bu keskin değişim, bir yönüyle genel olarak modernleşme projesinin yüzyılın ikinci yarısında içine sürüklendiği krizi anlatır. Nitekim 1980'li yılların özellikle de ikinci yarısından itibaren, modernleşme süreci ve modemist söylemi çeşitli yönleriyle eleştiren bir küresel söylem yaygınlaşmıştır. 

İki dönemin farklılığına dair Işık ve Pınarcıoğlu'nun açıklamaları kentsel sürece odaklanması bakımından dikkate değerdir. Buna göre, 1980 öncesinde kentleşme sürecinde temel bir özellik, devletin kentleşme sorunları karşısında pasif bir tavır izlemesi, gelişen olayları önceden belirlemek yerine küçük müdahaleler dışında süreci piyasada oluşan dinamiklere bırakmasıdır. Bu dönemde bir tür hakem konumundaki devlet, kendi arazilerinin işgal edilmesine genellikle göz yummuş; bazı durumlarda sessiz ortak rolü oynamıştır. Bu dönemin göçmenleri için, oluşmuş ilişki ağları içinde dayanışma ön plandadır. Buna göre kente göç edenlerin kaderi daha kente gelmeden belirlenmiştir. Ağ içindeki eşitsizlik öğeleri henüz baskın değildir. 1980 sonrasında ise devletin, az da olsa müdahaleci rolü ortadan kalkmaya ve kent içinde rant elde etmek isteyen 


74 Şengül, Kentsel Çelişki ve Siyaset, s. 64/65. 
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farklı aktörler ortaya çıkmaya başlamış; devletin hakem rolünün zayıflaması, yeni ve eskiden pek şansı olamayan saldırgan girişimcilik stratejilerini mümkün kılmıştır. Yeni dönemin göçmen tipi de uysal, kentle bütünleşmeye istekli değil, yükselmek adına hemen her şeyi yapmaya hazır bir figürdür.” 

İki dönem arasındaki kopuşun dayandırıldığı bir başka dinamik, göç yoluyla kente gelenlerin kente eklemlenmesi/ek- lemlenememesi hususudur. Buna göre 1980'den önce göç yoluyla kente gelenler iş ve konut gereksinmelerini genellikle enformel mekanizmalar aracılığıyla elde etmelerine karşın, zamanla formel sisteme uyum sağlıyor ve onun parçası haline geliyorlardı. Sürecin sonunda enformel konut alanları, formel alanlara dönüşüyordu. İstanbul'da Ümraniye ve Zeytinburnu buna örnektir. Ancak 1980'li yıllardan sonra kente entegrasyon biçimi artık kente eklemlenme değil eklemlenememe biçimini almaya başladı. Kente gelenler kentin kıyısında, kentten uzak yaşamaya başladılar.” 1980 öncesi ve sonrası kopuş, kent açısından kültürel planda da tanımlanmakta; '80 sonrasında kentin “öteki”ne yenik düştüğü, temel çelişkinin artık kültürel (“öteki” kültürle kent kültürü arasında) olduğu görüşü dile getirilmektedir.” 

Bu noktada 1980 öncesi/sonrası ayrımının ötesinde, 1980 
öncesi dönemi de kendi içinde farklı dönemlere bölmek gerekli görünüyor. Zira o dönemde de ekonomik ve politik stratejiler yönünden keskin kopuşların olduğu evreler var. Burada akla ilk gelen dönem, Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki politikalarından sapma eğilimlerinin geliştiği 1940'lı yıllar ve bunun belirginleştiği 1950'li yıllardır. “Çok partili hayata ge- 


75 Işık/Pınarcıoğlu, Nöbetleşe Yoksulluk, s. 110-127. 

76 Özgen, “İllegalleşen Kent: İstanbul”, s. 10. 

77 Oya Baydar, “Ötekine Yenik Düşen Kent”, s. 23. 

78 Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki politikalarından sapma eğiliminin 
1940'lı yıllarda başladığına ilişkin olarak Firdevs Gümüşoğlu'nun Ülkü dergisi üzerine yaptığı çalışmadaki şu saptama önemlidir: “Ülkü dergisindeki altı ok'un devletçilik oku, Türkiye'nin 1930'larla birlikte ekonomik yönelimin yönünü göstermesi açısından önemli bir işleve sahiptir. 1941 yılında derginin birinci serisinin sonuna dek, bu ok'un önemini vurgulayan yazılarda bir yoğunçiş”in başlangıcı sayılan bu dönemde farklı bir politik yönelim 
1950 genel seçimlerin halkın oy desteğini sağlamıştır. Bir bakıma bu durum, Cumhuriyet'in modernleşme projesinin değiştirilmesi girişimidir. “Hürriyet”e yapılan vurgu, hukukun sınırlayıcı gücü yerine keyfiliğin geçirilmesine yol açmış; topyekün kalkınma projeleri yerine “her mahallede bir milyoner” yaratma yolu tercih edilmiştir. 

Bilindiği gibi Türkiye, 1950'li yıllarla birlikte yeni olgularla tanıştı. Bunların başında kırlardan kentlere doğru büyük kitlesel göçler ve buna bağlı olarak hızlı kentleşme olgusu geliyordu. Özellikle büyük kentler, o güne dek görülmedik ölçüde geniş göçmen kitlesiyle tanışıyor ve onlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyordu. Ayrıca sadece kırsal alandan gelen göçler değil, başta Balkanlar'dan olmak üzere ülke dışından gelen göçler de kentleri önemli ölçüde etkiliyordu. Türkiye kentleri ilk gecekondu deneyimiyle bu yıllarda tanışıyordu.” 

1940'lı yılların sonlarında başlayan küçük çaplı gecekondu yapma girişimleri sadece bir ilk deneyim olmasının ötesinde, “gecekondu” deyiminin ilk kez basında yer alması” açısından da önem taşıyordu. İzleyen yıllarda kırdan kente göç giderek kentten kente göçe dönüşecekti. Bu konuda yapılmış çeşitli çalışmalarda ifade edildiği gibi 1960-1970'lerde kır-kent göçü başat göç türüyken, 1970'lerin sonundan beri kent-kent göçü bellibaşlı göç türü olmaya başlamıştır." 

Bu süreçte formel kentsel mekanizmalar kırdan, kentten ve ülke dışından göçle gelenlerin en azından bir bölümünü yerleştirmekte ve sisteme dahil etmekte etkin rol oynadılar. Ülke 


luk sözkonusudur. Bu yıldan sonra dergide, devletçilik vurgusuna eskisi kadar yer verilmez. Dergide yer alan örneklerde de görüldüğü gibi, devletçilik ilkesi- nin ana izleğini, bağımsız bir ekonomik politikanın önemi ve özel sermayenin girmediği, girmek istemediği alanlarda devletin yatırım yapması oluşturur.” 
Bkz. “Kemalist Toplum Modelinde Ülkü Dergisinin Yeri”, yayınlanmamış doktora tezi, s. 224. 


79 Bu konuda yapılmış değişik çalışmaları içeren bir kaynak olarak Bkz. Dülgeroğlu — Kerem: Göç Kent ve Gecekondu. 


80 Tansı Şenyapılı; “Cumhuriyetin 75 Yılı, Gecekondunun 50. Yılı”, s. 302. 


81 Ahmet İçduygu - İbrahim Sirkeci, “Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde Göç 
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dışından gelen göçmenler için bu olanak her zaman için daha fazlaydı. Daha çok merkezi iktidarların belirlediği politikaların etkisiyle, onlara ev yapmaları için yerler gösteriliyor, arazi veriliyor, hatta konut yapılıyordu. 

Sözkonusu dönemlerde formel bir çerçeveye dayanan bir kent yönetimi ve otoritesinin varlığından söz edilebilirdi. Kamunun kentte etkin bir ağırlığı vardı. Ancak giderek bir nüfus yığılmasıyla karşı karşıya kalan kentler artık, bir kısmına yeterince hazır olmadıkları ve olamayacakları çeşitli faktörlerin etkisi altına girmekteydi. Kentsel kamu yönetiminin tavrı da bu gelişmelere bağlı olarak giderek edilgenleşmeye, kamunun etkisi zayıflamaya başlamıştı. Üstelik kenti yönetenlerin bir kısmının çıkar gruplarıyla işbirliği içine girmesi, olumsuz sonuçlarını vermiş, kamu arazileri enformel konut ve iş alanlarına dönüşmeye başlamıştı.5” 

Aslında tümüyle bu olgular, devletin kentleşme süreci bağlamındaki yeri ve rolü üzerinde yeniden düşünmemizi gerektirmektedir. Zira süreç, devletin, toplumun farklı kesimlerinin kente ilişkin temel taleplerine karşı aldığı tutumla ve kentsel formel sistemin kent hukukuna uygun yasal bir çerçeve oluşturma ve bunu koruma konusundaki tutumuyla doğrudan 


82 Bu konuda tipik bir örnek olarak, İstanbul'da Okmeydanı semtinin “kuruluşu”nu özetlemek yararlı olacaktır. Okmeydanı'nda 1950'li yılların sonu ya da 1960'lı yılların başında gecekonduların yapılmaya başlamasıyla birlikte Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, 1962 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak alanın okçuluk sporu yapılması için kendilerine tahsis edilmesini, böylece gecekonducular tarafından işgalinin de önüne geçilebileceğini belirtir. Bu istek kabul edilir ama nedense bir türlü pratiğe geçirilemez. Bu arada o dönemin Vakıflar Genel Müdürü, alanın kurtarılması için İstanbul Belediyesi'ne ve Beyoğlu Kaymakamlığı'na başvurur. Başvuru ile ilgili yazılardan anlaşıldığına göre Arnavut Ali adlı bir kişi araziyi kendi malı gibi gecekonduculara satmış, onlar da kendi aralarında bir “Güzelleştirme Derneği” kurup, kendilerince parselasyon yapıp, satış yapmaya devam etmişlerdir. Söz edilen yazılarda Arnavut Ali'nin soyadının bile saptanamamış olması ilginç ve işin ne kadar ucundan tutulmuş olduğunu gösteriyor. Bu arada olay Anıtlar Yüksek Kurulu'nun gündemine girer ve 06.05.1961 tarih 516 sayılı karar ile Okmeydanı “korumaya alınır” ancak bu kararlar da uygulanamaz ve gecekondulaşma süreci bütün hızıyla devam eder; evlerin yanında okullar, camiler yapılarak ve ayrıca alanın tam ortasından da bir bulvar geçirilerek süreç geri dönülmez bir noktaya gelir. Aktaran: Ali İhsan Saner, Devletin Rantı Deniz, s. 110. 


ilişkilidir. Örgütlü ya da örgütsüz toplumsal grupların tepki ve eylemleri de bu çerçevede anlaşılabilir. İçeriden ya da dışarıdan kentlere akın eden toplumsal kesimler, devletin talepleriyle ilgili tutumuna göre bir karşı tutum belirlemekte; talepleri karşılandığı sürece ve ölçüde sisteme tutunmakta, tersi durumlarda ise çeşitli araçlar kullanarak sistemle mücadele etmektedirler. Yaşanılan süreç, sistemin koruyucu, düzenleyicisi ve en büyük aktörü olarak devletin, bazı toplumsal gruplarla enformel alanda kolayca buluşabildiğini, oysa bazı toplumsal gruplara karşı şiddet kullanmak dahil, dışlayıcı bir tutum içinde bulunduğunu gösterir. Büyük ölçüde devletin (merkezi ve yerel yönetimin) tutumuna göre, bu oluşan kentsel toplumsal mücadeleler ve enformel örgütlenme ve ittifakların meşrüiyetini belirleyen faktör olarak da, yönetici kurumların uygulamalarında toplumsal adalet ilkesine uygun davranmaları ya da davranmamaları kilit önemdedir.83 

Kentsel toplumsal grupların çeşitli talepleri ve gereksinimleri sistem tarafından karşılanmadığında, bu boşluk aile, akrabalık ya da hemşehrilik mekanizmalarıyla doldurulmaktadır. Yeni kent yoksulları büyük ölçüde bu mekanizmalar aracılığıyla kentsel yaşama tutunabilmektedirler. Bu şekilde kurulan enformel ilişki ağları giderek gündelik yaşamın ötesinde de etkili olmakta ve çoğu kez yerel siyaseti etkileyecek derecede kalıcı örgütlere dönüşmektedirler. Kısacası bu aktif ve sivil örgütlenmeler, aynı zamanda kentlerdeki kitlesel toplumsal hareketlerin örgütlenmesine de kaynaklık etmektedirler. 


83 Özellikle kamunun çeşitli kuruluşlar ile kurduğu enformel ilişkileri örneklemek açısından bir dönem Sayıştay'da “Kamu Taşınmaz Malları İnceleme Ekibi Başkanı” olarak görev yapmış olan Ali İhsan Saner'in emekli olduktan sonra yayımladığı kitap ilgi çekicidir. Bu kitapta kamu taşınmazlarını korumak ve kamusal yarar amacıyla kullanmakla görevli olan mercilerin, bu malları nasıl hukuk dışı yöntemlerle çeşitli kuruluşlara aktardığını gösteren çok sayıda örnek verilmektedir. (Bkz. A.g.e.). 


84 Erder, “Kentlerdeki Enformel örgütlenmeler, Yeni Eğilimler ve Kent Yoksulları 
Ya da Eski Hamamdaki Yeni Taslar”, 111-113. 
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1970'li Yıllarda Türkiye'de Konut Sorunu ve Toplumsal Hareketler 


Araştırmamızın konusunu oluşturan mahallenin kuruluşunun başlangıcı olan 1970'li yıllar, Türkiye'de toplumsal çelişkilerin keskinleşmesi ve bu çelişkiler üzerinden gelişen mücadelenin kentlere etkisi açısından ele alınmalıdır. 1970'li yıllar dünya ekonomisinde olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de bunalımlı bir dönemdi. Petrol fiyatlarındaki hızlı artışın tetiklediği uluslararası bunalım, sanayileşme süreci, ilerlemiş kapitalist ülkelerden daha fazla, gelişmekte olan/çevre ülkeleri etkiliyordu. Türkiye, petrol ithal etmek zorunda olan ülkelerden biri olarak, 1970'li yılların ortalarında yoğunlaşan bu krizden önemli ölçüde etkilenmişti. 

Diğer yandan ithal ikameci ekonomik politikalar, sürekli ithalata dayanan üretim için gerekli dövizi bulundurmayı zorunlu kılıyor; petrol fiyatlarının artması, ekonominin diğer unsurları için gerekli girdilerin ithalatını zorlaştırıyordu. Bu da Türkiye'de sanayinin gelişmesini, işletmelerin rekabet edebilme yeteneklerini zayıflatıyordu. Türkiye, tarım ürünlerinin ihracından elde ettiği dövizle bu alandaki ihtiyacını karşılamakta zorlanıyordu. Bunun sonuçlarından biri iç politikada sadece emekçilerin değil, tüm toplumun aleyhine olabilecek yeni ekonomik önlemler almak, diğeri ise dışarıdan borç para almaya yönelmekti. Dışarıdan borç alarak gerekli döviz girdisini elde etmeye yönelik politikalar, hükümetleri neredeyse tutsak edecek yeni bir tehlikenin habercisi gibiydi. Sürekli artan borç ve faizler, adeta bir borç kısır döngüsü yaratıyordu. 
1977 sonunda Türkiye'nin toplam dış borcu 10 milyar 230 
milyon dolara yükselmişti. Oysa daha 1962 yılında Türkiye'nin toplam dış borcu 1 milyar doların bile altında; 857 milyon dolardı. Dış borç miktarındaki bu hızlı artış, ilerleyen yıllarda çok daha hızlı büyümeye devam edecek ve Türkiye gi- 


85 1970-1980 yılları arasında Türkiye ekonomisinin durumu ile ilgili daha ayrıntili bir çalışma için Bkz. Uğur Eser, Türkiye'de Sanayileşme, s. 60-71. 


86 Fikret Başkaya, “Yeni Dünya Ekonomik Bunalımı ve Türkiye Ekonomisi”, s. 
2210. 
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derek borç ödemek için bile borç para almak zorunda kalacaktı. Bu gidiş, parlamenter sistemin kesintiye uğraması ile sonuçlanacak politik altüst oluşlara da yol açacaktı. 

"70'li yılların ikinci yarısında bu krizin yanısıra çalışanlara düşük ücret ve tüketim ürünlerine sürekli zam kararlarıyla yoksullaştırmayı artıran politikaların da etkisiyle, neredeyse bütün toplumsal kesimler derin huzursuzluk içindeydi. Yokluklar ve yolsuzluklar toplumun orta/dar gelirli kesimleri üzerinde ciddi bir baskı unsuru olmaya başlamıştı. Bu ortamda toplumun hemen bütün kesimleri hızlı bir şekilde politik uçlara kaymaktaydı. 

1970'li yıllar, Cumhuriyet tarihinin belki de en çalkantılı yıllaridir. Buradaki “çalkantı” kavramı, tüm toplumsal kesimlerin örgütlülük ve eylemlilik yönündeki hareketliliğini anlatmaktadır. 
Toplumun önemli bir kısmı ekonomik ve politik talepler doğrultusunda, kitlesel nitelikli mücadelelerin içinde bulunmaktaydı. İktidarları oluşturan rakip partiler de bu mücadelenin aktif tarafları durumundaydılar. Böyle olunca, hükümetteki partilerin dolaylı desteklediği toplumsal kesimleri temsil eden gruplar sokaklarda daha fazla -ve daha rahat- boy göstermekteydiler. 

Bu açıdan bakıldığında 1970'li yıllar kent nüfusunun politik bakımdan belki de en fazla parçalandığı; toplumsal grupların farklı politik cephelerde yer alarak birbirine, kimi zaman da kamuyu temsil eden resmi otoriteye karşı adeta savaş açtığı yıllardı. Kentlerde resmi otoritenin etkisinin azalması sonucu, çeşitli alanlarda giderek enformel örgütlerin ortaya çıktığı, hızla hukuk ve meşrüiyet zemininin dışına kayılan bir toplumsal görünüm sözkonusuydu. 

Bu şartlarda doğal olarak güvenlik sorunu da enformel kanallarla çözümlenmeye çalışılmaktaydı. Yalnızca bireysel düzeyde değil, toplumsal düzeyde de birçok kişi ya da grubun güvenliğini sağlamak için kendi önlemini aldığı gözlenmekteydi. Bunlara, o dönemde sıkça sözü edilen mahalle örgütleri, semt komiteleri, savunma komiteleri? vb. örnek verilebilir. 


87 Melih Pekdemir, “Gecekondular ve Anti Faşist Mücadele”, s. 2346. 
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Aynı dönemde özellikle kent çeperlerindeki konut bölgeleri de bu ideolojik ve kültürel çatışmanın etkisiyle saflaşarak homojen bir nitelik kazanıyordu. 

Bu dönemde gerçekleşen kentsel hareketleri öncelikle iki gruba ayırmak mümkün. Birincisi sınıf hareketleri; diğeriyse toplumun pek çok kesiminden birey ve grupların katıldığı ve geniş talepler bağlamında ortaya çıkan toplumsal hareketlerdir. Bu hareketler giderek belli alanlarda birleşecek ve politik karakter kazanacaktır. 

Sınıf hareketi olarak tanımlayabileceğimiz işçi hareketi esas olarak gelir bölüşümündeki eşitsizliğin giderilmesini, emekten yana politikaların uygulanmasını ve bunların güvence altına alınmasını talep etmekteydi. Aynı şekilde daha önceden elde edilen kazanım ve düzenlemelerin korunmasını amaçlamaktaydı. İşçi hareketinin toplumsal adalet söylemi, emekten yana olan geleneksel sol söylemle kolaylıkla buluşabiliyordu. İşveren örgütlerinin işçi hareketine yönelik doğrudan ya da dolaylı hasmâne girişimleri, işçi örgütlülüğünün daha da hızlı gelişmesine yol açmaktaydı. Bunun en açık örneği, sosyal demokrat ya da sol söylemi benimseyen işçi örgütü DİSK'in sadece üye sayısıyla değil, etkili eylemleriyle de ciddi bir gelişme yaşamasıydı. Bu dönemde işçi hareketi, tarihinde belki de ilk defa bu kadar etkili bir şekilde, CHP gibi sosyal demokrat bir partiden, radikal sol gruplara kadar solun geniş yelpazesi için bir toplumsal taban oluşturmaya başlamıştı. 

İşçi hareketi sol/sosyalist hareketle birleştiği ölçüde giderek sınıf talepli hareketlerin sınırını aşıyor, siyasal iktidarı protesto- ya dönük eylemler yoğunlaşıyordu.8 İşçi hareketinin ne kadar geliştiğini ve toplumu etkilediğini kavrayabilmek için 1 Mayıs 
1976 ve 1977 İstanbul Taksim mitinglerini anımsamak gerekir. 

İşçi hareketi yanında, tek bir amaçla ya da tek bir biçimle tanımlanamayan, çeşitli alanlarda ve biçimlerde ortaya çıkan kentsel toplumsal hareketler, 1970'li yılların ikinci yarısında kimi zaman sayıları yüz binleri bulan bir kitleselliğe ulaşabili- 


88 Daha geniş bilgi için Bkz. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, 
cilt 8, s. 2282. 
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yorlardı. Ekonomik krizin kitleleri yoksullaştırıcı etkisine karşı toplumun her kesiminden insanların katıldığı büyük kitlesel protestoların yanısıra, siyasal iktidarların doğrudan ya da dolaylı desteği ile gelişen silahlı saldırılara karşı da kitlesel tepkiler örgütleniyordu. Kimi zaman bir sendikacının cenazesinde yüz binler biraraya geliyor, kimi zaman bir fabrikada işçilerin işten atılmasını protesto etmek amacıyla saatlerce süren ve silahların da kullanıldığı kitlesel şiddet hareketlerine tanık olunuyordu. 

1970'li yılların kentsel toplumsal mücadeleleri bütünüyle örgütsüz ya da kendiliğinden gelişen hareketler değildi. Bu hareketler ya doğrudan bir örgütlü girişimle başlıyor ya da zaman içerisinde kendi örgütlülüğünü oluşturuyordu. Bu hareketlere ivme veren örgütlülüklerin bir bölümünü, meslek örgütleri oluşturuyordu. Sendikalar, meslek odaları, mesleki dayanışma dernekleri kentsel toplumsal hareketler içinde aktif olarak yer alıyor ya da doğrudan yönlendiriyorlardı. Bunlardan TÖB-DER gibi bazılarının üye sayısı yüz binler düzeyindeydi. 

1970'li yılların kentsel hareketlerinin bir bölümü yasal sınırlar içinde gelişen, yönetim ve katılımda genel olarak sosyalist söyleme uygun demokratik yöntemler öneren ve bunları uygulamaya yönelen özelliktedir. Bu hareketlerin dayandığı temel fikir, kapitalist sistem içinde -belki sınırlı da olsa- emekten yana toplumsal siyasa ve pratiklerin geliştirilmesinin olanaklı olduğu ve bu örneklerin, geleceğin sosyalist toplumunun nüvelerini oluşturacağı fikridir. Bunun örneklerinden birisi Fatsa Belediyesi deneyimi, diğeri de İzmit Yenilikçi Yerleşmeler Projesi deneyimidir. 

Fatsa'da yerel yönetim seçimlerini kazanan, sosyalist dünya görüşünü benimseyen başkan Fikri Sönmez, sistem içinde özgün bir belediyecilik deneyiminin gerçekleştirilebileceğini göstermiş olması açısından uzun süre tartışma gündeminde kalmıştır. Bu deneyimi, özellikle katılımın sağlanması, demokrasi uygulamaları ve dayanışmanın azami düzeyde örgütlenebilmiş olması bakımından irdelemekte yarar olduğu görüşündeyiz. 
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26 Ağustos 1979 yılında Fatsa ilçesinde yapılan yerel seçimde bağımsız aday Fikri Sönmez, kendisi dışındaki tüm adayların aldıkları oy toplamından daha fazla oy alarak (3096 oy) belediye başkanı seçilir. Seçim kampanyası süresince propagandasının temel vurgusu, halkın katılımına dayanan bir yönetim, açıklık; karaborsa ve yolsuzluklara karşı mücadeledir. 

Seçimi kazandıktan sonra yapılan ilk iş, mahallelerde seçim yoluyla halk komiteleri oluşturmak olmuştur. Bu amaçla yapılan toplantılarda belediye başkanının hazırladığı çalışma programı okunur ve tartışılır. Toplam yedi mahallesi olan Fatsa, yerleşim ve toplanabilme özelliklerine, ihtiyaçların kolayca karşılanabilme koşullarına göre 11 birime ayrılır ve her birim nüfusuna göre üç ila yedi Halk Komitesi temsilcisi seçer. Halk Komitesi üyeleri gizli oy ve açık seçimle belirlenir. Bu seçimlerde dönemin AP, MSP gibi sağ partilerinin bazı üyeleri de komitelere seçilir. 

Halk komiteleri mahallelerde yapılan toplantılarda kararlaştırılan belediye hizmetlerini yürütecek, halkın yakacak, gaz, yağ vb. ihtiyaçlarının rayiç fiyatlarla eşit olarak dağıtımını sağlayacak, mahallelerin elektrik, yol, su, kanalizasyon vb. belediye ile ilgili her türlü sorununun çözümünde söz ve karar sahibi olacaklardır. Halk toplantılarında ve komitelerde yalnızca sorunlar tespit edilmekle kalmaz; belediyenin olanakları ya da olanaksızlıkları da gözönüne alınarak çözümler üretilir. Örnegin ilk kararlardan biri olan “Fatsa sokaklarını çamurdan kurtarma kampanyası,” belediyenin kaynaklarıyla değil, halkın katılımıyla başarıya ulaşır. 

Bu toplantılara Fatsa genelinde beş bin kişi katılır. Nüfusu 20.000 olan bir ilçede bu rakam, yetişkin nüfusun tamamına yakınının bu toplantılara katıldığını gösterir. Toplantılarda alınan kararlar, belediyenin ilgili organlarında karar haline dönüştürülür ve uygulanır. Belediye meclisi üyeleri, kararlara genelde itirazda bulunmaz. Böylece Fatsa halkıyla belediye arasında dolaysız bağ kurulur. Belediye, halkın kararlarının yasal niteliğe dönüştürüldüğü bir kurum haline gelir. 

Fatsa demokratik ve katılımcı belediyecilik deneyimi, 12 
Eylül 1980 askeri darbesiyle kesintiye uğrar. Belediye yöneticileri ve katılımcıların önemli bölümü politik görüşleri nedeniyle yargılanırlar. Belediye Başkanı Fikri Sönmez sözü edilen yargılama süreci devam ederken yaşamını yitirir.89 Aslında bir yıl gibi kısa bir süre yaşanmış bir deneyim olmasına karşın, Fatsa vakası hem o dönemde hem de sonrasında yoğun bir şekilde tartışılmıştır. O dönemde Fatsa'ya yönelik büyük bir siyasal, kültürel, sanatsal ilgi olmuş, bu özgün kent deneyimini destekleyen çok sayıda yayın yapılmıştır. 

1970'li yıllardan diğer bir kentsel hareket deneyimi de konut sorunun çözümü bağlamında İzmit Belediyesi tarafından örgütlenen “Yenilikçi Yerleşmeler Projesi”dir. 1974 yılında geliştirilen projeyle çoğu imalat sanayiinde çalışan 30.000 dar gelirliye konut sağlamak amaçlanmıştır. Projenin planlama aşaması yaklaşık 3 yıl sürmüştür. Katılımsal tasarım sürecinin en başında olası konut kullanıcılarının saptanması, daha sonra da bunların çalışma alanlarında yapılan anket vb. araştırmalarla gerçek kullanıcıların belirlenmesi sağlanmıştır. Bu çalışmalarda olası kullanıcıların parasal olanakları, konut ve çevre gereksinmeleri, yaşam tercihleri, mekân kullanma alışkanlıkları ve mekânla ilgili diğer sorunlar üzerine somut verilere ulaşılmıştır. Ayrıca olası kullanıcılarla sendika ve işçi lokallerinde sohbet toplantıları düzenlenmiştir. 

Katılımın olabilecek en geniş biçimde örgütlenmesini amaçlayan bu süreçte sokak, cadde, bölge ve mahalle temsilcileri ile toplantılar yapılmış ve onların sürecin her aşamasına katılması sağlanmıştır. Bununla, birlikte oturma tercihleri, sokak komşuluk ilişkileri gibi konulardaki kararların sonuçlarını dolaylı ya da dolaysız olarak yaşamak zorunda olan herkesin karar verme sürecine dahil edilmesi amaçlanmıştır. İlk yıl için üretimi planlanan 1500 aile konutuna yönelik olarak yapılan tüm bu etkinlikler, projenin gerçekleşebilirlik özelliğini, bunun da ötesinde katılımcı demokratik süreçlerin işleyebileceğini göstermiştir.” 


89 Pertev Aksakal, Bir Yerel Yönetim Deneyi, s. 129-140. 


90 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Tuncay Çavdar, “Toplum Bilinçlenmesinde Araç olarak Katılımsal Tasarım: İzmit Yenilikçi Yerleşmeler Projesi”, 154 
ve Aydan Bulca, “İzmit Yeni Yerleşmeler Projesi”, 152 makalelerine bakılabilir. 
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1970'li yıllarda gelişen bu tür toplumsal hareketler aslında dünyanın, çeşitli kentlerindeki benzerlerinin bir devamı niteliğindedir. O yıllarda dünyanın birçok yerindeki kentlerde benzer projeler geliştirilmiş, kapitalist sistem içinde sosyalist düşüncelere uygun olarak örgütlenmiş demokratik katılım sürecinin mümkün olabileceğini gösteren örnekler ortaya konma- ya çalışılmıştır." 

1970'li yıllarda kentsel hareketler içinde ele alınması gereken diğer bir örgütlü kesim ise genelde yasal sınırlar içinde kalma kaygısı taşımayan radikal siyasal gruplardan oluşuyordu. Bunlar kentsel toplumsal hareketlerde aktif ve kimi zaman yönlendirici bir rol oynuyor ya da onlar için önemli bir destek unsuru oluyorlardı. Kuşkusuz bu grupların başında, işçi hareketiyle olduğu gibi toplumsal hareketlerle de bütünleşmeyi amaçlayan ve bunda bir ölçüde başarılı olan radikal sol hareketler gelmekteydi. Hangi saiklerle gerçekleşirse gerçekleşsin, kentsel toplumsal hareketler giderek politik karakter kazanmaktaydı. 

Farklı toplumsal kesimler içinde, formel ya da enformel ilişkiler üzerinden örgütlenen radikal sol politik gruplar, yalnızca varolan sistemi eleştirmekle kalmayıp, aynı zamanda eşitlik ve özgürlük hedeflerine uygun “idealist” modeller geliştiriyorlardı. Bu arada sözkonusu sosyalist örgütlerin bir bölümü, ideal toplum modellerini başka ülkelerdeki sosyalist hareket ve geleneksel Marksist çizgiyle uyumlu kılmaya odaklanırken, bazıları “yerli”/ “özgün” bir yol izleme eğilimindeydi.?? 


91 Sözkonusu yıllarda, Mimarlık dergisinde tartışma konusu yapılan iki örnek 
zikredilebilir. Birincisi, İtalya'da Komünist Parti'nin yerel yönetimi kazandığı Bologna, bkz. “Bolonya: Demokratik Bir Şehircilik Anlayışının Yanıtı” (Mimarlık dergisi, Sayı 159, ikincisi, “Yugoslavya'da Bina Yapımında ve Arsa Düzenlenmesinde Planlama, Karar ve Yatırım Mekanizmaları”, bkz. Mimarlık dergisi, sayı 151. 

92 Çağlar Keyder, Türkiye'de Devlet ve Sınıflar, s. 268. 


93 1970'li yılların bir başka özelliği de kendisini sadece ülkedeki ekonomik ve 
toplumsal sorunların analizine ilişkin görüş farklılıklarıyla değil, uluslararası ideolo iik çizgilerle de ayrıştıran politik grupların ortaya çıkmasıdır. Bu gruplar, toplumsal değişim stratejilerini uluslararası düzeyde paralel düşündükleri parti ve örgütlerin siyasal görüşleriyle uygunluk içinde temellendirmektedirler. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Bkz. Çetin Yetkin, Soldaki Bölünmeler, s. 56-68 298- 
300 ve İ. Akdere- Z. Karadeniz, Türkiye Solunun Eleştirel Tarihi, s. 298-300. 
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1970'li yıllarda kentleri dalgalandıran bu kitlesel hareketler içinde gecekondu hareketi olarak tanımlanan hareket özel bir yer tutmaktaydı. Gerek daha önceden kurulmuş gecekondulardaki kitlelerin kentsel hizmetlerden yararlanma talepli eylemleri gerekse yeni gecekondu mahallelerini inşâ etmeye yönelik hareketler hızla artmaktaydı. Aynı şekilde, dönemin siyasal saflaşmasına bağlı olarak konut bölgelerinin homofenleşmesi nedeniyle saldırılarla karşılaşma riski ve güvenlik kaygısı oluşuyor; bu güvenlik kaygısı da gecekondu hareketinin örgütlü şekilde gelişmesine elverişli bir zemin yaratıyordu. 

Gecekondu hareketinin özel önemini ve politik bir kimlikle gelişmiş olmasını anlayabilmek için 1970'li yılların koşullarını hesaba katmak gereklidir. 1970'li yılların kentleri, hızla gecekondulaşan kentlerdi. Bir konut seçeneği olarak gecekondu, sadece göçle gelenlerin değil, aynı zamanda kent sakinleri arasında düşük gelirli olduğu için ev sahibi olması neredeyse olanaksız olan mülksüz kesimlerin de ilgi odağıydı. Kimileri kentin kurulu semtlerinde daha iyi ve güvenlikli bir yaşam talep ederken, kimileri en azından mülkiyetine sahip olduğu mekânlar talep etmekteydi. 

Türkiye'de kentleşme sürecinin önemli ögelerinden biri olan gecekondulaşma hareketlerinin, 1950'li ve “6071 yıllarda genelde politik ve örgütlü olmadıkları, bir ölçüde yerel yönetimlerin kayıtsızlığı sayesinde ve birbirinden kopuk geliştikleri görülür. Kentin değişik yerlerinde, birbirinden bağımsız kişi ve gruplar tarafından, çoğunlukla ciddi bir engellemeyle karşılaşmadan yaygın bir şekilde gecekondu inşâ edilmiştir. Ancak durum 1970'li yıllardan itibaren değişecek, ülkedeki gecekondu hareketi politik bir karakter kazanacak ve resmi engellemelerle tanışacaktır. 

1970'li yılların ilk dönemine kadar, arsa rantına el koymayı amaçlayan gecekondu girişimleri, bazen küçük çaplı müdahalelere uğrasalar da genelde devletin ciddi engellemelerine maruz kalmadan kendi normal seyrinde gelişiyordu. Özellikle 1950'li yılların başından itibaren, Cumhuriyet'in o zamana kadarki temel politikalarından biri olan kent planlamasını askıya 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alan yeni politik anlayış, genelde konut piyasasına müdahale etmemeyi tercih ediyordu.” 

Bunun sonucunda kentin hemen her tarafında hukuk dışı alanlar ortaya çıkıyordu. Enformel ilişki ağının yaygınlaşması, çoğu kez devletin de aktörü olduğu bir oyun gibi gelişiyordu. 
Türkiye'nin bu dönemdeki kentleşme “modeli” J. Robertin ifadesiyle popüler kentleşme, diğer deyişle gayri resmi yerleşmeydi.?” 

1970'lerde devletin müdahalesini zorunlu kılan temel etken, bu hareketlerin giderek politik ve örgütlü bir karakter kazanmasıydı. Sistemin kendi potasında eritebilme yeteneğine sahip olamadığı sistemdışı hareketler,“ gecekondular örneğinde de görüldüğü gibi, giderek toplumsal bir destek kazanmaktaydı. 
Açık bir biçimde sistemin sürekliliğine meydan okuyan, kamusal otoritenin karar ve uygulamalarına karşı çıkan bu hareketler; formel ile enformelin, sistemle enformel gruplar arasında büyük toplumsal çatışmaları önleyen ittifak biçimlerinden nitelik olarak farklılık gösteriyordu. Pek çok alanda olduğu gibi konut sorunu alanında da sisteme alternatif çözümler ve toplumsal ilişkiler uç vermekteydi. Bu nedenle resmi kurumlar, daha önceki sessiz ve kayıtsız tavırlarını terk ediyor, önlem alma gereği duyuyorlardı.” 


94 1950 öncesi planlama uygulamasından dönüş politikaları için Bkz. Oktay 
Ekinci, İstanbul'u Sarsan On Yıl, s. 23-27. 


95 Jean Robert, popüler kentleşmenin mevki, mülkiyet ve korunma gerekleri ile 
bunları karşılamak için gerekli araçların (toprak, marjinal tasarruflar biçimindeki sermaye ve yapı maliyetlerini karşılama yetisi) bir kombinasyonu oldugunu, bunun yasal olmamakla birlikte yoksul kesimlerin kentleşme sürecindeki konumları açısından olumlu ve gerçek bir kent deneyimi olduğunu, plancı, mimar ve teknisyen gibi “yasal” kent alanında bulunanların bu gerçek kent deneyimini anlamakta zorlandıklarını ileri sürer. Popüler kentleşme sonunda ortaya çıkan yerleşimlerin genellikle “varoş” olarak nitelenmesine şu şekilde karşılık verir: “Varoşlar, onları kuraldışılık ya da kentsel biçim ve ilişkilerden bir kopuş olarak görenler için “varoşturlar” Kent ve Halk, s. 34-38. 

96 Burada “sistemdışı” hareketlerle anlatılmak istenen, genel olarak kapitalist 
ekonomik ve toplumsal düzenin meşruiyetine karşı mücadele eden örgütlü toplumsal hareketlerdir. Bkz., Arrighi, Hopkins, Wallerstein, Sistem Karşıtı Hareketler. 

97 Burada sözü edilen örgütlenme ya da hareketlerin, 1980'li yıllarla birlikte ortaya çıkan ve örneğin Erder'in Kentsel Gerilim kitabında anlattığı enformel örgütlerden farklı olduklarını vurgulamak gerekiyor. Bugünün kentsel toplum-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Gecekondularda gelişen kentsel toplumsal hareketlerin bir bölümü, varolan gecekondu mahallelerinin ulaşım, kanalizasyon, yol, haberleşme, su vb. temelde kent sistemiyle bütünleşmeye ket vuran sorunlarının çözümünü amaçladığı halde, diger bir bölümü, kentte yaşayan evsizlerin içinde oturabilecekleri bir eve sahip olma talebini, yani konut sorununu temel almaktaydı. Bu sorunun mevcut durumdaki en kısa çözümü ise kentsel arsanın özgürce kullanımıydı. Kamusal arsaya, başka bir anlamda “kamusal” amaçla el koymak ve kullanmak amaçlanmaktaydı. 1970'li yılların başlarında henüz fazla kitlesel destek bulamamış olan sistemdışı sol hareketler kentsel konut sorununa somut ve radikal bir çözüm getirmeleri veya buna destek olmalarıyla hızla kitlesel destek bulabiliyorlardı. Bu durum, hareketlerin sistem içinde tutulmasını zorlaştırıyordu. 
Sonuç olarak gecekondu eksenli mücadele en önemli kentsel çelişkilerden biri, hatta en önemlisi olmaya başlıyordu. 

Kent yönetimlerinin veya genelde formel kurumların enformel karşısındaki o güne dek süregelen kayıtsızlığı giderek sorun olmaya başlamıştı. Ancak sistemi temsil eden yerel ya da merkezi yönetimler, bu noktadaki toplumsal talebi çözme yönünde politikalar üretmek yerine, sorunu kendi yöntemiyle çözmek isteyen toplumsal kesimlere karşı şiddete dayalı önlemlere eğilimliydiler. Bu da tekil vakalarda sistemin güvenliğini sağlasa da çelişkinin çözümünü zamana bırakıyordu. 

Bu şartlarda, 1970'li yılların ikinci yarısında kentlerde gecekondu ekseninde gelişen toplumsal hareketlerin taraf olduğu çatışmalar sıklaştı. Sistemdışı sol gruplar, 1970'li yılların ortalarından itibaren işsizlik ve yoksulluk sorunu ile beraber konut sorununu da gündemlerine almaya ve kentsel arsa üzerin- 


sal hareketlerini bir ölçüde yönlendiren enformel örgütlenmeler, Erder'in de açıkladığı gibi büyük ölçüde aile, akrabalık ve hemşehrilik ilişkileri üzerinde yükselmektedir. Bu özelliklerinin yanısıra genel olarak formel sistemle de ilişki halinde olan, diğer bir deyişle sistem içinde olan örgütlenmelerdir. Oysa 1970'li yıllarda kentsel toplumsal hareketi yönlendiren örgütler, hemşehrilik ve akrabalık ilişkilerinden çok, politik bir çizgide buluşan, sistemle ilişkileri yok denecek kadar az olan ve sistemin genelde meşruiyetini kabul etmediği örgütlerdi. 
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de gecekondu mahalleleri kurmak gibi fiili çözümler geliştirmeye başlamışlardı. Kentlerin pek çok yerinde bu düşüncelere uygun siyasal ve toplumsal pratikler geliştirilmekteydi. 

Kentsel yoksulluk, işsizlik, kente gelenlerin yeni yaşam mekânında tutunma problemleri ve her şeyden daha önemli olan konut sorunu, bu grupların daha fazla toplumsal destek bulmalarına olanak sağlıyordu. Kendi konutuna sahip olma özlemi içinde bulunan geniş kesimler, bu uğurda adeta kendisini feda etmeye hazır bir örgütlü güç bulduklarında, onunla kolaylıkla buluşabiliyorlardı. Bu yol, zaten ekonomik bedel ödeme olanaklarından yoksun olan pek çok kesim için “makül” çözüm olarak algılanıyordu. Kentlerde daha önceden yaşanan deneyimler de bu algılamayı pekiştiriyordu. Zira o güne dek gecekondulaşma hareketleri genel olarak kayıtsızlıkla karşılanmıştı. Her ne kadar yıkım, gözaltına alınma gibi belirli riskler sözkonusu olsa da, yine de bu girişimin başarıya ulaşacağı inancı egemendi. 

Bu düşünme tarzı, kentin değişik yerlerine dağılmış, konut talebi olan pek çok kesimi kısa süre içerisinde örgütlü siyasal grupların mücadelesine dahil ediyordu. Konut talebini öne çıkaran çok sayıda politik grubun örgütlemesiyle büyük kitlesel mücadelelerin alanları olmaya başlayan kentlerde, kentsel formel sistemi temsil eden yönetimler özellikle yeni kurulmakta olan enformel konut alanlarında otoritelerini kurma ve koruma konusunda ciddi sorun ve sıkıntılar yaşıyordu.” 


98 Buna bir örnek olarak araştırma alanımız olan “1 Mayıs Mahallesi”yle ilgili, 
sözlü görüşmelerde öğrendiğimiz ve gündelik basında da haber olan bir olayı aktarmak aydınlatıcı olacaktır. 1979 yılında, kentin yerel yöneticilerinden bazıları, artık fiilen varlığı kabul edilen mahalleye bir ziyaret düzenlerler. 
Mahalleye kamusal hizmetleri getireceklerine dair açıklamalarda bulunmak üzere mahalle meydanında toplanan halka hitap edeceklerdir. Binlerce kişi yerel yetkilileri dinlemek için hazırdır. Konuşmalar başladıktan bir süre sonra, kalabalığın bir ucundan başka bir kişi de halka yönelik konuşmaya başlar. Konuşan, mahalle halkından birisidir. Halkı, “devrim şehitleri için” 1 dakikalık saygı duruşuna çağırmaktadır. Meydanı dolduran binlerce kişi bu çağrıya uyunca alanda büyük bir sessizlik başlar. Neye uğradıklarını şaşıran yerel yöneticiler de zorunlu olarak bu sessizliğe katılırlar. Onlar da belki de istemeden “devrim şehitleri için” saygı duruşunda bulunmuşlardır! Saygı duruşundan sonra artık inisiyatif mahallenin gayri resmi yöneticilerine geç-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Sözü edilen yıllarda sadece kırsal alandan değil, öteki kentlerden de büyük kentlere gelen kitlelerle, kentlerde süren toplumsal mücadelenin aktif öğeleri olan sol grupların politik söylemleri kolayca buluşmuştur. Nitekim 1970'li yıllara kadar sağ görüşlü partilerin oy deposu işlevi gören gecekondu mahalleleri sol partilere oy veren, düzene muhalif bir kimlik kazanmaya yönelmişlerdir.* Dönemin sol gruplarının, ülkenin koşullarına uygun ideolojik ve politik bir çizgi geliştirme çabaları içinde süregelen “Mücadelenin temel alanlarının kırlar mı yoksa kentler mi olduğu?” tartışmasında giderek kentleri esas alan yaklaşımın öne çıkmasında da bu pratiğin etkisi olmuştur. 

Bu dönemde yine gecekondu hareketinin de etkisiyle, temel insani gereksinmelerin karşılanması, kentteki gündelik hayatın düzenlenmesi ve politik açıdan daha adil bir düzen kurulması yönündeki taleplerinin mevcut sistem içinde kalınarak uygulanamayacağı düşüncesi, muhalif sol hareketin giderek genişleyen kesimleri içerisinde kabul görüyordu. Sosyalist grupların önderliğindeki toplumsal ve siyasal mücadeleler, fiilen, hayatın hemen her alanında formel kurumların kontrolü dışına çıkarılarak denetlenecek nüveler yaratma hedefine yöneliyordu.* Bu fiili yönelimde de gecekondu hareketinin önemli bir etkisi olduğu söylenebilir. 

1970'li yıllarda Türkiye'de sistem karşıtı çeşitli sol grupların politik söyleminde kentleşme ve konut problemi bağlamında şu sloganın kullanıldığı görülür: “Konut sorunu, sınıf mücadelesinin bir parçasıdır.”"”” 


miştir. Konuşmalara onlar devam ederler. Kentin resmi yöneticileri ise kısa bir süre olanları izledikten sonra konuşma yapamadan ayrılmak zorunda kalırlar. (Bu bilgiler, sözü edilen toplantıda halkı saygı duruşuna çağıran Mustafa Özgül'den alınmıştır.) 

99 Bkz. Pekdemir, “Gecekondular ve Anti Faşist Mücadele”, s. 2346. 

©) O dönemde gecekonduyu, salt konut sorununun çözümü ve toplumsal siyasal güç oluşumunun ötesinde, mekânın örgütlenmesinde de sosyalist bir seçeneğin deneyimi olarak önemseyen bir yaklaşım için bkz. Mehmet Adam, Almaşık Yeniden Üretim Süreçleri İçin Konut Alanları, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 1979 - e.n. 

100 Bu sloganı ya da buna benzer slogan ve görüşleri, özellikle Eylül 1977 tarihli 
Halkı Kurtuluşu, Halkın Yolu, Mücadele gibi sol dergilerde görmek mümkündür. 
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Böylece Engels tarafından yaklaşık yüz yıl öncenin İngilteresinin konut sorununa ilişkin ileri sürülen yaklaşım 1" 1970'li yıllarda Türkiye'deki Marksist eğilimli sol gruplarca savunulmuş oluyordu. Tekrarlarsak, bu görüşe göre konut sorunu, kapitalist düzenin özünden kaynaklanan bir sorundu. Kapitalizm koşulları içinde, bu sorunun tedricen çözümlenebileceğini ya da hafifleyeceğini düşünmek yaşanılan her günün ömrümüzü uzatacağını sanmak kadar komikti buna göre. Kapitalizmin yarattığı tüm toplumsal hastalıklar gibi bunun da kesin çözümüne kadar halk konut sorununu bu bilinçle çözmeye çalışmalıydı. Bunun için konutunu kendisi yapacak ve ne pahasına olursa olsun yıkımlara direnecekti.'9 

Konut sorununu aktarılan düşünceye uygun bir toplumsal pratikle çözme tasarımının ve bunun kuramsal dayanaklarının, 70”lerde sosyalist hareket içerisinde yer almış kişilerle yaptığımız görüşmelerde yeniden ve ayrıntılı olarak dile getirildiğini görmek ilginçti. Örneğin 1 Mayıs Mahallesi'nin kuruluşu döneminde aktif görev almış Arif Bilgin, bu deneyimi ve yaklaşımı şöyle ifade etmektedir: 


“O dönemde ‘gecekondu mahalleleri yapmaya’ yol açan nedenler şöyle özetlenebilir. Her şeyden önce dönem kırsal nufusun artan oranda kentlere aktığı bir dönemdi. Bu, arsa, konut ve kira rantını tahrik eden bir etki yaptı. Başını çekenler de devletin en yüksek mevkiilerinde oturanlardı. Akıl almaz hilelerle muazzam rant sağlayan bu toprakları komik fiyatlarla ve gizlice ele geçiriyorlardı. Öte yandan muazzam bir konut ve istihdam açığı vardı ve sürekli büyüyordu. Bunu gören rantiyeciler kent çevresindeki devlet topraklarını hızlı biçimde ve yok pahasına ele geçirdi ve su başlarına oturdular. Buna karşılık ne devlet ve ne de özel inşaat sektörü halkın konut gereksinimini karşılamak için ciddi bir atak göstermiyordu. 
Zaten toprakların arsa spekülatörlerine peşkeş çekilmesiyle konut maliyetlerinin yapay biçimde şişirilmesi inşaat sektörü- 


101 Engels, Konut Sorunu s. 77. 
102 Halkın Yolu, Özel Sayı, Eylül-1977, s. 4. 
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nü bile üretim yapmak yerine arsa ticaretine yöneltiyordu, çünkü o üretimden daha kârlıydı. İnşaat sanayinin kullandığı arsa maliyeti bazen yapay maliyetini aşıyor, hatta katlıyordu. 
Sonuç olarak sanayinin temel iki öğesi (emek ve sanayi sermayesi) rantiyeci asalak sınıflar tarafından korkunç boyutlar- da sömürülüyordu. Böylece konut açığı büyüyor, maliyetleri de yapay olarak tırmanıyordu. Kiralar ateş pahasıydı. Evsiz işçiler korkunç sefalet içindeydi. Eski yapıların tehlikeli izbelerine tıkış tıkış sığınmış işçilerin o günkü halini unutamam. 
Özellikle eski İstanbul (Süleymaniye, Mahmutpaşa, Beyoğlu, Kasımpaşa arka mahalleleri). Ev sahibi olmak, küçük bir kulübeye sahip olup kira ödemekten kurtulmak o dönemde büyük bir ayrıcalık ve servet sayılıyordu. Gecekondulaşmaya yolaçan ilk ve birinci etken buydu. 

Hazine topraklarının yüksek bürokrat, spekülatör ve geleneksel rantiyeciler tarafından yok pahasına ve genellikle yasadışı yollarla ele geçirildiğini gören halk da açık açık “boş vatan 
topraklarını' işgal etme hakkını kendinde buldu. Bu arada 12 
Mart darbesiyle belirli bir yenilgiye uğratılan yeni radikal devrimci hareket de arayış içindeydi. Sonuçta büyük ölçüde devrimin şu genel önermesini gördü ve uygulamaya geçti: “Devrim kitlelerin eseridir, o halde onların sorunlarıyla ilgilenmeliyim!” Genç devrimciler, 12 Mart'tan sonra büyük bir heyecan ve enerji ile işçilere ve gecekondu mahallelerine yöneldiler. Bu yönelme doğal olarak olayın kendiliğinden seyrini ve niteliğini de değiştirdi. Ve muazzam bir gecekondu hareketi patlak verdi. Bu patlamayı tahrik eden bir başka etken de rutin olarak halkın kendi katkısıyla üretilen bu basit konutların birçok yerde belediye tarafından yıkımı oldu. 12 Mart darbesiyle birlikte, sözde ‘kanun hakimiyetini sağlamak’ adına çok sayıda yoksul barınak yıkıldı, yeni yapılanlara da göz açtırılmadı. 
Ben kendim sürgün bir öğrenci olarak 1972'de geldiğim İstanbul'da hâlâ arbedeleri dinmemiş bu gecekondu kavgalarına tanık oldum. Mesela Okmeydanı ve çevresi gibi... 

Bireysel çabalarla tek tek basit konutlarını koruyamayan işçiler, göçmenler ve memurlar birleşmeye ve ortakça karşı koy- 


83 


maya başladılar. Bunun dışındaki başka küçük etkenler rol oynadı. Sonuçta 1970'li yılların tipik hareketi patladı. Kuramsal düzeyde harekete en çok katılanlar, toprakların halka ait oldugunu ve ona dağıtılmasını savunan demokratik devrim stratejisini öngörenlerdi. Onlar bilinçli olarak mücadeleye katılıyor- 


lar, buna uygun politika güdüyor ve örgütlüyorlardı.”!93 


A. Bilgin'in görüşlerinin o dönemi yaşamış pek çok mahalle sakini tarafından paylaşıldığını ve o yıllarda panel, seminer vb. 
toplantılarda da dile getirildiğini belirtmemiz gerekir. Ayrıca o dönemde yayımlanan sosyalist dergilerde bu görüşler sistemli olarak işlenmekteydi. 

1970'li yılların ikinci yarısında kentlerde sol hareket içerisinde yaygınlaşan bu düşünce, kısa sürede pratiğe uygulanıyor, özellikle İstanbul'un birçok yerinde sosyalist grupların önderliğinde “planlanmış” gecekondu kentleri inşâ ediliyordu. Sonraları çok tartışılacak olan bu mücadele biçimiyle, bugün artık kentin merkezinde kalan bir dizi “yeni kent” kuruluyordu. 

Bu yeni kentler, formel kent sistemi içinde “kayıtdışı”ydılar. 
Yasal olarak yoktular ama fiilen varlıklarını koruyorlardı. Buralara ulaşım, haberleşme, diğer altyapı hizmetleri vb. hemen hiçbir kamu hizmeti sunulmuyordu, sokakların ve caddelerin adları yoktu, kimin nerede ikamet ettiği belli değildi. Yine de, binlerce nüfusu olan bu mahalleler, kentin kıyısına tutunabildiler. Bu yeni kentler kimine göre “kurtarılmış bölgeler”di ve temizlenmeleri gerekiyordu, kimine göre ise mücadele ve direniş merkezleriydi. Nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin sonuç olarak bu bir toplumsal olguydu. 

"70'li yıllarda gecekondu olgusunu bu bağlam içinde düşünmek gerekir. Çeşitli araştırmalarda kullanılan ifadeyle, “gecekondu mahallelerini parselleyen ve buradaki rantları denetim- 


103 Aril Bilgin, 1970'li yıllarda mahallenin kuruluş sürecinde ve dönemin sosyalist hareketinde aktif olarak bulunmuş kişilerden biridir. Bu etkinliklerinden dolayı 1980'li yıllarda yargılanmış ve 1990'lı yılların başında yurtdışına çıkmış. Mahallede görüşme olanağı bulduğumuz kişiler üzerinden ulaştığımız A. Bilgin, halen yaşadığı Almanya'dan sorularımıza yazılı yanıt göndermiştir. 


lerine almak isteyen çeteler”!9* ya da o zaman medyada yaygın 


kullanılan terimle “kurtarılmış bölgeler” ancak bu bağlam içinde kavranabilir veya anlamlandırılabilir. Aksi halde sözü edilen dışlayıcı, kriminalize edici değerlendirmelerle, bu olgu hiçbir zaman tam anlamıyla anlaşılamayacaktır. 

1970'li yılların sonlarında günlük medyada sık sık “kurtarılmış bölgeler” nitelemesiyle hedef gösterilen gecekondu bölgeleri,' bu çalışmada irdelediğimiz kentsel toplumsal mücadele olgusunun ve onun temelindeki kentsel çelişkilerin ürünü olarak düşünülmelidir. 

Ve bu olgunun, ne 1950/60'lı yılların kent yöneticilerince dolaylı olarak desteklenen gecekondulaşma ile; ne de 1980'li yıllarda çokça tanık olduğumuz, yerel yöneticilerin oy kaygısına dayalı “hoşgörülü” tutumu sonucu ortaya çıkan cemaatçi grupların girişimleriyle benzer olmadığını tekrar vurgulamamız gerekir. '70'lerin “kurtarılmış bölgeleri” ya da mahalleleri defalarca yıkıldıkları, bu yıkımlarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdiği halde yeniden yapılmış ve bu sürecin her aşamasında aynı toplumsal ilişki tarzı ve ideolojik meşrüiyet zemini geçerliliğini korumuştur. Bu şekilde ortaya çıkan “yeni kent”lere İstanbul'dan birçok örnek verilebilir: Nurtepe, Gülsuyu ve bu araştırmaya konu olan Mustafa Kemal ya da eski adıyla 1 Mayıs Mahallesi... Sözkonusu dönemde Türkiye'de kentleşmenin, kentsel toplumsal mücadelelerden büyük ölçüde etkilendiği açıktır. 

Bu mahallelerin, çoğu kez arazi mafyasının ticari amaçlı girişimleriyle kurulan diğer mahallelerden temel farkı ise, kuruluş sürecinde bulunanlar arasında iç dayanışmanın azami düzeyde olması, dayanışmada da parasal çıkarlardan çok, kültürel yakınlıklar ile politik ve ideolojik ortaklığın belirleyici olmasıdır. Yerleşimciler, kamusal mekânların oluşumu, planlan- 


104 Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, s. 569. 

105 Buna bir örnek olarak Aydınlık gazetesinin “İstanbul'da Kurtarılmış Bölgeler” 
başlıklı 10 gün süren yayını verilebilir. Gazete, sözü edilen yayımında her gün İstanbul'un bir ya da birkaç bölgesini ele alarak, İstanbul'un kurtarılmış bölgelerinin haritasını çıkarmıştır, Aydınlık, 17-27 Şubat 1980. 
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ması ve kullanımı, karar süreçlerine katılımın sağlanması konularında ortak bir bilince sahip olmuşlardır. 

Şimdi çalışmamızın ikinci bölümüne, 1 Mayıs veya Mustafa 
Kemal Mahallesi'nin öyküsüne geçebiliriz. Bu mahalle, 1980 
yılından önce fiilen, yani “zorla” kurulan ve kuruluşu “kapitalist düzene karşı mücadele” gerekçesine dayandırılan yerlerden birisiydi. Bu açıdan 1970'li yıllarda kentsel toplumsal mücadelenin konut ve yerleşme sorunu bağlamındaki tipik örneklerinden birisidir. Kentteki evsizlerin, konut ve yerleşme sorunlarını, siyasal-toplumsal mücadele yoluyla çözmeye çalıştıkları bir toplumsal pratiğin ürünüdür. Bu özelliğiyle 1 Mayıs Mahallesi, 1970'li yılların adından en çok söz ettiren mahallelerinden biri olmuştur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
1 MAYIS MAHALLESİ'NİN KURULUŞU 


Mustafa Kemal Mahallesi halen İstanbul'un Anadolu yakasında Ümraniye ilçesine bağlı 14 mahalleden biridir. Ümraniye Belediyesi'nin, ağırlıklı olarak 1970'lerden sonra gelişmiş olması nedeniyle ikinci kuşak mahallelerden’ biri olarak tanımladığı Mustafa Kemal Mahallesi, aynı kuşak içinde yer alan diger mahalleler gibi son 30-40 yılın enformel ilişkilere dayalı yerleşim çabalarının bir ürünü olarak şekillenmiştir. Akademik çalışmaların bir kısmında “siyasal örgüt destekli işgal” ? 
kuruluş dönemindeki günlük medyada ise sol grupların “devlete karşı giriştikleri bir tür isyanın”? ürünü olarak tanımlanan, politik ilgiyi yoğun biçimde üzerine çekmiş bir yerleşim yeridir. Bu ilginin temelinde yer alan ve mahalleyi özgün kılan durum, kent sistemi içindeki bugünkü yerinden çok, geçmişindeki varolma sürecinin bir siyasal/toplumsal mücadele dinamiğine dayanmasıdır. 

Bugün de aslında sözü edilen politik geçmişin izlerini pek 


- 


1999'ten 2002'ye Ümraniye Belediyesi Faaliyet Bülteni, s. 13. 
Erder, İstanbul'a Bir Kent Kondu: Ümraniye, s. 84. 


Çə N 


Özellikle Eylül 1977 ve Ekim 1978'de çıkan Tercüman ve Hürriyet gazetelerin- de 1 Mayıs Mahallesi'ni konu alan haberlerin çok büyük bölümünde bu tür tanım ve değerlendirmeler yer almaktadır. 
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çok alanda görmek mümkün. Yani mahalle bugün de bir ölçüde politik ilginin konusu sayılabilir. Bu ilgi ya bütünüyle olumlama ya da bütünüyle olumsuzlama biçiminde, uç noktalardadır. Kimi çevreler tarafından mahallenin geçmişi yüceltilip, bugüne ilişkin değerlendirmenin ölçütü yapılırken, kimi çevrelerde bu geçmiş sorgulanmakta ya da karalanmaktadır. 
Kenti yönetenlerin mahalleye olan ilgisinde tahmin edileceği gibi çoğu kez “unutkanlıklar” ağır basmaktayken, burada yerleşik olanlarda ise mahallenin kuruluş sürecinde edindiği politik kimliği koruyamamasına ilişkin eleştirel tutumun ağır bastığı gözlenmektedir. 

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bugün ikamet etmekte olan, 1970'li yıllarda yerleşmiş ilk kuşak konut sahiplerinin birçoğu için mahallelerinin bugünkü hali önceden tasarladıkları kent imgesiyle uyumlu değil. Kuruluş sürecindeki imgenin genel çizgileri, bahçeli bağımsız konutlardan oluşmuş ve kamusal hizmetlerin sunumunu kolaylaştıracak şekilde planlanmış, gündelik ilişkilerin dayanışma üzerine kurulu olduğu, yaşanabilir bir mahalledir. Kuruluş döneminde mahalle, İstanbul'un yoksul kesimlerini temsil etme iddiasıyla çeşitli sosyalist grupların bir anlamda alternatif kent kurma tasarımının ürünü olarak gelişmesine karşın, bugünkü mimari ve toplumsal görüntüsü bu iddiadan oldukça uzak görünüyor. Bu çelişki, özellikle ilk kuşak mahallelilerin zihninde sorun olarak durmakta, mahallesinin görüntüsünden ve kurulan ilişkilerin niteliğinden yakınmalara yol açmaktadır. Mahalledeki gündelik sohbetlerde sık sık sıkıntının izlerine rastlanabilir. Mahallede yüzyüze konuştuğumuz hemen herkes, bugünkü görüntü ile 1970'li yılların idealize edilmiş hedefleri arasındaki çelişkiye vurgu yapmakta; geçmişteki adalet ve dayanışma duygusuna duyduğu özlemi; bugünkü kaos ve güvensiz ortama, bireyci ve bencil davranışlara duyduğu tepkiyi dile getirmektedir. 

Hatta mahallenin bugünkü durumunu tanımlarken zaman zaman ağır ifadeler kullanılabilmektedir. Buna örnek olarak “Mustafa Kemal Mahallesi Güzelleştirme Derneği” tarafından 
2003 Haziran'ında yayımlanan ve mahalle halkını göreve çağı- 


ran bir bildiriyi verebiliriz. Bildiride; mahallede uyuşturucu, kumar, hırsızlık vb. her türlü olumsuzlukların yaşandığı ve yaşamın çekilmez hale geldiği belirtilmektedir. Bu bildiriye, mahalledeki etkinliklerde hatırı sayılır bir yeri olan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Doğuş Spor Kulübü de imza koymuştur. 

Bu hoşnutsuzluğun önemli bir veçhesi, tasarlanan kent imgesi ile gerçekleşen kent arasındaki kırılmanın, “mahalledeki tüm gecekondularda harcı olduğunu” söyleyen sosyal demokrat bir belediye başkanının döneminde gerçekleşmiş olduğuna dair genel kanıdır. 1989-94 yılları arasında belediye başkanlığı yapmış olan ve geçmiş yıllarda mahalledeki politik çalışmaların içinde bulunduğu belirtilen Şinasi Öktem'in, belki de iyi niyetle, mahalledeki konut kalitesinin değişim sürecini bütünüyle serbest bırakmasının mahalledeki görüntüyü olumsuz biçimde değiştirdiği; bu sürecin sonucunda bahçe içindeki tek katlı evlerin yerini ağaçsız, bahçesiz apartmanlara bıraktığına özellikle vurgu yapılmaktadır. İlk kuşak gecekonduculardan bazıları bu sürecin sadece fiziksel değişimi değil, kültürel değişimi de beraberinde getirdiği ve bunun ciddi bir gerilim yarattığı fikrindedir. Başkana yönelik eleştirilere göre, gecekonduların apartmana dönüştürülmesinin kontrol dışı bırakılmasıyla mahallede yeşil alan yok edilmiş, komşular arasında anlaşmazlıklar başgöstermiş ve dayanışma ilişkilerinin yerini çıkar ilişkileri almıştır. 

Mahalledeki bozulmanın nedenlerinin 1990'lı yılların başındaki bu betonlaşma sürecine dayandığını düşünenlerin yanısıra kimileri de bu bozulmanın ülkedeki genel yozlaşmayla, 
1980 sonrasının dayanışma ve paylaşmayı dışlayan egemen 
ideolojisiyle ilişkili olduğunu düşünmektedirler. Sonuç olarak, mahallede dayanışma bilinci önemli ölçüde gerilemiştir. Mahallenin sorunlarıyla ilgili etkinlik gösteren kurum temsilcilerinin mahalle halkından yeteri kadar destek bulamadıklarını, 


4 “Mahalle Halkına Çağrı” başlıklı bildiri, (Güzelleştirme Der., PSAD ve Doğuş 
Spor Kulübü). 
5 Erder, İstanbul'a Bir Kent Kondu Ümraniye, s. 147. 
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iç dayanışmanın olmadığını, tam aksine rekabet ve bencilleşmenin hüküm sürdüğünü belirtmeleri dikkat çekicidir. 

Politik geçmiş sözkonusu olduğunda dayanışma, toplumsal hareket ve örgütlülük gibi kavramlar mahalleliler için özel bir anlam taşımaktadır. Mahallenin geçmişindeki önemli olayları anma etkinliklerine katılımın düşük olması eleştirilirken, mahallede baz istasyonlarına karşı eylemlere ciddi ve etkin bir katılım gösterilmesinden övgüyle söz edilmektedir.” 

Yoğun bir politik mücadelenin ürünü olan bir mahallede öncelikli sorunun ne olduğu sorusuna, dışlanma, kamusal hizmetlerin sunumunda ihmal edilme, politik baskılar vb. bir yanıt verilmesi beklenir. Oysa mahallenin muhtarı Cuma Kara'nın, “Mahallenizin en önemli sorunu nedir?” sorumuza yanıt, tek kelimeyle: “Tinerciler”dir! Bu kısa ve net değerlendirme bire bir konuştuğumuz diğer mahalle sakinlerinin de neredeyse ortak görüşü, daha doğrusu ortak kaygısıdır. Mahallenin belki de kültürel kimliğinden kaynaklanan, ihmal edilmiş olma, kamu hizmetlerinden yeterli düzeyde yararlanamama gibi sorunlarının hiçbirinin madde bağımlısı olmuş çocukların ve gençlerin yarattığı gerilim kadar önemsenmemesi dikkate değerdir. 

Gözlemlediğimiz kadarıyla mahalle kent sistemiyle bütünleştikçe, sistemin bütün sorunlarını ve çelişkilerini bünyesine almaya başlamıştır. Bu bakımdan kentin öteki tüm mahallelerindekilere benzer sorunların ortaya çıkması kaçınılmaz görünüyor. 

Bununla birlikte; madde bağımlısı gençlerin aslında sistem tarafından teşvik edildiğini, mahalle üzerinde bazı oyunlar oynandığını, örneğin yakalanan madde bağımlısı kimi çocukların mahalle dışına çıkarıldıktan sonra bırakıldıklarını, bu çocuklardan birinin bir TV programında bu durumu açıkladığını belirten görüşlerle karşılaştığımızı da belirtmeliyiz. Madde bagımlısı çocukların varlığının politik geçmişi olan mahalleye “yakıştırılamaması”, böylesi yaklaşımlara zemin oluşturmakta- 


6 2003 yılının bahar aylarında mahalledeki baz istasyonlarının kaldırılması için 
özellikle genç kitlenin katıldığı etkinlikler sırasında buradaki tüm baz istasyonları tahrip edilmiştir. 
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dır. Bu görüşleri dile getiren Mustafa Kemal Mahallesi Güzelleştirme Derneği Başkanı Mehmet Mermer'e göre, madde bağımlısı çocuklar ve gençler bir anlamda ortalığa salınmakta, mahallede güvensizlik ortamı oluşmakta ve insanlar kendi önlemlerini kendileri almak durumunda bırakılmaktadır. Araştırmamız süresinde bu türden bir güvenlik sorununun gerçekten de mahallenin önemli sorunlarından biri, hatta en önemlisi olduğunu gözlemlediğimizi vurgulamalıyız. Gece ilerleyen saatlerde tedirginlik artmaktadır. 

Mustafa Kemal Mahallesi'ne ulaşım yollarında gözlemlediğimiz ve bir başka anlamda güvenlik kaygısının ürünü olan önlemler de mahallenin İstanbul kent sistemi içinde nasıl algılandığının ipuçlarını vermektedir. Mahallenin “merkezi” olarak görülen “son durak”a ulaşım iki yönden, Ümraniye merkezi ve E-5 karayolu Göztepe sapağından sağlanmaktadır. Gerek Ümraniye gerekse Göztepe yönünden mahalleye giriş noktalarında, genellikle polis panzerinin hazır beklediği görülür. Bu görüntü, özellikle mahalleye aşina olmayanlara, olağanüstü hal uygulamasının olduğu bölgeleri çağrıştırır. Mahallelilerse sık sık tanık oldukları bu görüntüyü “olağan” karşılamaktadırlar. “Olağan” kabul edilen bu olağandışı görüntü, mahallede her an toplumsal olayların çıkabileceğini, bu yüzden güvenlik güçlerinin hazır beklediğini anlatır gibidir. Güvenlik kaygısına dayanan bu “önlem” görüntüleri, doğal olarak, sıradan mahallelinin bilincinde kolaylıkla güvensizlik duygusuna dönüşebilmektedir. 

Kuruluş dönemi olan 1970'li yılların ortalarında Göztepe ve Ümraniye'den yürüyerek ulaşılabilen mahalle, bugün kentin Anadolu yakasının iç kısımlarında kalmış durumdadır. Diğer bir deyişle artık kentin çeperinde değildir. Ancak mahallenin çevresini saran diğer yerleşimlerin hepsi, daha önceden inşâ edilmiş birimlerdir. Bu bakımdan Mustafa Kemal Mahallesi yeni bir yerleşim yeri sayılır. Mahallenin batısını Esatpaşa, güneyini Örnek, kuzeyini Namık Kemal ile Atakent mahalleleri çevrelemektedir. Doğusunda, İstanbul'un “gelişmesine” aykırı şekilde üzerinde henüz yapılaşmanın olmadığı geniş ve boş bir arazi vardır. 


91 


Mahallede bugün yükselen apartmanların üst katlarına çıkıp çevreyi izlediğinizde İstanbul'un doğu yakasının adeta ayaklarınızın altına serildiğini sanırsınız. Kentsel kirlenmenin arttığı ve deprem tehlikesi nedeniyle yüksek yerlerde ikamet etmenin tercih edildiği bugünün İstanbul'unda, bu önemli avantaja karşın mahalle, kentin sahil kuşağına ve Çamlıca”nın yeşil tepelerine adeta yabancıymış gibi bakar. Mahallenin sakinleri, gezinti için, yeşilin neredeyse yok olduğu kendi mahalleleri yerine genelde Kadıköy ve Üsküdar sahillerine gitmeyi tercih ederler. 

Mahalleye ulaşımın bir yönü Ümraniye'den sağlanmaktadır. 
Merkezde Çetin Emeç parkına gelindiğinde, sağ tarafta küçük bir tabelada Mustafa Kemal Mahallesi adını okumak mümkün. 
Buradan hareket eden minibüsler Örnek Mahallesi'ne devam ederler. Mustafa Kemal Mahallesi bu yolun üzerindedir. Güney yönünde ise mahalleye ulaşım E-5 Göztepe sapağından sağlanmaktadır. Bu yolda çalışmakta olan minibüslerin çoğunun tabelasında ilerdeki mahallelerin adları yazılıdır. Minibüslerden Mustafa Kemal Mahallesi'ne gidip gitmeyeceğine ilişkin “bilgi” alışverişi, yolcu ile sürücü arasında parmak işaretleriyle sağlanır. Minibüs sürücüleri gördükleri yolcuya işaret parmağıyla sağ tarafı gösterirlerse, bu işaret minibüsün Mustafa Kemal Mahallesi'ne gideceğini anlatır. Sağa dönen bu yol, İETT otobüslerinin de kullandığı hattır. İETT mahalleden geçen dört ayrı otobüs hattı çalıştırmaktadır. Bunların dışında Mustafa Kemal Mahallesi ile Kadıköy arasında sürekli çalışan bir minibüs hattı vardır. Bu hatların tümünde çalışan toplu taşıma araçları mahalleliyi Kadıköy, Üsküdar ve Ümraniye'ye taşımaktadır. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, mahallenin kuruluş sürecini ve bunu izleyen yasallaşma dönemini araştırırken başvurduğumuz ilk kişiler, sözkonusu süreci doğrudan yaşayan, bugün de çoğunluğu Mustafa Kemal Mahallesi'nde ikamet edenlerdir. 
Bu kişiler içinde ilkokul mezunları olduğu gibi, az sayıda olsa bile üniversitede okumuş olanlar da vardır. Çok az bir bölümü, o dönemde öğretmen, hizmetli, PTT ve tersane işçisi gibi 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kamu çalışanı olmakla birlikte, çoğunluğu başkalarına ait işyerlerinde ücretli çalışmıştır. 

Görüştüğümüz kişilerin çoğunluğu mahalleye politik ilişkileri aracılığıyla gelmiştir, yani o dönemde zaten sosyalist görüşlere yakındırlar. Akrabalık, hemşehrilik ilişkileri üzerinden gelen kişiler de zaman içinde mahallede politik ilişkilere girmiş ve giderek bu hareketi destekler duruma gelmişlerdir. Nitekim görüştüklerimizin bir bölümü “dünya görüşleri nedeniyle yargılandıklarını” belirtmiştir. 

Görüştüğümüz kişilerin yaş ortalaması genellikle 45-50 dolayındadır. 60-70 yaşlarında birkaç kişi olmakla birlikte çoğunluk 45-55 yaşları arasındadır. Dolayısıyla çoğu emeklidir. Emekli olmakla birlikte bir kısmı çeşitli sektörlerde çalışmaya devam etmektedir. Bu işlerin başında küçük çaplı ticaret gelmektedir; görüştüğümüz kişilerin çoğunluğu mahallede esnaftır. 

Mahallenin geçmişine ilişkin vereceğimiz bilgilerin kaynağı, öncelikle burada sözünü ettiğimiz kuruculardır. Ancak onların verdiği bilgilerin kendi içinde karşılaştırılması yapılmış ve birbirleriyle çelişen bilgilerde yeniden ilgili kaynağa dönülmüştür. 
Ayrıca, sözü edilen dönemde günlük ve sosyalist basında yer alan bilgiler de taranmıştır. Mahallenin basında çok sık yer alması, verilerin karşılaştırılması açısından avantaj oluşturmuştur. 


Mahallede İlk Yerleşmeler 


Bugün Mustafa Kemal Mahallesi'nin bağlı olduğu Ümraniye, 1970'li yıllarda Üsküdar ilçesine bağlı bir beldeydi. 1963 yılına kadar muhtarlıkla yönetilirken, 1963 yılında uzun süreli ve ısrarlı girişimler sonucu belediye olma hakkını kazanmıştır.” 
Ümraniye'nin konuv/işyeri bölgesi olarak asıl gelişmesi ve nüfusunun hızla artması, belediye olmaya hak kazandığı bu tarihten sonra başlar. Türkiye'de iç göçün yoğun olarak devam ettiği 1970'li yıllarda, göçlerden etkilenen kentlerin başında İstanbul geliyordu. Araştırmamıza konu olan 1970-1980 kesi- 


7 Erder, İstanbul'a Bir Kent Kondu Ümraniye, s. 30. 
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tinin ikinci yarısında illerin net göç büyüklüklerine ilişkin bir araştırmada İstanbul'un, kendisini takip eden Ankara, İzmir ve Adana'nın net göç toplamından fazla göç aldığı gözlenmektedir. Aynı dönemin ilk yarısında net iç göç oranının daha da yüksek olduğu ilgili kaynaklarda görülebilir? 

Ümraniye İstanbul'a yönelen göçlerden en fazla etkilenen yerler arasındaydı. 1975 ve 1980 yıllarında İstanbul'da iç göçün etkisiyle nüfusu artan ilçeler sıralamasında Bakırköy ve Kartal'dan sonra o zamanlar Ümraniye'nin de bağlı bulunduğu Üsküdar ilçesinin üçüncü sırada yer aldığı görülür.'9 Gözlemler ve istatistikler Üsküdar'daki bu yoğunluğa Ümraniye'ye yönelik göçlerin önemli bir etkide bulunduğunu göstermektedir. 
Nitekim Ümraniye'nin 1970 yılında 22.969 olan nüfusu, on yıl sonra 71.954'e ulaşmış, iki katından daha fazla artmıştır." 
Ümraniye ve çevresinde yeni yerleşim yerlerinin açılması, mahallelerin bir kısmının esas olarak 1970'li yıllardan sonra gelişmeye başlaması gibi faktörler dikkate alındığında, nüfustaki bu olağanüstü hızlı artış anlaşılabilir. 

Bu duruma karşın Ümraniye çevresinde o yıllarda hâlâ çok geniş ve yerleşime açık olmayan, yani henüz “keşfedilmemiş” araziler vardı. Ümraniye'nin merkezi sayılan “Çarşı”dan uzaklaşıldığında yapılaşma oranı azalıyordu. Buradaki araziler henüz tamamen işgal edilmemiş, doğal özelliğini yitirmemişti. Bu haliyle yöre, kente göçenler için yerleşmeye elverişli bir alandı. 

Bugün Mustafa Kemal Mahallesi'nin bulunduğu alan ise o zaman konut sayısının yok denecek kadar az olduğu, bir mahalle görüntüsü taşımaktan uzak bir arazi durumundadır. Ümraniye'den doğuya doğru uzanan bu geniş alanda 15- 20 konut vardı ve bölge “Kapanağılı Mevkii” adıyla anılıyordu.'? Burada 


8 Meryem Demirci - Belma Sunar, “Nüfus Sayımları ile Belirlenen İç Göç Bilgisi- 
nin Değerlendirilmesi”, 143. 


9 Cumhuriyet Dönemi İstanbul İstatistikleri 3, 28/29. 
10 A.g.e., Cilt 1, s. 70. 
11 DİE Nüfus İstatistikleri, 2001. 


12 Bölgenin, 1960'lı yıllarda “Kapanağılı” adıyla anıldığını gösteren belgelerden 
biri için Bkz. Ek. 1. 
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ikamet etmekte olan az sayıda kişi gündelik hayatlarını geleneksel ekonomik etkinliklerle sağlıyorlardı. Sonraki dönemde mahallede gecekondu faaliyetlerini örgütlü biçimde yürütecek Halk Komitesi üyelerinden Ali Bulut'un betimlemesiyle: “Bölge genelde boş bir alandı. İçinde bol miktarda mandıralar, çogu yıkılmış şekilde ama yem verilen, su çekilen kuyular vardı. 
Bunun dışında bahçeler, içinde soğan, ıspanak, domates ekilen bostanlar ve taşocaklarında çalışan kişilerin 15-20 konutu vardı. Kapanağılı, mini bir köy mezrası görünümündeydi” 

Kurucular ya da mahallenin ilk sakinleri kesin olarak bilmeseler de, “Kapanağılı” adı büyük olasılıkla buradaki mandıradan geliyordu. Bu bölgede, onlarca domuzun bulunduğu iki mandıra vardı. Mandıraların sahibi Gornik adlı bir Rum'du. 
Ama kâhyaları Türklerdi. Birini Necmettin Kartal, diğerini de adı hatırlanamayan Sinoplu biri çalıştırıyordu. “Kapanağılı”ndaki birkaç konutun sahiplerinden biri olan ve bugün de mahallede yaşamaya devam eden Sedef Güzel ve eşi Aziz Güzel'in verdiği bilgilere göre, Gornik, Karaköy Bankalar Caddesi yakınında ikamet ediyordu. 1960'lı yıllarda Rumlara yönelik saldırıların arttığı bir dönemde İstanbul'dan kaçmış ve bir daha dönmemişti. Hayvanları da başkaları tarafından keyfi olarak sahiplenilmişti. 

Kapanağılı Mevkii'nde aslında mandıralardan çok, taş ocakları işletmesi büyük bir ekonomik etkinlik teşkil ediyordu. 
1950-1960'lı yıllarda İstanbul'da konut yapımında inşaat malzemesi olarak kullanılan taş, mevcut arazi yapısında her yerde bulunmuyordu. Kapanağılı'nda taş ocakları bulunmuştu. Bu ocaklar, çoğunlukla mülkiyeti Müslüman olmayan kişilere ait arazilerdeydi.'? Taş ocaklarını onlar işletiyordu, ancak buralarda çalışanlar Türklerdi. Her ocakta ortalama 20-30 kişi çalışı- 


13 1958 yılından bu yana aynı yerde yaşayan Aziz ve Sedef Güzel'e 70'li yıllarda 
mahallede politik etkinlik gösterenlerle yaptığımız görüşmeler sırasında ulaşuk. Haziran ve temmuz aylarında iki kez Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evlerinde görüştük. Bu görüşmelerde 1960'lı yıllarda yörenin durumunu etraflı olarak öğrendiğimiz gibi, o yıllarda bölgenin en önemli ekonomik etkinlikleri olan taşocaklarının işletilmesi ve bu amaçla verilen dinamit kullanma ruhsatı gibi belgeleri de elde etme olanağı bulduk. 


yordu. Bunun yanısıra Türklerin taş ocakları da vardı. Örnegin Tekirdağlı birine ait bir ocak vardı. Oflu Hasan Nuhoğlu ve Hamdi Yılmaz'ın taş ocakları da vardı. Onlar, kendi ocaklarını kendileri işletiyorlardı. 

Aziz Güzel, buradaki arazilerin sahiplerinden biri olan Miehel Aznavouz ailesi ve bu aileye ait taş ocaklarının işletilmesi hakkında şu bilgileri aktarıyor: 


“Miehel Aznavouz'un eşi Melek Soypak adlı bir hanımdı. 
Vaktiyle öldürtüldüğü söylenen bir paşanın kızıymış. Baba öldürülünce annesi buna tepki olarak, kızını asla bir Türkle evlendirmeyeceğini söylemiş ve Melek hanım Miehel Aznavouz'la evlenmiş. Aklımda kaldığı kadarıyla o zaman Melek Hanım, Cağaloğlu Servisli Mescit Sok. No: 10'da ikamet ediyorlardı. Heybeliada'da evleri vardı. Kendisi ilaç işleriyle ilgileniyordu ve çok iyi bir insandı. Arkadaş gibiydik. İkisi de daha sonraki yıllarda öldüler. Bir kızları vardı Gülsem adında, İtalya'da yaşıyordu. Ben, Miehel'e ait bu taş ocağını, onu temsil eden Nurettin adlı bir avukatla birlikte işlettim. Ocaklarda dinamit kullanmak için İstanbul Anadolu yakasında ben 1963 
yılında, geçerliliği 90 yıl olan işletme ruhsatı aldım. Bu ruhsat olmadan MKE dinamit vermiyordu. Daha sonra kârlı bulmadıkları için Nurettin Beyler işi bıraktı ve ben 1980 yılına kadar bu ocakları işlettim” 


1950'li yıllarda başlayan taş ocağı işletmeciliği işgücünü gerektirmekte, bu işgücü tanışıklık ilişkileri aracılığıyla kent içi veya dışından sağlanmaktadır. Çalışanlar kendilerine küçük barınaklar yapacaklar, sonra sınırlı sayıda gecekondu inşâ edilecektir. Ancak barınaklar için seçilen alan, bu kişilerin çalıştıkları taş ocakları alanı değil, hazine arazisidir. Taşocağı ve mandıra sahipleri arazilerini kullandırmamakta, hangi arazinin kullanılabileceği konusunda “yol göstermektedirler.” 
1960'lı yıllardaki birkaç gecekondu bu şekilde yapılmıştır. Burada ikamet eden kişiler gündelik yaşamlarını sürdürebilmek amacıyla bazı ekonomik etkinlikler yürütecektir: Bostan ekme, bahçe yapma, çöplüklerden “işe yarar” malzeme bulup 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satma vb. Ancak asıl ekonomik etkinlik taş ocaklarının işletilmesidir. 

Taş ocaklarında çalışanlar bir süre sonra, akrabalarının da gelmesine ve bu ocaklarda çalışmasına aracılık edecek, böylece hem yeni ilişkiler kurulacak, hem de bölgedeki nüfus artacaktır. Bu ocakların çoğu, 2 Eylül 1977'de gerçekleşecek olan büyük yıkıma kadar işletilmeye devam etmiş, bir kısmı ancak 1980'li yılların ikinci yarısında kapatılabilmiştir. * 

1960'lı yıllarda mahalledeki konut sayısı tek tek sayılacak kadardır. Mahallenin ilk sakinlerinden Sedef Güzel, o zamanki komşuları ve mahallesi ile ilgili şunları aktarıyor: 


“Biz 1958'de ilk kez geldiğimizde burada hiç ev yoktu. Bir süre geçtikten sonra taş ocağında çalışan bazı kişilerle aynı dönemlerde kulübe gibi evler yaptık. İlk evi de Durcun'lu* Necmettin yaptı. Sonra biz yaptık. O zaman biz, bir kişiden burayı almıştık. Biraz para vermiştik. Kim olduğunu hatırlamıyorum. Bir küçük gecekondu yapmıştık. Onun arkasındaki yeri ise yıkımdan sonra yaptık, tapu tahsisini aldık. 

Burada 10-15 ev ancak vardı. Kimin evleri vardı, size söyleyeyim. Çünkü hatırlıyorum. Maraşlı bir aile vardı. Adlarını hatırlamıyorum ama Nermin ve Ümit adlarında iki çocuğu vardı. Kastamonulu bir aile vardı. Onların evi vardı. Büyük yıkımdan korkup kaçtılar ve bir daha hiç gelmediler. Onların evine eşimin dayısının oğlu girdi, oturuyor. Suşehrili 2-3 aile vardı. Onlardan da sadece Güllü Şahin kaldı. Şimdi 3001. 
Cadde'de oturuyor. Diğerleri korkup kaçtı. Durcunlu Nec- 


14 Mahalledeki taş ocaklarının en uzun süreli çalıştırılanı, Hamdi Yılmaz'ın işlettiği ocaktır. Çalışması sırasında dinamit patlatıldığı için, ocak mahalledeki evlere ve insanlara ciddi zararlar vermeye başlayınca şikâyetler yapılmış ve ocağın kapatılması istenmiştir. 1983 yılında göreve atanan muhtar Hatem Akbulut, bunun için epeyce mücadele etmiş ve 22 Kasım 1984 yılında İl Genel Meclisi ocağın geçici olarak kapatılmasını kararlaştırmıştır. Ancak karara rağmen ocak işletilmeye devam edilmiş, bu arada karşılıklı şikâyetler, yazışmalar olmuş, bilirkişi heyetleri gönderilmiş ve nihayet 1987 yılı sonunda kapatılabilmiştir. Bununla ilgili olarak Bkz. Yeni Gündem, Sayı 86, Ekim 1987 “Allahın Değil, Hacının Gazabına Uğrayan Mahalle” başlıklı haber. 


(©) Durcun: Sivas'ın İmranlı ilçesinde bir bölge - y.n. 
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mettin vardı. Necmettin Kartal. O da üç yıl önce öldü. Ölmeden önce evini satıp yemişti. Kevser Ana vardı. Atatürk'ün arkadaşının kızıymış. Çocuğu yoktu. Öldü. 

Bizim en büyük çocuğumuz Gazi 1956 doğumlu. Köyde doğmuştu. İkincisi Muzaffer 1958 doğumlu. Buraya geldiğimizde 6 aylıktı. Sonra Cevahir, Şerife, İnci ve Hasan oldu. 
Onlar burada doğdular. En küçükleri Hasan şu anda 28 yaşın- da. Okul olmadığı için çocuklar yürüyerek ileride Esenevler'deki okula gidiyorlardı. Orada okudular. Buralarda yol da yoktu. Issız yerlerdi. Ümraniye ve Göztepe'ye ancak yürüyerek gidebilirdik. 

Burada domuz mandırası vardı. Onun da sahibi gâvurdu. 
Bir sürü domuz vardı mandırada. Mandıranın kâhyalığını Necmettin Kartal yapıyordu. Bahçe ve bostanlar vardı. Ama suyumuz yoktu. Bostanlar için suyu omuzlarımızda taşıyorduk. İneklerimiz vardı. Her evin inekleri vardı. Biz bir dana almıştık, sonra ondan on ineğimiz oldu. Ulaşım yoktu. Çünkü yol yoktu. Kadıköy veya Üsküdar'a gitmek için Göztepe'ye ve Ümraniye'ye kadar yürüyorduk. Ama bir şey satmak için at arabaları yukarıdan gelirlerdi. Mesela ekmek öyle satılırdı. Biz çok ekmek alırdık çünkü evimizde her zaman memleketten 


gelmiş misafirler olurdu.” 


Bu türden geleneksel ekonomik etkinliklerin yanısıra, Kapanağılı o dönemde kentin çevresindeki diğer bazı bölgeler gibi, kent çöpünün taşındığı bir alandı. İstanbul'un Anadolu yakasında toplanan çöplerin bir kısmı buraya dökülüyordu. Böyle- 


15 Kapanağılı Mevkii'ndeki yerleşme tarzı, aslında Kıray'ın 1960 ve 1970'li yıllardaki göç ve gecekondulaşmaya ilişkin olarak anlattığı çerçeveye uygun gelişmekteydi. Kıray'a göre sadece Türkiye'de değil, genelde gelişmekte olan toplumlarda, kente göçen nüfus, göçtükleri kent ile hiçbir ilişkileri yokmuş gibi, herhangi bir mekânmışçasına gelip yerleşmekteydi. Bir gecekondu yerleşmesi, kent çevresindeki boş bir alana aynı köyden ya da aynı semtten birkaç ailenin gelip konut yapmasıyla doğmaktaydı. Daha sonra akraba ve tanıdıkları da onlara katılmaktaydı. Bu gruplar kentle bütünleşmiyorlardı. Çünkü gelir ve eğitimleri nedeniyle kendilerine bütünleşme fırsatı vermeyen bir düzenin parçası olmak zorunda kalıyorlardı, Kentleşme Yazıları, s. 90-104. 


ce bu geniş ve konutsuz alan, İstanbul için her zaman büyük bir dert olmuş olan çöp sorununun çözümüne bir ölçüde katkıda bulunuyordu. İlerleyen yıllarda gecekondu sayısının giderek artmasıyla birlikte, belediyenin bu bölgeye çöp dökme faaliyeti de sona erecektir. 

Merkezinde Kapanağılrnın bulunduğu, çevresi boş olan bu geniş alanın bir diğer özelliği de, önceden hazırlanmış ve İmar iskân Bakanlığı tarafından onaylanmış planlarda “Gecekondu Önleme Bölgesi” olarak belirlenmesidir. Bu statü, sonraki gecekondu yıkımlarının da yasal gerekçesini oluşturacaktır.'6 
Ancak politik otoritenin hukuk dışına çıkma veya “istisnalar” yaratma eğiliminin yarattığı güvensizlik ve mevcut kentleşme biçimi içinde kitlelerin konut talebini karşılayabilmenin ne kadar mümkün olduğu meselesi hem o dönemde hem de sonraki yıllarda tartışılmaya devam edecektir. Ayrıca o dönemde Gecekondu Önleme Bölgeleri resmi ya da gayri resmi pek çok çıkar grubunun rant elde etmeye yönelik doğrudan ve dolaylı “girişimleri”nin tehdidi altındadır. 

İstanbul'da değişik bölgelerde yaygın biçimde sürmekte olan enformel ilişki ağları içinde gecekondu yapma ve arsa satma etkinlikleri, daha önce çok küçük çaplı girişimler olsa da Kapanağılı Mevkii'nde esas olarak 1970'li yılların ortalarına doğru başlar. Bu tür etkinlikler, o yıllarda hızla yaygınlaşan ve gecekondu mafyası olarak adlandırılan, yerel resmi kurumlarla dolaylı ilişkili gruplar tarafından yürütülmektedir. Nitekim ilk kuşak gecekonducuların verdikleri bilgilere göre, belli örgütlülüğü olan bir grup, Kapanağılı Mevkii çevresindeki arazileri parselleyip satmaktaydı. Yerel yöneticilerin en azından kayıtsız tavrı, bu grubun etkinliklerini kolaylıkla yürütmesine olanak sağlamaktaydı. Kentin çeşitli yerlerinden bölgeye gecekondu 


16 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun 18. maddesi: “Belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, hazineye, özel idarelere, katma bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar, inşa sırasında olsun veya iskân edilmiş bulunsun, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın belediye veya devlet zabıtası tarafından derhal yıktırılır” hükmünü içermektedir. Bkz. 
Müjdat Şakar, İmar Mevzuatı. 
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yapabilme umuduyla gelenler, bu grupla karşılaşıyor ve enformel konut ticaretinin içine çekiliyorlardı. Sonradan kurulacak 


” « 


Halk Komitesi üyeleri tarafından “çete”, “şebeke” olarak tanımlanan bu grup mahalledeki tüm konut ve arsa pazarlama faaliyetini denetlemekteydi. 

Mahallenin kurucu kuşağından Arif Bilgin sözü edilen döneme ilişkin olarak şu saptamayı yapmaktadır: 


“Bu bölgeyi ilk keşfedenler de arazi mafyası ve rantiye sınıfı olmuştu. Çünkü bu bölge sanayinin hızla yayıldığı, farklılık rantının hızla büyüdüğü bir alandı, üstelik İstanbul'un göbegindeydi. Yanıbaşında Otosan, Atabey, Man vb. bir dizi sanayi işletmesi vardı. Fikirtepe dolmuştu ve buraya doğal olarak sıçrayacak bir yapılanma tetikteydi zaten. Bu yüzden bölge, hızla parsellenip işgal ediliyordu. Bu yağmalama içinde ayrıcalıklı bazı basın kuruluşları da vardı. Bununla birlikte 1 Mayıs Mahallesi arazisi henüz cazip sayılmazdı, çünkü çöplük alanıydı. Etrafını büyük rantiye sınıf ve büyük arsa spekülatörleri yağmalarken ortasındaki elverişsiz çöplük alanını da gecekondu mafyası yağmalıyordu ve bir eve sahip olmak isteyen işçilere yasadışı biçimde satıyorlardı. Mahallenin sonraki niteliği, anımsadığım kadarıyla işgal ettikleri yerlerden dolayı “arsa parası” talep eden gecekondu mafyası ile başı derde giren birkaç sosyalist işçinin müdahalesiyle başlar.” 


Bu “müdahaleyi” yapacak olanlardan biri ve sonradan mahallenin kurucuları içinde yer alacak olan Sabri Koçyiğit, süreci şöyle anlatıyor: 
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Buraya, başımızı sokacak bir evimiz olsun amacıyla geldik. Tabii, geldik ama ne diyelim ona, gecekondu mafyası mı derler artık gerçek yoksul insanların duygularını sömürerek, onlara olmayacak vaatlerde bulunan bir şebeke gecekondu yapanların başına çöreklenmişti. Bunlar, gecekondu yapan herkesten belli bir para talep ediyorlardı. Bu talebin gerekçesi de, “işte biz valiyi, falan müdürü göreceğiz, bu parayla onlara yemek ısmarlayacağız, onlara ikramda bulunacağız ve dolayı- 


sıyla gecekondu yıkımını engelleyeceğiz” gibi gerekçelerle para topluyorlardı.” 


Aynı komitenin üyesi olan Ali Bulut ise “Bunlar doğru dürüst bir dağıtım yapmıyorlardı, para karşılığı dağıtım yapıyorlardı” diyerek Sabri Koçyiğit'in verdiği bilgileri doğruluyor. Kısacası mahallede ilk gecekondu faaliyeti ticari nitelikteydi, araziler bir grup tarafından “pazarlanmaktaydı” Bu aşamada henüz resmi yerel otorite ile sözü edilen gruplar arasında çatışma yoktu. Çünkü belediyeler, “gecekondu yapımını önleme”ye ilişkin yasal yükümlülükleri uygulamamaktaydılar. Bu, yerel yöneticilerin kayıtsızlığından olabileceği gibi, kurumlarda görevli bazı kişilerin “mafya” ile çıkar birliği içinde olmalarından da kaynaklanıyor olabilirdi. 


Mahallede Egemenlik Mücadelesi 


1970'li yılların ortalarında adaletsizlik ve yoksulluk üreten toplumsal düzeni eleştiren sosyalist gruplar kentlerde hızla örgütlenirken, gecekondulaşmaya getirdikleri yorumla, aynı zamanda bir alternatif de geliştirmiş oluyorlardı. Bu gruplar Kapanağılı bölgesinde devam eden gecekondulaşma hareketiyle de ilgilenmekteydiler. İzleyen dönemde mahallede en ağırlıklı olarak Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Halkın Birliği ve Partizan grupları etkili olacaktı. * 

Dönemin sosyalist yayınlarına göre, genelde olduğu gibi bu bölgede de gecekondulaşma bir mafya hareketiydi ve buna karşı mücadele etmek devrimci bir görevdi. Bu değerlendirmeye göre, “gecekondu yapımının başladığını duyanlar gerçekten ihtiyacı olsun olmasın, gelip bir gecekondu yapıyordu. Fazla arazi çevirip bunları yoksul halka satan üçkâğıtçılar vardı. 
Bunlar, kurdukları bir dernek vasıtasıyla da mahalle halkını sömürüyorlardı. “Yıkımı engellemek için rüşvet vermek’, “yol açmak için dozer getirtmek’ gibi şeyler için keyiflerince belir- 


(9) Bu gruplarla ilgili olarak bkz. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, cilt 7, s. 2245-2281. 


101 


ledikleri parayı halktan alıyorlardı. Gecekondu yapmak için gelenlerin çevirecekleri alan konusunda bir sınırlama yoktu. 
Bu yüzden sürekli çatışmalar oluyordu.” 

Aynı sıralarda Aydınlık gazetesinin mahalleye ilişkin bir haberinde de benzer gözlemler okunabilir: 


“İlk komitedekiler gecekonduların yıkılmasını engellemek için rüşvet vermek gerektiğini söylediler. Bunun için de yaklaşık 1,5 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirttiler. Yoksul halkın yıllardır kıt kanaat yaşayarak biriktirdiği paraları topladılar. Fakat kısa sürede bu paraları aralarında paylaştıkları anlaşıldı. Halktan tecrit oldular. Ayrıca rüşvet yedirmelerine rağmen gecekondular iki defa yıkılmıştı. Yıkımlar, gecekondu halkına bu işin rüşvetle çözümlenemeyeceğini kavrattı. Bu sorunu ancak kendi güçlerine güvenerek halledebileceklerini 


anladılar.” 1” 


Hazine arazilerine el koyup satan ve çıkar ilişkileriyle konumunu korumaya çalışan gecekondu mafyasının Kapanağılı'na egemen olduğu bilgisi görüştüğümüz kişilerce de doğrulanmaktadır. Gecekondu yapmaya gelenler belli bir maliyeti zaten gözden çıkardığı için bu grubun denetimindeki ticari ilişkilere dahil olmaktaydı. Resmi kurumların ciddi bir engel çıkartmaması da mafyanın işini kolaylaştırıyordu. 

Mahalleye gecekondu yapmak için gelip yapımındaki bu sömürü ilişkisine karşı çıkan yerleşimciler, karşı çıkış gerekçelerine uygun alternatif bir söylem ve yeni görüşler geliştirmekteydiler. Çoğu mensupları sosyalist düşünceyi benimseyen muhalif yerleşimciler grubu, gecekondu yapımının ticari ilişkilerle yürütülmesine ve böylelikle bir tür sömürü ilişkisine dönüşmesine karşı çıkmaktaydı. Bunun yerini konut yapacak olanlar arasında her aşama ve biçimde dayanışmanın alması, bunun ötesinde uygulamaya yönelik kararlara halkın katılması gerektiğini ileri sürmekteydiler. Bu ihtilâfın iki grup arasın- 


17 Halkın Yolu, sayı: 44, İstanbul, 1978. 
18 Aydınlık, 24 Mart 1978. 
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da, mahalledeki gecekondu yapım sürecine egemen olmaya dönük önceleri sessiz ama giderek açığa çıkan ciddi bir mücadelenin başlamasına yol açtığı anlaşılıyor. 

O dönemde sık sık yapılan toplantılardan birisinde iki grubun hedefleri ve dünya görüşleri arasındaki farklılık daha somut bir şekilde ortaya çıkar. Mahallenin kuruluş sürecinde bulunanlardan Sabri Koçyiğit, sözü edilen toplantıda, “şebeke” olarak tanımladığı grubun mahallede gecekondu yapan her kişiden 300.000 TL. para talep ettiğini belirtiyor: “Paranın talep edilme gerekçesi güvenlik açısından Jandarma bölgesi olan mahallede Alay Komutanına ya da ilgili kişilere rüşvet vermek, yemek yedirmek gibi şeylerdir.” Böylece mahalledeki gecekondu yapımının yetkililer tarafından engellenmeyeceği düşünülmekteydi. Gerçi bu açıklama, gecekondu sahipleri tarafından bir ölçüde “makül” bulunuyordu. Ancak kuruculara göre, o günlerde bu konularda çok sık toplantılar yapılmakta ve her defasında konut faaliyetini yönetenler tarafından para talebinde bulunulmakta, üstelik toplanan bu paraların hesabı verilmemekteydi. Kaldı ki gecekondu sahipleri, para ödemelerine karşın yaptıkları gecekonduların yıkılmayacağından emin olamıyorlardı, bu yüzden sözü edilen para ödeme olayı sürekli sorun olarak yaşanıyordu. 

Andığımız toplantıda mahalledeki sol grupların taraftarları ilk defa bu tür taleplere tepki gösterirler ve para toplanmasına karşı çıkarlar. Böylece oluşan yeni durum onlar için tehlikeli bir mücadelenin başlangıcıdır. Çünkü karşılarında, silahlı bir güç olan mafyavari bir grup vardır. Yerleşimciler tarafında ise, daha güçsüz olan ama güçsüz konumunu aşmak için örgütlenmeye başlayan sosyalist gruplar. Bu grupların en büyük dezavantajı henüz örgütlenmelerinin başında olmalarıdır. Dolayısıyla karşılarındakilere şiddet kullanmayı da gerektirebilecek kararlar alırken zorlanmaktadırlar. Böylelikle iki taraf arasındaki ilişki bir süre çatışmadan çok uzlaşma ama aynı zamanda birbirlerine karşı güç oluşturma biçiminde devam etmiştir. 
“Sonraki süreçte daha bilinçli olarak devrimci arkadaşların biraraya gelmeleriyle şebekeye karşı bir güç oluştu” diyen Sabri 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Koçyiğit'e göre mahalleye egemen olma yolunda yürütülmekte olan mücadele kısa zamanda sol grupların kendilerine daha çok güven duyabilecekleri yeni bir aşamaya ulaşmıştır. 

Kurucuların anlatımlarına göre uzun süre gerilim ve tartışmalar devam etmiştir. “Şebeke”ye para verenler, çok kez sol grupları haklı buldukları halde, ötekilerin silahlı olmasının verdiği tedirginlikle mafya grubunu destekler tutum takınmışlardır. Böylece mahallede bir tür “yönetim krizi” başlamış ve ikisi de yasal olmayan iki yönetim odağı oluşmuştur. Bu yönetim krizi, sol grupların giderek kitlesel destek bulmasıyla ve ilginç bir biçimde seçim yöntemiyle aşılacaktır. 

Mahalledeki bu mücadelenin, sol grupların yayın organlarında önemli yer kapladığı gözlenir. Birçok sosyalist dergi, mahalledeki gecekondu sorununu hem haber düzeyinde yansıtmakta hem de kendi görüşleri doğrultusunda tartışmaktadır. 
Mahalledeki mücadele süreci bu yayınların birinde şöyle anlatılır; 


“Üçkağıtçıların halkı soymasına karşı giriştiğimiz mücadele halkın somut bir çıkarına dayandığı için hepsinin desteğini sağladık. Dernek yönetiminde olan üçhkağıtçılar, devrimciler, gecekondu arazilerinin ihtiyaca göre tespit edilecek alan içinde kalması, herkesin sadece bir gecekondu yapması, yapılan gecekondularda oturulması, rüşvet verilmemesi, ortak harcamaların doğru hesaplanarak herkesten eşit miktarda alınması konusundaki çalışmalarında halkın desteğini ve birliğini sağlayınca gecekondu mahallesinden ve dernekten ayrılmak zo- 


runda kaldılar.”1? 


Bu anlatım sol grupların fiili “gecekondu programı”nın temel niteliklerini de yansıtır. Buna göre, 

” Gecekondu için arsalar gereksinime göre belirlenip verilmeli 

” Herkesin sadece bir gecekondusu olmalı 

* Yapılan gecekondu boş kalmamalı, sahibi ikamet etmeli 


19 Halkın Yolu, sayı: 44. 
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* Rüşvet verilmemeli 

* Ortak harcamalar herkesin eşit katkısıyla karşılanmalı ve yapılan her harcamanın hesabı verilmelidir. 

Bu yaklaşımın mahalledeki yerleşimcilerden büyük bir destek görmesiyle birlikte yeni bir dönem başlamaktadır. 


Mahallede Yeni Örgütlenme Biçimi: Halk Komitesi 


1977 yılının ilk aylarında mahallede çıkan tartışmalar ve yaklaşım farklılıkları yüzünden bir tür yönetim sorunu ortaya çıkmış, bu da sürmekte olan gecekondu yapımında istikrarsız bir ortamın doğmasına neden olmuştur. Her ne kadar mafyavari grup fiziki güce ve belki de yerel yöneticilerin bir kısmının dolaylı desteğine dayanarak gecekondu girişimlerini yönetmeye devam ediyor olsa da; sosyalist görüşlü örgütlü grupların giderek gelişmesi ve karşı çıktıkları bu yönetim tarzına müdahale etmesi, bir “iki başlı yönetim” durumunun doğmasına yol açmıştır. 

İstanbul'un değişik yerlerinden veya akrabalık ilişkileri aracılığıyla kırsal bölgelerden mahalleye gelenler, gecekondu yapmak için bir yandan arsaları parselleyip satan “şebeke”yle muhatap olmakta ve para vererek arsa almakta; ama aynı zamanda mahalledeki sosyalist gruplarla da ilişki kurmakta ve mevcut ticari ilişki tarzının ortadan kalkmasını istemektedirler. Zira böylece gecekondu yapmanın parasal maliyeti asgari düzeye inecektir. Bu durum, mahalledeki sosyalist grupların giderek daha fazla taraftar bulmasına olanak sağlamıştır. 

Sonradan “Halk Komitesi” olarak adlandırılacak ve gecekondu yapma etkinliklerini yerleşimciler adına yönetecek olan örgütlülük biçimi, esasen bu “iki başlı yönetim” dönemindeki ihtiyaçlar, tartışmalar ve arayışlar içinde ortaya çıkar. Sosyalist gruplar içinde yer almış olan kurucu kuşağa göre; kentin değişik yerlerinden bir konuta sahip olmak için gelen insanlar, bunun bedelini de göze almalı ve bu mücadeleye katılmalıdırlar. 

Diğer yandan mahalledeki gecekondulaşma faaliyetlerinde ortaya çıkan yeni gereksinimler zaten örgütlenmeyi kaçınılmaz kılmaktadır. Çünkü sosyalist gruplar, gecekondu yapma faaliyetini ilk organize edenlerin kurallarına karşı, yeni prensipler ışığında ayrıntılı bir alternatif uygulama tarzı getirmeye çalışmaktadırlar. 

Yükselen gerilim muhtemel bir çatışmanın koşullarını olgunlaştırırken, mahallenin kendiliğinden oluşan bir özelliği çatışmaya yol açmadan da bu sorunun çözümünü mümkün kılacak bir imkân sunar. Bu, seçim yöntemidir. Zira mahallede gecekonduların yapıldığı ilk günden beri, “dernek” olarak tanımlanan bir mekân oluşturulup, bu mekânda sık sık toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda gecekondu yapımı ve arsa dağıtımında ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunların tartışılması gibi bir “gelenek” oluşmuştur. Bu “gelenek”, sol grupların kendi eleştiri ve önerilerini açıkça dile getirmelerine olanak sağladığı gibi zamanla daha güçlü bir kitle desteği almalarına da elverişli zemini oluşturmuştur. Yerleşimciler arasındaki sosyalistler, bu zeminin, mahallenin kendi sorunlarını çözmek için yeni örgütlü mekanizmalar yaratması amacıyla da kullanılabileceğini düşünürler. 

1977 yılı Mayıs ayında böyle bir toplantıda yörenin sorunları ve tarafların bu konulardaki görüşleri üzerine bir tartışma yapılır. Toplantıda, gecekondu sahiplerinin kimi istiyorlarsa onlar tarafından temsil edilmeleri, çalışmaların temsil görevi verilmiş bu kişiler tarafından yürütülmesi eğilimi benimsenir. 
Sosyalist gruplar görüşlerinin haklılığına ve gecekondu sahiplerinin çıkarlarını savunuyor olmalarına, ilk gecekondularrı yapan “mafyacı” grup ise kurulu ilişkilerine güvenmektedir. 
Sonuç olarak seçime gidilir ve adaylar tek tek oylanır. En çok oy alan sekiz adayın belirlenmesi ile mahalledeki arsa dağıtımı, gecekondu yapımı ve bunlara bağlı olarak yürütülecek tüm etkinlikleri bundan böyle organize edecek olan Halk Komitesi kurulmuş olur. 

“Halk Komitesi”, 1977 yılının ikinci yarısında 1 Mayıs Mahallesi ve 1980 yılı sonlarında da Mustafa Kemal Mahallesi adını alacak olan Kapanağılı Mevkii'nin bir gecekondu bölgesi olarak inşâ edilmesi sürecinde şekillenmiş olan temel örgütsel 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yapıdır. Komite mahallede yaşamın bütün alanlarının düzenlenmesinde gayri resmi bir karar merkezi işlevi üstlenecektir. 
Farklı sosyalist gruplara mensup olanlar yanında böyle bir bağlılığı olmayanların da dahil olduğu komite, 1 Mayıs Mahallesi deneyiminin özgün ve önemli bir kurumudur. İzleyen yıllarda bu komite sosyalist basında büyük bir övgüyle anılırken, günlük basının önemli bir kısmında yasadışı politik faaliyetlerin merkezi olarak karalanacaktır. 

Halk Komitesi'ni oluşturan seçimin sonucu sosyalist grupların konumunu sağlamlaştıracak, en azından önceki döneme göre güçlendirecek niteliktedir. Seçilen adaylardan üçü “şebeke” veya “çete” olarak tanınan grubun üyesidirler. Bunlar; soyadları kurucular tarafından da anımsanmayan Hacı ve Remzi adlı kişiler ile Hamdi Akyüz'dür. Komitenin diğer beş üyesi ise sosyalist grupları destekleyen ya da bu grupların üyesi olan kişilerdir: Kazım Bayboğa, Sabri Koçyiğit, Hıdır Fırat, Fahrettin Polat ve Müslüm Karadağ. Halk Komitesi seçim sonrası kendi içinde başkanlık seçimi yapar ve en çok oy alan Kazım Bayboğa başkan seçilir. İkinci çok oy alan Sabri Koçyiğit başkan yardımcısı olur. Böylece mahallede bir süredir açık ya da örtük olarak devam eden egemenlik mücadelesinde sol grupların ağırlığı bir bakıma ilan edilmiş olur. 

Bu durum sol grupların yeni bir bakış açısıyla ve uzun vadeli düşünerek örgütlenmelerine ve karar süreçlerinde daha rahat hareket etmelerine imkân vermiştir. Komitenin sosyalist gruplara dahil olmayan üyeleri bu süreçte etkisiz kalırlar. Giderek mahallede yükselen sosyalist dalga komitenin “eski” anlayış ve güç ilişkilerini temsil eden üç üyesini yeni bir karara zorlar. Bunlardan ikisi hem komiteden istifa eder hem de mahalleden ayrılırlar. Üçüncü üye olan Hamdi Akyüz ise “yeni anlayışı” benimser ve komitedeki görevini sürdürür. 

Halk Komitesi'nin ilk başkanı Kazım Bayboğa, komitenin oluşma ve çalışma tarzı hakkında şunları anlatıyor: 


“Bizden önce gecekondu ticareti yapan grupla ilişkilerimizde- ki gerilim artmıştı ama artık biz de güçlenmiştik. Bizim kararlılığımız ve dayanışmamız insanları etkilemişti. İşte bu süreçte bir halk toplantısında seçim oldu. Seçimde biz hem kendi adaylarımızı gösterdik ama aynı zamanda diğer gruptan bazı kişileri de aramıza almak istiyorduk. Çünkü hem yaşlılardı hem de çeşitli kurumlarla ilişkileri vardı. Bu konuda tecrübeleri vardı. Biz daha gençtik. Ben o zaman 27 yaşındaydım. O yüzden aslında onlara ihtiyacımız da vardı. Sonuç olarak Remzi Akyüz ve Karslı bir amca -adını hatırlamıyorum-, onlar da komiteye seçildiler. İlk komite seçiminde en fazla oyu ben aldığım için komite başkanı seçilmiştim. 

İlk seçim açık bir şekilde yapılmıştı. Evet, demokratikti ama bizim çok da hazırlıklı olarak örgütlediğimiz bir süreçte gerçekleşmemişti. Oysa ikinci seçimin her türlü hazırlığı yapılmıştı. Gerçek anlamda demokratik bir seçim olmuştu. Seçim sandığımız vardı. Sandık görevlileri vardı. Oy pusulaları hazırlanmıştı. Adayların isimleri bir listeye yazılarak sandık bölgesine asılmıştı. Kimlerin oy kullanacağı de belirlenmişti. 
Zira mahallede kimlerin konut yaptığına ilişkin bilgiler bizdeydi. Orada konutu olmayanların oy kullanma hakları yoktu. Sonuç olarak gizli seçim, açık oylama yapıldı. Bu seçimde benim önerdiğim tüm adaylar seçimi kazandılar. Komitenin yedi asil, üç yedek üyesi vardı. 

Komite olarak bizim bir defterimiz vardı. Toplantılarda aldığımız kararlar oraya yazılırdı. Her gün görüşmemize ve birlikte çalışmamıza karşın her hafta kararlar alırdık. Kararlarımız deftere yazılırdı. Kararlara katılmayan komite üyeleri şerh koyarlardı. Mahalledeki tüm konut yerleri ve bunların kimlere ait olduğu bu defterde yazılıydı. Bu yüzden bilgimiz dışında bir gelişme olamazdı. Hemen müdahale ederdik. Aynı şekilde konut sahiplerinin kendi aralarında da ihtilaflar oldugunda biz devreye girerdik. Sorun çözülürdü. Çünkü bizim bilgilerimiz doğru ve kayıtlıydı. Ayrıca günlük gelişmeleri de not ederdik.” 


Demokratik davranmaya ve temsil ettiği kitlenin denetimine açık olmaya özen gösteren komitenin parasal konulardaki uygulamaları nasıldı? Komite, yönlendirdiği geniş çaplı gecekondulaşma etkinliğinin gelir-gider hesaplarını düzenli tutmakta ve bu konuda mahalle halkını belirli aralıklarla bilgilendirmekteydi. Kazım Bayboğa böyle akçalı konularla ilgili yöntemlerini anlatıyor: 


“Komitenin bir bütçesi vardı, yardımlar yapılıyordu ve bütçemiz bu tür yardımlardan oluşuyordu. Bunları düzenli olarak yazıyorduk. Kimler bize ne kadar yardım yapmış. Ne kadar paramız var, nerelere harcamışız, ne kadar harcamışız. Kısaca gelir ve giderlerimizi düzenli olarak yazılı hale getirip halk odasına asıyorduk. Böylece tüm mahalle halkı hesapları kontrol edebiliyordu. Ayrıca komitenin parasını da Ziraat Bankası Ümraniye Şubesi'nde Hayriye Ateş adına açtığımız hesapta tutuyorduk. Hatırladığım kadarıyla o zaman 14-15 bin lira paramız vardı. (Bu paraya sonraki yargılanma dönemlerinde el kondu.) Bunu da duyuruyorduk. Adına hesap açtırdığımız ve şimdilerde 70 yaşlarında olan Hayriye Ateş bu yüzden çok çile çekti.” 


Halk Komitesi üyeleri bir yandan da yasal bir dernek biçiminde örgütlenebilmek amacıyla çeşitli girişimlerde bulundular. Ne var ki kısa sürede gelişen mahalle yasal kabul görmediği için sonuç alamadılar. Komite başkanı Kazım Bayboğa bu girişimleri özetliyor: “1977 yılı sonlarında komite üyeleri olarak 1 Mayıs Mahallesi Sosyal Dayanışma Derneği” kurmak için Üsküdar Kaymakamlığı'na başvurduk. Komite üyelerinin tümü başvuruda bulundu. Adres olarak 1 Mayıs Mahallesi'ni yazmıştık. Böylece aslında komiteyi yasallaştırmak istiyorduk. 
Ancak başvurumuz, kaymakamlık tarafından “böyle bir mahalle yoktur” gerekçesiyle kabul edilmedi. Epey uğraştık, gidip geldik, görüştük ama sonuç alamadık. Dilekçemiz işleme konulmadı.” Yasal girişimler başarısızlığa uğrasa da komite kendi belirlediği çerçevede çalışmalarını sürdürecektir. 

Kuruculara göre, Halk Komitesi'nin kurulmasıyla her şeyden önce mahallede gecekondu mafyacılığı, arsa spekülatörlügü dönemi kapanmıştır. Diğer yandan kendi kendilerini yönetici ilan edenlerin yerine gerçekten mahalleli tarafından benimsenmiş ve seçilmiş kişilerin görev ve sorumluluk üstlenmesiyle gerçek anlamda bir temsil yeteneği ortaya çıkmıştır. 
Yeni görevlendirilen komite, daha öncekilerden farklı olarak yaptığı çalışmalar ve yapılması planlanan işlerle ilgili toplantılarda mahalle halkına bilgi vermekte, toplanan ve harcanan paraların hesabını da mahallelinin denetimine tâbi tutmaktadır. Toplantılarda komite halktan gelen yeni önerileri dinliyor ve bunları değerlendiriyordu. Komitenin bileşiminin heterojen olması, muhalif grupların birarada bulunması da iç denetime olanak sağlıyordu. 

Sosyalist basında Halk Komitesi deneyimi, tahmin edilebileceği gibi, büyük övgüyle karşılanıyordu. Bir örnek aktaralım: 


“Mahallede halk kendi arasında örgütlendi. Demokratik şekilde yöneticilerini seçti. Günlük sorunlarını örgütlü şekilde çözme yoluna girdi. Hayatın her alanında kollektif bir ruh filizlenmeye başladı. Bireyci eğilimler gerileyerek, dayanışma isteği gelişmeye başladı. Mahallede devrimci ahlakın rüzgarı hissedilir derecede esmeye başladı. Halk kendi sorunlarını de- 


mokratik organları ve örgütlü gücüyle çözmeye çalışıyordu.””” 


Kapanağılı'nda gecekondulaşma faaliyetlerinde örgütlenme özellikle başlangıç döneminde bir ölçüde kendiliğinden gerçekleşmiştir. Örgütlenme kanalları arasında sosyalist grupların etkisi yanında çoğunlukla arkadaş, akraba ve hemşehri ilişkileri rol oynamıştır. Ancak zaman içerisinde sosyalist grupların müdahalesiyle, mahalleye gelişlerde örgütlü siyasal ilişkiler lehinde bir değişim yaşanmıştır. Halk Komitesi her ne kadar fiili durum içinde ortaya çıkmışsa da, düzeni değiştirmek için yoksulların örgütlenmesi yönünde böyle bir bilinçli tercih doğrultusunda inisiyatif kullanmıştır. 

Kapanağılı Mevkii'nden Mustafa Kemal Mahallesi'nin oluşumuna kadar gelen sürecin en önemli adımının bu komite olduğunu söylemek abartma olmayacaktır. Mahalledeki Halk 


20 Halkın Birliği, Eylül 1978, s. 3. 
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Komitesi, İstanbul'da mülksüz halkın konut sorununu çözme perspektifinde bir ilktir. Kente gelen evsiz barksızlar, bu tarz bir örgütlenmeyle konut edinebileceklerini yaşayarak öğrenmiş ya da düşünmüşlerdir. Hem kuruluş biçimi hem de sonraki süreçte oynadığı rol ve egemen olduğu alanda çok geniş kitle desteğine sahip olması, komiteye büyük önem atfedilmesine yol açmıştır. Bundan dolayıdır ki giderek İstanbul'un diğer bazı bölgelerinde ve İstanbul dışında da model alınacak; o yıllarda kentlerde örgütlenen sol grupların konut sorununa ilişkin görüşlerinde Halk Komitesi uygulaması temel referans haline gelecektir.”" 


Gecekondulaşma Faaliyetinde Halk Komitesi'nin Öncelikleri ve İlkeleri 


Halk Komitesi'nin oluşturulması fikri, o dönemde mahallede giderek etkili olmaya başlayan sosyalist grupların genel görüşlerinin bir yansıması olarak görülebilir. Bu gruplar, ülkede toplumsal adaletsizlik ve eşitsizlik sorununu çözme amacıyla örgütlendikleri iddiasındaydılar. Toplumsal eşitsizlik ve adaletsizliğe dayalı düzenin değiştirilmesi için mücadelenin araçlarının yaşamın her alanında örgütlenmesi gerektiğini savunuyorlardı. 

Halk Komitesi, kendisinden önceki gecekondulaşma pratiğiyle arasında kalın çizgiler çekmeye, eskisinden bütünüyle farklı bir süreci başlatmayı amaçlamıştır. Öte yandan komite üyeleri, gecekondulaşma deneyiminin salt bireysel ve ekonomik bir sorun olarak değil aynı zamanda politik bir sorun ola- 


21 Bunun bir örneği Alibeyköy/Nişantaşlar Mahallesi'ndeki gecekondulaşma faaliyetidir. 1977 yılında burada gecekondu yapma faaliyetini tıpkı 1 Mayıs Mahallesi'nde olduğu gibi örgütlü bir biçimde yürütmek isteyen gruplar vardır, ancak değişik kesimlerin temsil edildiği merkezi bir örgütlenme sağlanamamamıştır. Bu durum, söz konusu faaliyetin aksamasına ya da başarısızlığına yol açmıştır. Ancak 1977 Aralık ayı içerisinde, değişik gruplar merkezi bir örgütlenme yaratarak gecekondu yapma faaliyetini yeniden yoluna koymuşlar ve bunda 1 Mayıs Mahallesi'ni örnek almışlardır, bkz. Halkın Yolu, Aralık 
1977 


111 


rak ilk kez ele alınıyor olmasının zorluklarını aşacakları konusunda çok net görüşlere sahip değildirler. Onlar da bir anlamda yaparak ve yaşayarak öğreneceklerdir. Bu ortamda komite üyeleri önceliklerini ve uyacakları temel ilkeleri belirler ve buna göre hareket etmeye özen gösterirler. Aşağıda, komitenin belirlediği öncelikleri ayrı başlıklar halinde ele alacağız. 


Arsa Dağıtımında Öncelik İhtiyacı Olanlara 


Halk Komitesi'nin kuruluşundan önceki dönemde mahallede arsa dağıtımı, para kazanma amacına yönelik ticari bir ilişki olarak sürdürüldüğünden kime arsa verileceği ya da arsaların alan büyüklüğü, esas olarak arsalara talip olan kişilerin ekonomik durumlarına, parasal olanaklarına bağlıydı. Daha çok para verebilecek olanlar, daha büyük arsalar elde etmekteydiler. Bunun sonucunda kaçınılmaz olarak arsa sahipleri arasında en baştan eşitsiz mülkiyet ilişkileri ve bundan kaynaklanan sorunların doğduğu anlaşılmaktadır. 

Halk Komitesi'nin mahallede söz sahibi olmasıyla birlikte bu konuda köklü bir tutum değişikliğine gereksinme duyulmuştur. Komite üyeleri daha önce mevcut durumu eleştirmişlerdi ve buradaki eşitsizliğin giderilmesi yönünde genel bir beklenti oluşmuştu. Bu nedenle komite, eşitsizliklerin giderilmesi ve bu konuda oluşabilecek sorunlara uzlaşma yöntemiyle çözüm bulunması konusunda kararlar aldı. Böylece komite hem kendi anlayışıyla uyumlu hareket etmiş olacak hem de mafya grubundan farklılığını göstermiş olacaktı. 

Sabri Koçyiğit bu konuda komitenin yaklaşımını şöyle özetler: 


“Komite, gecekondu yapımına ilişkin bir kural getirmeye çalıştı. Gerçekten gecekonduya gereksinimi olan insanlara yardımcı olmak ve onları yerleştirmek. Bunun iki sebebi vardı: Birincisi, konut ihtiyacı olup da yapamayanlara yardımcı olmak yani öncelik vermek. İkincisi, gecekondu yapımının gerçekleşebilmesi için gerçekten bunu sağlayabilecek insanların 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yapmasını teşvik etmek. Ticari amaçla gelip gecekondu yapanlar, buna kâr amacıyla baktıkları için gerekli duyarlılığı göstermiyorlardı. Halbuki burada kesin bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Burada gecekondular zorla yapılacaktı ve bunun bir faturası vardı. Ticari amaçla gelen kişilerin bu faturayı üstlenmeyecekleri düşüncesi berraklaştı. Bu nedenle Halk Komitesi'nde, bir kişiye birden fazla yer verilmemesi prensip edinilmişti.” 


Bu yaklaşımda belki de en önemli nokta, soruna kısa vadeli bakılmaması, konut yapımının bir gün resmi kurumların belki şiddeti de içerecek engellemesiyle karşılaşılabileceğinin hesaba katılmasıdır. Zaten en baştan itibaren gecekondu yapımının uzun süreli ve fiziki bir mücadeleyle mümkün olabileceği ileri sürülmektedir. Böyle bir durumda direnebilecek, konutunu yıkıma karşı savunabilecek örgütlü bir kitlenin yaratılması amaçlanmaktadır. Oysa sadece arsa kazanmak için gelen ve “orada da bir arsam olsun” diye gecekondu yapanların, ciddi bir engelleme ya da saldırıyla karşılaştıklarında direnmeyecekleri, kaçacakları düşünülmektedir. Dolayısıyla komite üyelerine göre, kişinin mahalleye hangi amaçla geldiği çok büyük önem taşımaktadır. 

Burada şu sorular akla gelmektedir: Mahalleye gecekondu yapmak amacıyla gelen bireylerin gerçekten konut gereksinmesi olup olmadığı nasıl anlaşılacaktır? Mahallenin her türlü kent içi ve dışı göçlere açık olduğu bir dönemde bu kişilerin rant elde etmek amacıyla mı yoksa gerçekten başlarını sokacak bir konut bulma ihtiyacıyla mı geldikleri nasıl ayırt edilecektir? 

Bu soruların yanıtlanmasına komite üyeleri tarafından çok önem verildiği anlaşılmaktadır. Komite üyeleri bu soruların yanıtını bulmak için ilk bakışta sanki el yordamıyla yürütüldüğü düşünülebilecek gizli bir denetim mekanizması kurmuşlar, gelen kişileri doğrudan tanımanın yanısıra, dolaylı bir araştırma da yapmışlardır. Bu dolaylı denetimde geleneksel hemşehri ilişkilerinin arka planında, mahalledeki sosyalist grupların diğer kent ve bölgelerdeki ilişkilerinden yararlanılmıştır. Kurucuların anlatımına göre gecekondu için gelenlere öncelikle kim ve nereli oldukları, nereden geldikleri vb. sorular soruluyordu. Verilen cevapların doğruluğu araştırılıyordu. 
Araştırma sonucunda kişinin verdiği bilgiler doğruysa kendisine yer gösteriliyor ve konutunu yapması sağlanıyordu. 

Komite üyeleri, bu araştırmaların kısa süreli veya bir seferlik değil, sürekli olduğunu vurguluyorlar. Gecekonduculara yer verildikten sonra gerek görülürse araştırmaya devam ediliyordu. Hatta konut yapıldıktan sonra bile, önceki bilgilerin doğru olmadığı anlaşılırsa yapılan konut bu kişilerin elinden alınıyor ve kendileri mahalleden çıkarılıyordu. Bu bakımdan konut yapmak amacıyla mahalleye gelen kişiler aslında çeşitli riskleri de göze almak durumundaydılar. Az da olsa bu şekilde mahalleden çıkarılan ve arsası elinden alınan kişiler olmuştu. 

Diğer yandan kendilerine arsa gösterilen kişiler arasında gerilimlerin oluşabildiğini, zamanında yerine sahip çıkmayan ya da koşullardan dolayı çıkamayanların yerlerine bazı kişiler tarafından el konulduğunu, görüştüğümüz ve bir kısmı bu tür sorunları yaşamış olan kişilerden öğreniyoruz. Komite böyle durumlara da müdahale ediyordu. Böyle durumlarda komitenin kararı tartışılmıyor, kararlar ilgili kişiler tarafından uygulanıyordu. 

Bütün bunlar, Halk Komitesi'nin mahallede kurduğu otoritenin ne ölçüde etkili olduğunu göstermektedir. Komitenin bilgisi ve onayı dışında hareket etmenin pek mümkün olmadığı anlaşılıyor. Komitenin arsa dağıtımına ilişkin karar alma sürecinin merkezinde olması, gündelik alandaki diğer etkinliklere de yansıyordu. Mahalle halkı arasında arsa dağılımı dışındaki alanlarda çıkan çeşitli anlaşmazlıklar ve gerilimler de genellikle komiteye götürülmekte ve komite üyelerinin görüş ve önerilerine göre çözümlenmekteydi. Komitenin bu durumlardaki görüş ve önerilerine de genellikle itiraz edilmiyordu. 

Bu arada komite üyelerinin de mahallede gecekondu yapmak için gelenlere referans verdiğini vurgulamalıyız. Mahallede daha homojen bir kitle yaratma isteğine uygun olan bu uygulamanın sonucunda komite üyelerinin geleneksel çevresi ve 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politik ilişkileri kanalıyla mahalleye gelip konut yapanlar olmuştur. Yine de, bu şekilde gelenler de büyük çoğunlukla komite üyeleriyle siyasal düşünce bağı olan kişilerdi. Bunun dışında akrabalık ve hemşehrilik ilişkileri de mahallenin kuruluş sürecinde belirli bir rol oynamıştır.”” 

Komite üyelerinden Sabri Koçyiğit'e göre hangi ilişki kanalıyla gelmiş olursa olsun konut yapma amacıyla arsa dağıtımında herkese olabildiğince eşit davranmaya özen gösterilmiştir. Yer dağıtımında çıkabilen eleştiri ve gerilimler genelde uzlaşma yoluyla çözülmüştür. Önceki dönemin uygulamalarından devreden eşitsizlikler bile bir ölçüde bu uzlaşma süreci içinde çözülmeye çalışılmıştır. Komite böylece konutunu gönüllü ve istekli olarak yapacak ve koruyacak örgütlü bir gücün oluşmasını sağlamıştır. Böyle olduğu, ilerde ele alacağımız, yıkımlara karşı gerçekleşen kitlesel direnişlerde ortaya çıkacak; konut sahipleri konutlarını koruyabilmek için her araçla yıkıma karşı direnecek, yıkımdan sonra da mahallelerini terk etmeyerek konutlarını yeniden yapmaya girişeceklerdir. 


Arsa Dağıtımında Kullanılan Ölçüde Eşitlik Kaygısı 


Komitenin belirlediği ilkelerden birisi de konut yapacak kişilere arsa dağıtımında adil bir uygulamaya gitmek, önceki dönemin eşitsiz dağıtım uygulamasına son vermekti. Zaten sosyalist grupların arsa spekülatörlüğü ve mafyacılığa karşı muhalefeti- nin temel motiflerinden birisi buydu. Arsa dağıtımının bir rant ilişkisi olarak yürütüldüğü sıralarda, gelen kişiler parasal güçleri ölçeğinde arsa ya da arsalar alıyordu. Bazı durumlarda bir arsanın büyüklüğü yanındaki arsaların iki misli olabiliyordu. 


22 1 Mayıs Mahallesi'nin çektiği göçün, klasik göç modeline tam uymayan boyutları olduğunu belirtmemiz gerekir. Öncelikle, mahalleye gecekondu amacıyla gelişler, ağırlıklı olarak kırdan kente değil, kentten kente ya da kent içinde meydana gelmiştir. Gelişlerde rol oynayan en önemli ilişki biçimi ise siyasal bağlardır. Nitekim 1970-80 arasında, özellikle de mahallenin kuruluşu sayılan 1970'li yılların ikinci yarısında mahallede bulunmuş olan ve kendileriyle görüşmeler yaptığımız kişilerin neredeyse tamamının önceden de İstanbul'un değişik semtlerinde ikamet ettikleri anlaşılmaktadır. 
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Halk Komitesi, toplumsal eşitlik ve adalet söylemine uygun olmayan, üstelik konut sorununun çözümü açısından da ters olan bu uygulamayı önlemeyi, arsa dağıtımında olabildiğince adil davranmayı; haksız kazanç amaçlayanları engellemeyi amaçladı. 

Bu konuda izlenen yöntem ilginç ve ilkel de olsa “eşitlik” kaygısının ürünü idi. Komitenin kendi içinde yaptığı tartışmaların sonucunda aldığı kararlara göre, bir konut ortalama 200 m? yer kaplayabilirdi ve arsa dağılımında bu ölçüye uygun hareket edilmeliydi. Burada kullanılan ölçü gerçekten ilginçti; teknik değerlerden çok genellikle adım ölçüsüne başvuruluyordu. Kendisi de dağıtım sürecinde görev almış Halk Komitesi üyesi olan Ali Buluta göre “10 adım genişliğinde, 15 adım uzunluğunda yerler belirlenip ilgili kişilere veriliyor”du. Başka bir mahalleli, Erdogan Bozdemir de, kendilerine verilen arsanın Sabri Koçyiğit tarafından adımlarla ölçülüp verildiğini bugün gibi anımsadığını söylüyor. Herkese genel olarak aynı büyüklükte arsalar verildiği için bu yöntem ciddi bir anlaşmazlığa yol açmamıştı. 

Ancak bu konuda komitenin üstesinden gelmek durumunda olduğu başka sorunlar vardı. Bunlar özellikle önceki dönemde yapılan haksız dağıtımın getirdiği sorunlardı. Önceki dönemde 500-600 m? yer almış olanlarla 200 m? ölçüsüyle arsa alanlar arasında eşitsizlik doğmuştu. Komite üyelerine göre normal koşullarda bu durumun kabul edilmesi olanaksızdı. 
Hatta gerekirse zor kullanarak bu sorunu çözmek gerekirdi. 
Ancak mahalleye ticari ilişki kanalıyla gelen bu kişiler hâlâ güçlü bir grup oluşturuyordu ve bunlarla çatışmanın ciddi sonuçları olabilirdi. O yüzden bu kişiler ikna edilerek hiç değilse 50-60 m”lik alanlarından vazgeçmeleri sağlandı. Böylece çevrelerindeki komşularına daha rahat hareket etme olanağı sağlandığı gibi yeni arsalar da açılmış oluyordu. 

ilk komitenin ikinci başkanı Sabri Koçyiğit, bu sorunla ilgili şunları söylüyor: 


“Biz, yer dağıtımında mümkün olduğunca fazla ihtiyaç sahibini yerleştirmeye çalışıyorduk. Talebi karşılamak için varolan yeri rasyonel şekilde değerlendirmeye çalışıyorduk. Ben biliyorum mesela, bizden 2-3 ay önce başlamış olan işgal sözkonusu. Vatandaş gelmiş orada çevirmiş 500 m? arsayı sahiplenmiş. Biz ise ortalama 200 m? yer veriyoruz. Ha, bu 250 
olabilir, 150 olabilir, 300 olabilir ama ortalama 200 m”dir büyüklüğü. Ama daha önce gelmiş 500 m” yer çevirmiş biriyle kavga ederek onun yerini almak gibi bir tavrımız yoktu. İkna yoluyla... Mesela 500 m? olmasın da 400-450 m? olsun diyerek ikna çabalarımız oldu.” 


Komite üyeleri mahallede gecekondu yapımı amacıyla arsa dağıtırken eşitlik prensibine özen göstermelerine karşın, çok fazla olmamakla beraber aykırı örneklerin ortaya çıkmış olduğunu da kabul ediyorlar.”? 


Gecekondu Mahallesinde “Planlama” 


Gecekondu mahallesinde kent planlamasından söz etmek, aslında paradoksal bir şeydir. Çünkü gecekondunun kendisi zaten plan dışı bir olgudur. İzinsiz, kimi kez zor kullanılarak, yerel otoritenin fiili veya olası engellemeleriyle mücadele içinde kurulmaya çalışılan bir gecekondu mahallesinde “planlama”nın konu ediliyor olması başlıbaşına ilginçtir. Bu paradoksu aydınlatabilmek için, kurucuların zihinlerindeki kent tasarımını ve bu tasarımın arka planındaki düşünceleri bir bütünlük içinde ele almamız gerekiyor. Nitekim mahallede gecekonduların yapımına yol açan sosyo-ekonomik nedenlere ve sonuçlarına ilişkin olarak kurucuların politik söylemleri birleştirildiğinde bu çelişkinin anlaşılması daha kolay olmaktadır. 

Halk Komitesi üyeleri, bir yandan kent yoksularının konut sorunlarını kendi güçlerine dayanarak çözmesi ve bunu engellemeye dönük her türlü müdahaleye direnmesi gerektiğini savunurlarken, aynı zamanda geleneksel dayanışma duygusunu 


23 Yıllar sonra mahallede konut kalitesinin değişim süreci başladığında, arsa büyüklüklerini daha somut biçimde kıyaslama olanağı doğmuştur. Hemen herkesin kendi arsasını bütünüyle inşaat alanı olarak kullandığı 1990'lı yıllarda, arsa büyüklüklerinin çoğunlukla birbirine yakın olduğu gözlenmiştir. 
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kentli ortamda yeniden ve “kentsel” bir temelde kurarak, kentin imarlı bölümlerinden çok daha farklı yeni bir kent yaratmayı da hedefliyorlardı. Sadece herkesin bir eve sahip olduğu bir kent değil, aynı zamanda uygar bir yaşamla toplumsal dayanışmanın birleşiminin bir örneği olacaktı bu. Bu kent, hedeflenen özelliklere uygun olarak inşâ edilmeliydi. Arsa büyüklüğü vd. 
somut konularda eşitlik kaygısı ve toplumsal adalet hassasiyetlerine uygun hareket etme kaygısı bunun sonucuydu. 

Ancak mahallede sosyalist grupların örgütlü bir şekilde gecekondu yapma etkinliklerinden daha önce gelişigüzel konutların yapılmış olması bir plan yapmayı zorlaştırmaktaydı. Bunun için, planlama girişimi mevcut konut durumuna uydurulmuştu. Mahallenin “büyük yıkımla” tanıştığı ana kadar yapılan planlama, “duruma uygun planlamadır” Yıkımla birlikte, hedefler koyan bir planlamaya geçilecekti. 

Kuruluş sürecinde yer alanlardan Arif Bilgin, mahallenin planlanmasına ilişkin düşünce ve çalışmaları şöyle aktarıyor: 


“Başlangıçta bir planın ve planlamanın olamayacağı açıktı. 
Ancak devrimci grupların işe el atmasından sonra böyle bir tasarım ve planlama uygulanmaya çalışıldı. Ne var ki, bunu engelleyen dört önemli etken vardı: Birincisi, yerleşimin gelişigüzel başlaması ve hayli ilerlemesi nedeniyle planı aksatan kaotik bölümleri düzeltme imkânı kalmamıştı, bu yüzden planı fiili duruma uydurmak gerekiyordu. İkincisi; buranın yeni sakini kitlelerin yeterli kentleşme bilincinin olmaması ve salt daha fazla yer işgal etmek ve akrabalarını yanına almak gibi düşünceler zorluklar çıkartmaya devam etti. Üçüncüsü; farklı siyasal grupların olumsuz rekabeti planın uygulanmasını zorlaştırıyordu. Dördüncüsü; devletin sürüp giden 'yıkım' tasarısı, doğal olarak işbirliğini imkânsız hale getirdiği gibi ek olarak da planlama otoritesine caydırıcı etki yapıyordu. Zaten Eylül 1977'de dokuz kişinin can vermesine yüzlerce yaralanmaya yolaçan büyük bir yıkım yaşanmıştı. 

Ancak bu yıkım aynı zamanda doğru bir planın uygulanabilmesini de epeyce kolaylaştırdı. Yıkımdan sonra, yukarıda 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belirttiğim zorluklara rağmen bilinçli bir kent planı üzerinde çalışma başlatıldı. TMMOB İstanbul şubesine başvurularak bu yönde yardımları istendi. Ayrıca öngörülen ağaçlandırma ve bir dizi yapılaşma formları için de ilgili kuruluşlarla temaslar kuruldu. İstanbul Belediyesi ve kentin ilgili resmi daireleri, devletin, mahallenin varlığına onay vermemesi nedeniyle ilgilenmediler. Sonuçta TMMOB'nin görevlendirdiği bir grup mühendis, bazı ilgili sivil toplum kuruluşları ile mahallenin yapılanmasına öncülük eden komiteler işi yürütmek zorunda kaldı. TMMOB temsilcileriyle uzun süre plan çalışmaları yapıldı. Bunun için mahallede birkaç toplantı düzenlendi. Bu plan çalışmaları döneminde ilginç bir tartışmayı anımsatmak gerekir. Toplantılara katılan bazı mimar ve mühendisler “özel mülkiyet arzusunu güçlendirdiği ve işçileri yozlaştırdığr gerekçesiyle gecekondu hareketini eleştiriyorlardı. O yüzden TMMOB'nin desteği aslında tam bir inanç ve gönüllülük taşımıyordu. Ancak yine de ilgilenmişlerdi ve hatırladığım kadarıyla onların plan eskizlerinden yararlanıldı. 

Yıkımlarla toplumsal bir ihtiyacın giderilemeyeceğini geç de olsa anlayan resmi kurumlar yavaş yavaş ilgilenmek durumunda kaldılar. Belediye ve ilgili bakanlıklar altyapı çalışmaları için girişimler başlattı, öngörülen plan dahilinde yol, su, kanalizasyon, sağlık evi ve okullar için çalışmalar başladı. Sanırım gecekondu alanlarında bu türden şehircilik ve plan bilinci ilktir. 

Planlama çalışmalarının nasıl yürütüldüğü ve planlamada temel önceliklerin neler olduğuna ilişkin sorumuza da Arif Bilgin şu yanıtı vermekte: 


“Mahallenin planlanmasında yukarıda belirttiğim gibi doğrudan bu konuyla ilgili bulunan TMMOB ilgilendi. Elbette bu çalışmalara çeşitli eğitim dallarından kişilerin yanısıra şehircilikte okuyan öğrenciler ve konunun uzmanı kimseler de katıldılar. Ayrıca Boğaziçi, İDMMA, İTÜ'den gönüllü olarak katılanlar da vardı. Ama bundan daha önemlisi, bu çalışmaları yönlendirip etkileyen sosyal bilincin varlığıdır. Bu bilinç oldukça güçlüydü. Her bakımdan sağlıklı bir yerleşim planının geliştirilmesi için çaba gösteren, çeşitli akademik çevrelerle sürekli temas ve danışma içinde bulunan esnek bir grup ilişkileri yürütüyordu. Anımsadığım kadarıyla planlamada tartışılan temel öncelikler şunlardı: 1) Konutların sağlığa elverişli konumlandırılması. Bunun için yeterli genişlik ve yeşil alan ile güneşe göre konumlandırma. 2) Mümkün oldukça ucuz ve pratik olması (ekonomik). 3) Ulaşım ve diğer altyapı sistemlerinin uygunluğu. 4) Anakentle ve ulusal hizmet sistemleriyle etragrasyonu ve geleceğin olası büyüme etkilerinin hesaplanması. 5) Eğitim, sağlık ve kültür hizmetlerinin yapılaşma formunda uygun biçimde konumlandırılması. 6) Sosyalizasyonu (sıkı komşuluk ve dayanışma ilişkilerinin) kolaylaştıran ortak alanların konumlandırılması gibi ölçütler üzerinde tartışılırdı. Kamu kuruluşlarının katılım ve desteği olmadan bu planın asgari düzeyde bile olsa uygulanamayacağını biliyorduk. Ama biz soruna rantiye sistemine karşı mücadele açısından bakıyorduk. Sonuçta olan-biten toprak rantına karşı bir mücadeleydi. Ayrıca sistemin çözmekte aciz kaldığı muazzam ölçüde büyüyen bir konut sorunu karşınızdaydı. Böyle bir durumda “işçi sınıfını özel mülkiyete özendirerek yozlaştırılacağr kaygısıyla lakayt kalmak politika bilimi açısından büyük bir yanlış olacaktı. Oysa bizler, başarılı olunmasa bile ülkenin demokratikleşmesinde ve yoksul kitlelerin bu somut sorun üzerinde önemli bir demokratik bilinç edineceğinden emindik. Nitekim çok geçmeden bu bakış açısı bütün gecekondu hareketini etkiledi ve kendi yörüngesine çekti. O yüzden soruna sadece 'imar-iskân ve planlama” açısından bakmak ve başarıyı bu argümanlarda aramak zaten doğru değildi.” 


Kurucu kuşaktan olanların verdiği bilgilere göre komite, mahallenin yapımını, aktarılan anlayış çerçevesinde planlamış ve uygulamaya çalışmıştı. Cadde ve sokak genişlikleri ve bağlantıları belirlenmiş, isteyenin istediği yere konut yapmasına 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izin verilmemişti. Daha sonra kamu hizmet birimlerine bırakılacak olan kanalizasyon, telefon, elektrik ve su şebekelerinin kolaylıkla inşâ edilebilmesi için mekân kullanımında olabildiince titiz davranılmıştı. 

Halk Komitesi'nin mahalleyi planlarken gündelik yaşamın başka gereksinmelerine de önem verdiği anlaşılmaktadır. Kamusal kullanım alanları, okullar, yeşil alanlar, çocuk parkları vb. için ortak yerler belirlenmiş ve bu yerler kişilerin özel mülkiyeti dışında tutulmuştu. Sabri Koçyiğit bu gibi alanlar hakkında şunları anlatıyor: 


“Mahallede okullar ve parklar için yer düşünüyorduk. Mesela çocukların oyun alanları, park olarak düşündüğümüz yerler vardı. Bu yerler boş bırakılıyordu. Şu anda mahallede dört tane okul var. Bunlardan üç okulun yeri işte bu boş bırakılan yerlerdi. Necatibey İlköğretim Okulu var mesela. O dönemde park olarak düşünülen ve mahallenin ortak yeri olan yere yapıldı. 30 Ağustos İlköğretim Okulu da o dönemde mahallenin ortak yeri olarak belirlenip boş bırakılan yerdi. Aynı şekilde Orhan Veli İlköğretim Okulu'nun yeri de o zaman boş bırakılmıştı. Dördüncü okulun yeri de o dönemde yine boş ama Halk Komitesi'nin inisiyatifi dışındaydı. Orası taş ocaklarıydı. 
Taş ocaklarının sahibinin tapulu yeri olduğu iddiası vardı. 
Dördüncü okulun bulunduğu yer işte orasıdır.” 


Bunların dışında mahalle halkının tartışmak, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla kullanabileceği iki ayrı toplanma merkezi yapılmıştı. Daha önce de belirtildiği gibi komite üyeleri belirli zamanlarda halkla toplantılar yaparak mahallenin sorunları üzerine tartışıyordu. Bu toplanma merkezleri, aynı zamanda mahallenin dışa dönük etkinliklerinin de merkeziydi. Örneğin basına yönelik toplantı ve açıklamalar buralarda yapılıyordu. Bu mekânlar, normal zamanlarda da mahalle halkının gündelik uğrak yerleri durumundaydı. 

Komitenin mahalleyi “planlama” süreciyle ilgili, uymaya özen gösterdiği iki önemli nokta daha dikkat çekiciydi. Bunlardan birincisi, özel kişilere ait olduğu söylenen arsa ve arazilere girmemeye çalışmaları, konut alanlarını hazine arazileriyle sınırlı tutmalarıydı. Bunun nedeni olarak, kamu malının (hazine arazisinin) yine kamusal amaçlarla kullanılıyor olduguna işaret etmişlerdir. Kuruculara göre, bu kamu vicdanının da kabul edebileceği makül bir yaklaşımdı. Oysa bireylerin tapulu arsa ve arazilerine girmek haksız bulunabilir ve toplumsal tepkilerle karşılaşabilirdi. 

Planlama çalışmalarında ikinci ilginç nokta, TMMOB ve üyeleriyle kurulan siyasal ilişkilerin yanısıra komite üyelerinin çeşitli üniversitelerde okuyan sosyalist görüşleri benimsemiş öğrencilerden de teknik yardım almalarıdır. Özellikle şehircilik bölümlerinde okuyan öğrenciler planlamaya ilişkin bilgilerini bir anlamda Ümraniye Kapanağılı Mevkii gecekondu pratiğinde uygulama olanağı buluyordu. 

Üniversite öğrencileri sadece planlama işinde değil aynı zamanda dayanışma amacıyla işgücü olarak da çalışıyorlardı. 
Görüştüğümüz kişilerden Celal Koç, o yıllara ilişkin en önemsediği tanıklıklarından birisinin, öğrencilerin çalışması oldugunu anlatıyor. Öğrenciler sadece planlama değil, tuğla taşımaktan duvar yapmaya kadar her türlü işte çalışıyor, işleri bitince gidiyorlardı. Mahallede emekleri çok olan ama mülk sahibi olmayan bir gruptur bu! 

Yıllar sonra mahalle yasallaşınca Üsküdar Belediyesi tarafından ıslah imar planı yaptırılır. Mahallenin o dönemde görevde olan, atama yoluyla gelen muhtarı Hatem Akbulut? bu çalışmalara ilişkin şu gözlemini aktarır: 


“O dönemde en önemli işlerden birisi olan ıslah imar planı 
1986 yılında Üsküdar Belediyesi tarafından yapıldı. Bunun 
için İTÜ'den gelen bir hoca ile 15 öğrencisi mahallede bir süre çalışmalar yaptılar. Ben de görevim gereği onlarla birlikte mahalleyi sürekli gezdim. Mahallenin kuruluş döneminde devrimci gençler tarafından yapılan plana genelde bağlı kalı- 


24 Hatem Akbulut, 1983 yılı Şubat ayında atama yoluyla gelmiştir. Mahallenin 
ikinci muhtarıdır. Bu görevi yerel seçimlerin yapıldığı 26 Mart 1984 tarihine kadar devam ettirdikten sonra, o seçimde yeniden muhtarlığa aday olmuş ve seçilmiştir. İkinci kez seçim yoluyla geldiği bu görevi 1989 yılına kadar sürdürür. 
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narak imar planı yapıldı. Hatta İTÜ'den gelen hoca, zamanında mahalleyi planlayan üniversiteli gençler için; “ellerine sağlık, gerçekten çok iyi planlamışlar. Biz sadece bu planı detaylandırıyoruz' demişti. Hocanın bu sözlerini şimdiki gibi hatırlıyorum.” 


Bugün mahalle, bir baştan diğerine uzanan geniş ana caddesiyle İstanbul'un diğer gecekondu mahallelerinden belirgin bir farklılık göstermektedir. Bu ana caddelerden her iki tarafa ayrılan, bazıları yine aynı genişlikteki cadde ve sokaklarla mahallenin iç ulaşımı kolaylaşıyor. 

Ancak 1970'li yıllarda “planlanan” mahalle ile bugünkü mahalle arasında köklü kopuşların olduğunu vurgulamak gerekiyor. Kuruculara ve mahallede görüştüğümüz diğer kişilere göre bu kopuş, 1990'lı yılların başında belediyenin, mahalledeki konut yapımını denetimsiz bırakmasından kaynaklanmıştır. 
Bu durum, arsasını bütünüyle inşaat alanı haline getirmesi, bahçeyi ve yeşili önemsememesi gibi sonuçlara yol açmıştır. 
Ayrıca bu süreçte kamusal mekân olarak belirlenen bazı alanların da kişilerin özel mülkiyetine geçtiği, yeni haksızlıkların oluştuğu ileri sürülmektedir. 

Arif Bilgin, mahallenin bugünkü tablosu hakkındaki izlenimlerini de şöyle aktarıyor: “O dönemde bu konuyla ilgili bir toplantıda mahallelilere şöyle bir konuşma yaptığımı anımsıyorum: “Arkadaşlar, öngörülen yapılaşma planını mülkiyet bencilliğiyle zorlayıp bozmayın. Unutmayın ki bu dünyada herkes az çok başını koyabilecek bir ev bulabilir, nitekim dışarıda yatan insan yok denecek kadar önemsizdir. Oysa önemli olan insan onuruna uygun, sağlıklı, huzur içinde yaşanan bir konuttur. Normalde her devlet yurttaşların konut ihtiyacını bir biçimde karşılamak zorundadır. Siz şimdi devletin yapması gereken bir işi kendiniz yapıyorsunuz. Yalnızca konut değil, sağlıklı, emniyetli, altyapı ve kültür hizmetleri sağlanmış konutlardır sizin hakkınız, burayı nefessiz, tıkış tıkış, park ve kültür alanları olmayan bir yer haline getirmeyin, diğer bilinçsiz gecekondu yerleşimlerine benzetmeyelim burayı.” Sonuçta 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birkaç önemsiz istisnaya karşın halk genellikle plana uydu. Ne var ki bu iyi niyetli “güzel ve örnek bir kent alanı yaratma” gayreti 12 Eylül 1980 müdahalesiyle kesintiye uğradı, kasıtlı boz- ma ve politik istismarlar büyük tahribatlar yarattı. Bu planı yürürlüğe koyan ve denetleyen komitelerin tasfiye edilmesi, bunların yerine gerici bir otoritenin devreye girmesi her şeyi altüst etti. On yıl aradan sonra 1991”de mahalleye döndüğüm- de genel İstanbul kentleşme formunun buraya da hakim olduğunu gördüm ve üzüldüm. Ama gene de birtakım farklılıkların kaldığını düşünüyorum.” 


Mahalle Politik Kimliğine Uygun Yeni Bir İsim Kazanıyor 


Halk Komitesi, mahalledeki tüm faaliyeti kontrolü altına aldıktan ve gecekondulaşmayı belli bir disiplin ve plan içinde yürütmeye başladıktan sonra bir başka konuyu tartışmaya başlar. Tartışma mahallenin adı üzerinedir. “Kapanağılı” adı, mahalledeki gecekondulaşma mücadelesini yürüten kitlenin büyük çoğunluğu için artık bir anlam ifade etmemektedir. Nitekim birçoğu mahallenin “Kapanağılı” olarak anıldığını sonradan öğrenmiştir. İnsanlar, gündelik konuşmalarında burayı “mahalle” olarak anmaktadırlar. Basında da, mahalleyi konu edinen haberlerde, “Ümraniye yakınları”, “Örnek Mahallesi yakınları” gibi ifadeler kullanılmaktadır. 

Üstelik mahalle kapsadığı alan bakımından Kapanağılı sınırlarının çok fazla dışına taşmıştır. Bunun da ötesinde sakinlerinin siyasal ve toplumsal coşkuları içinde bu mahalleye yükledikleri anlam karşısında “Kapanağılı” gibi bir ad fazlasıyla renksizdir. Bu yüzden mahallenin politik kimliğine uygun bir adla anılması gerektiği yönünde tartışmalar başlar. 

Benzer tartışmalarda olduğu gibi komitenin çağrısıyla geniş bir toplantı yapılır. Gündem mahallenin adının belirlenmesidir. Halkın bir bölümü için güvenlik kaygısı her şeyin önündedir. Bu grupta yer alan kişilere göre önemli olan mahallenin politik kimliğine uygun bir isimden çok, olası yıkımdan korumaya katkısı olabilecek bir isim bulmaktır. Nitekim bu amaçla 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dönemin politik liderlerinin isimlerini önerirler: Demirel Mahallesi, Ecevit Mahallesi gibi. 

Ancak bu tür öneriler çoğunluk tarafından kabul görmez. 
Gecekondu yıkımlarını engellemek için çokça başvurulan, ulusal duygulara hitap etme ve yıkım güçleriyle bir ortak pay- da yaratma düşüncesine dayalı tutum reddedilir. Mahalledeki sosyalist grupların etkinliği bu konuda da kendisini gösterir. 
Tarih 1977 yılı yaz dönemi, ağustos ortalarıdır. 1 Mayıs Taksim katliamının” üzerinden henüz kısa bir süre geçmiştir ve katliamın şoku sürmektedir. Komite üyeleri bazı kesimleri kızdırmak pahasına, katliamda ölen işçileri anmak üzere mahalleye 1 Mayıs Mahallesi adının verilmesini önerirler. Bu öneri kimileri tarafından tepkiyle karşılansa da mahallenin politik bileşimi içinde gerekli halk desteğini bulur. 

Bu tartışma da, mahallede artık yerleşmekte olan seçim yöntemiyle sonuçlandırılmıştır. İşte bu toplantıdan itibaren -ki o dönemde çıkan bir dergide toplantının 14 Ağustos 1977 Pazar günü yapıldığı belirtilmektedir-?” mahallenin adı artık 1 Mayıs Mahallesi'dir. Bu isim, kısa bir sürede İstanbul'un öteki semtlerinde, özellikle gecekondu mahallelerinde ve sosyalist grupların etkin olduğu her yerde yaygınlaşır ve çabuk benimsenir. 


25 1 Mayıs 1977'de DİSK'in öncülüğünde, ülkenin dört bir yanından gelen yüzbinlerce emekçi, Taksim meydanında büyük bir kitlesel gösteri düzenlerler. 
Gösteri hazırlığı aylar öncesinden yapılır. Özellikle bir yıl önceki görkemli kutlamalar, bu seferki törenin daha coşkulu ve kalabalık olacağını göstermektedir. 
Nitekim 1 Mayıs 1977 gösterisine 300.000 dolayında insan katılır. Bu gösteride işçi sınıfının taleplerinin yanısıra sisteme yönelik toplumsal ve siyasal talepler de dile getirilir. Ancak göstericiler Taksim alanını doldurduktan bir süre sonra üzerlerine ateş açılır ve 36 kişi panik sonucu oluşan izdiham nedeniyle yaşamını yitirir. Bu olay tüm ülkede derin bir gerilim ve öfke yaratır. Ülkedeki sosyalist güçler her yerde katliamı protesto gösterileri yapar ve sorumluların açığa çıkarılmasını talep ederler. Ancak bu konuda doğru dürüst bir girişim yapılmaz bile. Genel kanıya göre devlet içerisindeki “gayrınizami operasyon” birimlerinin bu katliamda sorumluluğu vardır. 1 Mayıs katliamının sorumluları bugün de ortaya çıkarılmış değil. Böyle olması, katliamda resmi gizli güçlerin rol oynadığı kanaatini güçlendirmiştir, bkz. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Cilt: 7, s. 2296. 


26 Güney, sayı 1, Ocak 1978, s. 20. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
BÜYÜK YIKIM VE 
MEŞRÜLAŞMA MÜCADELESİ 


Yıkım Tehlikesine Karşı Hazırlık 


Gerek kurucular, gerekse kendileriyle görüştüğümüz diğer mahalleliler, komitenin görev almasından sonraki dönemde gündemdeki en önemli sorunun, gecekonduları yıkmak amacıyla gelebilecek ekipleri durdurmak ve konutları korumak olduğunu belirtmişlerdir. Bütün diğer önlemlerin aslında bu temel amaca göre düşünülmüş olduğu anlaşılmaktadır. O güne dek sistemli ve planlı şekilde yapılan gecekondular korunmalı, yıkımı engellemek için gerekirse ölüm pahasına direnilmelidir. 
Bu tutum etrafında genel bir düşünce birliği ve kararlılık oluştuğu anlaşılıyor. 

Varolan kimi dezavantajları avantaja dönüştürerek mahalleyi korumak ve bu mücadelenin engellemelere karşın başarıya ulaşabileceğini göstermek Halk Komitesi'nin belirleyici görevi olarak algılanmaktaydı. Ayrıca komitenin bu alanda elde edebileceği başarı, kentin diğer bazı yerlerinde sosyalist grupların öncülüğünde sürmekte olan gecekondulaşma girişimleri için bir örnek oluşturacağından dolayı önemsenmekteydi. O günlerde bu mücadelenin merkezi görünümünde olan 1 Mayıs Mahallesi başarısı, diğer bölgeleri de etkileyecekti. 
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Görüştüğümüz mahalle kurucuları kent genelindeki gecekondu yapma girişimi ve deneyimlerini etkiledikleri gibi, bu alandaki çeşitli deneyimlerden yararlandıklarını da belirtmektedirler. Bazı bölgelerde yerel yönetimin müdahale etmediği gecekondu hareketleri, kurucular için dolaylı deney olanağı sağlamaktaydı. Gerçekten o dönemde kentin pek çok bölgesinde “yasalara rağmen” gecekondular yapılmakta ve yerel resmi güçler bu gelişmelere çoğunlukla kayıtsız kalmakta ya da çok ender müdahale etmektedirler. Üstelik bunun örneklerine 
1 Mayıs Mahallesi'nin hemen yakınında da rastlanmakta, mahalleliler adeta gecekondu yapmaya özendirilmekteydi. 

Sabri Koçyiğit, mahallelerine çok yakın olan Esatpaşa'da gerçekleşen bir olayın, kendilerini ve mahalle halkını direnme yönünde teşvik ettiğini, bunun 1 Mayıs Mahallesi'ndeki direniş için çok önemli bir başlangıç oluşturduğunu söylüyor. Anlatılana göre Esatpaşa Mahallesi'nde bir kişinin arazisi üzerinde izinsiz cami yapılır. Arsa sahibi kişi, bir gün mahalleye geldiğinde bu durumu görür ve kaçak yapının yıkılması için mahkemeye başvurur. Mahkeme bu talebi haklı bulur ve caminin yıkılması kararı alınır. İzleyen günlerde ekipler mahalledeki camiyi yıkmak için geldiklerinde, muhafazakâr ve sağ görüşlü kitlenin direnişiyle karşılaşırlar. İbadet hakkını gerekçe gösteren kitle, camiyi yıktırmamakta direnir ve sonuçta başarılı olur. Sabri Koçyiğit, olayın, 1 Mayıs Mahallesi'nden kuşbakışı izlenebilen bir bölgede gerçekleştiğini ve kendilerinin de direnerek kazanabilecekleri konusunda umutlanmalarını sağladığını söylüyor. 

Mahallenin gecekonduları koruma bilincini geliştirme ve konut sahiplerinin gerektiğinde direnmelerini sağlama amacına uygun bazı avantajları da vardı. Örneğin, mahalledeki konutlar, Kapanağılı Mevkii'nde yapılan ilk gecekondularla kıyaslandığında hayli dayanıklıydı. Gecekondu mafyası döneminde yapılan ve çoğu kümese benzeyen dayanıksız kulübelerden farklı olan bu yeni konutların kalitesi, en azından kolay bir yıkıma olanak bırakmıyordu. Bu konutlar, belli bir nüfusu barındırmalarıyla da eski kulübelerden farklıydı. Hemen her 


128 


konutta yaşayan insanlar vardı -ki komitenin kurallarından biri de yapılan konutların boş bırakılmamasıdır- ve bunlar konutlarını korumak için mutlaka bir direniş göstereceklerdi. 

Mahallede daha önce iki kez küçük çaplı yıkımların yaşanması da deneyim kazanılması yönünden bir avantaj sayılmaktaydı. Bu yıkımlara halkın gösterdiği tepki, mahallede belli bir direnme deneyiminin oluşmasını sağlamıştı. Komite üyeleri bu deneyimi, kitleyi motive etmenin aracı olarak kullanıyorlardı. Yıkılan konutun yerine yenisini yapmanın mümkün olduğunu, yerel yönetim görevlilerinin ve güvenlik kuvvetlerinin burada 24 saat nöbet tutamayacaklarını, dolayısıyla kararlı davranıldığı taktirde sürecin mutlaka konut sahiplerinin lehine sonuçlanacağını anlatmaktaydılar. 

Mahallede olası yıkıma karşı hazırlanmak bakımından en önemli avantaj örgütlülüğün en üst düzeyde sağlanmış olmasıydı. Komite, arsa bölüşümü, konut yapımı, eleştiri ve önerileri değerlendirme toplantıları dışında olası yıkımı engelleme çabalarını da örgütlemekteydi. Bu örgütlenme sadece mahallenin içindeki desteği değil, mahalleye dışarıdan destek olanaklarını da harekete geçirmekteydi. Dış desteğin seferber edilmesi de en az iç örgütlülük kadar avantaj sağlamaktaydı. Mahalledeki sosyalist gruplar, kentin çeşitli yerlerindeki taraftarlarını gerekli gördükleri anda 1 Mayıs Mahallesi için harekete geçirebilecek durumdaydılar. Bu dış destek, mahallenin planlanmasından konutların belirlenen ölçüler içinde yapımına kadar her alanda önemli roller üstlenmişti. 

Bununla birlikte komitenin ve mahalle halkının işini zorlaştıran birçok iç ve dış faktör de vardı. Bu dezavantajların başında o dönemin gündelik basınında “kurtarılmış bölge” temasının ısrarla işlenmesi ve mahallenin suçlanarak dışlanması için kamuoyunu hazırlamayı amaçlayan yoğun bir kampanyanın sürdürülmekte olması gelmekteydi. Özellikle Tercüman gazetesinin bu konuda yaptığı yayınlar dikkat çekicidir. 
Gazetede sık sık manşetten verilen haberlerde, mahallede “devlet ve millet düşmanı” grupların açıkça bir yerel iktidar kurdukları belirtilmekte ve yerel yönetim bir an önce mahalleye müdahale etmeye çağrılmaktaydı. Doğal olarak bu tür yayınlar mahalleye karşı olumsuz bir kamuoyunun oluşmasına yol açmaktaydı. 

Bu arada mahallede gecekondu yapan kişilerin bir bölümünün buraya ticari amaçla gelmiş olmaları ve konutlarını boş bırakmaları olasığı da bir kaygı ve dezavantaj kaynağıydı. Komitenin tüm denetim ve uyarılarına karşın böyleleri olabilirdi ve bunların yıkım ve çatışma esnasında konutlarını savunmaları beklenmezdi. 

Sonuç olarak, mahalle halkı ve komite üyeleri tüm bu avantaj ve dezavantajları birlikte değerlendirip kısa bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen yıkıma hazırlanmaktaydı. 

Öte yandan mahalledeki gecekondulaşma faaliyetinin yerel yönetimle veya bölgedeki kolluk kuvvetleriyle bir tür dolaylı ilişki içerisinde yürütülmemiş olması; tam tersine böyle bir ilişkinin reddedilmesi ve mahallenin sözkonusu güçlere karşı mücadeleyle kurulacağının savunulması da, hemen herkeste yıkım girişiminin kaçınılmaz olduğu yönünde bir beklentinin gelişmesine yol açmıştı. Zira 1 Mayıs Mahallesi bu yönüyle de daha önceki gecekondulaşma deneyimlerinden farklı bir görüntü sergilemekte; yerel yöneticilerle iyi ilişkiler kurma, rüşvet verme, özel ilişkiler kurarak zaman kazanmak gibi yöntemlerin hiçbirine başvurulmamaktaydı. 


2 Eylül 1977: Beklenen Büyük Yıkım Gerçekleşiyor 


1 Mayıs Mahallesi'nde aylardır beklenen yıkım girişimi nihayet 2 Eylül 1977 tarihinde gerçekleşti. Sonraki günlerde basında da uzun süre tartışıldığı gibi bu yıkım, kendisinden önceki yıkım örneklerinden birçok yönden farklılıklar göstermekteydi. I Mayıs Mahallesi'nde binlerce gecekondu yıkılmıştı. Bu çapta büyük bir gecekondu yıkımı daha önceden yaşanmamıştı. Ayrıca bu yıkım sırasında silahların kullanıldığı kitlesel çatışmalar meydana gelmişti. Çatışmaların sonucunda gecekondu halkından bazı kişiler silahla vurularak öldürülmüştü. Yıkım, o güne dek görülmedik çapta olağanüstü 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güvenlik önlemleri altında, kolluk kuvvetlerinin büyük desteğiyle yapılmıştı. Önceki gecekondu yıkımlarının hiçbiri, 1 
Mayıs Mahallesi'ndeki yıkım olayı kadar kamuoyunu etkilememiş, sivil ve resmi kurumların gündemini meşgul etmemiştir. 

Gecekondu yıkımları genellikle ekiplerin gelmesi ve dozerlerin çalışmaya başlamasının, “kondu” sahiplerinin bir yandan karşı koyarken bir yandan da devlete ve millete sadakat sözlerini söylemeleri ve ağlamalar, yalvarmalar arasında tamamlanır; ölümle sonuçlanan olaylara genellikle ortam sağlanmazdı. 
1 Mayıs Mahallesi'nde ise ulusal duygulara seslenme ve yakar- 
ma yerine şiddete karşı direnme yolu tutulmuştu. 

Bu olayla ilgili 3 Eylül 1977 tarihli gazete haberlerine bakmak yeterince fikir verecektir. Haber hemen tüm gazetelerde manşetten verilmiştir. Örnek olarak Cumhuriyet gazetesinin o günkü haberinden bir bölüm aktaracağız: 


“Ümraniye'nin Örnektepe yakınlarındaki gecekondu bölgesine dün sabah yıkım ekipleriyle birlikte toplum polisleri de gelmiş ve buranın gecekondu önleme bölgesi olduğunu, bu yüzden de yapılmış olan evlerin yıkılacağı bildirilmiştir. Buna karşılık gecekondu sakinleri polis araçları ile panzerlerin bulunduğu hatta gelerek evlerinin yıkılmasına izin vermeyeceklerini ve buna karşı direneceklerini söylemişlerdir. 

Karşılıklı görüşmeler bir hayli sürdükten sonra bir sonuç alınamayınca bu kez polis yarım saat içinde evlerin boşaltılmaması halinde zor kullanılacağını açıklamıştır. Yarım saat sonunda bir değişiklik olmayınca polis gecekondu sakinlerini dağıtmak ve yıkımı başlatmak için harekete geçmiştir. Ellerinde uzun menzilli silah ve coplar bulunan polisin, panzer refakatinde ve sis bombası kullanarak yürümeye başlaması üzerine, gecekondu sakinlerinin bulunduğu taraftan da taş atılmaya ve polise sopalarla karşı konulmaya başlanmıştır. 
Çatışma kısa süre sonra karşılıklı olarak silahlı bir nitelik kazanmış ve birçok kişinin kanlar içinde yerlere serildiği görülmüştür. 
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Olayın başlangıcından itibaren orada bulunanlar çatışmayı dehşet verici olarak nitelendirmişler ve şimdiye kadar bu tür yıkımlara çok rastladıklarını ancak böylesini hiç görmediklerini belirtmişlerdir. 

Ümraniye'nin Örnektepe yakınlarında gecekondu yıkımı nedeniyle, gecekondu sakinleriyle polis arasında dün öğle üzeri meydana gelen kanlı çatışmada 5 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştır. 

Haydarpaşa Numune Hastanesinde aldıkları kurşun yarasıyla yatanların adları şöyledir: Haydar Şanver, Musa Taş, Selahattin Şahin, Hacı Özbaş, Cemil Genç, Halis Kartal, Hüseyin Aslan, Hüseyin Öksüz, Burhan Barış, Mustafa Doğan, Fahri Çelikbaş. Ayrıca Ahmet Gül, Haydar Turan, Mustafa Yavuz ve Mustafa Tüzel adlı vatandaşlar da darpla yaralanmışlardır. 

Genellikle kurşunla yaralandıkları bildirilen 47 kişiden 38'inin sivil, 9”unun polis olduğu bildirilmiştir. Yaralananlardan 21'i hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Çatışmada yaralanan polislerden üçü ayakta tedavi görmüş, altısı ise Numune Hastanesine yatırılmıştır. Ömür Gürkaya, Mehmet Pak, Muzaffer Dalak, Tuncer Kaçmaz ve Selami Mazlum adlı polisler kurşunla, Mehmet Demiral ise taşla yaralanmışlardır. Çatışma sırasında polisten ölen olmamıştır. 

Bu arada polislerin arasında göğüslerinde bozkurt rozetli, bellerinde sedef takmalı tabancalar olduğu halde sivillerin dolaştığı ve bunların polislerle konuştuğu saptanmıştır. Olaydan çıkan polislerin, araçlarının üslendiği yere gelerek yakalanan gecekondu sakinlerini uzun süre dövmeleri çevre halkı tarafından izlenirken, yardıma gelen jandarma birlikleri olayları izlemekle yetinmişlerdir. 

Kanlı çatışma sonunda toplam 138 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan 107 kişi dün geceyi Emniyet Müdürlüğünde, 
31 kişi de Selimiye karakolunda geçirmişlerdir. Olayın soruşturmasını Üsküdar savcılığı yürütmektedir.” " 


1 Cumhuriyet, 3 Eylül 1977. 


Milliyet gazetesi yıkım sırasında 308 kişinin gözaltına alındığını,” izleyen günlerde de bunlardan 39 kişinin tutuklandığını yazmıştır.? 


Yıkımın canlı tanıkları ve direnişin aktörlerinden bir kısmı bugün de mahallede yaşıyor. Bu kişiler de 2 Eylül 1977 yıkımının, önceki örneklerinden çok farklı olduğunu ifade ediyorlar. 
O günlerde Halk Komitesi başkanı olan Sabri Koçyiğit yıkımı, direnişi ve komite olarak kendi tutumlarını şöyle anlatıyor: 


“2 Eylül günü yıkım ekipleri ve güvenlik güçleri geldiklerinde yıkacaklarını söylüyorlardı. İkaz, daha önceki iki yıkımda da yapılmıştı. “Yapmayın, yıkılacak” deniliyordu. O gün mahalleye geldikleri zaman, kendilerine müdahale edilmemesini, buranın yıkılacağını, gecekonduların yaptırılmayacağı duyurusunda bulundular. İnsanların alanı terk etmesini istediler. İnsanlar da, Halk Komitesi başta olmak üzere bunu yapmak zorunda olduklarını, alanı terk etmeyeceklerini ve yıkımı yaptırmayacaklarını söylediler. Karşılıklı görüşmeler oldu. 
Yani artık halk bir tarafta set oluşturmuş, yıkım ekipleri karşı tarafta, aracıyla gereciyle, toplum polisiyle bir set oluşturmuşlardı. Yıkım ekibi halkın alanı boşaltmalarını istiyorlardı. 

Bu noktada halk; genci, yaşlısı, çocuğu hep beraber ellerinde taşlarla, toprak ve ağaç parçalarıyla polis barikatını zorlayarak yıkımı engellemek istedi ve bunu bir ölçüde sağladı. İşte bu noktada saldırı ve direniş gerçekleşti. Şu anda 30 Ağustos İlkokulu'nun bulunduğu yer 1 Mayıs Mahallesi direnişinin alanıdır. 
Burada 1 Mayıs halkı polis panzeriyle, sis ve göz yaşartıcı bombasıyla mücadele etti. Ama sözünü ettiğim ölümler, bu çatışma içinde olan ölümler değil. Ölen insanlar, hemen çatışma alanının kenarında bulunan eski mahallede, binaların üzerindeki polislerin uzun menzilli silahlarıyla vurulan kişilerdir. Mesela Hasan Kızılkaya, uzun menzilli silahlarla tam alnının ortasından vurulmuştur. Biri göğsünden, bir diğeri kalbinden ama uzun 


2 Milliyet, 5 Eylül 1977. 
3 Milliyet, 7 Eylül 1977. 
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menzilli silahlarla, hedef seçilerek vurulmuştur. Çoğunluğun ölümü bu şekildedir. Sözünü ettiğim çatışma saat 16'ya kadar sürdü. Polis gecekonduları yıkamadı; geriye çekilmek zorunda kaldı. Bu durumla beraber askeriyeden takviye güç istedi. Çünkü yıkıma gücü yetmiyordu. Ama bu arada Halk Komitesi üyeleri arasında ve genel kitlede bir karamsarlık başlamıştı. Halk Komitesi üyelerinin bazıları ve halkın bir bölümü direnmenin hedefe ulaştığını, daha fazla direnmenin daha fazla kayıp getireceğini ve bu nedenle geri çekilmek gerektiğini öneriyorlardı. 

Komite de dahil olmak üzere halk içindeki bu fikir teatisi bir yerde paniği de beraberinde getirdi. Saat 16 sıralarında kimilerine göre kerhen, kimilerine göre de isteyerek geri çekilme kararı verildi. Halkın geriye çekildiğini gören kolluk kuvvetleri bu durumdan cesaret alarak bir saldırıya daha geçtiler. Halkın panik içinde dağılması ve alanı terk etmesiyle iş makineleri ve dozerler saat 16'dan 17.30 veya 18'e kadar mahalleyi adeta silindir gibi ezdi geçti.” 


Sabri Koçyiğit'in söylediğine göre mahallede ölenlerin sayısı, gazetelerde verilen sayıdan daha fazlaydı. Olayların ilk günlerinde tam bir kargaşa vardı. Tam olarak kaç kişinin öldüğü bilinmiyordu. Bu yüzden gazetelerde ölü sayısına ilişkin verilen rakamlar farklıydı. Gecekondu yıkımına karşı direnişi destekleyen sosyalist grupların basınında da ölü sayısına ilişkin farklı bilgilerin yer aldığı gözlenmektedir. Örneğin Halkın Kurtuluşu 
dergisinde; “çatışmalarda 10'u aşkın şehit verildi” (sayı: 73, 12 
Eylül 1977) gibi, kesin olmayan bir bilgi verilmektedir. Partizan dergisi ise “uşak basının iddialarının aksine çatışmada 5 kişi degil, en az 11 kişi yaşamını yitirdi” diyerek sadece alt sınır belirtmektedir (2 Eylül 1978 Özel Sayısı). Halkın Sesi dergisi, “çatışmada 5 kişi öldü” diyerek günlük basında verilen bilgiyi tekrarlamaktadır (sayı: 125, 6 Eylül 1977). Olaydan bir yıl sonra yayımlanan bir başka dergide “halkın yiğitçe direnişinin bilançosu 
8 şehit” denmiştir (Mücadele, 2 Eylül 1978). Olaydan iki hafta 
sonra yayımlanan Halkın Yolu dergisinde ise “yoksul 1 Mayıs halkı 10 şehit verdi” bilgisi vardır (sayı; 30, 13 Eylül 1977). 
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Kurucuların ve basının güvenilir verilerinden öğrendiğimize göre çatışma günü 5 kişi, sonradan yaralılardan 4 kişi olmak üzere toplam 9 kişi öldürülmüştü. Bu kişilerin isimleri şöyleydi: Hüseyin Çaparoğlu, Hüseyin Arslan, İsmail Poyraz, Hıdır Ulman, Cuma Gül, Hasan Yıldırım, Hasan Kızılkaya, Müzeyyen Keskin, Musa Çarpar. 

2 Eylül 1977 yıkımı ve buna karşı gösterilen direniş o denli 
etkili olmuştur ki, o dönemde tüm kamuoyu, bütün siyasal kesimler bu olayı tartışmış, yanında ya da karşısında tavır almak durumunda kalmıştır. Zira ilk defa bir yıkım bu kadar şiddetli yapılıyor, böylesine kitlesel bir direnişle karşılaşıyor? 
ve gecekondu sahiplerinden 9 kişi öldürülüyor, yüzlerce insan gözaltına alınıyordu. 

Nitekim 2 Eylül 1977 yıkımı basında çok geniş yer almıştır. 
3 Eylül 1977 tarihinde çıkan günlük gazetelerde manşetten 
verilen haberle ilgili fotoğraflar, röportajlar ve yorumlar iç sayfalara da yayılmıştır. Konuyla ilgili yayınlar sonraki günlerde de sürmüştür. 

Günlük basının olayla ilgili yayınlarında dönemin siyasal kutuplaşmasının etkisi görülür. Örneğin Cumhuriyet gazetesi yıkımı “Gecekondu Yıkımında Çatışma: 5 Kişi Öldü” manşetiyle duyururken, Tercüman gazetesi manşet altına “Tahrikçiler, Makineli ve Susturucu Takılmış tüfeklerle Polisi ve Halkı Taradılar” yazmıştır. Diğer gazeteler sol grupların olayı sahiplendiklerini vurgulayan haberleri manşet yapmışlardır. 

2 Eylül 1977 yıkım ve direnişi yerel ve merkezi yönetim 
yetkililerinin, siyasal partilerin, bazı sivil toplum örgütlerinin açıklamalarına da konu olmuştur. Yerel ve merkezi yöneticiler, “anarşistlerin” devlete karşı giriştikleri isyandan ve mahallede kaçak gecekondu yapımından şikâyetçi olurken, muhalif parti veya örgütler de insan hayatına bu kadar sakınmasız kastetme- nin yanlış olduğunu, ayrıca konut sorununun çözümünün siyasal iktidarların bir görevi olduğunu dile getirmişlerdir. Mu- 


4 Türkiye gibi 1 Mayıs Mahallesi'ne hiç sempatiyle bakmayan bir kaynak, 3 Eylül 
1977 tarihli sayısında direnişe yaklaşık 10.000 kişinin katıldığını yazar. 
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halefetteki CHP, Aytekin Kotil başkanlığında bir heyetle yıkımların olduğu bölgede inceleme yapmıştır.” Aşağıda, sözü edilen bu demeçlerden temsili nitelikte seçilmiş örnekler verilmektedir. 


Korkut Özal (içişleri Bakanı): 

“Ümraniye'de meydana gelen olaylar, Türkiye'nin uzun yıllar çözemediği hızlı şehirleşme ve mülkiyet haklarının korunması sorunlarıyla yakından ilgilidir. Ümraniye'de mülkiyet hakkının korunmasıyla ilgili bir işlem yapılırken maalesef bir yasal işlemi korumakla yükümlü polisler üzerine uzun menzilli silahlar da dahil olmak üzere ateş açılmıştır. Yapılan bütün ikazlara rağmen, güvenlik ve kolluk kuvvetlerine yöneltilen hareketler daha da şiddetlenince zabıta, görevini yapmak durumunda kalmıştır.” © 

Namık Kemal Şentürk (İstanbul Valisi): 

“Olaya tahrik unsuru karışmıştır. Vazife yapan güvenlik kuvvetlerine karşı girişilen saldırı üzüntü vericidir. Yaralı memurlarımızın durumu iyi. Olaylar sırasında yaralanan çevre sakinlerinden büyük bir kısmı tedavi edilerek taburcu edilmişlerdir. Tedavi altında 15 kişi bulunmaktadır. Yıkım tamamlanmış, olayı tahrik edenler ve bölgede gecekondu ticareti yapanlar hakkında soruşturma açılmıştır.”? 

Bülent Ecevit (CHP Genel Başkanı): 

“Bir savaşta bile kadınlı, çocuklu halkın üzerine toplu tüfekli saldırılar düzenlenmesi çağımız uygarlığının bağışlayamayacağı ağır bir insanlık suçudur. İyi niyetle, akıllıca alınıp uygulanabilecek güvenlik önlemleriyle kan dökülmeksizin önlenebilecek olaylar, [Milliyetçi] Cephe hükümetlerinin elinde kanlı facialara dönüşmektedir. Uygar ülkelerde çok daha tehlikeli durumlarda bile devlet gücü, can incitmeden hakim olabilmektedir. 1 Mayıs olaylarından sonra Ümraniye olayları cephe hükümetlerinin İstanbul'daki ikinci büyük 


5 Milliyet, 4 Eylül 1977. 
6 Cumhuriyet, 5 Eylül 1977. 
7 Cumhuriyet, 4 Eylül 1977. 
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yüzkarasıdır.”8 (Ecevit, bu demecinde ayrıca, “sosyal konut alanı olarak bu bölgeye yoksul halkın kendi konutunu kendisinin yapmasını devletin daha anlayışla karşılayarak, bu girişimi meşrülaşmak üzere halka yardımcı olunması gerektiğini” belirtmektedir.) 

Ali Topuz (CHP Genel Sekreter Yardımcısı): 

“Hükümet, kimin mülkiyetini kime karşı, kim için korumak istemiştir? İmar ve İskan Bakanlığı ile hazineye ait olan, sosyal konut alanı olarak planlanan bu bölgenin olay çıkan bölgesinde bugüne kadar neden konut yapılamamıştır? Neden ihtiyaç sahiplerine buradan arsa tahsis edilmemiştir? Onbinlerce yurttaşımızın barındığı gecekondular birkaç günde mi yapılmıştır?” 

Türkiye İşçi Partisi: 

“Burjuva iktidarları, şimdi de MC iktidarı, yurttaşlara konut sağlayamazken, yurttaşların kendi olanaklarıyla yaptıkları konutları yerle bir ederek yıkma politikası gütmüşlerdir. Bu, önceki gün kanlı bir politikaya dönüşmüştür. Yurttaşlara konut sağlayamayanların, gecekondu sahiplerine yeni bir yer göstermeden gecekondu yıkma ve cana kıymaları insanlık dışı bir tutumdur ve anayasa suçudur.'9 

İstanbul Yurtsever Devrimci Gençlik Derneği (İYDGD): 

“Faşizmin kanlı saldırı ve katliamına rağmen Ümraniye halkı yiğitçe direnmiş, yuvalarına karşı yönelttiği saldırıya gereken cevabı vermiştir. Şanlı bir direniş örneği gösteren gecekondu halkı, bugün evlerine sahip çıkıyor; tahrip edilenleri, yıkılanları tamir edip yeniden inşâ ediyorlar. İYDGD, gecekondularını yeniden inşâda ve gelecek her türlü faşist saldırılara karşı halkımızın yanındadır.” "" 

Muhsin Yazıcıoğlu (Ülkü Ocakları Genel Başkanı): 

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, gecekondu yıkımlarına karşı olduklarını belirterek; “biz ülkücü genç- 


8 Cumhuriyet, 4 Eylül 1977. 
9 Cumhuriyet, 6 Eylül 1977. 
10 Cumhuriyet, 4 Eylül 1977. 
11 Cumhuriyet, 4 Eylül 1977. 
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ler olarak sağlıksız şehirleşmeye karşı olduğumuz kadar, gayrı milli kalkınma yollarına da karşıyız” demiştir. Yazıcıoğlu, gecekondu yıkımlarını “sosyal cinayet” olarak niteleyip, “cinayetler, Türk milletini yersiz, yurtsuz, evsiz, emeksiz bırakırken bir kere, onun kendi kendine kurduğu derme çatma evi yıkılarak ikinci kere işlenmektedir” şeklinde konuşmuştur. '? 
Yazıcıoğlu başka bir gazetede de, “Olayın mahiyeti ne olursa olsun, genel olarak bütün gecekondu yıkımlarını birer sosyal cinayet olarak nitelendiriyoruz. Bu olaylara kanun dışı mesken inşaatı ve bunların önlenmesi açısından bakılmaması gerekir. Her ailenin oturacağı bir meskene sahip olmak istemesi en tabii hakkıdır. Bu hak anayasada her Türk vatandaşına tanınmıştır”!? demektedir. 


Açıklamalarda anılan “sosyal cinayet” sözü önemlidir. “Daha önce gelenlere hiç seçenek sunmadınız, şimdi de alternatif göstermeden kendi yarattıkları seçeneği ortadan kaldırıyorsunuz. Üstelik hayatlarına kıyarak! denmektedir böylece. Burada dikkati çeken nokta, iktidar dışındaki tüm kesimlerin buna karşı çıkması ve yıkım yönteminin “çözüm” değil çözümsüzlük olduğunu söylemeleridir. 

Diğer yandan bu açıklama ve tartışmalar içinde 1 Mayıs Mahallesi'nin bulunduğu bölgenin “sosyal konut bölgesi” olduğu da ortaya çıkmaktadır. Ali Topuz ve Bülent Ecevit tarafından dile getirilen bu nokta önemlidir. Zira ileride yeniden değinileceği gibi, gecekondu yapanlar, sosyal konut alanı olan bu arsaların devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilmesi halinde, konutların yerel yönetimin planladığı şekilde konut sahibi tarafından yapılabileceğini, altyapı hizmetlerinin getirilmesinde de yine konut sahiplerinin katkılarının sağlanmasının mümkün olduğunu dile getirmişlerdir. 

1 Mayıs Mahallesi'nin yıkımına ilişkin tepkilerin başka bir 
tartışmayı da güncelleştirdiği görülmektedir. Bu, merkezi ya da yerel resmi kurumların yasadışı konut alanlarına yönelik 


12 Cumhuriyet, 6 Eylül 1977 
13 Hergün, 6 Eylül 1977. 
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uygulamalarındaki ikili tutumun sorgulanmasıdır. 1 Mayıs Mahallesi gecekondularının yıkım nedeni bu konuların yasadışı olmasıysa, benzer durumdaki başka yasadışı konut bölgelerinde niye aynı uygulama yapılmamıştır, yapılmamaktadır? 
Pek çok köşe yazarı ya da akademisyen bu sorunun tartışılmasını önerirler. Örneğin Orhan Apaydın (Cumhuriyet, 5 Eylül 
1977 - 12 Eylül 1977), Örsan Öymen (Milliyet, 6 Eylül 1977), 
Taha Akyol (Hergün, 5 Eylül 1977) ve Uğur Mumcu (Cumhuriyet, 11 Eylül 1977) gibi tanınan yazarların, yıkımı izleyen günlerde “gecekondu sorunu” ve “adaletsizliği” tartışan yazıları anlamlıdır. 

Böylece aslında 2 Eylül 1977 yıkımı vesilesiyle Türkiye'de yerel yönetimlerin konut sorunundaki süregelen çelişkili tavrı sorgulanır. “Yasa önünde herkesin eşit olduğu”, bu tartışmalarda en çok üzerinde durulan ilkedir. Oysa yerel yönetimler bu ilkeden sapmaktadırlar.!* Az evvel belirtildiği gibi, aynı dönemde kentin başka yerlerinde kaçak yapılar yerel yönetimlerin hoşgörülü tutumuyla karşılaşmakta, mahkeme kararlarına karşın bunlara göz yumulmaktadır. Uğur Mumcu'ya göre bunun somut örneklerinden birisi, haklarında yıkım kararı oldugu halde herhangi bir işlem yapılmayan İstanbul Yeniköy'deki villalardır. Bu çift standartlı tutumu, kendine özgü üslubuyla sorgulayan Mumcu'nun 11.9.1977 tarihli Cumhuriyet gazetesinden “Gözlem” köşesindeki yazısını aktarıyoruz: 


“Ümraniye ve Yeniköy 

Ümraniye ve Yeniköy, İstanbul'da iki semtin adıdır. Ümraniye, geçen hafta kana bulandı. Hazine arazisi üzerine gecekondu yapan yoksul halk ile gecekonduları “kutsal mülkiyet hakkıdır’ diye yıkmak isteyen toplum polisi arasında kanlı çatışma çıktı. Bu çatışmada 6 yurttaşımız polis kurşunuyla vurularak öldü. 

Yeniköy'de Kalender Köşkü çevresindeki hazine arazisi de birtakım yurttaşlarımız tarafından işgal edilmiştir. Yeniköy'de 


14 Ahmet İsvan'ın “Halkın Belediyesi olmak” başlıklı makalesi bu bakımdan ilginç bilgi ve örnekler içermektedir. Bkz. Mimarlık, 1977/3. 
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Kalender köşkü çevresindeki hazine arazisi üzerinde gecekondular değil, lüks yapılar yükselmektedir. Bu lüks yapılarda varlıklı yurttaşlarımız oturmaktadır. 

Bu söylediklerimizi belgelerle kanıtlayalım: 

Sarıyer Asliye Hukuk Mahkemesi 4.4.1960 gün ve 1955/43 esas, 1960/97 karar sayılı gerekçeli hükmünde, Ziraat Bankası eski genel müdürlerinden Hüseyin oğlu Mithat Dülge'nin, 
446 ada, 39 parsel üzerinde işgalci niteliğinde bulunduğu belirtilmektedir. 

Mithat Dülge, işgal ettiği hazine arazisini birtakım yurttaşlara satmıştır. Dülge'den hazine arazisi alanlardan biri opera sanatçılarından Ayhan Aydan'dır. Aydan'ın, hazine arazisinin kendi üzerine kayıtlanması için açtığı dava reddedilmiştir. 
1963 yılında açılan dava 1977 yılında sonuçlanmıştır. Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 10.05.1977 gün ve 1977/1921- 
2957 sayılı kararında hazine işgalciliği şu tümcelerle açıklanmaktadır: 

“Dava konusu taşınmazın kadastrodan önce de hazine adına tapulu olduğu, Mithat Dülge adındaki şahsın kendisine ait tapu kapsamını usulsüz genişleterek, bu hazine yerine de sahip çıkmak istediği, hazine tarafından Mithat Dülge aleyhine açılan müdahalenin önlenmesi davasının hazine lehine sonuçlandığı ve taşınmazın kadastro, ada ve parsel numarasıyla hazine adına tescil edildiği... 

Sarıyer tepelerinde hazine arazisi üzerinde evleri olan yurttaşlarımız, Ümraniye halkı gibi yoksul ve çaresiz değillerdir. 
Herbiri 1960 ihtilaliyle yıkılan Demokrat Partinin önde gelen adları ya da bunların dostlarıdır. Dava dosyasına bakarak bunların adlarını öğrenelim: 

“Ayhan Aydan, Aysel Sadıkoğlu, Behçet Özdoğancı, Benal Arıman, Bülent Serbest, Emin İplikçi, Ercüment Berker, Fahrettin Arel, Feridun Baysan, Galip Serter, Hakkı Muratlı, Meşrure Pekün, Mehviş Işıl, Mithat Dülge, Muammer Çavuşoğlu, Nadide Konak, Nazan Kapanı, Refik Koraltan, Sinan Bosna, Sım Öktem, Şaban Gazioğlu, Zeki Tektaş..... 

Milli Savunma eski bakanı E Melen, 18 Mart 1977 günün- 


de “ivedi” kaydı ile Maliye Bakanlığına yazdığı 6110-(3414- 21)-77 sayılı yazıda şu istekte bulunmakta: 

“İstanbul boğazının en mütena yerinde, değeri çok yüksek askeri hizmet ve ihtiyaçlar için Milli Savunma Bakanlığının elinde bulunması gerekli olan, sözkonusu taşınmazlara ait davaların daha fazla (15 yıldan beri) sürüncemede kalmasından doğacak sakıncaların gözönünde bulundurulması hususunun ilgililere tebliğ buyurulmasını arz ederim... 

Evet, haydi buyurun bakalım İstanbul emniyet yetkilileri, haydi! 

Arabalarınıza atlayın, silahlarınızı kuşanın, panzerlerinizi, yıkım araçlarınızı sürün, siren düdüklerinizi de çalın.. İşte siz işgal edilmiş bir hazine arazisi daha! İşte kararlar, işte emirler! 

Yoksa, Yeniköy'de işgal edilmiş hazine arazisi biraz yokuş mu dersiniz?!” 


Yıkım Sonrası 1 Mayıs Mahallesi ve Meşrülaşma Mücadelesi 


2 Eylül 1977 yıkımının boyutunu Sabri Koçyiğit'in “dozerler 
mahalleyi silindir gibi ezdi geçti” sözleri özetliyor. Mahalledeki konutlar yıkıldığı gibi, konutlardaki eşyalar da tahrip edilmişti. 
Kısacık tarihindeki bu üçüncü ve büyük yıkımla, aslında mahallelilere bir daha gecekondu yapma girişiminde bulunmamaları yönünde ciddi bir gözdağı verildiği anlaşılmaktadır. 
Yıkımdan bir gün sonra mahalleye giden bir gazetecinin izlenimleri, o günkü durumu kavrayabilmek açısından fikir vericidir: 
“Şimdi adına 1 Mayıs Mahallesi denilen gecekondu bölgesi tam bir savaş sonrası görünümünde. Altları çıplak küçük çocuklar yıkıntı ve harabelerin çevresinde dolanıyor. Yaşlı kadınlar, gözleri yaşlı yitirdikleri yakınları, çocukları için gözyaşı döküyor ve o kabusu andıran günün gecesini yine o savaş alanına benzeyen yerde geçiren binlerce barınaksız insan gelen günlerde orada kalabilmenin yollarını arıyor. 
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C.) 

Çevrede dolaşılırken karşılaşılan görüntüler yürekler acısı. 
Harabelerin altından yorganlarını çıkaranlar, çoluk-çocuğuna yiyecek bir şeyler hazırlamanın telaşı içinde olanlar, ağlayanlar, biraraya gelip konuşanlar, paralarının, teyplerinin, radyolarının kaybolduğunu söyleyenler, yıkıntılar arasında sağlam bulabildiği eşyalarını ayıklayanlarla dolu çevre. İki gün önceki o dehşet verici terör bile onları koparamamış ve diyorlar ki: “Kızılay'dan çadır isteyeceğiz ve buraya koyacağız. Dördüncü kez yıktılar. Bizi denize sürsünler o zaman buradan çıkarız”. 

O yıkıntılar içerisinde evlerini yapmaya çalışanlar bile var. 
Soruyoruz, “Yine mi yapıyorsunuz' diye, 'Ne yapalım kardeşim, nerede kalalım, ev yok bark yok, gece soğuktan donduk, gidecek yerimiz yok” diye yanıt alıyoruz. 

Ortak yanları İstanbul'da anormal ölçülerde artan kira fiyatları, yoksulluk. Arada bir “bir evim daha olur” düşüncesin- de olanlar da yok değil. “Başka yerde evi olanlar zaten kaçıp gidiyorlar ama bizim gidecek yerimiz, yurdumuz yok, bizim 


durumumuzda olan burada 5.000 kişi var” diyorlar.”"” 


Haber gazetesinden İsmet Övüç, Milliyet gazetesinden Abdullah Öğülmüş, Tercüman gazetesinden Tokay Gözütok, Politika gazetesinden Coşkun Aral'ın haber ve röportajları da yıkım sonrasında yaşanan dramı aktarmaktadır. 

Yıkım sonrasına ilişkin en dikkat çekici izlenimlerden birisi, evsiz kalan binlerce kişinin hâlâ mahallede kalmaya devam ediyor olmasıdır. “İkinci bir konutum olsun” amacıyla gelmiş olanlar dışındaki büyük çoğunluğun orada kalmaya devam etmesi, bu kitlenin bu mahallede konut yapma girişimini yıkımları beklenilebilir sayan, planlanmış uzun erimli, bir süreç olarak algıladığını göstermektedir. 

Bu arada bazı üyelerinin mahalleyi terk etmesi ya da terk etmek zorunda kalmasıyla yeni bir komitenin kurulması gereksinimi doğmuştur. Ayrıca mahalle bu dönemde çeşitli sosyalist 


15 Abdullah Gelgeç'in “Gecekondu Alanı Bir Savaş Görünümünde” başlıklı haberi, Cumhuriyet, 4 Eylül 1977. 
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gruplar tarafından adeta bölüşülmüş durumdadır. Dolayısıyla öteki bazı konularda olduğu gibi komitenin bileşimi konusunda da zaman zaman anlaşmazlıklar olmaktadır. Bu arada yeni bir komite seçilir. Ama üye bileşimi üzerine anlaşmaya varılamadığından kısa sürede dağılır. Ardından yeni bir Halk Komitesi seçimi yapılır. Yeni Komite şu isimlerden oluşur: Sabri Koçyiğit (Başkan) Kazım Bayboğa, (Başkan Yardımcısı) Hamdi Akyüz, Hüseyin Bizler, Hasan Kara, Mehmet Şahin, Fahrettin Polat ve Ali Bulut. Komite bu bileşimiyle 1978 yılı ortalarına kadar çalışmasına devam edecektir. 

Halk Komitesi'nin yeni başkanı Sabri Koçyiğit'e göre, binlerce insanın emek ve çabasıyla yürütmüş olduğu mücadelede 2 
Eylül 1977'de ağır bir yara alınmıştı. Bu, aslında genel olarak beklenen bir durumdu. Mahallede konut yapan herkes, bir gün karşısında dozerleri, kepçeleri, polisleri görebileceğini tahmin ediyordu. O anda sonra asıl önemli olan, bundan sonraki süreçte mahalle halkının ne yapacağıydı. Bu noktada, uzun erimli mücadele anlayışına uygun davranıp davranılmayacağı belirleyiciydi. 

Sabri Koçyiğite göre, Halk Komitesi 1 Mayıs Mahallesi'nin tarihinde en önemli işlevini ve katkısını bu noktada göstermiştir. Komite kalıcı başarı sağlayabileceğine inanarak mahallenin yeniden inşası görevini önüne koymuş ve buna uygun bir etkinliğe girişmiştir. Koçyiğit, şöyle anlatıyor: 


“İkinci gün Halk Komitesi halkı toplayarak gecekonduların yeniden yapılması gerektiğini, bunun bu şekilde bırakılamayacağını anlatmaya başladı. O arada yıkımda gecekondu halkinin belki de yarıdan fazlası mahalleyi terk etti. Tabii bu terk edenlerin çoğunluğunun, daha başlangıçta ticari amaçlarla gelmiş olanlar olduğu; çoğunluğunun Yeni Sahra, Örnek Mahallesinde oturan insanlardan oluştuğu ortaya çıktı. Bunların da o mahallelerde -ki adı geçen mahalleler de gecekondu mahalleleridir- gecekonduları olduğu görüldü. Halk Komitesi, tam bu noktada en önemli görevlerinden bir tanesini yerine getirdi. Tekrar yapımı sağlamak için insanları teşvik etti. 
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Özellikle genç devrimcilerin bu noktada çok önemli yardımları oldu. Bu yardımlar, insanların gecekondularını tekrar yapmasında önemli rol oynadı. Neticede tekrar gecekondular yapıldı ve süreç içinde kalıcı olacağı giderek kesinleşince de talepler arttı. İşte o noktadan sonra, biraz önce sözünü ettigim tasnifler, değerlendirmeler biraz daha verimli bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. İhtiyaç sahibine öncelik ve gereği kadar yer vermek gibi ölçüler tam olmasa da o noktadan son- 


ra uygulanmaya çalışıldı.”"” 


Komitenin yıkımdan sonraki tutumunu, yıkımdan önceki çizgisiyle uyumlu kılma kaygısının, mahallenin geleceği üzerinde belirleyici bir etkide bulunduğu söylenebilir. Kurucuların düşüncesine göre, hemen her gecekondu yıkımında yaşandığı gibi, 1 Mayıs Mahallesi'nde de yıkım sonrasının korku ve paniğe dayalı ruh hali komite üyelerine egemen olsaydı, bugün bu mahalle varolmayacaktı. Komitenin ne pahasına olursa olsun konutların yeniden yapılacağını ve korunacağını açıkça savunması, kısa sürede yıkıntılar üzerinde 1 Mayıs Mahallesi'nin yeniden ortaya çıkmasına yol açacaktır. 

Halk Komitesi'nin mahallenin yeniden inşâ edilmesi gerektiği yönündeki, görüşü, o dönemde yayımlanan sosyalist dergilerin yıkım olayına ilişkin değerlendirme ve önerilerine paraleldir. Sosyalist basın, büyük yıkım sonrasında mahalle neredeyse bütünüyle harabeye döndüğü halde, bu durumu anlamlı biçimde “1 Mayıs Mahallesi sınırları içinde bir yenilgi” olarak değerlendirmişti. Bu sınırlar içinde karşılaşılan yenilginin, diger örgütlü alanlardaki destek ve dayanışma ilişkileri harekete 


16 Burada sözü edilen Esatpaşa ve Örnek mahalleleri, 1 Mayıs Mahallesi'yle sınırdaş mahallelerdir. Mahallenin batı ve güney kısımlarında yer almaktadırlar. Sınır komşusu olmaları nedeniyle 1 Mayıs Mahallesi'ndeki konut yapım sürecini dolaysız olarak izleme olanağı olan bu mahallelerden çok sayıda kişinin buraya gelerek “ikinci konutlarını” yaptıkları, mahalledeki ikinci büyük yıkımdan sonraki günlerde ortaya çıkmıştır. Bu durum, gecekondulaşma sürecinde yer alan aktörlerin daha önce planlanmış ve örgütlü olmasa bile yakın çevreyle ilişki ve iletişimlerden de etkilendiklerini göstermektedir. Yakın çevre ile kurulan bu iletişim zamanla örgütlü ve kalıcı hale gelebileceği gibi, geçici de olabilmektedir. 
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geçirildiğinde, yeniden başarıya dönüştürülebileceği düşünülüyordu. Komite, yeniden inşâ görevini önüne koyarken, referansı, sosyalist grupların konuya ilişkin sistematik görüşleri ve strate jileriydi. Kendilerini, radikal bir toplumsal değişim stratejisini savunan sosyalist ideolojiyle özdeşleştiren ve en azından bir bölümü sosyalist grupların üyesi ya da taraftarı olan komite üyeleri ve mahalle kurucuları, kent çapında örgütlü bir gücün desteğini hissetmekte ve bunu, mahallenin inşâsı için belirleyici bir avantaj olarak algılamaktaydılar. 

Mahallenin yeniden inşâ edilmesi gerektiği düşüncesini mahalle halkına benimseten kurucuların, bu süreçte iki önemli dinamikten yararlandıkları ve bunun yarattığı pozitif etkiyle hareket ettikleri anlaşılmaktadır. 

Bunlardan birincisi, aynı idealleri paylaşan öğrenci gençliğin sunduğu karşılıksız emektir. İstanbul'da çeşitli üniversitelerde okumakta olan sosyalist grupların taraftarı öğrenci gençlerin fiziki katkısı konutların yeniden ve hızlı bir şekilde inşâ edilmesinde çok etkili olmuştur. Kuruculara göre, her türlü hamaliye işi üstlenen bu genç devrimci kitle olmasaydı, konutlar bu hızla inşâ edilemez; mahalle eski haline bu kadar kısa sürede ulaşamazdı. 

İkincisi ise sosyalist grupların sadece fiziki destek sağlamak için değil, başka alanlarda da mahalle etrafında bir dayanışma çemberinin oluşturulmasına yönelik çağrı yapmaları, bunun için aktif bir biçimde çalışmalarıdır. Dönemin sosyalist basınından ve konuştuğumuz kişilerden edindiğimiz izlenime göre, bu çalışmalar da mahalle halkı üzerinde çok etkili olmuştur. Sözkonusu girişim çerçevesinde sadece İstanbul'da değil, diğer bazı kentlerde de 1 Mayıs Mahallesi halkı ile dayanışma toplantıları yapılmış, bu amaçla bağış kampanyaları düzenlenmiş, doğrudan bireysel ilişki kurma olanağı bulunmayanların 
katkıları için bankada hesap açılmıştır.” Bu kampanyalarla 1 


17 O dönemde yayımlanan sosyalist gazetelerde “1 Mayıs Mahallesi Halkının Yanındayız” gibi bilgi ve duyuruların çoğu maddi ve manevi destek çağrısında bulunurken kimileri daha somut öneriler getirmektedir. Örneğin 1978 yılında yayımlanan Halkın Yolu dergisi, 1 Mayıs Mahallesi'ndeki durumu konu edinen 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Mayıs Mahallesi'nin yeniden inşâsı için önemli bir parasal kaynağın elde elde edildiği anlaşılmaktadır. O aylarda 1 Mayıs Mahallesi, sosyalist kamuoyunun acil, öncelikli ve saygın bir “konusu” ve “öznesi” olmuştur. Sosyalist gruplar tarafından çeşitli amaçlarla gerçekleştirilen kitle gösterilerinde “1 Mayıs Gecekondu Halkı” pankartı altında katılan mahalleliler grubuna, yürüyüş kortejlerinin en önünde yer veriliyordu. Bu pankart altında gösterilere katılanlar farklı sol parti ve gruplara 
yakınlık duymalarına karşın birlikte hareket etmekteydiler. 1 
Mayıs'lılara, bir anlamda “protokol kısmında” yer verildiği anlaşılmaktadır. Bu durum, 1 Mayıs Mahallesi halkına verilen özel önemi göstermesi bakımından anlamlıdır. Zira o dönemde sol gruplar arasında böylesi kitle gösterilerinde kimin önde yürüyeceği konusunda daima anlaşmazlıklar çıkmaktadır. 

Tüm bu destek kampanyaları ile 1 Mayıs Mahallesi halkının yalnız olmadığı mesajı verilmiş ve Halk Komitesi de bu desteğin sağladığı olanakları iyi değerlendirerek mahalleyi yeniden inşâ etme görevini etkinleştirmiştir. İstanbul'un ve ülkenin çeşitli kentlerinden gelen dayanışma mesajları ve somut desteklerin maddi ve manevi katkısı, yıkımın yarattığı yenilgi psikolojisinin yerini yeniden ve belki de bu kez daha güçlü biçimde direnme eğilimine bırakmasına yol açmıştır. 

Yıkımdan sonra mahallede gelişen toplumsal ilişkilerin de komitenin hareket tarzını kolaylaştırdığı anlaşılmaktadır. Ticari amaçlarla yani ikinci bir konut elde etmek amacıyla gelmiş olanların yıkımla birlikte mahalleyi terk etmeleri sonucunda mahallede toplumsal ve siyasi tutum açısından daha homojen bir nüfus yapısı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla mahalleliler eskisine göre daha tutarlı ve kararlıdırlar, yaptıkları konutları korumak için daha güçlü bir iç dayanışmaya sahiptirler. 

Sonuçta son derece hızlı bir konut faaliyeti başlamış, çok kı- 


bir özel sayısında mahallelilere ulaştırılmak üzere bağış kampanyası açıldığını belirtmekte, banka adı ve hesap numarası vermektedir. Bu çağrıdaki bilgiler şöyledir: “İşçiler, Emekçiler, İstanbul'un Yurtsever Halkı! 1 Mayıs Gecekondu Halkının Yardımına Koş! Onları Yalnız Bırakma! Yardımlarını Ziraat Bankası Ümraniye Şubesi Hayriye Ateş 630/6129 Numaralı Hesaba Yatır! 1 Mayıs Gecekondu Halkının Mücadelesini Destekle!” 
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sa süre içinde yıkılan konutların yerine yenileri yapılmıştır. 
Ümraniye Karakolu yetkilileri de, belediyeden bu yönde bir istek almadıkları için bu onarıma müdahale etmemişlerdir.!8 

İnşa sürecinin bir iki ayda tamamlanmış olması mahallelilerin bu süreçteki kararlı tutumlarının göstergesidir. Bu süreç, sadece konut sorununu çözmenin ötesinde kamuoyunun tepki göstermeyeceği bir meşrülaşma aşamasına ulaşma süreciydi; öyle algılanmaktaydı. Mahalle, yerle bir edilmesine karşın, adım adım fiili varlığını kabul ettirecek ve yasal kabul görmese bile kamu vicdanında kabul bulacaktı. 


Halk Komitesi'nin Dağılması ve Bir Dönemin Sonu 


1978 yılının ilk ayları geride kalırken, 1 Mayıs Mahallesi, İstanbul kent mekânı ve sistemi içindeki fiili varlığını kabul ettirmiş görünmektedir. Birkaç kez yıkım geçirmiş ve son yıkımda tümüyle enkaza dönmüş olmasına karşın, yerleşik nüfus yapısı itibariyle toplumsal ve siyasi tutum bakımından daha homojen hale gelmiş, iç yapısında yüksek bir örgütlülüğe, disipline ulaşmıştır. Mahalle dışından yoğun maddi ve manevi destek vardır. Kısaca mahalle kendisini yeniden var etmeyi başarmış, korku ve kaygıya dayalı gündelik hayat yerini göreli kendine güven ortamına bırakmıştır. Gelinen aşamada artık olası yeni yıkımları engelleme kaygısının ötesinde, kent sistemiyle doğrudan ya da dolaylı ilişki kurmayı sağlayacak yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Artık öncelik mahallenin değil, yeni yaşamın kuruluşundadır. 

Kent sistemine ve resmi otoriteye karşı direnişle var olabilen mahallenin, bu özelliği nedeniyle, o dönemin politik kutuplaşmasına bağlı olarak farklı tepkilerle karşılaştığını daha önce belirtmiştik. Sosyalist gruplar açısından, bu varolma biçimi bir zaferdi. Sol/sosyalist basında bu yöntem bir mücadele tarzı ve konut yapma modeli olarak savunuluyor, İstanbul'un diğer bazı bölgelerinde de benimseniyordu. 


18 Milliyet, 5 Eylül 1977. 
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1978 yılının ilk ayında yayımlanan Güney dergisinde 1 Mayıs Mahallesi'ndeki mücadelenin filme alındığı belirtilmekte ve bu çalışmayı gerçekleştiren sinemacının görüşlerine yer verilmekteydi. Sinemacı İshak Işıtan, “Siz 1 Mayıs Mahallesi'nde halkımızın mücadelesini filme aldınız, bunu hangi koşullarda gerçekleştirdiniz, olaylar daha sonra nasıl gelişti?” sorusuna, film çekmeye nasıl karar verdiklerini ve kritik anlarda halkın içinde bulundukları durumu anlatarak cevap vermekteydi." 

Resmi ideolojiye yakın ve sağ çevreler ise 1 Mayıs Mahallesi'nin fiili varoluşunu bir sorun olarak görmeye devam etmekteydiler. Özellikle mahallenin meydan okurcasına varolma biçimi bu kesimlerde ciddi bir rahatsızlık yaratmaktaydı. Buna göre mahalle, müdahale edilemeyen bir “kurtarılmış bölgedir.” 
Sağ siyasal görüşlere yakın gazete ve dergilerde devletin bu olaya mutlaka önlem alması gerektiği yönünde ısrarcı bir yayın yapılmaktaydı. 

Ancak burada dikkati çeken durum, mahallenin artık hemen her kesime bir olgu olarak varlığını kabul ettirmesidir. 
Gündelik “merkez” medyada mahallenin aleyhine yapılan yayınlar önceki döneme göre bir ölçüde azalmıştır, kriminalize edici katı yorum ve çağrılar uç sağ kutuplar dışında artık pek fazla görülmemektedir. Mahallenin belli bir meşrüiyet kazandığını söylemek mümkündür. 

Mahalle dışında genel bir kabul görmek, mahalleliler tarafından baştan beri son derece önemsenmektedir. Kurucular bu bakımdan o dönemde sağladıkları destekten memnundurlar. 
Konutlarda oturan aile sayısının artması, bekâr evlerinin yerini aile evlerinin alması ve gündelik hayatın giderek normalleşmesi vb. de, mahallenin meşrülaşmasını pekiştiren “iç” gelişmeler olarak yaşanmaktadır. 

Tam da 1 Mayıs Mahallesi'ni iyimserliğe sevkeden böylesi 


19 Bu araştırma sürecinde sözü edilen filmin Aydınlık gazetesi arşivinde olabileceğini öğrendik. Gazete yetkilileri bunu doğruladılar ve 2003 Ağustos ayı ortalarında filmi izlememize izin vererek bize yardımcı oldular. Gerçekten de zor koşullarda çekildiği gözlenen film, mahallenin kritik dönemlerine ilişkin çok çarpıcı görüntüler içermekteydi. Gecekondu yıkımı, direniş ve çatışma anları, Halk Komitesi seçimi vb. bunlardan birkaçıydı. 
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gelişmelerin yaşandığı bir dönemde, mahalle kurucuları tarafından “provokatif” olarak nitelenen bir olay meydana gelir. 
20 Mart 1978 tarihli hemen bütün gazetelerde verilen habere 
göre, mahallede beş kişinin ölümüyle sonuçlanan bir vahşet yaşanmıştır. Haberin duyulmasıyla birlikte halkta tedirginlik artar, ciddi bir gerginlik ve belirsizlik ortamı oluşur. Gazetelerde yazdığına göre 1 Mayıs Mahallesi'ne yakın olan Yeni Sahra'dan gelen ve buradaki yerlerini Halk Komitesi'ne vermeyeceklerini söyleyen beş kişi, daha önce taş ocaklarının bulunduğu bölgede, öldürülmüş olarak bulunmuşlardır.? 

Bu olayın, mahallenin meşrüiyeti ve toplumsal desteği açısından nasıl bir sorun yarattığı kestirilebilir. Görüştüğümüz dönemde mahallede bulunan hemen herkes, olayın nasıl gerçekleştiğini bilmediğini, duyduğunda ise tam bir dehşet içine düştüğünü belirtmektedir. Sabri Koçyiğit, “Eğer olayla ilgili bilgim olsaydı engellemeye çalışırdım” diyor. 

Tamamı aynı yerde işçi olarak çalışan cinayet kurbanlarının isimleri şöyledir. Ömer Bayraktar, Cevat Koca, Sinan Koca, Selim Ulug, Behri Bilgin.”" Gazete haberlerine göre öldürülen işçilerin tamamı Giresun'un Görele ilçesinden ve yakın akrabadır.2 Öldürülen kişilerin işçi olmaları, kendisini işçi sınıfının temsilcisi olarak niteleyen ve sosyalist çizgiyi savunduklarını iddia eden çeşitli grupların şiddetli protestosu ve eleştirisiyle karşılaşmıştır. Bazı sol gazetelerde bu konuda günlerce eleştirel ve suçlayıcı yazılar yayımlanmıştır. Hatta bu grupların kimileri arasında, olayın yorumlanma biçimi ve karşılıklı ithamlar nedeniyle zaman zaman çatışmayla sonuçlanan gerilimler yaşanmıştır.”” Bu arada sağ çizgideki bazı gazeteler işçilerin 


20 Beş kişinin öldürülmesi olayının, 1 Mayıs Mahallesi'ne ilişkin sonraki kuşakları da etkileyecek olan çok önemli bir olay olduğunu 1995 yılında mahalleye 


rücü, mahallenin ana caddesinde ilerlerken ürkek bir şekilde “Hocam bu mahalleye eskiden kimse giremezdi. Anarşistler buraya gelen yabancıları öldürüyorlardı, polis ve jandarma da giremiyordu” demişti. Üzerinden neredeyse 20 
yıl geçmiş olmasına karşın, mahalle hâlâ bu cinayetle anılıyordu. 


21 Hürriyet, 20 Mart 1978. 
22 Milliyet, 19 Mart 1978. 
23 1978 yılında günlük olarak yayımlanmaya başlayan Aydınlık gazetesi, bu olay- 
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MİSK'e bağlı Cevher-İş Sendikası üyesi olduklarını belirterek, olayı ülkücülere karşı işlenen bir cinayet olarak yorumlamışlardır?“ Aynı gazeteler, öldürülen işçilerin cenaze törenlerinin ülkücüler tarafından yapıldığını duyurmuşlardır. 

Bu cinayet olayı günlük basında da manşete çıkmış ve güvenlik güçlerinin mahalleye girmesi yönünde ısrarlı çağrılarda bulunulmuştur. Burada dikkat çekici husus, mahallede kaçak gecekondulaşma sorunundan çok “kurtarılmış bölge” söyleminin öne çıkarılmasıdır. Daha önceleri konutların yıkılması yönünde çağrıların yerini, mahallenin devletin denetimine alınması çağrıları almıştır. ? 

Gazetelerin konuyla ilgili haberleri, mahalleye karşı kamuoyu oluşturacak ve halkı tedirgin edecek niteliktedir. Örneğin; “Karı koca iki kişinin 1 Mayıs Mahallesi'ne gittikleri ve bir daha kendilerinden haber alınamadığı”, “mahallede Sabri Koçyigit, Kazım Bayboğa ve Erol Bektaştan oluşan bir idam mangasının bulunduğu”; “ülkücü beş işçinin 200 kişilik Halk Mahkemesince yargılandığı”, “mahallede komite tarafından yaptırılan bir cezaevi olduğu””” duyurulmakta ve “Ümraniye devlet içinde mi” diye sorulmaktadır. 


dan, mahallede etkinlik gösteren diğer bazı sosyalist grupları sorumlu tutup cinayet zanlısı olarak nitelemiştir. Buna karşılık sözü edilen grupların da ülkenin pek çok yerinde Aydınlık gazetesinin dağıtımını engellediklerini, yer yer şiddet de kullanıldığını özellikle 1978 Mart ve Nisan ayındaki sayılarında okumaktayız. 

24 Tercüman, 19 Mart 1978. 

25 1 Mayıs Mahallesi'ne yönelik “kurtarılmış bölge” nitelemesi, sözkonusu cinayet olayından sonra yerleşikleşmiş, üstelik bu niteleme sadece sağ görüşlü basında değil, sol basının bir kısmında da kullanılır olmuştur. Örneğin Aydınlık'ın “İstanbul'da Kurtarılmış Bölgeler” başlıklı yazı dizisinin 20 Şubat 1980 
tarihli bölümünde 1 Mayıs Mahallesi konu edilir. Bu yazıda Alman Stern dergisinin 1979 yılında yayımladığı bir habere atıfta bulunularak derginin 1 Mayıs Mahallesi'ni Türkiye'nin en büyük kurtarılmış bölgesi olarak tanıttığı yazıhr. Aynı yazıda mahallenin harflere göre bölgelere ayrıldığı, “sahte sol” diye nitelenen her grubun bir bölgeyi denetimi altında tuttuğu belirtilir ve bu durumu şematik olarak gösteren bir kroki verilir. 

26 Hürriyet, 22 Mart-26 Mart 1978 

27 Tercüman, 20 Mart-21 Mart 1978. 


28 Bu haberlerden birine değinmenin, haberin aktarma biçimi ile gerçek durumu 
karşılaştırmak açısından fikir verici olduğunu düşünmekteyiz. Mahalledeki 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Gerek günlük basının bu tutumu gerekse işlenen cinayetler mahallenin yeni bir müdahaleye maruz kalacağını gösteriyordu. Kurucular ve o dönem mahallede bulunan kişilerin anlatımlarına göre, mahallede beş işçinin hangi sebeple olursa olsun öldürülmüş olması, halkı tedirgin edecek yeni bir dönemin başlayacağının işaretlerini veriyordu. Nitekim süreç beklenen şekilde gelişti; yaratılan kamuoyunun etkisiyle güvenlik güçleri mahalleye girdi. 

Güvenlik güçleri tarafından yapılan bu operasyonun kalıcı etkiler yarattığını, hem yaptığımız görüşmeler hem de basındaki haberlerden öğreniyoruz. Bu operasyonla başlayan yeni sürecin belki de en önemli olayı, komite üyelerinin bir kısmının gözaltına alınması, diğerlerinin de mahalleyi terk etmek durumunda kalmasıdır. Ve bunun sonucunda, mahallenin kuruluşundan itibaren “kurucu” rol oynayan Halk Komitesi'nin, dağılmasıdır. 

Kuruculara göre beş işçinin öldürülmesi bir provokasyondur ve mahalleye saldırı için bahane yapılmıştır; Halk Komitesi'nin olayla bir ilgisi yoktur. Ama komite üyeleri, yaratılan kaos ortamında, bu olayla ilgileri olmadığını kamuoyuna duyurabilmede yeterince başarılı olamamışlardır. Basın, komite üyelerinin ithamlara verdiği yanıtlara yer ayırmamıştır. Bunun bir istisnası, Milliyet gazetesinin mahalle halkıyla yaptığı görüşmeleri haber yapmasıdır. 1 Mayıs Mahallesi halkı, mahalledeki gelişmelerle ilgili bir basın toplantısı düzenlemiştir. 


cinayetlerden üç gün sonra yayımlanan Milliyet'te, üzerinde “1 Mayıs Mahallesi Halk Odası” tabelası bulunan bir gecekondunun resmi altında şunlar yazılı, “İşte Halk Mahkemesil” Aynı haberde, binanın bitişiğinde polisçe bilinen tek odalı bir hapishane olduğu “bilgisi” yer alıyor. “1 Mayıs Mahallesi Halk Odası”nın öyküsünü S. Koçyiğit'in anlattıklarından aktaralım: Büyük yıkımdan sonra konut ihtiyacı olduğunu söyleyen bir kişiye yer gösteriliyor ve kişi orada konut yapıyor. Bir süre sonra, bu kişinin Kadıköy'de bir benzin istasyonu sahibi olduğu öğrenilince konuta el konularak burası halkın toplanma ve tartışma mekânı yapılıyor. Uzun zaman bu işlevi yerine getiriyor. 1990'ların başında muhtar olan Sabri Koçyiğit, Ümraniye Belediyesi'ne başvurarak burada “1 Mayıs Mahallesi Halk Kütüphanesi” açılmasını istiyor. Belediye kütüphaneyi yapıyor ve mahalle halkının kullanımına açıyor, tabii mahallenin yeni ve resmi adıyla! Böylece vaktiyle “kamusal” bir amaçla el konan mekân bugün de kamusal amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. 
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Amaç, mahalledeki durumla ilgili kamuoyuna doğrudan ve doğru bilgiler vermektir. Bu toplantıda konuşmacılar mahallenin bir “Kurtarılmış Bölge” değil “mahrumiyet bölgesi” oldugunu ve Halk Komitesi üyelerinin beş kişinin öldürülmesiyle hiçbir ilgisinin olmadığını söylerler. Gazetede, toplantıdaki konuşmacılardan birinin şu sözleri aktarılır: 


“Halk Komitesi olarak seçtiğimiz kişiler, dışarıdan kimseler değiller. Onlar da buranın halkıdır. Halk Komitesi'nde bir üst komite vardır. Bu komite 7 kişiden ve yaşlılardan oluşur. Bir yerde “İhtiyar Heyeti'nin görevini yapar. Üst komiteye bağlı beş alt komite vardır. Alt komiteler briket, sağlık, yardım ve güvenlik gibi görevlerin yapılmasında yardımcı olmaları için seçtik. Eğer komiteler olmasaydı kavga çıkardı aramızda. Komiteleri oluşturan kişiler, halkın yardımına koşan, dertlerini içlerinde hisseden kişilerdir. İşinden kovulan, parasız kalanlara yardım ederler. Onların dertlerini üzerine almışlardır. Bu komiteden beş arkadaşımız şimdi gözaltına alınmış, işkence yapılmaktadır. Komite, hiçbir maddi karşılık beklemeden sorunlarımızın çözümlenmesine yardımcı olmaktadır. Gerekirse fiilen gecekondu yapımında çalışmaktadırlar. 1 Mayıs Mahallesi'nde 2 Eylül'de yapılan yıkımdan sonra, komite üyeleri sayesinde ruhsatlı ev yapar gibi ev yaptık, burada düzenimizi sağladılar.”?* 


Mahalle halkı, günün basınında yer alan ve insanı dehşete düşüren” cinayet haberlerinin gürültüsü içinde bir ölçüde 


29 Milliyet, 24 Mart 1978. 


30 Mahalleye karşı bir kamuoyunun oluşturulmasına yol açan haber üslubunun 
gerçekten dehşet uyandıracak türden olduğunu 21 Mart 1978 tarihli Hürriyet gazetesinin haberini okurken hissetmek mümkün: “Tüyler ürperten bir şekilde işkence edildikten sonra tenasül uzuvları kesilerek kurşuna dizilen beş işçinin katillerini yakalamak için 48 saatlik bir gecikmeden sonra harekete geçen güvenlik güçleri dün sabah Ümraniyede “kurtarılmış bölge” ilan edilen 1 
Mayıs Mahallesi'ne girdi. En büyük operasyonlarından birini düzenleyen 


1000 polis ve 250 jandarmadan kurulu güvenlik kuvvetleri 75 motorlu araç 


ve 11 panzerin desteğinde, 3000'den fazla gecekonduyu didik didik etti. Mahallede kalanlar iç çamaşırlarına ve çoraplarına kadar arandı. 80 kişi gözaltına alındı.” 
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kendi sesini ve doğrularını duyurmaya çalışır. Yine de Halk Komitesi'nin dağılmasını engelleyememişlerdir. Bu, yeni sorunların başlaması demektir. Komitenin dağılması mahallede her şeyden önce merkezi örgütlülüğün yıkılması anlamına gelir. 
Başından beri örgütlü şekilde ve planlanarak kurulan mahalle için bu ciddi bir sorundur. Başka bir deyişle prensiplere ve kurallara uymanın âdet haline geldiği mahallede kuralsızlık ve kargaşa riskini beraberinde getirir. Mahalleyi kötü bir geleceğin beklediği duygusu hâkim olur. O dönemde ‘gelişmekte’ olan mahallenin, sınırlarının hangi yöne doğru ve ne ölçüde gelişeceği belirsizleşir. Önceden belirlenen ortak mekânlar ve alan büyüklüklerinin de bu durumdan etkileneceği kaygısı doğar. 
Komite başkanı Sabri Koçyiğit bu süreci şöyle anlatıyor: 


“Eğer 1978'in Mart ayında Halk Komitesi'nin çalışmaları bu bahaneyle, engellenmemiş olsaydı daha değişik bir mahalle olabilirdi düşüncesindeyim. Ki bunun en somut örneği 1979 yılında kısmi bir yıkım olduğundan söz etmiştim; şu anda 30 Ağustos İlkokulu'nun bulunduğu ve aynı zamanda direniş olan bölge, mahallemizin sınırı olarak kabul edilmişti. Ondan sonrasına gitmeyecekti mahalle. Tersine güneye doğru; geçmişte çöplük olan alan ve devamında Küçükbakkalköy'e ulaşan bir alan var. 
Bu alan o dönemde boş olmasına rağmen çeşitli kesimler ve gruplar burayı ele geçirmek istiyorlardı. Tercüman gazetesi burada hak sahibi olduğunu iddia ederdi, bir üniversiteden gelen iki kişi hak sahibi olduğunu iddia ederdi vb. Yani kim yaparsa onun elinde kalacaktı arazi. Halbuki biz o dönemde 30 Ağustos İlkokulu'nun bulunduğu yerden yukarıya doğru değil, bu tarafa doğru yönelmiş olsaydık Küçükbakkalköy ile birleşirdik ve burası da halkın malı olurdu. Bazı arsa mafyalarının, arsa spekülatörlerinin, devlet içindeki bazı oyunların alanı olmazdı. İşte komitenin dağılmasından sonra, yerine gelen arkadaşların yanlış bir yöne doğu mahalleyi genişletmeye çalışmaları söz konusudur. 1979 yılında ikinci büyük yıkım bu yanlış seçilmiş yerde yapılıyor ve orası yıkılıyor. Bu yer, Atakent'in bulunduğu, büyük yapılaşmanın gerçekleştiği alandır.” 
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Komitenin dağılmasının yarattığı etkiyi, burada sözü edilen yıkım olayında da görebiliyoruz. Bu dönemde gecekondusu yıkılan kişilerden biri olan İbrahim Irmak, yüzlerce evin yıkıldığını, üstelik bu evlerin öncekilerden farklı olarak temeli atılmış sağlam evler olduğunu ama yıkıma karşı bir direniş gösterilmediğini belirtmektedir. Irmak'a göre, üzerinde evlerin yapıldığı arazinin Hayrettin Öztürk adına tapuda kayıtlı olduğunu sonradan öğrenmişler, o yüzden de kısmi itirazlara ve yer yer gösterilen tepkilere karşın genelde bir direniş gösterememişlerdir. Burada büyük bir yıkım yaşanmasına karşın ciddi bir tepkinin örgütlenememiş olması, komitenin dağılmasından sonraki dönemde gecekondulaşmanın merkezi ve planlı örgütlenmeye değil keyfi veya kişisel girişimlere dayalı yürüdüğünü göstermektedir. 

Bununla birlikte mahallenin geldiği aşama bakımından önemli bir ayrıntının altını çizmemiz gerekiyor: Mahallede beş kişinin öldürülmesi ve sonrasında toplu gözaltına alma ve tutuklamalar sürecinde, kamu arazisi üzerinde yapılmış olan gecekonduların yıkımı yönünde bir girişim sözkonusu olmamıştır. Büyük yıkımdan sonra yeniden inşâ edilmiş biçimiyle mahallenin bir yıl sonraki bu büyük aleyhte kampanya sırasında yıkılmaması, fiilen varlığının kabul edildiğini, artık kalıcı hale geldiğini göstermektedir. 


Mahallede Yeni Bir Dönem: Yaşlılar Komitesi ve Yasallaşma Mücadelesi 


1979 yılı ortalarında mahallenin fiziki ve toplumsal yapısında 
dikkat çekici belli başlı özellikleri betimlemeye çalışalım: Mahallede konut yapma süreci genel olarak tamamlanmıştır. Yıkım sırasında yerle bir edilmiş konutların yerine yenileri yapılmış, üstelik mahalle “planlanmamış” alanlara doğru gelişmiştir. Gerçi sürecin bu denli hızla gelişmesi, mahallelilerin “yeni yerler”e doğru yayılma isteklerini kamçılamış olabilir ama mahallenin artık sınırlarına ulaştığı anlaşılmaktadır. 
Mahallenin, konut sahiplerinin kimi zaman ailece kimi zaman da ailenin bekârlarını “görevlendirerek” ikamet etmeleri bakımından da eski konumundan uzaklaştığı, yani gerçekten “mahalle” olmaya başladığı anlaşılmaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi, kuruluş sürecinde sadece konut yapmak değil, konutta ikamet etmek de son derece önemsenmekteydi. 
Bu yönüyle bakıldığında da mahalle istenilen düzeye ulaşmış gözükmektedir. Ayrıca 2 Eylül 1977 yıkımı sırasında ve sonrasında “güvensiz” bulunan unsurlardan arındığı için, mahallede nispetten “homojen” bir nüfus bileşimi ortaya çıkmıştır. 

Bu nispeten homojen yapı daha sistematik alt örgütlenmelerin yaratıldığı, buna bağlı olarak mahallede yeni “savunma” yeteneklerinin ortaya çıktığı yeni bir duruma da işaret etmektedir. Dönemin mahallede etkinlik gösteren sosyalist grupları, bir bakıma mahalleyi alt bölgelere ayırmış ve her biri belirli bir bölgeyi kontrol eder duruma gelmişlerdir.?" 

Sözü edilen dönemde mahalleye ilişkin günlük basında pek çok dışlayıcı haber ve yorum yer almakla birlikte, mahallenin yıkılması, yok edilmesi gerektiğine yönelik çağrıların azalmış olduğuna az evvel dikkat çekmiştik. Daha önceki yıkım deneyimlerinin başarısızlığı ve üstelik her yıkımdan sonra mahallenin yeniden inşâ edilmesi ona artık bir meşrüiyet kazandırmış görünmektedir. Bunun bilincindeki mahalleliler için gündelik hayatın öncelikleri de değişme eğilimindedir. 

Kısacası, belki paradoksal sayılabilecek bir durum olarak, Halk Komitesi'nin dağılma noktasına geldiği bu dönem, mahallenin artık meşrüiyet kazandığı dönemdir. Gecekonduların 
31 1979 yılında mahalle A-B-C-D-E harfleriyle adlandırılan beş bölgeyle tanımlanır. E bölgesi, Göztepe yönünden mahalleye girişte sol taraftaki kısımdır. Burası 

yasallaşma sürecinde Esatpaşa Mahallesi'ne dahil edilecektir. D bölgesi bugünkü Son Durak çevresidir. A-B-C bölgeleri ise Örnek Mahallesi ile TEM Otoyolu arasındaki kısımlarda bulunmaktadır. Mahalle kurucularının verdikleri bilgiye göre bu bölünmenin asıl nedeni adres belirlemektir. Her bölge o dönemin sol gruplarından biri ya da ikisi tarafından kontrol edilmektedir. A Bölgesinde Halkın Kurtuluşu, B Bölgesinde Halkın Yolu, D Bölgesinde Partizan, E Bölgesinde Halkın Birliği etkindir. C Bölgesi, “karışık”ur. (Aydınlık gazetesi, “Kurtarılmış 

Bölgeleri” kriminalize ettiği yazı dizisinde, 2 Şubat 1980 tarihli sayısında C Bölgesindeki eğilimi “Huzur isteyenler” diye tanımlamıştır!) Bu gruplar orada 


kimlerin ikamet ettiğine dair bilgi sahibidirler. Aranan kişinin hangi bölgede olduğunu bilmek, onu bulmayı büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. 
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yıkılması olasılığı iyice azalmıştır. Mahalle nüfusunda belirgin bir artış meydana gelmiştir. 1977/78'de 3-4 bin olarak tahmin edilen mahalle nüfusu, 1979'a gelindiğinde 5 bin olarak kestirilmektedir. 

Mahallenin bu yeni durumunda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların başında temel kentsel hizmetler gelmektedir. Ulaşım, elektrik ve su gereksinimi, kanalizasyon acil sorun olarak kendini hissettirmektedir. Yeteri kadar su kullanılamadığı için mahallede sağlık sorunları başgöstermektedir. Hastaları sağlık kurumlarına ulaştırmak da sorun olmaktadır. Mahallede ikamet eden aileler çocuklarını mecburen çevredeki okullara göndermekte ve bu da beraberinde ciddi sorunlar getirmektedir. Çocuklar, gittikleri okullarda, “anarşist mahallesinden” geldikleri için dışlanmaktadırlar. 

Sorunlardan birisi de elektriktir. Mahalleyi inşâ edenler, en yakından geçen elektrik direklerinden kablolar bağlayarak kaçak hatlar çekmişlerdir. Evlerin önemli bir kısmı kaçak olarak aydınlatılmaktadır. Yani sorun enformel şekilde “çözülmüştür” Taş ocağı yakınlarında dikili bulunan 20 elektrik direği- nin sökülerek 1 Mayıs Mahallesi'ne götürüldüğü ve kaçak hatta uygun olarak dikildiği, polisin müdahale girişiminde başarılı olamadığı, günlük basında da yer almıştır. 

Su gereksinimi genelde dışarıdan at arabalarıyla bidonları doldurup taşıma yöntemiyle “çözülmektedir”. Ancak bunun artık ihtiyacı karşılamaması nedeniyle yeni yöntemler aranmaktadır. Bir ara Örnek Mahallesi yakınlarından geçen İstanbul Belediyesi'ne ait su şebekesi patlatılır ve oradan su alınır. Bunun üzerine İstanbul Belediyesi 1979 yılında mahallenin belli başlı sokaklarının başına su hattı çekerek çeşmeler oluşturur. Böylece hemen her bölgede halk kısa yürüyüş mesafesindeki bu çeşmelerden su alma olanağı bulur. Burada İstanbul Belediyesi'nin henüz yasadışı konumda olan bir mahalleye palyatif nitelikte de olsa kamusal hizmet götürmesi anlamlıdır. Kuruculara göre bunun iki nedeni vardır: Birincisi, belediye bu yöntemle kentin su 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hatlarını koruma altına almıştır. İkincisi, sosyal demokrat çizgideki CHP'nin elindeki belediye yönetimi, sosyalist sol grupların denetimindeki mahalleye iyi niyet gösterisi yapmıştır. 

Mahallenin günlük ekmek ihtiyacı en yakın yer olan İstiklal Mahallesi'ndeki fırından karşılanmaktadır. Ekmekler her sabah küfelere konmakta ve bu küfeler eşek sırtında mahalleye ulaştırılmaktadır. Mahallede bu sırada henüz fırın yoktur. 8-10 kahve, 10 dolayında da bakkal bulunmaktadır. Mahallenin “ticari kurumları” bunlardır. 

Ulaşım sorunu da bu dönemde enformel yollarla çözülmeye çalışılmaktadır. Bugünkü Ümraniye Çetin Emeç Parkı'nın bulunduğu kısımdan gün içinde birkaç minibüs -ki bunlar son derece eski ve dökülen araçlardır- mahallenin üst kısmına kadar gelebilmektedir. Karadenizlilere ait olan ve kayıtdışı çalışan bu minibüsler, yıllar sonra resmileşen bu hattı sahipleneceklerdir. Mahallenin Göztepe yönündeki araç girişi de Örnek Mahallesi'nde sona ermektedir. Dolayısıyla ulaşım o bölgeden yürüyerek sağlanmaktadır. Halkın çoğunluğu mahalle dışında çalıştığından bu “yürüyüşlere” zorunludur. 

Mahalle içinde sürmekte olan ekonomik etkinliklerden birisi, bölgenin o yıllarda hâlâ çöp toplama merkezlerinden biri olması nedeniyle, dökülen çöpler arasında kağıt ya da işe yarar ne varsa onların toplanıp satılmasıdır. Kuruculardan öğrendiğimize göre bu tür bir etkinlik o yıllarda pek çok ailenin geçim kaynağını oluşturmaktadır. 

Sağlık problemlerinin çözümüne katkı amacıyla mahallede kamusal kullanma ayrılmış bir gecekonduda sosyalist düşünceli doktorlar tarafından zaman zaman sağlık taraması yapılmakta ve çeşitli kanallardan bulunup stoklanmış ilaçlar kullanılmaktadır. Mahalle halkı, en azından acil durumlarda ya da gündelik rahatsızlıklarda başvurabileceği bir sağlık merkezi oluşturmuştur. Bu sağlık merkezinin “Kızılkaya Dispanseri” adıyla etkinlik gösterdiğine ilişkin bilgiler o dönemde günlük basında da yer almıştır. * 
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Kısacası mahallede gündelik yaşamla ilgili sorunlar bir yandan fiili yöntemlerle çözülmeye çalışılırken, öte yandan yasallaşmayı sağlayacak çözüm yolları aranmaktadır. 1978 yılının ikinci yarısında yapılan bir halk toplantısında “Halk Komitesi sonras” dönem değerlendirilir ve ortaya çıkan yeni sorunların çözümü için öneriler geliştirilir. Öneriler, mahallenin yerel yönetim kurumlarıyla ilişki kurması ve hizmet talep etmesi noktasında yoğunlaşır. Mahalle böylece meşrülaşma sürecinin bir adım ötesine geçecek ve yasallaşacaktır. Ortaya çıkan yeni sorunların halli ancak yasallaşma sürecinin başarısıyla mümkün olacaktır. 

Örgütlülük bilinci yaşadıkları süreçte olgunlaşan 1 Mayıs Mahallesi halkı, bu yeni girişimi de örgütlü yürütme kararındadır. Sözü edilen halk toplantısında bir “Yaşlılar Komitesi” kurulmasına karar verilir ve bu komite seçimle oluşturulur. 
Aslında bu seçim, sonucu ana hatlarıyla belli olan bir “seçim”dir. Mahalledeki sosyalist örgütlerin etkinliğine ve her bölgeyi temsile uygun adaylar seçilerek komite oluşturulur. Bu seçime katılmış olan mahallelilerden Mustafa Özgül, komite oluşturulurken, üyelerin yeteneklerinin yanısıra, grupların temsili kaygısının da gözetildiğini belirtmektedir. 

Bu komite Halk Komitesi'nden sonra yine seçim yoluyla oluşturulan ve mahallenin ortak iradesini yansıtan ikinci yönetim organıdır. Komiteye seçilen üyelerin tek ortak özellikleri “yaşlı” olmaları değildir. Bunun yanında kamusal kurumlarla ilişki kuracak, onların desteğini sağlayacak yetenekte olmaları da önemsenmektedir. Mahalledeki gençliğin potansiyel “anarşist” olarak görüldüğü ve bu yüzden muhatap kabul edilmeyeceği bir dönemde yaşlı ve uzlaşmacı kişiliklerin bu komiteye seçilmiş olmaları akla yakındır. Yaşlılar Komitesi'nden, formel kurumlarla kuracağı ilişkilerde, mahallenin kimsenin giremediği bir “kurtarılmış bölge” suretindeki imajı silmesi ve yasallaşma sürecinin önünü açması beklenmektedir. 

Temelde sisteme karşın bir mahalle kurmayı amaçlayan ve bir bakıma başarılı olan örgütsel biçimin -Halk Komitesi- gelinen noktada işlevi bitmiştir, artık ihtiyaca cevap verememektedir. Artık sistemi dışlayan değil, sisteme dahil edilmeyi olanaklı kılacak yeni örgütsel araçlara ihtiyaç vardır. Yaşlılar Komitesi, bu yeni hedefe uygun bir örgütsel araç olarak tasarlanmıştır. 

Yaşlılar Komitesi'ne seçilen üyeler şunlardır: 

1) Hasan Hayri Direk (2001'de vefat etti) 

2) Halil Erbay (Halen mahallede ikamet etmektedir) 

3) Ali Zorlu 

4) Mahmut Toktaş (Maltepe/Esenkent'te ikamet etmektedir) 

Bu üyeleri, komiteye yüklenen görevlerin asıl yükünü çeken kişiler olarak değerlendirmek gerekir. Çünkü yasallaşma sürecinin başından sonuna kadar, özellikle kamu kurumlarıyla ilişki kurmada, uygun özelliklere sahip başka pek çok mahalleli de komitenin asıl üyeleri gibi çalışmışlardır. Bu anlamda Komite üyelerine destek veren birçok “yedek üye”nin varlığından söz etmek yanlış olmayacaktır. 

Komitenin yapısını, çalışma tarzını, işleyişini, yüklendiği görevleri vb., asıl üyelerinden Halil Erbay ve Hasan Hayri Direk ile yapılan görüşmelerden öğreniyoruz. Halil Erbay, Yaşlılar Komitesi”nin kurulmasını “Mahallenin sorunlarını memurlara anlatabilecek, halkla haşır neşir olabilecek kabiliyetli birkaç amca ile bizi bir komiteye seçtiler” sözleriyle özetleyerek ilk faaliyetleri hakkında şunları anlatıyor: “O zaman Üsküdar Kaymakamlığı'na resmi bir dilekçeyle başvurduk ve şöyle dedik: Mahallemiz yasallaşmamış, muhtarlık tahsisi yapılmamıştır. Ancak mahallede beş altı yaşlı kişinin mahalleye hizmet getirmesi için uygun görüldüğü, devletin halka hizmet getirmesi için kaymakamlık nezdinde bu kişilere komite izninin verilmesi” 

Böylece komitenin ilk girişimi, o zaman bölgenin bağlı bulunduğu Üsküdar Kaymakamlığı nezdinde yasal bir kimlik kazanmaya yönelik olmuştu. Kaymakamlığın bu talebi en azından sözlü olarak kabul etmesiyle birlikte yasallaşma girişimlerinin kâğıt üzerinde de kabulü yönünde ilk adım atılmış oluyordu. Sonrasında bu tür yasal girişimler yoğunlaştırıldı. Halil Erbay'a göre komite çok başarılıydı, gittikleri resmi makamlar tarafından en azından kabul görüyor ve sorunlarının çözümü için yardımcı olunacağına dair söz alıyorlardı. 


Buna bir örnek olarak, mahalle halkının İstanbul Valisi ile yaptığı, basına da haber olan görüşme verilebilir. “Kurtarılmış bölge halkı validen su ve yol istedi” başlıklı habere göre Halim Aydın, Hüseyin Canpolat, Şevket Kiraz ve Sabiha Özkılıç'tan oluşan bir heyet, Vali İhsan Tekin'i ziyaret ederek mahallelerinin sorunlarıyla ilgili bir dilekçe verir. Heyete göre 1 Mayıs Mahallesi'nin en önemli sorunu su ve yol sorunudur. Vali thsan Tekin, heyetle yaptığı görüşmenin ardından bu sorunların en kısa zamanda çözümü için çalışacağına söz verir.” 

Yasallaşma girişimlerinin ilk adımındaki bu göreli başarıda 
CHP'nin iktidarda olmasının rolü gözardı edilmemelidir. 1977 
olaylarında mahallelilere daha toleranslı yaklaşan CHP, iktidarında da aynı tavrı sürdürmektedir. Nitekim CHP lideri Başbakan Bülent Ecevit, Milliyet gazetesinin 25 Mart 1978 tarihli sayısında yayımlanan demecinde, “Kurtarılmış bölge safsatası önlenecektir. Ümraniye, devlet içerisine girmiştir ve girecektir ama yalnız jandarma ve polis olarak değil, devletin yardımcı eli olarak da girecektir” diyerek mahallenin yasallaşma sürecine dolaylı biçimde cevaz vermiştir. 

Sonradan mahallenin ilk atanmış muhtarı olacak olan Yaşlılar Komitesi üyesi Hasan Hayri Direk de çalışmalarını anlatırken yaşadıkları sorunlar ve zorluklardan çok başarılarını ön plana çıkarıyor: 


“Buraya tüketim kooperatifi açılması için Ankara'ya gittik. 
Onun yazısını elden aldık getirdik. Çocuklarımız ta Yeni Sahra'ya, Örnek Mahallesi'ne, şuraya buraya okullara gidiyorlardı. Mahallemizde okul yoktu. Ankara'ya Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik, görüştük, dört okul tahsis edildi. Bunların prefabrik malzemesini getirdiler, bu okullar yapıldı. Ayrıca Sağlık Ocağı malzemesi getirildi ve prefabrik olarak yapıldı. Biz de bunlara yardımcı olduk, çalıştık. Marmara Birlikleri başkanı Ahmet Önen vardı. Onun vasıtasıyla buraya Ali Topuz'u, Belediye Başkanı Aytekin Kotil'i, Orhan Eyüboğlu'nu getirdik, mahalleye yasal hizmetlerin gelmesi için. Onlar da bize yardımcı oldular. Buraya dozerleri getirdiler, yollarımızı yaptılar. 
O dönemde adamlar yine Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla malzemelerimizi gönderdiler, okullarımızı açtık, çocuklarımızın okumasını sağladık.” 


Komite üyeleri sadece bürokratik girişimlerde bulunmakla kalmıyor, aynı zamanda fiziki olarak çalışıyor, gerektiğinde çimento, kömür taşıyordu. Yaşlılar Komitesi üyeleriyle görüşmelerinde edindiğimiz izlenim, onların 1978 ve 1979 yıllarında resmi kurumlarla ilişkilerinde mahalleye kamusal hizmetleri getirmede başarılı olduklarını düşündükleri ve bundan büyük bir haz duydukları yolundadır. Yaptıkları işleri ve mahalleye kazandırdıklarını örnek vererek anlatırken, mahallenin o zamana kadarki çizgisine uygun tavırlardan -açıkça ifade etmeseler de- rahatsız oldukları gözlenebilmektedir. Zira örneğin bir belediye başkanını, milletvekili ya da bakanı mahalleye getirmek için uğraşırken, böyle şeyleri önemsiz sayan hatta resmi kişilere karşı dışlayıcı tavır alan kendi arkadaşlarıyla karşı karşıya gelmekteydiler. 

Bunun somut örneklerinden biri, daha önce de andığımız gibi (bkz. 98 no'lu dipnot) 1979 yılı içinde CHP Kadıköy ilçe örgütünün mahallelilerle düzenlediği ve İstanbul Belediye Başkanı, bazı bakanlar ve CHP'li milletvekillerinin de katıldığı bir açıkhava toplantısında yaşanan olaylardır. Mahallenin D Bölgesi meydanında resmi yetkililer konuşmalarını yapıp toplantıyı bitirirken, topluluktan bazı kişiler, yetkililer dahil herkesi, “devrim şehitleri için saygı duruşu”na çağırmış ve alternatif bir konuşma yapmışlardır. Bir kamyonetin üzerine çıkarak bu eylemi gerçekleştiren Mustafa Özgül yıllar sonra olayı şöyle anlatmaktadır: 


“O sıralar CHP Kadıköy ilçe başkanı Faruk Balcı idi. Kendisiyle konuştuk ve mitingde parti ve resmi yetkililer konuştuktan sonra bizim konuşacağımız ve ondan sonra toplantının biteceği hususunda anlaştık. O gün, geldiler, ses düzeni kuruldu, halk toplandı ve konuşmalar başladı. Biz de yardımcı olduk. Ama kendi konuşmaları bitince ses araçlarını toplama- 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ya başladılar. Bizim konuşmamızı istemediler. Anlaşmayı bozdukları için biz de müdahale ettik ve dedik ki “şimdiye kadar siz konuştunuz, biz dinledik. Şimdi de biz konuşacağız, siz dinleyeceksiniz” İnisiyatif koyarak saygı duruşu yaptık ve konuşmamızı tamamladık” 


Bu durum, yetkilileri mahalleye getirmek için uğraş vermiş olan bazı komite üyelerini rahatsız etmiştir. Yine de, kendi ifadeleriyle, mücadelelerinden yılmamışlar ve “Bu mahalleye hizmet etmek için ellerinden geleni yapmışlardır.” 

Sonuç olarak mahallenin kent sistemiyle bütünleşmesini amaçlayan Yaşlılar Komitesi, kuruluş amacına uygun olarak çalışmış, mahallenin yasallaşma sürecine önemli katkıda bulunmuştur. Yaşlılar Komitesi de tıpkı Halk Komitesi gibi, mahallenin tarihinde öncülük görevi yapmış bir örgütsel araçtır. 
Bu komite de, kendisinden önceki Halk Komitesi gibi, işlevi tamamlandığında kendiliğinden ortadan kalkacak, yerini artık yasal olarak örgütlenmiş kamusal kurumlara bırakacaktır. 

Komitenin, mahallenin yasallaşması amacıyla 1978-1980 yılları arasında gerçekleştirdiği etkinliklerin sonucu olarak bazı kurumların oluşturulması ve bunların yerel idari makamlardan yasal onay alması, yasallaşma süreci açısından son derece büyük önem taşımaktadır. Bu kurumlar; halk tüketim kooperatifi, okullar ve sağlık merkezinin açılmasıdır. Aslında mahallenin yasallığının dolaylı kabulü anlamına gelen sözkonusu kurumların açılışı kadar, kullandıkları isimleriyle mahallenin politik kimliğini yansıtmaya devam etmeleri de önemlidir. 

Yasallaşmanın dolaylı kabulü olarak tanımladığımız bu kurumların oluşmasından önce, jandarma karakolunun kurulmuş olması da ilgiye değerdir. Daha önce gecekondu yapımını engellemek için askeri güç gönderen sistem, gelinen noktada yerleşik olduğu açıkça ortaya çıkan mahallede “asayişi sağlamak için” kalıcı askeri güç oluşturmuştur! Jandarma karakolu 
1978 yılı bahar aylarında kurulmuştur ve ilk komutanı Ahmet 
Karademir'dir. Karakolda genellikle 12-15 asker görev yapmaktadır. Bugünkü 3001. Cadde'de kurulmuş olan karakol, 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bölgenin jandarmadan polise geçmesinden sonra tasfiye edilecektir. Bu tasfiyenin üzerinde uzun yıllar geçmiş olmasına karşın, sözü edilen bölge bugün de “Karakol” adıyla anılmaktadır ve burada İETT'nin “Karakol” adlı bir durağı vardır. 


Yasallaşma Girişiminin Dolaylı Kabulüne İlk Örnek: 
1 Mayıs Halk Tüketim Kooperatifi'nin Kurulması 


Yaşlılar Komitesi'nin, 1 Mayıs Mahallesi'nin yasallaşması sürecinde gerçekleştirdiği en önemli etkinliğin, kooperatifin kuruluşu olduğunu vurgulamak gerekir. Çünkü mahalle henüz yasadışı bir mekân olarak görüldüğü halde, “1 Mayıs Mahallesi Halk Tüketim Kooperatifi”, 166558 sicil numarasıyla ilgili resmi kurumlardan yasal onay almıştır. Böylece resmi kurumlar, yasadışı saydıkları bir alanda yasal bir kurumun oluşturulmasına onay vererek, aslında mahallenin yasallığını dolaylı olarak kabul etmişlerdir. Yıllarca faaliyet yürütecek olan kooperatifin kuruluşu bu yüzden mahallenin tarihinde önemli bir dönemeçtir. 

Hem 1970'li yılların sonlarında kentlerde yaşanan gıda karaborsası sorununu aşabilmek, hem de halka ucuz tüketim olanağı sağlayabilmek amacıyla bir tüketim kooperatifinin kurulması düşüncesi ilk ortaya atıldığında mahalleliler genel olarak bu düşünceye sempatiyle yaklaşmışlardır. 1979 yılında mahallede 10-12 adet bakkal vardı. İlkel şartlarda çalışıyorlardı. Ülkede temel tüketim malları yeterince bulunamıyordu, bulunduğunda da fiyatları katlanmış oluyordu. 

Kooperatifin emek-yoğun işlerinde en uzun süre çalışmış olan kişilerden Sadık Baran'ın ve değişik dönemlerde kooperatif yönetim kurulu başkanlığı yapmış olan kişilerin verdiği bilgilere göre, kooperatifin kuruluşu için gerekli hukuki hazırlık büyük ölçüde Yaşlılar Komitesi üyeleri tarafından yürütülmüştür. Komite ve onlara bu girişimde destek verenler, mahallenin yasal bir yerleşim olarak kabul edilmemesi nedeniyle hayli zorlanmışlar, çeşitli riskleri de göze alarak değişik kanalları denemişler ve sonuçta 1979 yılı Eylül ayında kooperatif kurulmuştur. 
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Kooperatif ana sözleşmesine göre ticaret unvanı: Sınırlı Sorumlu 1 Mayıs Halk Tüketim Kooperatifi'dir. Adresi, dönemin mahallesinin bir resmini çizer adeta: “Ümraniye semti, 1 Mayıs Mahallesi'nde Şehitlik İlkokulu yanı, Halk Nalburiyesi sokağında, bila no.” “Bilâ no,”, numarası olmayan anlamına geliyor. Burası, mahallenin “son durak” olarak adlandırılan ve o dönemde “D bölgesi” olarak bilinen bölgesi, bugün ise “Doğan Giyim” adlı işyerinin bulunduğu yerdir. (Kooperatif Ana Sözleşmesi için bkz. Ek. 4) Kurucuların tamamı, ikametgâh olarak aynı adreste oturuyor görünürler. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun kayıtlarına göre 06.09.1979 yılında Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçen kooperatif, 20.09.1979 tarih ve 25370 sayı ile tescil edilir. Kooperatifin kurucu üyeleri Dursun Koçyiğit, İbrahim Kara, Ali Yalçın, Celal Yıldız, Celal Şimşek, Hüseyin Salman ve Haydar Çimen olarak görünmektedir. 

Kurucuların verdiği bilgiye göre 1000'er lira ödeyerek kooperatife üye olunabiliyordu. İlk etapta 400 kişi paralarını ödeyerek üye olur. Kısa sürede hızla gelişen kooperatif mahalle halkının ilgi odağı olur. Katılımcılardan elde edilen parayla iyi bir “sermaye” oluşturulması hedeflenen çalışmalar için iyi bir başlangıç sağlar. Kooperatif gerçekten de ucuz tüketim olanağı sağlamak ve karaborsa engelini aşmak konusunda çok başarılı bir çalışma gerçekleştirir. Pek çok tüketim ürününün aracılardan değil, kaynağından alınmasıyla önemli bir ucuzluk sağlanır. Bu durum mahallelilerin kooperatife olan güvenlerini de artırır. Stok yapmak sözkonusu olmadığı için ürünler tüketiciye geldiği anda sunulur ve canlı bir alışveriş ortamı oluşur. 

Ürünlerin alındığı yerlere nakit para ödenmesi, ödenen çeklerin karşılıksız çıkmaması gibi faktörler, kooperatifin piyasadaki “itibarını” da artırır. Özellikle sosyalist gruplara sempatiyle bakan toptancılara ulaşıldığında kooperatif çalışanlarının işleri daha da kolaylaşır, sempati ve güven ilişkileri ticari desteğe dönüşür. 

İlginç olan mahalledeki bakkalların da kooperatife ilgi göstermesi, kiminin kurucu, kiminin de üye olarak katılmasıdır. 
Mahalleliler bunu bir çelişki olarak görmemişlerdir. Kooperatif ve bakkalların farklı alanlara hitap ettiklerine, örneğin kooperatifte veresiye uygulaması olmadığı halde bakkalların veresiye ile çalıştıklarına dikkat çekerler. Kooperatif nedeniyle kapanan bakkalın olmadığı özellikle belirtilmektedir. 

Kooperatif hesaplarının üyelerin denetimine açık olması da kuruma duyulan güveni artırır. Kooperatifin “günlük satış defterine” satılan her şey yazılır, bu bilgiler daha sonra “aylık satış defterlerine” de işlenir. Kooperatifin günlük gelirleri Halk Bankası Ümraniye Şubesi'nde açılan kooperatif hesabına yatırılır. 

Kooperatifin kurulmasının ardında aslında bir politik itki de vardır. Bu politik itki, mahallenin inşâsında ortaya çıkan yeni gelişmelerin, yeni dönemin sorunlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak gelişen yasallaşma çabasının ürünü olarak şekillenmiştir. Kooperatif sadece ucuz tüketim olanağı sunmayacak, bundan da öte iç dayanışmayı artırmayı ve resmi kurumlarla ilişki kurmayı sağlayacaktır. 

Nitekim o dönemde yayımlanan sosyalist dergiler arasında, bu kooperatifin mahallede iç dayanışma ve yasal bağlamda örgütlenme aracı olarak algılandığını gösteren yayınlara rastlanabilir. “1 Mayıs Mahallesi'nden Bir Grup Okur” imzasıyla yayımlanan bir yazı bunun açık bir örneğidir: 


“1 MAYIS MAHALLESİ HALKI KOOPERATİFLEŞİYOR 

1 Mayıs Mahallesi'nde yoksul halk konut sorununu belli 
bir ölçüde çözmekle kalmayıp, şimdi de tüketim ve gıda maddeleri üzerinde sömürüyü asgariye indirmek için 1 Mayıs Halk Tüketim Kooperatifi adıyla kooperatiflerini zorluklara rağmen kurmuşlardır. Bu kooperatif, çalışmalarını başarı ile sürdürüyor. Ancak devrimci maskeli bir dizi sahtekar, kooperatif çalışmasında halkın bu yöndeki mücadelesini desteklemiyorlar. Bir yandan çalışmaları seyrederken, engellemek için de fırsat kolluyorlar. Ama halk, bu mücadelesini her ne pahasına olursa olsun sürdürmede kararlıdır, burjuva oyunlarına gelmeyecektir. 

1 Mayıs Mahallesi'ne kooperatif kurulması, 1 Mayıs halkı 
için çok önemlidir. Çünkü hakim sınıflar bu halkı tanımıyor, 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vatandaş olarak görmüyor. Gayrımeşrü bir mahalle olarak görüp tasfiye planları yürütüyorlardı ki, kooperatif örgütlenmesi bu yöndeki çalışmayı belli ölçüde geriletmiştir. Sosyal hakların gelmesi için mücadele edilerek, ulaşım sorunu da önemli ölçüde çözülmüştür. Bu da halkın bir zaferidir. 

Bu zorluklara rağmen kooperatif gelişmektedir. 3 aylık bir çalışma sonucu bir şube açtı. İkinci şubesini de yakında hizmete sokacaktır. Bakkalların önemli bir bölümü dükkanlarını kooperatife devrederek, kooperatife üye olarak kooperatifin 


gelişmesine yardımcı olmaya başlamıştır.”?” 


Kooperatifin kuruluş sürecini etkileyen bu politik kaygılar aslında kuruluşundan bu yana izlenen çizginin devamı niteliğindedir. Ancak gelinen noktada yasallaşma kaygısı ve gündelik hayatın gereksinmelerinin karşılanması için gerekli örgütlenmeler arayışı öne çıkmıştır. 

Belki bundan daha önemli olan husus, kooperatifin yasal kuruluşuyla birlikte aslında mahallenin adının da yasal kabul görmüş olmasıdır. Bir dönem kooperatif yönetim kurulu başkanlığını yapan İsmail Tepeli'nin verdiği bilgiye göre kooperatifin adı, kuruluş dilekçesinde “1 Mayıs Mahallesi Halk Tüketim Kooperatifi” olarak belirtildiği gibi, tüzüğünde, kaşesinde, çeklerinde, faturalarında vb. genellikle bu ad kullanılmış ve bu kapanıncaya kadar devam etmiştir.” “1 Mayıs” adı, resmi kurumlarla bağlantıya girilerek mahallede kamusal hizmetlerin örgütlenmesine ilişkin çeşitli adımlarda, tartışmasız veri alınmıştır. 

Gerek mahallenin yasal olarak kabul edilmesinin bir aracı gerekse ucuz tüketim olanağı sağlama amacı yönünden de işlevini başarıyla yerine getiren 1 Mayıs Halk Tüketim Kooperatifi, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden son derece olumsuz et- 


35 Mücadele, Sayı 45, Haziran 1980. 

36 “Genellikle” dememizin nedeni şudur: 1983-84 yıllarında düzenlendiği anlaşılan bazı faturalarda “Mustafa Kemal Mahallesi Halk Tüketim Kooperatifi” adının kullanıldığını gördük. Faturayı düzenleyenler, aslında kooperatifin adının değişmediğini ancak mahalleye verilen yeni adın ve dönemin siyasal koşullarının “1 Mayıs” adını kullanmayı zorlaştırdığını, bu yüzden faturalarda zaman zaman “1 Mayıs” yerine “Mustafa Kemal” adını kullanmak durumunda kaldıklarını belirttiler. 
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kilenecek, işlevini sürdürmede güçlüklerle karşılaşacak ve tükenme noktasına gelecektir. Bu süreç 1985 yılında tamamlanmış ve kooperatif tasfiye edilmiştir.?” 


Yasallaşma Girişiminin Dolaylı Kabulüne 
İkinci Örnek: Mahallede Okulların Açılması 


Yaşlılar Komitesi'nin yasallaşma amacına yönelik çalışmalarından ve taleplerinden biri de okulların açılmasıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi mahalledeki çocuklar eğitim/öğretim için başka mahallelere gitmek zorunda kalmakta; fiziksel zorlukların yanı sıra, politik kimliği olan bir mahalleden geldikleri için çoğu kez dışlanmaktadırlar. Ayrıca buranın artık kalıcı bir yerleşim olacağının anlaşılması ve hane sayısıyla birlikte okul çağında çocuk sayısının artması nedeniyle okul zorunlu ihtiyaç haline gelmektedir. 

Okulların açılması için girişimlerde bulunan Halil Erbay, çalışmalarını ve görüşmelerinde resmi kurumlardan aldıkları olumlu izlenimleri şöyle anlatıyor: 


“Mahallemizde kurduğumuz komite gerçekten çok başarılıydı. Biz Ankara'ya gittik, başbakanla görüşmek, milletvekilleriyle görüşmek, Milli Eğitim Bakanı'yla görüşmek için... Hiç inkâr edemem, nereye gittiysek o resmi makamlar bize yardımcı oldular. Devletin resmi daireleri bize yardımcı oldular. 


37 Kooperatif, askeri darbeden sonra da faaliyetine en azından görünürde devam 
eder. Yani kapatılmaz. Ama çalışanların verdikleri bilgiye göre hemen her akşam jandarma tarafından denetlenir, defterleri alınır, alışveriş yapmak için gelenler gözetlenir, çalışanlar gözaltına alınır, sorgulanır. Çalışanların çalışma istekleri kırılır. Kooperatif giderek eski işlevselliğini yitirir. Maliye'ye borçlanmaya başlar. Kurucuların ve üyelerin bir bölümü politik nedenlerle yargılanır. 
Yargılanmayanlar da sık sık karakola götürülür. Faaliyet yürüttüğü yerin sahibine kira ödemekte sorunlar çıkmaya başlar. Hatta bu yerin mülkiyeti konusunda da tartışmalar yaşanır. Sonuçta 1985 yılında çoğunluk bulunmadığı halde bir kongre yapılır. Kongreye üye olarak giden İsmail Tepeli, ısrarlar üzerine başkan seçilir. Birkaç ay sonra kooperatifin malları satılır, borçları ödenir. 
Kalan parası Defterdarlık'taki kooperatifler masasına yatırılır ve kooperatif feshedilir. Ancak İsmail Tepeli'nin tasfiyeden söz etmesine karşın, İstanbul Tiyatro Odası kayıtlarından, kooperatifin kapanış dilekçesinin verilmediğini, bu yüzden “meçhul” kategorisi içinde tanımlandığını öğrendik. 
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Kim ne derse desin, Milli Eğitim Bakanlığı'na gittik, o zaman Mahmut Özdemir Sivas milletvekili o bize yardımcı oldu, Hüseyin Doğan'a gittik, Maraş milletvekili, o bize çok yardımcı oldu. Rahmetli Orhan Eyüboğlu bize yardımcı oldu. Aytekin Kotil yardımcı oldu. Yani çok yardımları oldu. Dedik ki burada bu kadar çok nüfus var. Çoluk çocuk eğitimden geri kalıyor. En az 15 sene bu çocuklar okumazsa bir zümre cahil kalacak. Cahil kalınca devletin zararı olur. Aç kalan adam ne yapacak? Hırsızlık yapacak, vurgunculuk yapacak. Biz devlete dedik ki bizim günahımız varsa çocukların günahı olmasın. 

Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı “bize bir rapor getirin” dedi. Bunu da Milli Eğitim Bölge Müdürüne verdik. Adam gönderdi. Rapor yaptı, bunların okula ihtiyacı var, 3 tane okula ihtiyacı var diye, nüfus yoğunluğu nedeniyle aşağı yukarı 20- 
25 bin çocuk olduğu şeklinde bildirdi. Hakikatten bazı şeyler 
de başımıza geldi. Onun için söylüyorum. İşte biz Örnek Mahallesi'ne gidiyoruz çocukları okula kayıt etmeye, “Siz komünistsiniz niye geldiniz?” diyorlar, çocuklar ağlıyor. Ümraniye'ye gidiyoruz “Siz niye geldiniz, siz devletin arazisini işgal ettiniz, siz komünistsiniz, şusunuz, busunuz, çocuklar gözyaşı içinde geri geliyor. Çocuklarımızı kimse okula almadı. 
Biz burada çok perişan bir duruma düştük. Ama bu kurulmuş olan komitenin bunların yalan olduğunu devlete sağlıklı bir biçimde anlatmasıyla... ve Milli Eğitim'de el öptük, ayak öptük; ve dedik ki siz yani yeni nesil yetiştirmeyle görevlisiniz. 
Ve bu yeni neslin 20-30 bin çocuğu gecekondu burada devam ettiği sürece burada kalacak ve cahil kalacak. Bunlar sizin kesenizden gidiyor. Bizim suçumuz var burada, gecekondu çevirdik, gerçi suçumuz yok ama bari bunları kurtarın dedik. 
Adam iyi bir insandı, keşif yaptık, yer gösterdik. Biz zaten ondan önce bu okulların yerlerini ayırmıştık, koruyorduk, devlet geldiği zaman bakıyorlar “ha yer ayırmışlar” diyordu. 

Daha önceden dört tane yer ayırmıştık. Devleti getirdiğimiz zaman işte bizim görevimiz yer ayırmak, sizin göreviniz de okul yapmaktır dedik. Ancak bize “bu raporu alın Ankara'ya gidin, Bölge Müdürlüğü var, baş müdürlüğe gidin’ dediler. Gö- 


türdük, ora onayladı, bakanlığa götürdük. E siz götüremezsiniz, bakanlık sizi kabul etmez. Biz göndeririz. Yarın oradan onaylarsak, prefabrik bir okul yapılır dediler. Biz ona da razı olduk, yeter ki çocuklarımız okusun diye... Neyse, oradan bir emir aldık, dediler ki ‘gidin halkı toplayıp söyleyin, memurlara yardım etsinler bu okulları yaptıralım”. Hay hay, dedik. Yeter ki onlar okulumuzu yapmaya gelsinler, biz onların ayaklarının önüne halı döşeriz. Ve böylece biz bu hizmeti aldık.” 


Komite üyeleri, gerek yerel gerekse merkezi kurumlar düzeyinde bir dizi girişimde bulunduktan sonra mahallenin değişik yerlerinde dört ilkokulun yapımı için yetkililerden söz alırlar. 
Böylece çok önemli saydıkları bir konuda sonuca ulaşmanın sevinciyle mahalleye dönerler. Kısa süre içinde okul yapılacak yerler için bir araştırma yapılır. Daha gecekonduların yapım döneminde okul yerleri “planlandığı” için herhangi bir sorun çıkmaz. Hatta kuruluş sürecinde Halk Komitesi'nin bir mühendise yaptırdığı, üzerinde okulların yerlerinin belirlendiği bir taslak planın Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmelerde kendilerine verildiğini ve geri alınmadığını Mustafa Özgül'den öğreniyoruz. Bu gelişmelerin hemen sonrasında, prefabrik olacak bu okulların yapımı için gerekli inşaat malzemesi ilgili kurumlar tarafından mahalleye gönderilir. 

1978/1979 yılı eğitim öğretim yılının ikinci yarısının ortalarında, yani 1979 yılı bahar aylarında mahallenin dört ilkokulu yapılır. Bunlar, bugün son durak mevkiinde bulunan 30 Ağustos İlköğretim Okulu, E-5 Göztepe köprüsüne yakın olan Orhan Veli İlköğretim Okulu, taş ocağı bölgesinde bulunan Necatibey İlköğretim Okulu ve mandıraların bulunduğu bölgede kurulan Eflatun Cem Güney İlköğretim Okulu'nun bulundukları yerlerdedir. İlk etapta, çevre okullardan nakil öğrenci alarak aynı yıl içinde öğrenime başlarlar. 1979/1980 öğretim yılı başında, tamamı aktif eğitim hizmetine hazırdır. 

Mahalleye okulların yapılması, kurucu müdürlerin atanması ve eğitim öğretimin başlaması, mahallenin kendine özgü yapısından kaynaklanan sorunların okullara yansıması gibi pek 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çok konuda, bu okullardan birinin kurucu müdürü olarak atanan Şahan Bekiroğlu'nun verdiği bilgiler ilgi çekicidir: 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“1978 yılı sonbahar aylarıydı. Kars'tan İstanbul, Üsküdar Yamanevler İlkokulu'na geçici görevle atanmıştım. Asıl görev yerim Üsküdar ilçesi, 1 Mayıs Mahallesi'ydi. Kararnamede böyle yazıyordu. Ama mahallede henüz okullar yapılmamıştı. 
O arada aynı okulda başka arkadaşlar da vardı, geçici görevle atanan. Onların da asıl görev yeri 1 Mayıs Mahallesi'ydi. Bu durumdaki arkadaşlar zaman zaman birbirimizi bularak, mahalleye geliyorduk. Okul yapımı için hazırlıklar vardı. Sonradan hızlı bir şekilde prefabrik okullar yapıldı. 

1979 yılı Mart ayında bir gün mahalleye çağrıldık. Mahalledeki okullara ataması yapılan öğretmenler Şehitlik İlkokulu'nda toplantıya çağrıldı. Toplantıya geldik. Sanırım 24-25 kişiydik. Üsküdar İlçe Milli Eğitim'de ilköğretimden sorumlu olan müdür bir konuşma yaptı. En kıdemli olan ve daha önce müdürlük deneyimi olanlardan dört kişi seçti ve her birini bir ilkokula müdür olarak atadı. Mahalleye o sıralar dört ilkokul yapılmıştı. Diğer arkadaşları da bir liste yaparak okullarda öğretmen olarak görevlendirdi. 

Ben o zaman 6 yıllık öğretmendim. E-5 İlkokulu'na kurucu müdür olarak atandım. Hatırladığım kadarıyla Taşocağı İlkokulu Müdürlüğü'ne Zeki Deligöz, Mandıra Yanı İlkokulu Müdürlüğü'ne Ali Haydar Çelebi atandı. Şehitlik İlkokulu'nun Müdürlüğü'ne atanan arkadaşın adını hatırlayamıyorum. Benimle birlikte okuluma atanan öğretmenlerden hatırladıklarımı söyleyeyim. Güler Biltekin, Hikmet Tazegül, Sefer Aslan. Toplam altı öğretmenimiz vardı ama hepsini şimdi hatırlayamıyorum. Tekli öğretim yapıyorduk. (Sözü edilen okulda açılış döneminde görevli öğretmenlerin toplu fotoğrafı için Bkz. Ek. 5.) 

Okul sıradan prefabrik bir yapıydı. Hiçbir şeyimiz yoktu. 
Zaten sözünü ettiğim toplantıdan bir gün sonra dört kurucu müdür Üsküdar ilçesinde toplantıya çağrıldık. Orada bize iki daktilo verildi. Birini ben, diğerini de Taşocağı İlkokulu Müdürü aldı. İki ilkokul daktilosuz kaldı. Okulun eski sıraları 


vardı ve bir de daktilo verilmiş oldu. Bunun dışında devletin bize verdiği hiçbir şey yoktu. Okula masa ve sandalyeleri öğrenci velileri getirdiler. Yani onlar okula destek oldular. Bir okulda muhakkak bulunması gereken Atatürk resmini, o zaman Üsküdar Fıstıkağacı'nda bir ilkokulda müdürlük yapan arkadaşımdan almıştım. Okula atanan öğretmenlerin göreve başlama yazısını yazmak için bile kâğıdımız yoktu. Kâğıdı, Esatpaşa'da bir ilkokulda müdürlük yapan Fikret Bey'e giderek oradan almıştım. Okulda tuvalet de yoktu. Onu da mahalle dışında örgütlü bir kadın derneği vardı. Onlarla temas kuruldu ve bize sağladıkları destekle tuvalet yapıldı. Okuma yazma öğretirken kullandığımız fişleri yazmak için karton bile yoktu. Herkes kendi imkânlarıyla bunları karşıladı. Okulumuza tabelayı kendi imkânlarımızla hazırladık. Bu konuda da Milli Eğitim'in bir katkısı olmadı. Okulumuzun mührü bile yoktu ki çok sonraları verildi. Kısaca imkânsızlıkları sayma- ma gerek yok. Hemen her şey kendi çabamız, mahallelilerin desteğiyle çözümlenmeye çalışıldı. 

ilk toplantıda okullara sadece kurucu müdürler atanmıştı. 
Müdür yardımcıları yoktu. Biz de kendi öğretmenlerimizden birini müdür yardımcısı olarak önermek istedik ama benim okulumda kimse müdür yardımcısı olmak istemedi. O yılı müdür yardımcısı olmadan geçirdik. İlk müdür yardımcısı 1979/1980 öğretim yılında atandı. İlk açıldığında okulumuza öğretmenlerden başka bir de hizmetli atanmıştı. Mustafa Bey bizim ilk hizmetlimizdi. 

Okuldaki ilk törenimiz ilginçti. Bir kere öğrencilerimizin hemen hepsi çevre okullardan nakil gelmişlerdi. Yeni öğrenci yoktu. Yaşı büyük olan öğrenciler vardı. Ama ilk törende öğrencilerden çok veliler vardı. Herkes büyük merakla bizi izliyordu. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yetkili kimse yoktu. O günkü konuşmamda şartların zorluğundan, ihtiyaç ve beklentilerimizden bahsettiğimi anımsıyorum. Sonra sınıflara girildi ve derslere başladık. 

Mahallenin diğer okullarındaki öğretmenlerle yakın ilişkilerimiz vardı. Evet, sorunlarımız ortaktı. Dertlerimiz aynıydı. 
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Bu yüzden ister istemez biraraya geliyorduk. Konuşup dertleşiyorduk. Dayanışma içinde oluyorduk. Tüm okullar yürüme mesafesinde olduğu için, kolayca biraraya gelebiliyorduk. O sıralar her çarşamba günü vali ile görüşme günüydü. Biz, mahalledeki okulların müdürleri olarak pek çok kez Vali Nevzat Ayaz'ı ziyarete gittik. Mahallenin sorunlarını, okulların önemli ihtiyaçlarını anlatıyorduk. Düşünün su yok, elektrik, telefon yok. Çok ciddi sorunlar vardı. O da not alıp, çözeriz diyordu ama doğrusu bu sorunlar o kadar kolay çözülmüyordu. 

Mahalle halkı ile çok iyi ilişkilerimiz vardı diyemem. Kötü de değildi. Aslında bir denge sağlamaya çalışıyorduk. Ben kendi adıma bunu yapmaya çalıştım. Biz kamuyu, devleti temsil ettiğimiz için mahalle halkının gözünde çok da güvenilir kişiler olarak görülmediğimizi tahmin ediyorum. Diğer yandan halkla iç içe olduğumuz, doğulu olduğumuz için resmi yetkililerin gözünde de belki de çok güvenilir kişiler değildik. Her iki durumun da örneklerini gördük. Dediğim gibi biz her zaman bir denge yaratmaya çalıştık. 

Mesela, mahallede Melek Soypak isimli bir bayanın arazileri varmış. Bize haber göndermişti. Öğretmenlere kendi arazisinden bir yer vermek istiyordu. Bunu o zamanlar mahallede siyasi kimliği olanlardan biri engellemişti. Gerekçeleri de çok anlamsız ve belirsizdi. Sonradan bu kişinin mahalleyi terk ettiğini duymuştum. Aynı şekilde askeri yönetim döneminde de halka yakın davranıyoruz, mesela yeterince Türkçe bilmeyen insanlarla Kürtçe konuşuyoruz diye soruşturma geçirmiştik. 
Kısaca her iki tarafa da temkinli yaklaşmak durumundaydık. 

1980 askeri darbesi sonrasında bir gün, sanıyorum Maraş 
olaylarının yıldönümüydü. Olayı protesto etmek amacıyla öğrenciler okula gelmemişlerdi. Okul boştu ama biz öğretmen arkadaşlarla okulda oturuyorduk. O sırada yüzbaşı İsmet Arıkan mahalleye, okula geliyor. Öğrencilerin okula gelmemesi- ne sinirleniyor. O sırada mahallede çocuklar bir yerde toplanmış slogan atıyorlar. Yüzbaşı, bu durumu hazmedemeyince sanki biz yaptırmışız gibi bize tepki gösterdi. Aramızda sert konuşmalar oldu. O zaman mahalle karakol komutanı olma- 


saydı daha kötüye gidecekti. Sağolsun aklıselim davrandı ve olayın büyümesini önledi. Ama bize görev yaptırmayacakları artık belli oldu. Nitekim yüzbaşı bizi istemedi. Milli Eğitim'e gittim, bana “kendine bir okul bul, tayinini yapalım’ dediler. 
Ben de Göztepe'de şu anda konuşmakta olduğumuz okulu buldum. O zaman adı Arifpaşa İlkokulu'ydu. Tayinim yapıldı ve 1981 yılında mahalleden ayrılarak buraya geldim.” 


Kooperatifin kuruluş öyküsünde olduğu gibi, okulların açılış öyküsünde de dikkati çeken özellikler vardır. Birincisi, henüz yasal bir yerleşim yeri olarak kabul edilmeyen, açıkça yasadışı sayılan hatta resmi kurumlardaki gündelik konuşmalar- da dahi “kurtarılmış bölge” olduğu söylenen bir mahallede okullar kurulmuştur. Bu dolaylı resmi kabulü, tahmin edileceği gibi, ilerleyen dönemde açık yasal kabul izleyecektir. 

İkincisi, okulların isimlerine bakıldığında, resmi kurumların mahallenin politik kimliğini de dolaylı olarak kabul ettikleri görülecektir. Açılan okullardan birinin resmi adı “Şehitlik ilkokulu”dur. “Şehitlik”, 2 Eylül 1977 tarihinde meydana gelen ve dokuz kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan büyük yıkımdan sonra Halk Komitesi tarafından bu alana verilmiş isimdir. Zira burası çatışmaların ve ölümlerin gerçekleştiği alandır. Alanın tam adı “Şehitlik Parkı'dır” Okul 1981 yılına kadar mezunlarına üzerinde “Şehitlik İlkokulu” yazan diplomalar vermiştir. 

Diğer okullara ise bulunduğu alana uygun bir isim verilmiştir. Örneğin bugünkü Orhan Veli İlköğretim Okulu'nun adı, o dönemde E-5'e en yakın okul olduğu için “1 Mayıs E-5 İlkokulu”, diğerleri “1 Mayıs Taşocağı İlkokulu” ve “1 Mayıs Mandıra Yanı İlkokulu” olarak isimlendirilmişlerdir. Hepsinin resmi kayıtlarında “1 Mayıs” adı ortaktır. Böylece, bu evrede mahalle, politik kimliğini simgeleyen ismini yasal düzeyde koruyabilmiştir.38 


38 Okulların isimleri de tıpkı mahallenin ismi gibi, 12 Eylül 1980 darbesinden 
sonraki dönemde değişime uğrayacaktır. Bu değişimle ilgili, 1 Mayıs E-5 İlkokulu kurucu müdürü Şahan Bekiroğlu'nun verdiği bilgiler şöyle: “Sanırım 1979/80 öğretim yılıydı. Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir yazı 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Üçüncü bir özellik, okulların konut kalitelerinin ve inşaat sürecinin, mahallenin karakteriyle paralellik göstermesidir. 
Tamamı prefabrik malzemeden kurulu olan bu okulların inşâsında mahalle halkının doğrudan emeğinin hatırı sayılır payı vardır. Hemen herkes “işin bir ucundan tutmuş”, bir an önce bu okulların resmen açılması için gayret göstermiştir. Yani bu okullar da bir tür gecekondu hızıyla yapılmıştır. Ayrıca kurucu müdürler ya da ilk dönem görev yapan öğretmenlerin ifade ettikleri gibi, bu okulların da tıpkı gecekondular gibi elektrik ve su sorunu bulunmaktadır. Okullar da elektrik ve su ihtiyaçlarını, mahalle halkının başvurduğu “gayri resmi çözümlerle” gidermektedirler. 

Mahallenin okullarındaki eğitim öğretim kalitesi de yaşam mekânı ve kalitesiyle paralellik göstermektedir. Sınıflar kalabalıktır. O dönemde -1979 yılında başlamak üzere- Şehitlik İlkokulu'nda görev yapan ilk öğretmenlerden biri olan Veli Çorman, kendi sınıfında ikili öğretim yapmalarına karşın 70 öğrenci bulunduğunu, öğrencilerin yoksul olmaları nedeniyle giyim kalitesinin çok düşük olduğunu, mahallede yeterince su olmaması nedeniyle genel olarak bir temizlik sorununun yaşandığını belirtmektedir. Yine Şehitlik İlkokulu'nun ilk kuruluşundan itibaren burada “hizmetli” kadrosuyla çalışmış ve bu okuldan 1993 yılında emekli olmuş olan İbrahim Başyiğit, öğrencilerin yoksul olduklarını, sık sık bitlenme sorunu yaşadıklarını, okula en yakın çeşmenin yaklaşık 50-60 metre uzakta 


gelmişti. İl Milli Eğitim'in bir yazısını da ekte göndermişlerdi. Okulların adının değiştirileceği, bunun için okul idarelerinden isim hakkında üç öneri istenmişti. Biz ve diğer okul müdürü arkadaşlar, üç isim belirleyerek Milli Eğitim'e bildirdik. Önerdiğimiz okul isimlerini şu an tam hatırlamıyorum, ama politik eğilimi yansıtan isimlerdi. Bizim önerilerimiz kabul edilmedi. Ama mesela Mandıra İlkokulu müdürü Ali Haydar Çelebi'nin önerdiği üç isimden birisi Eflatun Cem Güney'di ve o isim kabul edildi. Aynı şekilde 30 Ağustos adı da Şehitlik İlkokulu müdürünün önerisiydi sanıyorum, o da kabul edildi” Ancak bu değişimin tüm okullarda aynı anda değil, zaman içinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Örneğin 1981 yılında “1 Mayıs E-5 İlkokulu”nun adı artık Orhan Veli İlkokulu'dur ama “Şehitlik İlkokulu” adını korumaktadır. 1982 yılına geldiğimizde tüm okullarda isimlerin değişmiş olduğunu görürüz. Bugün tüm bu okulların isimlerinin başında artık mahalle adı değil, doğrudan bağlı oldukları ilçe adı, “Ümraniye” yer almaktadır. 
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olduğunu, bu küçücük prefabrik mekânda yaklaşık 500 öğrencinin öğrenim gördüğünü anlatmaktadır. 


Yasallaşma Girişiminin Dolaylı Kabulüne 
Üçüncü Örnek: 1 Mayıs Sağlık İstasyonu'nun Açılışı 


1980 yılında mahallenin yasallaşma sürecindeki ilerlemesini 
gösteren üçüncü örnek, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olarak “1 Mayıs Sağlık İstasyonu”nun açılmasıdır. Sözü edilen sağlık birimi 1980 yılının yaz döneminde açılmış ve mahallede hizmet vermeye başlamıştır. Böylece “yasadışı” mahalle yeni bir yasal kurumla daha tanışmakta ve kamusal kurumlar üzerinden adım adım sistemle uzun süreli ilişkiler kurmaktadır. 
Bu örnekte de kural bozulmamış, kurumun kuruluşunda ve ilk döneminde “1 Mayıs” adı saklı kalmıştır. 

“Sağlık İstasyonu”nun açılmasından önce, mahalle halkının kendi olanaklarıyla kurduğu bir sağlık merkezinin bulunduğunu daha önce belirtmiştik. “Kızılkaya Dispanseri” adıyla bilinen bu merkezde, acil gereksinmeler için bir miktar ilaç bulundurulmakta ve tip fakültesi öğrencilerinin gönüllü çalışmalarıyla hizmet verilmekteydi. Ayrıca sosyalist düşünceli doktorlar belli aralıklarla mahalleye gelip sağlık taraması yapmaktaydılar. 

1980 yılı Ağustos ayında Haydarpaşa Numune Hastanesi'ndeki kadrosundan geçici görevle 1 Mayıs Sağlık İstasyonu”na gönderilen ve burada emekli olacağı? kuruluş dönemi hakkında şu bilgileri vermektedir: 


“Ben göreve başladığımda sözü edilen sağlık merkezi “1 Mayıs Sağlık İstasyonu! adıyla yeni açılmıştı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlıydı. Burada bir hemşire, iki ebe, bir doktor, bir de hizmetli olmak üzere toplam dört kişi çalışıyorduk. Çalışma mekânımız prefabrik yapıydı. Doktorumuz, 1981 yılın- 


39 Gülümser Bozkurt, bugün Maltepe'de ikamet etmektedir. O yıllarda istasyon- 
da çalışan dört kişiden biriydi. 
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da mahallenin bir bölümünde yıkım olacağını öğrenmiş ve tedirgin olmuştu. Olayların çıkacağından korkuyordu. O sıralar 
mahalleden ayrıldı ve bir daha da gelmedi. Bu istasyon 1982 
yılında Örnek Mahallesi'nde bulunan Ana Çocuk Sağlık Merkezi'nin bir şubesine dönüştürüldü. Tabelasında da 41 Mayıs Ana Çocuk Sağlığı Merkezi” yazılıydı. Sonradan ismi değişti.” 


1982 yılında yine Haydarpaşa Numune Hastanesi'nden geçici görevle buradaki merkeze gönderilen Gazel Aydın'ın verdiği bilgiye göre, bu merkezin adı artık “Mustafa Kemal Mahallesi Ana Çocuk Sağlığı Merkezi” olmuştur. 1980 askeri darbesinden sonra mahallenin adıyla birlikte kurumlarının da adları değişmiştir. 
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J DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
SÜRECİN SON HALKASI: MUHTARLIĞIN VE 
MAHALLENİN YENİ BİR ADLA YASALLAŞMASI 


1980 yılı sonlarına gelinirken Yaşlılar Komitesi tarafından yürütülen girişimlerin birçok alanda sonuç verdiği görülmektedir. Mahalleye dönemin belediye başkanları, iktidarda bulunan partinin milletvekilleri, yerel düzeyde kamu yöneticileri ve politikacılar gelmekte, kamusal hizmet olanakları araştırılmakta, törenle okul açılışları yapılmaktadır. Jandarma Karakolu ve Sağlık İstasyonu'nun da açılmasıyla mahalle artık geri dönülmez bir şekilde yasallaşma sürecine girmiş gibidir. 

Bu arada mahallenin Atakent kısmına doğru olan bölümünde yeni bir yıkım yaşanmasına! karşın, daha önce planlanıp inşa edilmiş olan asıl kısma dokunulmamaktadır. Bu durum, mahallenin artık kalıcı olduğu inancını iyiden iyiye pekiştirmektedir. 


1 1978 yılında mahallede Halk Komitesi'nin dağılmasından sonra, gecekondu inşa faaliyeti bölgenin kuzeyine, bugünkü Atakent mahallesi istikametine doğru devam eder. Ne var ki buranın Hayrettin Öztürk adlı bir kişinin özel mülkiyeti olduğu anlaşılır. Ancak inşa faaliyetinin hızı içinde kimse bunu düşünmez. 
Sabri Koçyiğit'e göre bu aslında yanlış bir gelişmedir, nedeni de komitenin dagılmış olması dolayısıyla yol gösterici bir örgütlenmenin olmamasıdır. Nitekim bu bölge olduğu gibi yıkılmıştır. Mahallenin kuruluş döneminde yer alan ve bu bölgedeki evi yıkılan İbrahim Irmak'ın verdiği bilgiye göre yüzlerce ev yıkılmıştır. Ama 2 Eylül 1977 yıkımına karşı gösterilen düzeyde bir tepki gösterilmemiştir. 
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Bu noktada stratejik hedef haline gelen en önemli aşama, mahallenin resmen kabulü anlamına gelecek muhtarlık statüsünün elde edilmesidir. Yasallaşma sürecini tamamlayacak olan şey budur. Komite üyeleri bu yöndeki girişimlerini yogunlaştırırken hukuki yolları bilen gençlerin bilgi ve önerilerinden de yararlanan taleplerine her an olumlu yanıt alabileceklerini düşünerek muhtar adaylarını hazır tutmaktadırlar. 
Yaşlılar Komitesi üyeleri aynı zamanda mahallenin muhtar adayları, eski ifadesiyle İhtiyar Heyeti “aza”larıdırlar. 

Kamusal hizmetleri mahalleye getirmek için sık sık yerel kurumlara giden komite üyeleri artık yerel makamlar tarafından bilinmekte, yetkililer tarafından tanınmaktadırlar. Gerçi gittikleri yerlerde mahalleye ilişkin dışlayıcı önyargıları hissetmektedirler ama hiç değilse “yaşlarına” saygı gösterilmektedir. 

Yaşlılar komitesinin kimi zaman umut ışıkları yakan kimi zaman da dışlayıcı ve ilgisiz tavırlarla karşılaşan yasallaşma girişimleri devam ederken 12 Eylül 1980'de ülke çapında ordu yönetime el koyar. “Akan kanı durdurma”, “terörü yok etme” iddiasıyla yönetimi üstlenen 12 Eylül askeri rejimi, mahallede tahmin edileceği gibi derin bir tedirginlik yaratır. Özellikle sol grupların askeri ve polis operasyonlarının hedefi olduğu bu yeni dönemde sosyalist politikanın çok önemli bir mekânı olan 1 Mayıs Mahallesi'nin de mutlaka bundan nasibini alacağı beklentisi vardır. Böyle bir ortamda pek çok kişi mahallenin uzun süredir devam ettirilmekte olan yasallaşma girişimlerinin başarısızlığa ya da en azından kesintiye uğrayacağı kanısındadır. 

Nitekim kısa süre içinde asker ve polis operasyonları başlar. 
Mahallenin D bölgesinde ve bazı kavşak noktalarında bekleyen asker ve polisler çok sayıda kişiyi gözaltına alır. Tedirginlik gittikçe yaygınlaşır. Mahalle halkı tarafından kurulmuş tek yasal kurum olan kooperatifin çalışanları her akşam gözaltına alınır ve sorgulanır. Bu tür uygulamalar neredeyse gündelik yaşamın bir parçası haline gelir. Daha önce yoğun bir faaliyet halinde olan kooperatife insanlar korkudan gidemez olurlar. 

Ne var ki mahallenin kendine özgü yapısı askeri ve polisiye 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operasyonların uygulanmasını zorlaştırıcı niteliktedir. Mahallede adres sistemi yoktur. Yani sokaklar ve caddeler numaralanmamış ya da buralara isim verilmemiştir. Mahallede kimlerin ikamet ettiğine ilişkin resmi veriler yoktur. Hangi konutun kime ait olduğu bilinmemektedir. Evet, orada bir mahalle vardır ama bu mahalle gerçekten de kapalı bir kutudur. Bu durum resmi denetimi neredeyse olanaksız kılmaktadır. 

1980 askeri darbesini izleyen günlerde askeri yönetim tarafından alınan kararlardan birisi, her mahallede muhtarların, orada ikamet etmekte olanlara ilişkin resmi kayıt tutmaları, bunları ilgili bilgileri komutanlıklara vermeleri ve ikamet yeri değişikliklerinde muhtarlık kayıtlarının naklinin zorunlu hale getirilmesidir. Böylece hangi mahallede kimlerin ikamet ettiğini merkezi olarak bilme ve ikamet değişikliklerini izleme olanağı doğmaktadır. İşte tüm ülkede zorunlu tutulan bu yeni 
kural 1 Mayıs Mahallesi'nde uygulanamamaktadır. Çünkü 1 
Mayıs Mahallesi'nde atanmış ya da seçilmiş muhtar yoktur ve mahalle hâlâ yasadışı bir yer olarak görünmektedir. O halde öncelikle kayıtları tutacak bir kurumlaşmanın sağlanması, yani mahallenin muhtarlık statüsüne kavuşturulması gerekmektedir. Bu noktada sistemin ihtiyacı ile öteden beri yasallaşmak için mücadele eden mahalle halkının isteği kesişir! Bu ilginç durum, 1 Mayıs gibi muhalif kimliğiyle tanınan ve yasadışı sayılan bir mahalleye yasal bir konum kazandırmak için askeri yönetimin girişimde bulunarak muhtar adayı aramasına yol açacaktır. 

Daha önce belirttiğimiz gibi, muhtarlık için en uygun adaylar Yaşlılar Komitesi'nin üyeleridir. Ancak tahmin edileceği gibi askeri makamlar tarafından atanacak adayın sistemle uyum konusunda sorun çıkarmaması istenmekte, beklenmektedir. 
Bu bakımdan en uygun aday olarak Yaşlılar Komitesi üyelerinden Hasan Hayri Direk öne çıkar. Kendisi o sırada Erzincan iline bağlı Refahiye ilçesinin bir köyünde ikamet etmektedir. 
Aynı zamanda köyünde 22 yıldır kesintisiz muhtarlık yapmaktadır. Çocukları mahallede ilk kuşak gecekonducular içinde yer almaktadırlar. Hasan Hayri Direk de çocuklarını ziyaret 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amacıyla zaman zaman mahalleye gelmektedir. Bu nedenle mahalleyi ve mahalleliyi tanımakta, onlar tarafından tanınmaktadır. Komiteye seçilmesinde özellikle 22 yıllık yasal görev deneyimi dikkate alınmıştır. Komite üyelerinden Halil Erbay, “Biz böyle 15-20 yıl muhtarlık yapmış bir arkadaşı bırakmamak için çok uğraştık” demektedir. 

Mahallede muhtarlık kuruluşu hazırlıklarının yoğunlaştığı günlerde Hasan Hayri Direk Refahiye Kaymakamı'ndan izin alarak İstanbul'a gelir. 1980 askeri darbesinin üzerinden henüz az bir zaman geçmiştir. Tüm kararlar komutanlar tarafından verilmektedir. Direk, o sıralar 1 Mayıs Mahallesi'nin bulunduğu bölgede yetkili olan ve Çekmeköy'deki alayda görev yapan bir albay tarafından, bir heyetle birlikte toplantıya çağrılır ve iki gün sonra muhtarlık mührü kendisine teslim edilir. 

Söz edilen toplantı çağrısı ve “heyetin” karşılaştığı sorunlar hakkında, kendisi de heyet üyesi olan Kadri Yazgılı'nın anlattıklarını aktaralım: 


“Askeri darbeden sonraydı. Komutanlar tek karar verici durumundaydı. Bir gün alay komutanının bizim mahallemizin de dahil olduğu Ümraniye çevresindeki bazı mahallelerden birer heyeti toplantıya çağırdığı söylendi. Toplantı Çekmeköy'de alayda olacaktı. Benim de katılmamı istediler. O sıralarda askeri tersanede kamu görevlisi olarak çalıştığım için bunun faydalı olacağını düşünmüştük. Heyetimizdeki Hasan Hayri Direk'in kendi muhtarlık deneyimi ile ilgili daha önce bilgi verdiğini öğrendik. Bir de Kemal Amca vardı. (Bakkal Kemal ki oda emekli memurdu.) 

Toplantı salonunda gelen heyetlerin önünde, geldikleri mahallenin isminin yazılı olduğu bir kâğıt vardı. Bizimkinde de ‘l Mayıs Mahallesi? yazıyordu. Alay komutanı içeri girip bu kâğıtlara göz gezdirince birden öfkelendi ve bize bakarak “kaldırın o kağıdr, dedi. 1 Mayıs ismine kızmıştı. Sonra muhtarlıklara ilişkin bir konuşma yaptı ve bize bir dosya vererek, ertesi gün Ümraniye Jandarma Karakolu'na gitmemizi ve isim konusunu orada çözmemizi istedi. “1 Mayıs ismi olmaz” dedi. 
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Sonraki gün ben işe gitmek zorunda olduğum için Hasan Hayri Direk'le birlikte Rıfat Kılavuz, Kemal Amca ve Hüseyin Amca gidiyorlar. Yüzbaşı, kısa bir görüşmeden sonra mahallenin adının Mustafa Kemal Mahallesi olacağını söylüyor, bir yazıyla Üsküdar Kaymakamlığı'na gönderiyor. Oradan kaymakamlığına giderek Hasan Hayri Direk'in mahalleye muhtar olduğuna dair yazıyı ve muhtarlık mührünü alıyorlar. Diğer üç kişi aza olarak atanıyorlar. Mahalle böylece yasallaşıyor.” 


Böylece muhtar atanmasıyla mahalle yasallaşma sürecini tamamlamaktadır. Muhtarla birlikte atanan üç “aza” Hüseyin Erdoğan, Kemal Özkan ve Rıfat Kılavuz'dur. Bu kişilerin ortak özelliği politik ilişkilerin dışında bulunmalarıdır. 

Mahallenin ilk muhtarı Hasan Hayri Direk bugün artık yaşamıyor. Kendisiyle daha önce yaptığımız görüşmede Erzincan'dan İstanbul'a gelişi, komiteye seçilmesi ve muhtarlığa atanması öyküsünü şöyle anlatmıştı: 


“Buraya 1978/79 yıllarında geldim. 1979 yıkımında buradaydım. O zamanlar kahvede bir toplantı yapıldı. Mahallenin yolunu, suyunu, kanalizasyonunu, okulunu, elektriğini getirmek için, yani mahalleye yardımımızın olması için 6 kişi muhtar namzeti seçildik. Ali Zorlu, Mahmut Toktaş, Halil Erbay ve ben çalıştık. Diğerleri yedekti. Ben buraya geldiğimde yine muhtardım. Köyümde muhtarlık yapıyordum.... 

İhtilalden 20-25 gün sonra Refahiye Kaymakamı'ndan izin alarak buraya gelmiştim. Burada 1. Ordu Komutanı'nın emri ile muhtarlık verilmesi gerekiyordu. O zamanlar Osman albay vardı. Onun kanalıyla muhtar olarak atandım. Atandıktan sonra Erzincan'a dilekçe yazarak oradaki görevimden istifa ettim. Burada muhtarlığa başladım. ...Benim atanmamda 22 yıllık görevimden yararlanıldı.” 


Hasan Hayri Direk, İstanbul'un sol politik kimliği itibariyle en “ünlü” mahallesinde, üstelik ülkede sosyalist harekete karşı en ağır baskının uygulandığı koşullarda, muhtarlık görevi yapmak durumundadır. Kendi ifadesiyle “çok müşkül durumlar” 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yaşar. Polis ona kimi kişilerin evlerini sormakta ama o gerçekten mahalle sakinlerinin büyük çoğunluğunun evlerini bilmemektedir. Bu yüzden ilk işi kendisine bildirilen ikametgâh bilgilerinin resmi kayıtlarını tutmak olur. Bunu çalışmaya başlar ancak bitiremeden görevden alınır. 

Hasan Hayri Direk, görevini 15 Şubat 1983 tarihine kadar sürdürmüştür. 1980 yılının sonlarında göreve başladığını gözönüne aldığımızda yaklaşık olarak iki yıldan biraz daha fazla görev yapmıştır. Normal koşullarda bu görevin 1984 yılı Mart ayına kadar sürmesi ve seçimle yenilenmesi gerekirdi. Ne var ki süreç tamamlanmadan muhtarlık görevi Hasan Hayri Direk'ten alınarak, Hatem Akbulut'a verilir. Bu değişikliğin nedenlerine ilişkin fazla bir şey bilinmiyor ya da ilgili kişiler yorum yapmak istemiyorlar. (Bu dönemde Hatem Akbulut'un mahalle muhtarlığına atandığına ilişkin yazı için bkz. Ek. 6.) 

Yaptığımız görüşmeler sonunda edindiğimiz izlenime göre Hasan Hayri Direk dönemi yasallaşmanın mahalleye getirdiği değişiklikler bakımından en hareketsiz ve sessiz dönemdir. Soru sorulmayan, tartışılmayan bir evredir bu. Mahalledeki yasallaşma sonrası değişim sürecine ilişkin somut bilgileri, mahalleye atanan ikinci muhtar Hatem Akbulut'tan alabildik: 


“Ben mahallede ticaret yapıyordum. Aygaz bayiliği, mobilyacılık ve fırıncılık yapıyorduk. Gerçi bunların hiçbirini yürütemedik. Ama o sıralar bu ticaret nedeniyle hem mahalleliler hem de mahalleyle ilgili olan kurumlar tarafından tanınıyorduk. Bu tanınma biçimi etkili olmuştur. Mahalle halkı bizi istiyordu. O zaman bir jandarma bölgesi olan bu mahalle Albay Yılmaz Erkekoğlu'na bağlıydı. O da beni tanıyordu. Sosyal demokrat, iyi bir insandı. Onun buraya gönderdiği asker ve komutanlar da genelde iyi insanlardı. Sonuçta Yılmaz Erkekoğlu'nun ataması ve o dönemde Üsküdar Kaymakamı olan Turhan Sayar'ın onayı ile ben 15 Şubat 1983 tarihinde mahalleye muhtar olarak atandım. Aslında bu normal bir atama usulü değildir. Ama 12 Eylül darbesinden seçimle gelen bir hükümet oluşuncaya kadar atamalar askeri yetkililer tarafından yapılıyor; kaymakam, vali, belediye başkanı gibi kurumlar bu atamaları onaylıyorlardı. Yani asıl karar sahibi askerlerdi. 

Mart 1984'e kadar atanmış olarak görev yaptım. O tarihte yapılan mahalli seçimlerde aday oldum ve yeniden seçildim. 
Bu ikinci görevim normal süresi olan 5 yılın sonunda doldu. 
1989 yılındaki seçimde aday olmadım. Görev yaptığım dönemde askeri yönetimin getirdiği zorunluluklar nedeniyle mahalleye ilişkin tüm bilgileri hazırlamak zorundaydık. Gerçi benden önceki muhtar da bir çalışma yapmıştı ama yeterli degildi. Bu çalışmayı ben yaptım. O zaman 8000 dolayında nüfusumuz vardı. 3700 hane vardı. Bunların ağırlığı Sivaslılardan oluşuyordu (385 hane). Onu Erzincanlılar takip ediyordu (325 hane). Sonrasında ise Kars, Tunceli, Maraş ve Malat- ya geliyordu. 

Resmi kurumlarla ilişkilerde sorunlar yaşanıyordu. Bir defa hemen hepsi bu mahalleyi ‘kurtarılmış mahalle’ olarak görüyorlardı. Bunu da açıkça söylüyorlardı. “Kurtarılmış bölge'nin muhtarı denilirdi bana zaman zaman. Askeri yönetim, polis gibi kurumlar insanların adreslerini isterlerdi. Baskı yaparlardı ve bizi işbirliğine yönlendirmek isterlerdi. O dönemde mahallede henüz numarataj sistemi yoktu. Yani cadde ve sokakların adları yoktu. Kuruluş sürecinde komite tarafından belirlenmiş biçimiyle A, B, C, D, bölgeleri vardı ve biz de aynı şeyi kullanıyorduk. Ama A bölgesinde kimin evi nerededir, bu bilinmiyordu. Bu durum 1984 yerel seçiminin sonunda kurulan Üsküdar Belediyesi'nin cadde ve sokaklara numara vermesine kadar devam etti. Posta sistemi de buna bağlı olarak sanki mahalleye özgü işliyordu. Yani mektuplar geliyor. Ama her bölgede merkezi bir yer olan diyelim ki bir bakkal var. Postacı o bölgenin mektuplarını o bakkala bırakıp gidiyordu. Mektup bekleyenler de gelip bakkaldan bakarlardı. PTT resmen 
1985 yılında açıldı. 

1984 yılına kadar elektrik kaçak kullanılıyordu. Bu aslında 
yeni bir durum da değildi. Daha 1979 yılında mahallenin kuruluş dönemlerinde, kurucular bununda bir “çaresini” bulmuş ve yakınlardan geçen hatlardan mahalleye kaçak elektrik getirmişlerdi. Mahallede elektrik vardı ama tümüyle kaçaktı. 
Her evin su sistemi yoktu ama zamanında mahallelilerin fiili girişimleri sonucunda İstanbul Belediyesi bazı sokakların başlarına birer tane ilkel çeşme yaptırmıştı. Su gereksinimi bu çeşmelerden karşılanıyordu. Bu durum da 1984 yılı sonuna kadar sürdü. 

Mahallemizin kuruluşundan da önce varolan taş ocaklarının kapatılması için epeyce mücadele ettik ve tehdit edildik. 
Hamdi Yılmaz adlı birinin tapulu yeriydi. Ocakları da o işletiyordu. Bu ocaklardan taşlar dinamit patlatılarak çıkarılıyordu. 
Bu da çevredeki yerleşimler için tehlike oluşturuyordu. Evlerin camları kırılıyordu. Aynca taş çıkarılan yerlerde birer uçurum oluşmuştu. Çocuklar için de tehlikeliydi. Yasal girişimlerimiz sonucunda 1988 yılı Eylül ayında resmen bu ocaklar kapatıldı.” 


Yasallaşmanın gündelik yararlarından çok daha önemli sayılabilecek anlamı; 1970'li yılların ortalarından beri sürdürülmekte olan bir “yerleşme mücadelesinin” başarılmış olmasıdır. 
Kamuyu temsil eden kurumların çok sert önlemlerine ve örneğin 2 Eylül 1977'de ölümlerle biten büyük çaplı yıkımlara karşın, aynı kamu otoritesi önce kamusal hizmetlerin bir bölümünü getirmiş; sonra mahallenin varlığını kabul etmiş ve oraya resmen muhtar atamıştır. 

Normal koşullarda kurucuların ve mahalle halkının bu gelişmeyi sevinç gösterileriyle karşılamaları ve kutlamaları; mahalledeki her küçük başarıyı büyük övgüyle anlatan dergi ve gazetelerin bu yeni karar üzerine çok daha fazla yayın yapmaları beklenirdi. 

Ne var ki mahalle halkının bunu yapacak “hali” yoktur. 
Çünkü en baştan beri örgütlü ilişkilerle varolmuş olan mahalle, toplumsal zeminini, örgütlülüğünü yitirmiştir. Mahallede bir “kalabalık” vardır ama o güne dek tüm toplumsal girişimlerin sürükleyicisi ve yöneticisi olan sosyalist grupların etkin rolü, 12 Eylül askeri yönetiminin getirdiği baskıcı ortamda hemen hemen işlevsiz kılınmıştır. Mahalleliler rastgele gözaltına 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alınmakta, tespit edilen evler aranmakta, mahalle halkının gündelik hayatına büyük ölçüde korku ve kaygı damgasını vurmaktadır. Bu nedenle mahalleliler, uğruna yıllardır mücadele ettikleri mahallelerinin yasallaşmasından sevinç duymak şöyle dursun, belki bunun farkına bile varmamışlardır. 

ilk kuşak mahalleliler bugün bile o dönemi anlatırken, mahallenin yasal statü kazanması nedeniyle sevindiklerine ilişkin bir izlenim vermemektedirler. Mahallenin geçmişine ilişkin algıda, yasallaşma tarihinin neredeyse hiçbir izi yoktur. Bunun yerine ilginç bir şekilde 2 Eylül 1977 tarihi referans alınmaktadır. 2 Eylül 1977'de mahalle bütünüyle yerle bir edildiği halde bu tarih mahallenin kuruluş tarihi gibi algılanmaktadır. 
Her yıl 2 Eylül'de mahallede etkinlikler yapıldığı halde, yasallaşmanın gerçekleştiği 1980 yılı Kasım/Aralık dönemlerinde hiçbir etkinlik yapılmamaktadır.? 

Diğer yandan “yasallaşma”nın yalnızca olağanüstü koşullarda geldiği için değil, mahallenin politik kimliğini simgeleyen ismi, “1 Mayıs” ismini değiştirdiği için de istenilen heyecanı yaratmadığı anlaşılmaktadır. Yasallaşmayla birlikte sessiz sedasız mahallenin adı değişmiş, Mustafa Kemal olmuştur. İsmin değiştirilmesi süreci de bütünüyle mahalle halkının iradesi dışında gelişmiş olduğundan dolayı halkın ilgisini çekmemiş hatta rahatsızlık yaratmıştır. O günkü koşullarda mahalle halkının bu değişikliğe tepki gösterme olanağı yoktur ama yeni ismin kolayca kabullenilmediği de anlaşılmaktadır.” Nitekim 


2 Bu etkinliklerin en örgütlü örneği, 2003 yılı Eylül ayı başlarında gerçekleşti. 
Mustafa Kemal Mahallesi Güzelleştirme Derneği'nin girişimleri ve mahalledeki çeşitli kuruluşların katkısı ile 1-3 Eylül 2003 tarihlerinde “Mustafa Kemal Mahallesi 1. Kuruluş Festivali” yapıldı. Gözlemlediğimiz kadarıyla binlerce mahalleli etkinlikleri izledi. Festivalde yapılan tüm konuşmalar ve dağıtılan bildiride de kuruluş tarihi olarak özellikle 2 Eylül 1977 tarihi vurgulandı. Konuşmalarda “eski” mahalleliler, anılarını ve mahallenin kuruluş öyküsünü izleyicilerle paylaştılar. Festivalin sloganı da geçmişe duyulan özlemle ilgiliydi: “Yozlaşmaya karşı kültürüne sahip çık!” 

3 Bu olayın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra, 1995 yılında mahallede tarafımızdan yapılan bir anket çalışmasında halka “Mahallenizin adının değişmesini nasıl karşılıyorsunuz” sorusu sorulmuş ve hangi ismi tercih ettiklerini belirtmeleri istenmişti. Bu anketin sonucunda mahalle halkının çoğunluğunun “1 Mayıs” ismini tercih ettiği görülmüştü. 9637 oranında bir kesim mahallenin yeni adı 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bu değişikliğin tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiği konusunda ortak bir hafıza yoktur. Komite üyeleriyle yaptığımız görüşmelerde, mahallenin isminin değiştirilmesi için bilinmeyen kişiler tarafından dilekçe verildiğine dair bazı duyumlar aldıklarını söylemelerine karşın, bunu somutlayamamışlardır. 
Ayrıca bu konuda anlatılanlar birbiriyle uyumsuzdur. Yaşlılar Komitesi üyelerinin girişimleri sürecinde bir isim tartışmasının yaşandığı anlaşılmaktadır. Komite üyeleri, resmi kurumlara gittiklerinde “1 Mayıs Mahallesi'nden geliyoruz” derken zorlandıklarını, çoğu kez açıkça, kimi zaman da örtük olarak tepkilerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Resmi kurumlardan isim değişikliği önerisi geldiğinde, komite üyelerinin en azından itiraz etmeyerek buna destek vermiş olabileceklerine ilişkin bir izlenim aldığımızı belirtmeliyiz. 

Her koşulda, isim değişikliğinin 12 Eylül askeri darbesinden sonra ve muhtarlık statüsünün verilmesiyle birlikte gerçekleştiği kesindir. 1980 yılı sonlarında mahallenin muhtarlık mührü verildiğinde, o mührün üzerinde “Türkiye Cumhuriyeti Üsküdar Mustafa Kemal Mahallesi Muhtarlığr yazılıdır. 
Bununla ilgili olarak Yaşlılar Komitesi üyesi Halil Erbay şu bilgileri veriyor: 


“Bir gün bir bekçi geldi, “binbaşı seni istiyor” dedi. Gittim, selam verdim. “Gel bakalım amca' dedi, sen nerede oturuyorsun! ‘1 Mayıs'ta oturuyorum’ dedim. “1 Mayıs öldü’ dedi. “Artık Mustafa Kemal Mahallesi'nde oturuyorsun!” Bana Atatürk'ten bahsetti. “Siz Mustafa Kemal'i sevmiyor musunuz” diye sordu. “1 Mayıs yanlış yorumlanıyor, sizin mahallenize Mustafa Kemal adı tahsis edildi” dedi. Ben de dedim ki binbaşıya; siz tam bir Atatürkçü ile konuşuyorsunuz.” 


Hatem Akbulut'un anlatımına göre, mahallenin bugün pazar kurulan yerinde Albay Yılmaz Erkekoğlu bir Atatürk büstü 


olan Mustafa Kemal ismini benimsediğini söylerken, ankete katılanların 9653”ü 
1 Mayıs adının korunması gerektiğini belirtmişti. Mahallelilerin bir bölümü de 
ismin değiştiğini fark etmediğini belirtmişlerdir. Bugün de gündelik konuşmalarda, aradan 26 yıl geçmiş olmasına karşın hâlâ sık sık “1 Mayıs” isminin kullanıldığını gözlemlemekteyiz. 
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yaptırmış ve “Mahalleye Atatürk'ün ismi yakışırdı. O halde mahallenin adını Mustafa Kemal olarak bileceksiniz” demiş. 
Büyük olasılıkla, muhtarlık statüsü ve mührü verildikten sonra artık 1 Mayıs isminin kullanılmaması için her vesileyle telkin ve uyarıda bulunulmuştur. 

Böylece bir gecekondu mahallesinin 1970'lerin ortalarında İstanbulun Ümraniye'sinde boş bir arazide başlayan kuruluş öyküsü ardında üç yıkım, çok sayıda ölü, yoğun emek ve çaba, sayısız gözaltı ve tutuklama bırakarak, sadece beş yıl sonra tamamlanmıştır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 


Modern kentlerin en önemli özelliklerinden biri, hem sistemin bir parçası ve aynası, hem de bir yaşam mekânı olarak sistem içinde görece özerk bir yapıya sahip olmalarıdır. Kent mekânı ekonomik, toplumsal ve siyasal sistem tarafından yönlendirilmektedir. Dolayısıyla bu yönüyle mevcut sistemin her alandaki ilişki, çelişki ve çatışmalarının mekânıdır. Ayrıca mimarisi, motifleri, anıtları gibi kültürel ürünlerle de egemen ideolojinin izlerini taşır. Dolayısıyla kentsel çelişkilerin derinleşmesi, sistemin çelişkilerinin derinleştiği anlamına gelir. Çelişkiler keskinleştikçe egemen düşünce ve ilişki biçimleri sorgulanır, toplumsal muhalefet olgusu ortaya çıkar. Sisteme rağmen örgütlenen, toplumsal değişimi etkileyen toplumsal muhalefet hareketlerinin en önemli mekânları, sistemin yeniden üretimini mümkün kılan alanlar, yani kentlerdir. Kentsel toplumsal muhalefet hareketleri, kentsel anlamları, imgeleri, yapıları ve tabii mekânları da dönüştürürler. Kentler, 1 Mayıs Mahallesi örneğinde olduğu gibi sadece çelişki ve mücadelelerin mekânları değil, aynı zamanda üzerinde mücadele edilen mekânlardır. 

Kentin özgünlüğü tam bu noktada ortaya çıkar. Kent üzerine mücadeleler, bu mekânı hem (yeniden) üretir hem de ondan etkilenir. Diğer bir ifadeyle kent, hem toplumsal mücadeleleri üretir, hem de toplumsal mücadeleler tarafından yeniden üretilir. O halde kenti, yalnızca sistemin genel çelişkilerinin yansıdığı bir alan olarak gören ve onun kendi özgün ilişki ve çelişkilerini gözardı eden görüşler gibi, onu tamamen bağımsız bir mekân olarak gören görüşler de yeterince açıklayıcı degildir. 

Kentsel kurumların işlev ve önemini bu bağlamda düşünmek gerekiyor. Bu kurumlar da, mekân ve toplumsal yapı gibi, sadece sistemin kendisini yeniden üretme sürecinden değil, kentsel toplumsal mücadelelerden de etkilenirler. Kentsel deneyimler bize, ulaşım, iletişim, eğitim, konut, sağlık ve diğer altyapı hizmetlerini sağlamakla yükümlü olan kurumların hem karar ve uygulamaları yönünden hem kurumsal yapıları yönünden sürekli değişime uğradıklarını göstermektedir. Alan çalışması örneğinde gördüğümüz gibi, 2 Eylül 1977'de bütün gecekonduları yıkan belediye ile, bir yıl sonra mahallenin belli başlı sokaklarına birer çeşme yaptırarak su sorununu çözmeye çalışan belediye, formel olarak aynı belediyedir. Yerel yönetim kurumlarının politikalarındaki bu farklılaşmalar kent mekânını olduğu gibi kentsel ilişkileri de yeniden biçimlendirebilmektedir - ve elbette tersi de doğrudur. 

Devletin kent bağlamındaki örgütlenmesi her şeyden önce sahip olduğu temel işleve uygun olarak yönetme, düzenleme ve birarada tutma amacına dönük etken bir rol oynar. Türkiye'de özellikle yerel iktidarla merkezi iktidarların farklı partilerde olduğu dönemlerde, kentlere merkezi düzeyde müdahale örneklerine daha çok rastlanmakta, planlama, imar ve turizm alanlarında merkezi iktidarların kimi zaman yerel iktidarları devre dışı bırakarak kentlere biçim verdiği bilinmektedir. Devletin karar ve uygulama pratikleri, kentsel toplumsal çelişkileri iyice keskinleştirdiği gibi bir ölçüde dengeleyebilir de. Toplumsal adalet, eşitlik, meşrüiyet gibi faktörler gözetilerek alınmış kararlar belli bir toplumsal denge kurarken, aksi yöndeki kararlar çelişki ve çatışma ortamını körükler. Bu çalışmada gördüğümüz gibi 1 Mayıs Mahallesi'nin gerek kuruluş gerekse 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yasallaşma sürecinde, Milliyetçi Cephe iktidarı ile CHP iktidarı dönemlerinin belirleyici denebilecek uygulama farklılıkları dikkat çekmektedir. İstanbul Belediyesi'nin CHP'li başkan tarafından yönetilmesi, 1 Mayıs Mahallesi'nin yasal kurumlarla daha hızlı tanışmasına olanak sağlamıştır. 

Diğer yandan dev bir yönetsel araç olarak devletin ekonomik, toplumsal, siyasal, kültürel vb. politikalarını belirleyen veya sınırlayan yasal çerçeve değişmez olmadığı gibi, devleti oluşturan kurumsal bileşimi de homojen değildir; bu da farklı uygulamalara yol açar. Nitekim geçmişte olduğu gibi bugün de değişik kentlerde önemli uygulama farklılıklarıyla karşılaşmaktayız. Bunda önemli bir etken de, seçimlerle değişen yerel yönetimlerin birbirlerinden çok farklı politikalar geliştirmeleridir. Örneğin İstanbul Belediyesi'nin 1984-89 döneminde tarihsel ve kültürel varlıkların korunması hususunda yıkıcı ve tahripkâr olduğu yolundaki eleştiriler, diğer sivil örgütlerin yanısıra bizzat, 1989-94 döneminin İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimince dile getirilebilmiştir./ 

Belediyelerin, gerekli maddi olanaklara sahip oldukları durumlarda kentin fiziki ve toplumsal alanını biçimlendirmeleri- nin önündeki engeller de azalmaktadır. Örneğin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi pek çok bakanlığın bütçesinden daha büyüktür. Mali donanım açısından yerel iktidarların merkezi iktidarlara göre bir ölçüde özerkleşme eğilimine girdiklerini söylemek mümkündür. 

Özetle hem yönetici grupların geliştirdikleri politikalar doğrultusunda biçimlendirdikleri, hem de toplumsal sınıf ve gruplar arasındaki ilişki ve mücadelelerden etkilenen bir kentleşme süreci yaşıyoruz. 

Bu noktada tabandan gelen hareketlerin önemini özellikle vurgulamamız gerekir. Çünkü bu dinamiğin önemi yeterince kavranamamaktadır. Kentsel toplumsal hareketler, sözü edilen ilişkilerin ve iktidar biçimlerinin dönüştürülmesi ve yeniden üretilmesine etkide bulunmaktadır. Zira her kentsel toplumsal 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hareket, içeriği, gücü, sürekliliği, örgütlülüğü gibi faktörlere bağlı olarak yerel ya da merkezi iktidarları farklı kararlar almaya, kimisi önceden kabul edilmez sayılan yeni uygulamalara zorlamaktadır. Bu çalışmaya konu olan 1 Mayıs Mahallesi örneğinde, toplumsal hareketin örgütlülüğü, niteliği, şiddeti, sürekliliği vb. yerel iktidarların çok kısa sürede politika değiştirmesine yol açmıştır. Bu mahallede 1976 yılında başlayan gecekondu hareketi, 1977 yılında dokuz kişi de öldürülerek “silindir gibi ezilirken”, giderek meşrülaşır ve 1978 yılında burada ilk yasal kurum olarak bir karakol açılır. Ardından İstanbul Belediyesi tarafından mahalleye su hatları getirilerek çeşmeler yaptırılır ve böylece yerel otorite tarafından ilk kamusal hizmet sunulmaya başlar. Bunu izleyen birkaç ay içinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mahallede dört ayrı ilkokulun açılışı yapılır. Böylece merkezi otoriteye bağlı ilk kamusal hizmet de gerçekleştirilmiş olur. 
Bunu 1980 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından mahallede “1 Mayıs Sağlık İstasyonu”nun açılması izler. Nihayet 1980 yılı sonunda mahalleye muhtarlık statüsü verilerek süreç tamamlanır. 

Bu önemli kentsel deneyimin 1970'li yıllarda gerçekleşmesi tesadüfi değildir. 1970'li yıllar, Türkiye'de hem genel olarak tabandan gelen toplumsal hereketlerin Cumhuriyet tarihi boyunca en aktif ve kitlesel katılıma ulaştığı; hem de sol/sosyalist hareketlerin bu toplumsal dinamizmin öncüsü konumunda olduğu bir dönemdir. Dönemin özelliklerine karşın, 1 Mayıs Mahallesi örneğinde sadece dört yıl gibi kısa bir süre içinde gerçekleşen bütün bu uygulamalar, hem yerel iktidarların hem de merkezi iktidarların kente ilişkin istikrarlı bir politikaya sahip olmadıklarını göstermektedir. Politik karar ve uygulamalar hemen her aşamada kentsel dinamikler ve bu dinamiklerin en önemli öğelerinden biri olan toplumsal mücadelelerden etkilenmiştir. Kentsel örgütlülük, kenti yönetenlerden çok yönetilenler için belirleyici önemdedir. Kent içi dinamikler, kent için merkezi düzeyde “planlanan” süreçlerin sorunsuz biçimde uygulanabilmesini engeller. 

Gerek yukarıdan politik otorite kararlarıyla olsun, gerek aşağıdan sınıfsal ve toplumsal mücadelelerle olsun, kent mekânının biçimlendirilmesi aslında sözkonusu mekânın kullanımına ilişkin iki farklı algının varlığını anlatır. Bunlardan birisi, kenti değişim değeri olan bir meta olarak algılarken, diğeri mekânın kullanım değerine ilişkin algıyı esas alır. Lefebvre'nin yaklaşımı bu konuda bize genel bir çerçeve sunmaktadır. 

Değişim değeri odaklı algı, kenti belirli/“güçlü”/egemen toplumsal kesimlerin veya grupların çıkarları uğruna tahrip ederken, kullanım değeri odaklı uygulamalar ise, kenti en azından kuramsal olarak bir yaşam mekânı sayar ve bu niteliğini korumayı esas alır. Çünkü ilk algı biçiminde kent sermaye birikiminin aracı olarak, ikincisinde ise beşeri ihtiyaçların karşılanması ve toplumsal yarar amacıyla ele alınmaktadır. Merkezi ve yerel iktidarların kenti değişim değeri çerçevesinde algılayarak, buna uygun bir siyasal pratik yürütmeleri, toplumun özellikle mülksüz, “alt” kesimlerinde bir tepkiye ve karşı örgütlenmeye yol açmaktadır. Mekânın kullanım değerini savunma çerçevesinde gelişen toplumsal hareketler, kitlesel destek bulabilmektedir. Bu, kenti ve kentsel yaşamı orada yaşayanların düzenleyebileceklerine, düzenlemeleri gerektiğine ilişkin bir bilincin oluşumuna bağlıdır. Özetle, tüm siyasal ve toplumsal pratikler, mekânın kullanım veya değişim değeri algısına odaklanmalara bağlı olarak kentleşme biçimleri üzerinde dolaysız etki yaratmaktadır. 

Modern kent, kapitalist ilişkiler sistemi üzerine kurulu olduğundan, doğası gereği değişim değerini esas alan uygulamalara elverişli bir ortam ve mekândır. Kentsel yaşamın her anın- da, her etkinliğinde değişim değerinin damgasını görmek mümkündür. Bununla birlikte, kullanım değerinin de bir ölçüde yaşam alanı bulması mümkündür. 1 Mayıs Mahallesi, kapitalist kentte kullanım değeri odaklı projelerin geliştirilebileceğinin ve geliştirildiğinin bir örneğidir. 

Kuşkusuz kullanım değeri merkezli projeler, sadece kenti kamusal yarara uygun düzenleme amacına dönük olarak geliştirilmez. Mesleki, sınıfsal ve kültürel talepli, cinsiyete ilişkin ve etnik çelişkilerle ilgili kentsel hareketler de kullanım değeri odaklı girişimlerdir. 
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Kent mekânını yerel kamu yönetimiyle kurulan enformel ilişkiler üzerinden rant aracına dönüştüren değişim değeri odaklı girişimlere tepki olarak, kent mekânını kamusal amaçlarla kullanmayı öneren kullanım değeri odaklı yaklaşımların 1960-1980 yılları arasında Türkiye'de gördüğümüz örnekleri son derece önemlidir. 1970'li yıllarda gecekondu hareketinden hem ilham alan hem de onu etkileyen bu yaklaşım; kentte yaşayan her yurttaşın bir konut sahibi olması, bu konutun rant aracına dönüştürülmeden, kamusal çıkarlara zarar vermeyecek biçimde planlanıp yapılması vb. mekânın kullanım değerini esas alan ilkeleriyle, gerçi pek çok nedenle başarısızlığa uğramıştır, fakat önemli bir ilk deney birikimi sağlamıştır. En azından şunu göstermiştir: Kapitalist kent sisteminde kullanım değeri merkezli projelerin yaşama geçirilmesi mümkündür. Bunun da ötesinde bu tür projeler, kentte insanca yaşayabilmek için gerekli olduğu gibi, aslında kentin yaşayabilmesi için de gereklidir. 

Bugünkü kent sisteminde mekânın tüketiminden hizmetlerin tüketimine kadar pek çok alandaki eşitsizlikler, kamusal hizmetlerden eşit düzeyde yararlanmayı hedefleyen kentsel hareketlere zemin hazırlamaktadır. Meşrüiyet, diğer bir ifadeyle kamu vicdanında kabul görme, toplumsal hareketlerin başarısı için son derece önemlidir. Bu çalışmada ele alınan örnekte, kentsel toplumsal hareket, o günkü yasal düzenlemelerin dışında gelişmiş olmasına karşın, toplumsal kabul ve destek görebilmiş, kendisine meşrü bir zemin kurabilmiştir. 

Türkiye'de kent yönetimleri kamusal mekânları kamusal amaçlarla kullanmaya dönük karar, irade ve uygulamalardan çoğu durumda uzaktırlar. Bunun da ötesinde, kamusal mekânların bazı çıkar grupları tarafından parsellenmesine sessiz kalabilmekte ya da dolaylı olarak ortak olabilmektedirler. Merkezi yönetimler de örneğin incelememize konu olan dönemde Süleyman Demirel'in iktidara geldiklerinde iki katlı gecekondu izni vaat etmesinin (bkz. Aydınlık, 11 Ekim 1979) -ya da 
1983 sonrasında Özal hükümetinin gecekondu “affı”nın- gösterdiği gibi, kamusal mekânları koruma, kent hukukuna uyma 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kaygısı taşımamaktadırlar. Bu yüzden kamusal mekânların konut ihtiyacı olanlar tarafından izinsiz kullanımı, yasal çerçeveyi çiğnese de, normal sayılmaktadır. Geçmişte de bugün de gecekondu mahallelerinin yıkımının sempatiyle karşılanmaması bu açıdan anlamlıdır. 

O halde sorun, ilkel konutların ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılan şartları engellemek, toplumsal ihtiyacı dikkate alan kamusal projeler geliştirmek, bütün kent projelerinin ve kente ilişkin her türlü girişimin sınırlarını belirleyen hukuksal bir çerçevenin geçerliliğini sağlamaktır. Kentlere ilişkin hukuksal çerçeve için iki temel koşul aciliyetini bugün iyiden iyiye hissettirmektedir. Bunlardan birincisi kentin tarihsel, kültürel ve çevre dokusunun korunmasıdır. Diğeri de mekân başta olmak üzere tüm tüketim alanlarının (ulaşım, iletişim, sağlık, konut, eğitim vb.) kamusal yarar amacıyla toplumsal adalet anlayışı gözetilerek planlanması ve düzenlenmesidir. 

Türkiye'deki kentsel sorunların birçoğunun temelinde, değişim değeri merkezli kapitalist zihniyetin hegemonyası altında kamu yararı ilkesini gözardı ederek toplumun belirli kesimlerinin çıkarlarını gözeten uygulamaların ve kararların yattığı açıktır. Kamu yararı ilkesi çiğnendiği zaman, her toplumsal kesimin ya da bireyin kendi gücüne dayanarak kendi çözümünü üretmesi kaçınılmaz olur. 

Dolayısıyla kentte mekânsal ve kültürel bölünmeyi bir ölçüde önleyebilecek, “ötekileşme” süreçlerine karşı işleyebilecek nitelikte kent planlama projelerinin nasıl geliştirilebileceği son derece önem taşımaktadır. Tabandan gelen bir kent planlaması örneği olarak 1 Mayıs Mahallesi deneyimi bu çerçevede değerlendirilmeli; toplumsal adalet, kamu yararı ve katılım ilkelerini temel alan yeni düşünme biçimlerine dayalı kent projeleri geliştirilmelidir. 
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EK 1 
SABRİ KOÇYİĞİT İLE YAPILAN GÖRÜŞME METNİ 


e İsterseniz önce sizi tanıyarak başlayalım. 

S. Koçyiğit: Adım Sabri Koçyiğit. 1 Mayıs Mahallesi'nin kuruluşu sürecinde görev aldım, Halk Komitesi başkanlığı yaptım. Sivaslıyım, köylü çocuğuyum, üç çocuk babasıyım, ilkokul mezunuyum, çalışarak kazanıyorum. Kısaca böyle. 


e Evet, şimdiki adıyla Mustafa Kemal Mahallesi, önceki adıyla 1 Mayıs Mahallesi'nin sosyal tarihi ile ilgili olarak, MSÜ Sosyoloji bölümünde doktora tez çalışması kapsamında araştırma yapıyoruz. Mahallenin sosyal tarihini yazacağız. Siz, bu mahallenin tarihi içinde başından beri yer almış kişilerden, hatta en önemli kişilerden birisiniz. Bize, bu mahallenin kuruluş sürecini anlatır mısınız? Mahalle nasıl kuruldu? Sizi, bu mahallede gecekondu yapmaya yönelten sebepler nelerdi? Buradan başlayalım. 

S. Koçyiğit: Baştan başlayalım da ben, Sabri Koçyiğit olarak mahallenin kuruluşundan iki üç ay sonra geldim. İlk başlangıç sürecinde yoktum. 
O sürece ilişkin tabii ancak dolaylı bilgi verebilirim. Burası, İmar İskân Bakanlığı'nın toplu konut üretimi amacıyla istimlâk ettiği bir yerdi. Burada kısmen tapulu yerler vardı, hazine arazileri vardı ve büyük bir bölümü fundalık ve taş ocakları bölgesiydi. Gecekondu yapılmaya başlanmasına sebep, ki tahmindir bu, çevrede bulunan diğer gecekondu mahalleleri gibi; Örnek Mahallesi, Fikirtepe gibi varoşlardaki insanların bazılarının konut ihtiyacından dolayı, bazılarının da tabii daha fazla yer edinebilmek amacıyla başlamış olan bir gecekondu bölgesidir. 

O dönemde ben de Fikirtepe'de oturuyordum. Kardeşim ve yanındaki 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bir iki arkadaşı, Sineklitepe denilen 1 Mayıs Mahallesi'nin eski adı ki bir tarafı çöplüktü, Anadolu yakasının çöpleri dökülüyordu, bu alana gecekondu yapılıyor, bizim de konut ihtiyacımız var; gecekondu yapalım diyorlar. Tabii bana da söylediler. Ben şofördüm, minibüsüm vardı. İki gecekondu yapacak malzeme parası istemişti benden, biri kendisi için birisi de benim için. Ben de, işte o koşullarda birkaç briket parası verdim kendisine ve gecekondu yaptı. İki ay o gelip gidiyordu, ben daha hiç gelmemiştim. İki ay sonra artık çevrede gecekondu bayağı konuşuluyordu, benim de oldukça ilgimi çekmişti, gidip göreyim dedim, geldim. Gerçekten burada gecekondular yapılmıştı ama iğreti kulübeler gibi gecekondulardı bunlar, birkaç briketten örülmüş kulübeler. Benim gelişim işte bu süreden sonra oldu. 


e Sözünü ettiğiniz dönem 1977 yılı mı oluyor? 

S. Koçyiğit: 1977 Nisan/Mayıs ayları oluyor benim gelişim. Halbuki daha önceden başlamıştı yapı. Artık ben buraya gelince işi gücü bıraktım, gecekondu yapmakla uğraştım ki benim de problemimdi, evim yoktu, üç kardeşim, üç çocuğum, annem babam hepimiz birarada kalıyorduk. Başka bir ev tutabilecek ekonomik imkânımız yoktu. Başımızı sokacak bir evimiz olsun amacıyla geldik. Tabii geldik buraya, adına ne diyelim ona bir gecekondu mafyası mı derler, artık gerçek yoksul insanların duygularını sömürerek onlara olmayacak vaatlerde bulunan bir şebeke gecekondu yapan insanların başına çöreklenmişti. Bunlar, her gecekondu yapandan belli bir para talep ediyorlardı. Bu talebin gerekçesi de, işte valiyi göreceğiz, falan müdürü göreceğiz, il alay komutanını göreceğiz, topladığımız parayla onlara yemek ısmarlayacağız, ikramda bulunacağız, dolayısıyla gecekondu yıkımını engelleyeceğiz gerekçeleriyle para topluyorlardı. 

İşte yine böyle bir toplantıda ki ilk geldiğim günlerde o sözünü ettiğim şebeke 10-12 kişilik bir gruptu, hepsi ortak hareket ediyorlardı; gecekondu yapanları biraraya toplamışlardı. Zannediyorum o zaman 300- 
400 kişi toplanmıştı. Bunlara bir öneride bulundular. Acilen 300.000 liraya ihtiyaç var dediler. Ne olacak bu 300.000 lira? İşte bu para ile İstanbul Jandarma Alay Komutanı'nın eşini boğazda yemeğe götüreceklermiş. Yemek masrafı diye gecekondu sakinlerinden bu parayı toplamaları gerekiyormuş. Tabii aralarında topluyorlar, gerçekten bunu yapıyorlar mı belli değil ama har vurup harman savuruyorlar. Bu toplantıda ilk itiraz edenlerden biriyim. Yani siz bu parayı topluyorsunuz ama bu parayı verip vermeyeceğiniz belli değil, verseniz bile bu işin böyle olmayacağını, bunun 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çözüm olmadığını söyledim. İtirazım sonucu o toplantıda bulunan 300- 
400 kişinin de benim görüşlerime katılması sonucu şebeke tecrit noktasına girmiş oldu. Tabii onları hemen tasfiye etmemiz mümkün değildi. 
Çünkü her tarafa kol salmışlar, gerektiğinde şiddete başvuruyorlar, insanları kendilerine tâbi olmaya zorluyorlardı. Ama bu başlangıçtan sonra kitlenin birarada oluşunun da etkisiyle kitle biraz kıpırdamaya başladı, onları giderek dışlamak, inisiyatiflerini kırmak için zorluyordu. O zamanki itiraz sonucu O para toplanamadı. Sonraki süreçte daha bilinçli olarak, devrimci olan arkadaşların yeni tanışmaları ve biraraya gelmeleriyle şebekeye karşı bir güç oluştu. O şebeke daha önce değişik zamanlarda gecekondu yapanlardan paralar toplamış; Caddebostan'da, Kadıköy'de bilmem nerede yemişler, kumar oynamışlar, âlem yapmışlar. Tabii bu da giderek gecekondu sakinleri tarafından duyulmaya başlanınca onlar daha çok tecrit oldular. 

Böylece iki başlı bir durum ortaya çıktı. Bir taraftan başından beri insanların duygularını sömürerek, boş vaatlerde bulunarak, topladıkları paralarla kendi yaşamlarını sürdürmeye çalışanların oluşturduğu bir güç. 
Diğer taraftan bunlara karşı mücadele eden bir yaklaşımı savunanlar biraraya geldi. İki başlı bir durum çıkınca işte çözüm, çözüm ne olabilir, en doğrusu seçim... Gecekondu sahiplerinin biraraya toplanıp seslice düşüncelerini tartışarak, seçime gitmeleri, bu seçimde halk kimi istiyorsa bunların, gecekondu sahipleri adına gerekli çalışmayı yapması, gerekli çabayı sarf etmesi eğilimi çıktı. Yapılan ilk toplantıda bireyler oylandı, yani sözünü ettiğimiz Halk Komitesi'nde görev yapacak bireyler tek tek onaylandı. 
Eski 12 kişilik şebekeden üç kişi yeni Halk Komitesi'ne seçilmiş oldu. yedi kişi de muhalefet eden gruptan komiteye seçildi. Dolayısıyla Halk Komitesi bu şekilde göreve başladı. 


e Halk Komitesi'nde yer alan bu on kişiyi isim olarak hatırlıyor musunuz? 

S. Koçyiğit: Şu anda hatırlayabildiklerim var tabii. Kazım Bayboğa, Hıdır Fırat, Mehmet Şahin, ben Sabri Koçyiğit, Fahrettin Polat, Müslüm Karadağ... İsimlerin tümünü hatırlayamıyorum. 


e Bunların içinde sözünü ettiğiniz şebekeden kimse var mı? 

S. Koçyiğit: Şebekenin tam adamı demek belki yerinde olmaz da bağlantıları olanlar var tabii. İşte sözünü ettiğim bu Müslüm Karadağ daha önce şebekede yer alanlardan birisinin babasıdır. Kendisi direkt yer alamadığı için yerine babası Müslüm Karadağ seçildi. Şu anda simalarını, çalışmalarını hatırladığım ama isimlerini hatırlayamadığım başka komite 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üyeleri vardı. Komite üyeleri arasında eski şebekeye muhalefet eden yedi kişi vardı. Bunlar arasında ortada olanlar da vardı. Yani bir anlamda bir “güçler dengesi” söz konusuydu. Komitenin seçimden sonraki ilk toplantısında Halk Komitesi başkanlığına Kazım Bayboğa getirildi. 


e Ondan sonraki çalışmaları bu komite mi yürüttü? 

S. Koçyiğit: Evet, ondan sonra çalışmalara komite öncülük etti. Komitedeki güç dengesi mücadelesi de devam etti. Yani onlar, eski şebeke mensupları, her ne kadar çoğunluğu yitirdilerse de yine amaçları için ama biraz cilalayarak, kamufle ederek devam ettirmek istediler. Yeni muhalefet grubundan seçilen arkadaşlar ise bunun tersi yönde çalışıyorlardı. 
Tüm çalışmaları aleni, açık; yapabileceklerini vaat etmek, yapamayacaklarını vaat etmemek biçiminde çalıştı. Bir de, komite gecekondu yapımına bir kural getirmeye çalıştı. Kural şuydu: Gerçekten gecekondu ihtiyacı olan insanların konut yapmalarına yardımcı olmak, onları yerleştirmek. 
Bunda iki sebep vardı: Birincisi, konut ihtiyacı olup da yapamayanlara kısmen de olsa yardımcı olmak yani onlara öncelik vermek, ikincisi de, gecekondu yapımının gerçekleşebilmesi için gerçekten o tür insanların yapmasını sağlamak. Ticari amaçla gelip gecekondu yapanlar, buna kâr amacıyla baktıkları için, gerekli duyarlılığı göstermiyorlardı. Halbuki burada bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Gecekondu yapımı için onlar o bedeli ödeyemezlerdi. Halbuki burada direnmek gerekiyordu. Zorla yapılacaktı buraya gecekondular ve bunun bir faturası vardı. Ticari amaçla gelenlerin bu faturayı üstelenmeyecekleri, göze alamayacakları düşüncesi berraklaştı Halk Komitesi'nde ve bu nedenle bir şahısa birden fazla yer verilmemesi prensip edinilmişti. Amacımız şuydu: kâr amacıyla değil, konut ihtiyacının cevaplanması amacıyla gecekondu yapılmalıydı. Eğer kişinin konut problemi varsa kendisine verilen yere konut yaparak ihtiyacını çözecekti. İkinci bir yer ticarete girecektir ki bu amaçla ikinci yerler ihtiyacı olan başka kişilere verilerek, böylece daha çok kişinin konut ihtiyacının çözümlenmesi de hedeflenmişti. 

Bu uygulanmaya çalışıldı. Daha önce sözünü ettiğimiz şebekenin aracılığıyla ve insanlarımızın o mülkiyet duygusuyla çok geniş alanlar çeviren kişilerin, kendilerine yetecek kadar yer bırakıp diğer kısmının ihtiyacı olan bir başkasına verilmesi yöntemi uygulandı. Tabii bu yöntemi tam olarak uygulamak da mümkün değildi. İşte güçler dengesi, tarafların karşılıklı güçleri vardı. Diğer taraftan komiteden habersiz, komiteden gizli alım satımlar oluyordu. İşgal edilen yer belki bir kişinin ama bunu bir başkası sahipleniyormuş gibi görünüm vererek, komiteyi aldatarak komitenin eksik ve zaaflarından yararlanıyorlardı. Ama Halk Komitesi bunu her gördüğü anda, her gördüğü yerde mutlaka müdahale ederdi. 

Bir de gene arsa mafyacılığını kesin önlemek için alım satımı yasaklamıştık. Ha, tabii el altından komitenin haberi olmadan alım satımlar gerçekleşiyordu ama akabinde komite bundan ne zaman haberdar olsa, geriye dönük de olsa buna mutlaka müdahale ediyor, engelliyordu. Satış kesinlikle yasaktı. Buna rağmen satış olmuşsa, bu durum komite tarafından öğrenildiği anda oraya hemen el konuluyordu. Satın alan kişi, almış olsa bile, hiç karşılıksız el konularak ihtiyaç sahibi bir başkasına veriliyordu. Bundan da amaç şuydu: alım satımı ileriye yönelik olarak kesin önlemek. Eğer vatandaş buna şahit olursa bu artık gerçekleşmez prensibiyle hareket ediliyordu. Önce de söylediğim gibi ilk iki üç ay hariç Halk Komitesi yönetimi üslendikten sonra, kesin olarak ihtiyaç sahiplerine yer veriliyordu ve burada söylediğim prensiplerden hareket ediliyordu. 


e Tam bu noktada sormak istiyorum. Mesela gelen kişinin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını nasıl anlıyorsunuz? 

S. Koçyiğit: Ha, komite bunu araştırır, sorardı. Diyelim ki Tokatlı birisi geldi. Buna sorar; sen Tokat'ın neresindensin, nerede oturuyordun, şu an nerde oturuyorsun vb. O da der ki, mesela Tokat'ın Almus kazasındanım ve şu anda Okmeydanı'nda oturuyorum. Bize cevabı bu olacaktır. Veya işte Sivaslıyım, Çağlayan'da oturuyorum, der. Biz mahallede sorarız, Tokatlı kim, işte falan. Sonra ona sorarız Kâğıthane'de kimleriniz var, akraban, arkadaşın, tanıdığın var mı, orada şu şu isimde birisi varmış, bu adamın evi var mı, ne iş yapar şeklinde... Bu tabii el yordamıyla bir araştırmadır, dört dörtlük bir araştırma değildir ama başka türlü bir yöntem uygulayabilme şansımız yoktu. İşte böyle bir araştırma. Yani adam geliyor, işte Maltepe/Gülsuyu'nda oturuyorum der, biz mahalleye daha önce gelen gecekondu sahiplerinden Gülsuyu'nda oturanlara Erzincanlı bilmem kim, Gülsuyu'nda oturuyor mu, evi var mı vb. diye sorarız. Ha, oradan gelen cevaplar objektif de olabilir, sübjektif de. Ama bizim araştırma imkânımız ancak bu kadardır. Diyelim ki adam bize geldi, biz araştırma yaptık ki adamın ihtiyacı varmış; evi yok, kirada oturuyor, konuta ihtiyacı var kararına vardık ve kendisine yer gösterdik ama araştırma süreklidir, aksi tespit edildiği zaman o hakkını kaybediyordu. Yani gerçekdışı beyan- da bulunduğu ve bizim aldatıldığımız kesinleşirse, yerine el konulur ve o yer ihtiyacı olan başkasına verilirdi. Bu yöntem uygulanıyordu. Tabii bur- da zaafa uğramamak, yanlış yapmamak kesinlikle mümkün değildi, illa ki yanlışlıklar olmuştur ama hedef zaten bunu asgariye indirmek ve bunun 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önemini insanlarımıza anlatabilmek, kavratabilmektir. İnsanlarımızı bu anlamda motive edebilmektir. Böyle bir yöntem uygulanıyordu. 


e Peki bu komitenin, periyodik olarak toplanıp mahalle halkına, gecekondu yapanlara rapor vermek, hesap vermek gibi bir yöntemi var mıydı? 

S. Koçyiğit: Şimdi şöyle. Hemen hemen her hafta toplantılar yapılıyordu. Özellikle cumartesi, pazar günleri toplantılar devamlı yapılırdı. 
Neler yapıldı, yapılacak, bundan sonraki hedefler nelerdir, hedefin neresine varılabilmiştir vb. konularında periyodik değil de düzenli toplantılar yapılıyordu, halkla beraber. Şimdi, komite zaten hafta boyu çalışıyor ve hafta sonları da halkla beraber bu meseleler değerlendiriliyordu. Çalışmalarımız daha geniş olarak halka anlatılıyordu, halktan eleştiri ve öneriler alınıyordu. 


e Kendi içinde bir görev bölüşümü var mıydı komitenin? 

S. Koçyiğit: Şimdi, komite içinde bir görev bölüşümü yok. İşte bir komite başkanlığı vardı, komite görevlileri vardı. Burada görevler tespit ediliyordu; yerleşim yapılması, ihtiyacı olanlara yer tahsis edilmesi gibi. 
Bir de insanlarımızın gecekondusunu yapıp bırakmak değil, yapıp içerisinde oturmak koşulu aranıyordu. Tabii bu zorla değil de motive ederek oluyordu. Ayrıca gecekondu sakinleri arasında problemler vardı; sınır kavgası, yer kavgası gibi problemler olurdu. Bu tür problemler olduğunda zaten insanlarımız problemin çözümü için komiteye gelirlerdi ve komite bu tür sorunları çözmeye çalışırdı. Mahallenin yerleşimi, yol ve caddelerin korunması, yolların açık bırakılması gibi sorunlarla da komite uğraşıyordu. 


ə Buna siz karar veriyorsunuz değil mi? Yani şurası cadde, şurası sokak olmalıdır, şurası park olmalıdır vb. gibi.. 

S. Koçyiğit: Tabii tabii. Yani el yordamıyla yapılan bir şeydi. Diyelim ki şurada bir ev varsa, bu eve ulaşım gerekecek, yani kara düzen. Açıkça söyleyeyim, bu konuda en çok çaba sarf eden benim ve ben köylü çocuğuyum, ilkokul mezunuyum. Bir köylü çocuğu, bir ilkokul mezunu olarak ne kadar objektif tespit yapılabilirse o kadar tespit yapılmıştır. 


e Gayet güzel görünüyor ama mahalleniz. Oldukça geniş ve mahalle bo- 


yu devam eden ana caddesi var mesela. 
S. Koçyiğit: Tabii bu arada iki yıkım yaşandı. 
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e İsterseniz ondan önce ben size başka bir şey sorayım. İnsanlara yer verirken bir ölçüm yapıyorsunuz değil mi? Yani şu kadar m? gibi. Herkese eşit büyüklükte mi yer verdiniz? 

S. Koçyiğit: Biraz önce söylediğim gibi mümkün olduğunca ihtiyacı karşılayabilecek ölçüde yer vermeyi düşünüyorduk. İşte ne kadar diyelim ki 200 m?, 150 m?, 250 m?2'ye bir gecekondu yapılabilir. Aslında şu anki değerlendirmemle baktığımda daha geniş tutmak gerekiyordu, çok sınırlı tutmuşuz düşüncesindeyim. Ama o zaman biz, böyle modern yaşamdan ziyade, ki bakışımız oydu, başımızı sokabileceğimiz bir eve ihtiyacımız vardı. Bu da nedir? İşte 4 odalı veya 5 veya 3 odalı bir gecekondu hedefleniyordu. Yani bakış açımız o olduğu için ve 200 m? idealdi o zamanki bakış açımıza göre. 


ə Buna rağmen diyelim ki birine 200 m?, bir başkasına 500 m? vermek gibi bir eşitsiz durum olayı oldu mu? 

S. Koçyiğit: Şimdi şöyle. Biz, yer dağıtımında kıskançlık yapmıyorduk. 
Mümkün olduğu kadar fazla ihtiyaç sahibini yerleştirmeye çalışıyorduk. 
Şimdi, talebi karşılamak amacıyla varolan yeri en rasyonel şekilde değerlendirmeye çalışıyorduk. Ben biliyorum, mesela bizden 2-3 ay önce başlamış işgal sözkonusu. Vatandaş gelmiş orayı sahiplenmiş, 500 metrekare çevirmiş. Biz ise, ortalama 200 metrekare ki bu 250 olur, 300 olur veya 
150 metrekare olur ama ortalama 200 metrekare veriyoruz. Ama daha 
önce gelmiş, 500 metrekare çevirmiş biriyle kavga ederek onun yerini almak gibi bir tavrımız yoktu. İkna ederek, biraz da daraltarak, eğer yanındaki kişinin yeri çok az ise ondan ona aktarma yaparak ama ikna yoluyla, mesela 500 metrekare olmasın da 450 veya 400 metrekare olsun diyerek yanındakinin de hareket alanı olabilsin diye çabalarımız oldu. Ama dediğim gibi halk arasındaki çelişkileri körüklemek değil, tam tersine barışçıl, ikna ederek, ortak hareket ederek, getirdiğimiz önerilerin gecekondu halkının en azından çoğunluğu tarafından kabul edilmesi hatta mümkünse hepsi tarafından kabul edilmesi umuluyordu. Kendi içinde bir barış, dayanışma ve yardımlaşmayı ön planda tutarak hareket ediyordu komite. 
Ki o günkü koşullarda doğrusu da buydu diye gene düşünüyorum. 


e Peki bir çeşit “plan” yapmışsınız diyordum ya, bu planda okullara, cami vb. yerlere, yer ayırdığınız oldu mu? 

S. Koçyiğit: Şimdi, okullar düşünülüyordu. Ama camilere yer düşünmüyorduk o günkü şartlarda, bunu açıkça söyleyeyim. Bunu biz sıkıyönetim mahkemelerinde de aynı şekilde söyledik. Yani camiler için yer dü- 


203 


şünmüyorduk. Ha, okullar, parklar için yer düşünüyorduk. Mesela parklar gerekiyor, çocukların oyun alanları anlamında park olarak düşündüğümüz yerler vardı. Bu yerler boş bırakılıyordu. Şu anda mahallede dört tane okul var. Bunlardan üç okulun yeri, işte bu boş bırakılan yerlerdi. Necatibey İlkokulu var mesela. O dönemde park olarak düşünülen, mahallenin ortak yeri olarak korunan yere yapıldı. 30 Ağustos İlköğretim Okulu var. Bu okulun yeri de o dönemde park olarak düşünülüp de boş bırakılan yerdir. Orhan Veli İlköğretim Okulu'nun yeri de o zaman yani 1977'de boş bırakılan yerdir. Diğer dördüncü okulunun yeri de o dönemde yine boş olan ama Halk Komitesi'nin dışında olan bir yerdir. Yani orada taş ocakları bölgesi vardı. Oranın, taş ocakları sahibinin tapulu malı olduğu iddiası vardı. Taş ocakları sahibi ile Halk Komitesi arasında o dönemde yine güçler dengesi çerçevesinde bir çekişme vardı ve orası arada kalan boşluktu. Dördüncü okulun bulunduğu yer ise işte orasıdır. 


e Evet, yıkımlara gelelim. O döneme ait yazılarda okudum, yanılmıyorsam dört kez yıkım olduğundan bahsediyor... 

S. Koçyiğit: Evet, daha önce iki yıkım olmuştu. Tabii o zaman böyle 
yaygın yapılaşma, gecekondulaşma sözkonusu değildi. Tahminen 1500 
civarında gecekondu vardı ama bunlar da çok eğreti, bir nöbetçi kulübesi olarak bile adlandıramayacağımız, birkaç tuğladan oluşmuş, üstüne naylon çekilmiş yapılardı. Ciddi bir gecekondulaşma yoktu. İşte ilk yıkım o şartlarda gerçekleşti. Bu yıkımdan daha önce, sözünü ettiğim o 12 kişilik şebekenin rolü çok önemliydi. Yani insanlar umudunu şeye bağlamıştı; işte birileri torpil yapacak gecekondular yıkılmayacak, biz burada kalacağız mantığı... Ayrıca daha sonra Halk Komitesi tarafından yapılan ayırımı yapmamışlardı. Ticari amaçla gelinmiş olduğu için oradaki iki yıkım engellenememişti. 

Bu arada Esatpaşa”da, ki 1 Mayıs Mahallesi”nin tam karşısında, birbirini gören bir mahalle oluyor, orada sağcılar bir kişinin tapulu yerine cami inşaatı yapmışlar. Yerin tapulu sahibi yurtdışında işçiymiş. İşte onun boş arsasına o dönemin belediyesinden de yeşil ışık mı almışlar nedir, cami inşaatına başlamışlar, betonlarını atmışlar. Daha sonra tapu sahibi Türkiye”ye dönüşünde mahkemeye müracaat ediyor, kendi arsasının gasp edildiğini, arsasının kendisine iadesini istiyor. Neticede mahkeme kararıyla sözkonusu cami inşaatının yıkımı kararı çıkıyor. Ekipler bu betonarme cami inşaatını yıkmaya geldiklerinde sağcılar, bu binanın, betonların üzerinde çıkıyorlar, yıkımı engellemek için insan kütlesi oluşturuyorlar. Nitekim orası yıkılamadı. Şimdi, o sözünü ettiğim yer tam 1 Mayıs Mahallesi 


204 


ile karşı karşıya olan bir yer ve kuşbakışı görünüyor. 1 Mayıs Mahallesi halkı bu olayı tıpkı beyaz perdeden film seyreder gibi seyretti. 1 Mayıs Mahallesi halkı burada, direnmekle kazanılabileceğine şahit oldu. Halk Komitesi her ne kadar halkı bu konuda motive ediyorsa da, teorik motivasyonlar yetersiz kalıyordu. Ama, 1 Mayıs Mahallesi'nin tepelerinde toplanan halk bu olayı izledikten sonra bir anlamda bir bilinç sıçraması oluştu. Daha sonraki yıkımlarda tabii ki bu ön hazırlık vardı, buranın direnmeyle kazanılabileceği yönündeki motivasyon vardı. İstanbul'da, Türkiye'de, hiçbir yerde gecekondunun yıkım yemeden, direniş olmadan gerçekleşmemiş olduğu düşüncesi işleniyordu insanlara ve insanlar bu konuda bilinçlendiler. İşte 2 Eylül yıkımına insanlar bu şekliyle karşı koydular. 


e Yani bir kez mi yıkım oldu? 

S. Koçyiğit: Büyük yıkım 2 Eylül yıkımıdır. Daha önceki yıkımlarda bir direnme yok. Zaten kulübe gibi yapılar, çoğu itmekle, tekmelemekle bile yıkılan tipten kulübelerdi. Bu yıkımlardan sonra yine aynı şekilde yapılıyordu. Halk Komitesi işe müdahale ettikten sonra, içinde oturulabilir gecekondu yapımına önderlik yaptı. Briketin harcı çamurdan oluşmuyordu, üstü de naylon örtmekle değil de kereste ile kapatılıyordu. Toprakla örtme yoluna gidildi, gücü yetenlerin kiremitle evin üstünü kapatmaları sözkonusu oldu. Ama tabii tamamı bu yapıya kavuşmamıştı. 2 Eylül 1977 yıkımı geldiğinde, ki gerçek ihtiyaç sahipleri artık çoğunluğu oluşturuyordu, direniş gösterildi. Bu direniş yanılmıyorsam sabah saat 10.00 sıralarında başladı ve akşam saat 16 sıralarına kadar sürdü. 


e Asker-polis birlikte mi yaptı yıkımı? 

S. Koçyiğit: Başlangıçta asker yoktu, polis vardı. Çevik Kuvvet ki o zaman adına toplum polisi deniyordu, bölge polisi, belediyenin makine ve araçları şeklinde mahalleye gelmişlerdi yıkım ekipleri. 


e İkaz yaptılar mı yıkım için? Yani işte önce ikaz yapıp da sonra yıkıyorlar... 

S. Koçyiğit: Geldiklerinde yıkacaklarını söylüyorlardı. Yani ikaz, ikaz daha önceki iki yıkımda da yapılmıştı. Yapmayın yıkılacak deniliyordu. Yani aslında ikaz önemli değildi. Zaten gecekondu yapılırken bir taraftan da yıkım olacak bilinciyle yapılıyordu. O gün (2 Eylül) geldiklerinde, kendilerine müdahale edilmemesini, buranın yıkılacağını, buraya gecekondu yaptırılmayacağı duyurusunda bulundular. Herkesin alanı terk etmesi istendi. İnsanlar da, Halk Komitesi başta olmak üzere, kendilerinin bu evleri yapmak zorunda olduklarını, alanı terk etmeyeceklerini ve yıkımı yaptırmayacaklarını söylediler. Karşılıklı görüşmeler oldu. Yani artık halk bir tarafta set oluşturmuş yıkım ekipleri karşı tarafta aracıyla, gereciyle, toplum polisiyle bir set oluşturmuştu. Yıkım ekipleri insanların, alanı boşaltmalarını istiyor, insanlar ise yıkımı yaptırmayacaklarını söylüyorlar. Yani ikaz ve görüşmeler bu içerikteydi. 


e Peki onunla ilgili biliyorsunuz ölen insanlar var. Bunların sayıları ile ilgili belgelerde tam net bir sonuca varamadım. Kiminde 12, kiminde 8, kiminde 
6 kişi deniliyor. Sizin bu konuda somut bir bilginiz var mı? 

S. Koçyiğit: O zamanki ilk bilgilerde 12 kişi deniliyordu. Zannediyorum ilk bilgiler, bazı yaralıları da ölü sayarak bu rakamı 12 olarak belirtmiş, sonradan tespit edilen sayı 9 kişi. Yani çelişki zannediyorum oradan kaynaklanıyor. 


e 2 Eylül yıkımı dönemin basınında büyük yer kaplamış. Dönemin arşivlerini çıkardık ve baktık hemen hemen bütün gazetelerde sadece bir gün değil, birkaç gün boyunca manşet haber. O dönem siyasi iktidar Adalet Partisi'nde, değil mi? 

S. Koçyiğit: Milliyetçi Cephe. Yani koalisyon. 


e Evet, Milliyetçi Cephe. Peki CHP ve onun milletvekillerinin bu olayda tavrı ne oldu? Ya da genel anlamda muhalefetin! 

S. Koçyiğit: Yıkım süreci içinde onların da belki gecekondu yapımının yasal olmadığı anlamında tavrı vardı ama CHP muhalefetteydi ve onun olumsuz tutumuna ben şahsen şahit olmadım. Milliyetçi Cephe (MC) illa buranın yıkılmasını istiyordu, düşünüyordu ve bu anlamda büyük çatışmalara sahne olundu. Gecekondu sakinlerinin elinde taş ve sopadan başka bir araçları yoktu. Kolluk kuvvetlerinin ise panzeri vardı, uzun menzilli silahları vardı ki polislerin kendi silahlarıyla, sis bombalarıyla halka saldırdıkları bir gerçektir. Bunu da Milliyetçi Cephe'nin konuya yaklaşımından ve değerlendirmelerinden ayrı tutmak mümkün değildir. O dönemde CHP ve Ecevit muhalefetteydi ama etkisiz, tavırsız ve çok ciddi bir tepkisi yoktu. Gerek sağ basında, gerek MC ve gerekse muhalefette; olayı gerçek boyutlarıyla değerlendirme yerine, birbirlerine karşı politik amaçla demeçler ve söylevler verme biçiminde oluyordu. O dönemde Ecevit'in bu konuyla ilgili bir demeci, açıklaması varsa, buradaki vatandaşın konut problemine çare bulmak ve çözmek amacına yönelik değil, muhalefetin iktidarı yıpratma, iktidarı eleştirme amacıyla olmuştur. O dönemde 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MC'nin halk kesimine düşmanlığının sonucu olarak bu saldırı gerçekleşti. 


e Yani olayın politik yanı var demek istiyorsunuz. 

S. Koçyiğit: Doğru. Şu bir gerçek. 1 Mayıs Mahallesi'nin yapımında istisnasız tüm devrimci güçlerin katkısı çabası ve yardımları olmuştur. 
Bunların, devrimci güçlerin siyaset ayrımı yapmaksızın, fraksiyon ayrımı yapmaksızın, onların, bu insanların dertlerine ortak olmanın getirdiği sonuçtur ki doğrudur. Özellikle üniversite gençliği ki artık son sınıfa gelmiştir veya yeni başlamıştır, bu gençlik gidip kalem defter tutacağına gelip, gecekondu yapan insanlarımıza ellerini/tırnaklarını kürek kazma olarak kullanmaya çalışmış, elleriyle çamur yoğurarak gecekondu yapan vatandaşa duvar örmüştür. Yani onun pek de bir zoru yoktu elini o çamura bulayıp, elinin tahriş olması, parmağının/tırnağının yaralanmasına gerek yoktu ama bu sol/devrimci kesimin halkımızın dertlerine ortak olma anlayışının bir sonucudur. 


e Yıkımdan sonra hemen yıkılan yerler onarılmaya başlanıyor, buna da yine Halk Komitesi mi önderlik ediyor? 

S. Koçyiğit: Tabii tabii. Halk Komitesi'nin 1 Mayıs Mahallesi tarihi içerisinde en önemli katkısı o noktada yaşanıyor diyebilirim. Yıkımdan sonra Halk Komitesi, gecekondunun tekrar yapılması için büyük bir çaba harcıyor, umutsuzluğu yenme ve her yönüyle yeniden mücadeleye devam etmeye karar veriyor. Tabii direnişte de Halk Komitesi önderliği sözkonusu. 
İnsanları ajite etmesi, toplaması, direnişe seferber etmesi, polis panzerine karşı göğüs gerebilmesi, onların attıkları mermilere karşı taşlarla cevap vermesi, sopayla cevap vermesinde Halk Komitesi'nin elbette önderliği sözkonusuydu. Halk Komitesi önderliği olmasaydı direniş o boyutta gerçekleşmezdi diye düşünüyordum. 


e 2 Eylül” den sonra bir yıkım daha yok değil mi? 

S. Koçyiğit: Daha sonra kısmen bir yıkım var. 1979'da falan ki bu ayrı bir bölge. Mahallenin hemen bitişiğinde, onunla bütünleşilmeye çalışılan bir alanda gerçekleşiyor. 2 Eylül yıkımı sırasında kolluk kuvvetleri, toplum polisi, halkı çember içine almaya çalışarak iş makinelerini çemberin dışında, gecekondu yıkımı için seferber olmasıyla bir taraftan gecekondular yıkılmaya başlanınca, insanlar taşla, sopayla polis zincirine saldırdı. Zinciri kırması gerekiyordu ki iş makinelerinin gecekondu yıkımını engelleyebilsin. Bilmiyorum konuyu tam anlatabildim mi? 
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e Evet, evet. 

S. Koçyiğit: Bu noktada halk kitlesi, yani genci, yaşlısı, çoluğu, çocuğu hepsi beraber böyle bir kitle ellerindeki taşlarla, toprak parçalarıyla, ağaç parçalarıyla polis barikatını zorladı. İşte bu noktada saldırı ve direniş gerçekleşti. Şu anda 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nun bulunduğu yer, 1 
Mayıs direnişinin gerçekleştiği alandır. Burada, 1 Mayıs Mahallesi halkı polis panzeriyle, sis bombasıyla mücadele içerisindeydi. Ama demin sözünü ettiğim 9 kişinin ölümü bu çatışmalar içersinde olan ölümler değil. 
Bu ölen insanların, hemen çatışma alanının kenarında bulunan eski mahallede, binaların üzerinde polislerin uzun menzilli silahlarıyla vurulan kişilerdir. Mesela Hasan Kızılkaya o uzun menzilli silahlarla tam alnının ortasından kurşun yemiştir. Biri gövdesi, bir diğeri kalbinden ama bunlar, uzun menzilli silahlarla, seçilerek, hedef gözetilerek vurulma sonucu gerçekleşen ölümlerdir. Çoğunluğun ölümü bu şekildedir. Burada sözünü ettiğim ki kısaca özetlemeye çalışıyorum, çatışma akşam saat 16'ya kadar sürdü. Yaralılarımızı hastanelere yetiştirmemiz engelleniyordu. Yaralıları bindirdiğimiz arabalar Göztepe kavşağında engelleniyordu. Yaralıları hastaneye götüren insanlardan da zannediyorum 120-130 kişi o dönemde gözaltına alındı. Onlar bir süre cezaevinde yattılar, sonra da üç ay, beşay gibi bir süre cezaevinde yatıp çıktılar. Polis gecekondu yıkamadı; sözünü ettiğimiz mücadele içinde polis geriye çekilmek zorunda kaldı ve bu durumda askeriyeden takviye güç istedi. Çünkü gecekonduları yıkmaya gücü yetmiyordu. 

Ama bu arada gerek Halk Komitesi üyeleri arasında ve gerekse genel kitlede bir karamsarlık başlamıştı. Halk Komitesi üyelerinin bazıları ve kitlenin bir bölümü direnmeye devam edilmesini isterken, bazı Halk Komitesi üyeleri ve halkın bir bölümü, direnmenin hedefine ulaştığını, daha fazla direnmenin daha fazla kayıp getireceğini ve bu nedenle geri çekilmek gerektiğini öneriyorlardı. Komite de dahil olmak üzere halk içindeki bu fikir teatisi bir yerde paniği de beraberinde getirdi. Saat 16 sıralarında kimilerine göre kerhen, kimilerine göre de isteyerek geri çekilme kararı verildi. Halkın geriye çekildiğini gören kolluk kuvvetleri, bundan cesaret alarak bir saldırıya daha geçtiler. Halkın panik içinde dağılması ve alanı terk etmesiyle iş makineleri ve dozerler saat 16'dan 17.30'a veya 18'e kadar mahalleyi adeta silindir gibi ezdi geçti. 

İkinci günü Halk Komitesi toplanarak ve halkı toplayarak gecekonduların yeniden yapılması gerektiğini, bunun bu şekilde bırakılamayacağını anlatmaya başladı. O arada yıkımda, gecekondu halkının yarıdan fazlası mahalleyi terk etti. Tabii bu terk edenlerin çoğunluğu daha başlangıçta 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ticari amaçlarla gelmiş olanlar olduğu, çoğunluğu Yeni Sahra, Örnek Mahallesi'nde oturan insanlardan oluşuyordu. Bunların da, ki o mahalleler de gecekondu mahalleleridir, o mahallelerde gecekonduları olduğu görüldü. Halk Komitesi tam bu noktada en önemli görevlerinden bir tanesini yerine getirdi. Tekrar yapımı sağlamak için insanları teşvik etti, yardım etti. Özellikle devrimci gençliğin de bu noktada çok önemli yardımları oldu. Öğrenci gençliğin fiili yardımı, insanların, gecekondularını tekrar yapmasında iyici bir rol oynadı. Neticede tekrar gecekondular yapıldı ve süreç içerisinde kalıcı olacağı giderek kesinleşince de talep arttı. İşte o noktadan sonra, biraz önce sözünü ettiğimiz tasnifler, değerlendirmeler daha verimli bir şekilde uygulanmaya çalışılmıştır. İhtiyaç sahiplerine öncelik ve gereği kadar yer vermek gibi ölçütler tam olmasa da o noktadan sonra uygulanmaya çalışıldı. 


e Peki... Bir de şunu öğrenmek istiyorum. Devlet görevlileri gecekonduları yıkıyor, mücadele ediyor, adam öldürüyor vb. Devlet bu mahalle olgusunu tam olarak ne zaman kabul etti? Ve tabii somut bunu ilk defa nasıl kabul etti? 

Ş. Koçyiğit: Şimdi benim kendi durumundan dolayı kesin cevap vermem mümkün değil. Ama bu söylediğiniz 1979'da gerçekleşiyor. 
1979'da ben burada değildim ama aldığım bilgi ve izlenimler bunun 1979'da gerçekleştiğini gösteriyor. O dönem CHP hükümette sanıyorum. İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in mahalleyi ziyareti, bir iki milletvekilinin de Kotil'le beraber mahalleyi ziyareti, artı Marmara Belediyeler Birliği'nin -ki başkanı yine İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'dir- çeşitli birimleri tarafından çeşitli hizmetler ulaştırılıyor mahalleye. 
Yol yapımında olsun, belediye araçlarının seferber edilmesinde olsun. 
Resmen kabul ediliş bu döneme tekabül ediyor, 12 Eylül sonrasında ise mahalleye muhtar atanmış. 


e Peki bu aynı zamanda kurulan Halk Komitesi'nin de bitiş tarihi mi oluyor? 

S. Koçyiğit: Hayır. Halk Komitesi'nin bitiş tarihi o değil. Halk Komitesi'nin bitiş tarihi 1978 yılı Mart ayı. Halk Komitesi'nin burada bir işlevi ve çalışması vardı ve o dönemler MC, bu durumu hazmedememe konumu içindeydi. 1 Mayıs Mahallesi'nde bir Halk Komitesi'nin olmasından, devrimci gençlik ile halkın omuz omuza olmasından rahatsız olduğu için MC burayı “kurtarılmış bölge” ilan etmişti. Yani eğer burası bir “kurtarılmış bölge” ise, bunun böyle olduğunu bizim ilan etmemiz gerekirdi. MC'nin böyle ilanıyla kurtarılmış bölge olmaz. Bölgenin kurtarıldığını, bölgeyi kurtaranlar ilan eder. Oysa burada böyle bir şey sözkonusu değildi. MC 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ve sağ çevreler, 1 Mayıs Mahallesi olgusunu hazmedemedikleri için burayı kurtarılmış bölge, halk düşmanı, devlet düşmanı vb. şeklinde ilan etmişti. Bu, MC'nin bir propagandasıydı ve ülkede yaygın olanda bunların ilanıydı. Yani iletişim, radyo, basın vb. bunların elinde olduğu için kendi iddialarını gerçekmiş gibi yaydılar. 

Biz, burayı hiçbir zaman kurtarılmış bölge olarak ilan etmedik. Yani mümkün değil. Okyanusta küçücük bir adayı nasıl kurtarabilirsiniz? Yani İstanbul'un göbeğinde küçücük bir mahalle kurtarılamaz. Olacak, mantıklı bir olay değil. Bizim de öyle bir yaklaşımımızın olması sözkonusu değildi. Yalnız şöyle bir şey de vardı ki, MC'nin bu hazımsızlığı ve propagandası; gecekondu sakinlerinin ve devrimci gençliğin her geçen gün birleşmesi, güçlenmesi sonucunu doğuruyor, kaynaşmayı pekiştiriyordu. 
Bu bir gerçek. İşte bu gerçek sağ kesimi oldukça rahatsız etti. 

Sonra bu arada beş kişinin ölümü sözkonusu. Bu beş kişi Yeni Sahra'da oturan, bir kısmı Gültepe'de olan ama sağ görüşlü olan -içinde işçi olanlar da varmış sonradan öğrendiğime göre- bunlar mahallenin bir kesimindeki kahveye, bir akşam geliyorlar. İşte, kendilerinin sağcı olduklarını, burada yerli olduklarını, ama bu yerlerine başkalarının konmak istediğini söylüyorlar ve küfrederek konuşuyorlarmış. Özellikle de Halk Komitesi'ne küfrediyorlar. Bu arada birtakım insanlar bunu hazmedememişler ve bu insanları enterne etmişler. Sonraki yıllarda poliste, mahkemede öğrendiğim kadarıyla bu insanların üzerinde satır varmış, silahlar varmış. Bunları enterne edenler bu silahlara ve satırlara el koymuşlar. Gene mahkemede öğrendiğim kadarıyla ve bunu yapanların itiraflarına göre, bunları götürmüşler bir taş ocağına, sorgulamışlar, sonra bunları mahallenin daha uzak bir alanına götürmüşler ve Şerif Ali denilen bir bölgede bu beş kişiyi öldürmüşler. Bir iki gün sonra bu öldürülen insanların orada cesetleri görülmüş. Olay polise intikal ediyor, polis konu üzerinde durmaya çalışırken, bunun 1 Mayıs Mahallesi'nde yapıldığı sonucuna varıyor. 1 Mayıs Mahallesi'ne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü birinci kısım müdürü mü, yardımcısı mı, Ahmet Ateşli öncülüğünde operasyon düzenlendi, aramalar yapıldı bu beş kişinin failinin bulunması amacıyla. Ama esasında bu operasyonda Halk Komitesi üyeleri hedefti, onları tutuklamak istiyorlardı. İşte bu baskın ve operasyondan sonra, Halk Komitesi üyeleri mahalleden çekilmek zorunda kaldılar. Dolaysıyla o noktadan sonra Halk Komitesi'nin görevi bu şekilde sona ermiş oldu. Yani 1978'in Mart ayı. Bu dönemden sonra Halk Komitesi üyeleri yerine başka insanlar, yine gecekondu mücadelesini devam ettirme yolunda çalıştılar. 
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e Biraz önce belirttiniz. Yıkımla ilgili gözaltına alınanlar, tutuklananlar olmuş. Bununla ilgili dava dosyası bulunabilir mi acaba? Kim, hangi avukatlar bakıyordu davaya? 

S. Koçyiğit: Şu anda hatırlamam mümkün değil ama öyle sanıyorum ki Sabri Ünlü diye bir avukat olacak. Zannediyorum birisi oydu. Öteki avukatlar kimlerdi, hatırlamıyorum. 


e Şimdi, bugüne gelelim. Daha doğrusu bugünden geriye bakalım. Bugünden geriye bakarken, yoksul insanların konut sorununu çözmek iiçin, geçmişte savunduğunuz ya da uyguladığınız bu yaklaşımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gecekondu yapma girişimi! Biliyorsunuz daha sonraki dönemde Küçükarmutlu örneği var, 1980 sonrası, özellikle arsa spekülatörlerinin, mafyacıların yaptıkları işler var. Parselleyip satmak gibi bir politikaları var. Bu tip örnekleri gözönüne aldığınızda, sosyalist grupların, o dönemde, insanların konut sorununu çözmek için bu tip bir tavır geliştirmiş olmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

S. Koçyiğit: Şimdi şöyle değerlendirmek gerekiyor. Ben, aynı koşullarda olsam gene aynı şeyi yaparım. Yani prensipte gecekondu yapmak doğru değil, ben kendi açımdan bakıyorum. Niye doğru değil? Ben, insanca yaşamak isterim, insanca koşullara sahip bir yerde oturmak isterim. 
Yani 1 Mayıs Mahallesi sakinleri buraya gecekondu yaptıklarında, bunun bir bedeli, bir faturası vardı. Neydi bunun faturası? Yani 2 Eylül direnişin- de yüzlerce insanımızın cezaevine düşmüş olması, onlarca insanımızın ölmesi, onlarca insanımızın yaralanması... Hepsi bir bedeldir bunlar. Onun ötesinde daha fazla bir bedel var. Düşünün, yolu yok, suyu yok, kanalizasyonu yok ve bu da yetmiyor hemen bitişiğinde çöplük, Anadolu yakasının çöpü dökülüyor ki çöplüğün yaz aylarında kokusu, sivrisinek burayı cehennem ediyor insanlar için. Oturanlar, yaşayanlar için o şartlarda burası bir cehennem sayılır. Buna rağmen biz, bu faturayı ödeyerek gecekondu yapıyoruz. Niye? Niye ben, tüm bu zorluklara katlanmak zorunda kalayım? Benim konut problemim var, benim ihtiyacım var. 

Türkiye'de konut problemi çözülmedikçe, gecekondu yapmak meşrudur, bana göre. Bütün zorluklara rağmen, bugün olsa ben yine gecekondu yapacağım. Çünkü başka çarem yok. Yani ben, sokak ortasında kalamam, kömürlükte kalamam, kümeste kalamam. Başımı sokacak bir evimin olması lazım ve aile diyoruz... Benim sorumlu olduğum eşim var, çocuklarım var, bunları ben barındırmak zorundayım. Evim konutum olmadan bunu nasıl yapabilirim? Kira ödeyebilmem için, aile fertlerini geçindirebilmem için benim gelire ihtiyacım var. Yani bu gelirim olmadığına göre, eee ben, çocuklarımın konut problemini de illa çözmem gerekiyorsa, gecekondu yapmaktan başka çarem yoktur. Bugün olsa gene yaparım. 
Ha, doğru mudur? Değil. Bunu ben, sıkıyönetim mahkemelerinde de söyledim, askeri mahkemelerde de. Geçmişin 1 Mayıs Mahallesi Halk Komitesi Başkanı olarak Türkiye'nin tüm konut problemini çözmeye adayım. Ha, ne olacaktır? Bu vatandaşın toprağını, bu insanın toprağını bu insandan saklıyorsunuz, vermiyorsunuz. Verin arsasını, yani biz sadece arsa istiyoruz; eğer ihtiyaç sahiplerine ev yapabilecekleri arsa verilirse, ama onu da fatura çıkararak değil; bugün kitleleri zarara sokarak değil, özelleştirip peşkeş çekmek amacıyla değil ve arsayı da bu yaklaşımla değil, gerçek ihtiyaç sahibine verilirse o kişi konutunu yapar. Çarpık kentleşme de olmaz. Konut ihtiyacı olan kişi hiçbir şey istemiyor, sadece arsa istiyor, altyapısını da kendisi yapacaktır. Diğer bedellerden daha ucuz ve kendine hizmettir. 
Şimdi burada yapılan, problemi, konut problemini çözmek değildir. 
Toplu konut projesi denilen, işte batıkent, doğukent bilmem ne denilen projelerin hepsinin temelinde ticari amaç var. Yani, bu projelerde ihtiyaç sahibinin sorununu, konut problemini çözmek meselesi olarak bakılmıyor. Bunlar araç edilerek, birilerinin daha da palazlanması, kârlarına daha fazla kâr katılması amacına yönelik bakış açısı olduğu için bu problem çözülmüyor, çözülmeyecektir de. Konut problemi çözülmediği sürece de, gecekondu yapımı, tüm olumsuzluklarına rağmen doğrudur diyorum. Devlet sorumluları bu konuda hiçbir sorumluluk duymuyorlar; yani gerek Köy-Koop'lar, gerek Batıkent'ler gerek kooperatifleşmeler adı altında, işte bugün binlerce konut projesi iddiasıyla Ataköy'de konutlar yapılıyor. Satışa çıkardılar, milyarlarca bedel çıkarıyorlar. Onu kim satın alacaktır? İhtiyaç sahibi, konut problemi olan bir insan onu satın alamaz ki. Ben fabrikada çalışan bir işçi isem, ben bu parayla ev geçindireceğim, çocuklarımın gıdasını temin edeceğim ve milyonlarca lira vererek, bilmem ne toplu konut alacağım... Bu mümkün mü? Onun için diyorum, bu şartlar değişmediği müddetçe gecekondu yapmak meşrudur, en doğal haktır. 
Ihtiyaç sahibinin, ama ticari amaçla değil, gerçek ihtiyaç sahibinin, bu koşullarda gecekondu yapması anasının ak sütü kadar meşru hakkıdır. 


e Evet. Tabii 1980'lerden sonra açıkça ortaya çıkan, biraz da devrimci grupların gerilemesinden dolayı çoğalan mafya grupları var, onlardan çok farklı olduğu... 

S. Koçyiğit: Şimdi bakın, bunlar 'BO'lerin öncesinde de vardı, sonrasında da vardı. Yani zihniyet değişmedikçe ve TC devlet yetkililerinin bu konut probleminde bu kadar çarpık bir yaklaşım içerisinde oldukları sürece arsa spekülatörleri de çıkacaktır, gecekondu mafyası da çıkacaktır, bilmem kim de çıkacaktır... Yani önce bu şartlar ortadan kaldırılmalıdır. Bakın, şu anda gecekondu yaptığımız yer hazinenin yeriydi. Ama niye bize bu kadar pahalıya mal edildi bunun bedeli? Onlarca insanımız öldürüldü, yaralandı, yüzlerce insanımız cezaevlerine atıldı ve yıllarca da biz, kendi mahallemizin altyapısını yapmak yerine, illa gecekondumuzu yıktırmama yerine, pekâlâ altyapımızı yapabilirdik, yapardık. Zaman kaybedeceğimize, bu zaman dilimi içerisinde kendi altyapımızı yapardık. Ben bunları, askeri sıkıyönetim mahkemelerinde de söyledim, yine tekrarlıyorum. Ha, prensip olarak gecekondu yapmak doğru değil. Ben kendimi niye bunca zor şartlara mahküm edeyim? Bu anlamda gecekondu yapmak doğru değil. Ama problem çözümlenmemişse başka çaresi de yoktur. Bunu da zannediyorum, Türkiye'de ki, Ecevit zaman zaman daha açık söyler, işte feodalizmin tasfiyesi; yani demokratik devrim çözülmedikçe, insanlarımızın talepleri bitmedikçe bu böyle devam edecektir. Devlet ne kadar arsa mafyacılığına karşı çıkarsa çıksın, spekülatörlere ve vurgunculara ne kadar karşı çıkarsa çıksın, bu politikasıyla onları ayakta tutan ve palazlandıran yine devlettir. 


e Bir de sizin yargılanmanızda, 1 Mayıs Mahallesi Halk Komitesi'nde görevalmanız gibi gerekçeler de var değil mi? 

S. Koçyiğit: Tabii, işte o dönem, biraz önce sözünü ettiğim Milliyetçi Cephe, sağ basın, öteki bazı basın organları, radyo vb. tarafından, Halk Komitesi suçlu olarak gösterilmişti. Bizim kurtardığımız alandan bizim haberimiz yokmuş ama onlar, bizim bu alanı kurtardığımızı tespit etmişler. O şekilde bir kamuoyu oluşturdular. Beş kişinin ölümünde de hemen ilk hedef olarak yine Halk Komitesi”ni gösterdiler. Biz Halk Komitesi üyeleri de, işte bu noktada canımızı korumak amacıyla ve aranır duruma düştüğümüz için kaçtık. Tabii teslim olmamak ve yakalanmamak amacıyla. 
Bu arada ben, doğunun birçok yerinde üç yıl falan gezdim. Halkımla bütünleşebilmek için, halkım içerisinde faaliyet yürütüyordum. 1981 yılının birinci ayında yakalandım. Dersim”de yakalandım. İşte 15 gün Dersim”de, il Jandarma Alay Komutanlığı'nda tutuldum. Benimle birlikte bir arkadaş daha yakalanmıştı, Ahmet Yavuz ki 1 Mayıs Mahallesi halkı tarafından Hamido olarak tanınır. Üçüncü günümüzde, İl Jandarma Alayı'nda, Hamido arkadaş bir fırsatını bularak firar etti. Dersimdeki 15 günlük sorgudan sonra beni, İstanbul ekibi teslim aldı. İstanbul/Sirkeci, Sansaryan Han'da, cinayet masası şubesinde 33 gün sorguya tâbi tutuldum. 33 
gün sonra, Mart ayı içindeydi, birinci şubeye, Gayrettepe'ye devredildim. 32 gün Gayrettepe'de sorguya tâbi tutuldum. Ondan sonra sıkıyönetim mahkemesince tutuklandım. Selimiye'de, Sultanahmet Cezaevi'nde yattım. Dört yıl, dosyada sıramızın gelmesini bekledik. Tabii bu arada bizi toplu davaya dahil ettiler. Üç dava vardı. İki dava Elazığ'da aleyhime açılmıştı. İstanbul sıkıyönetim askeri mahkemesinde de iki ayrı dava vardı. Bunların hepsini birleştirdiler. İstanbul'da beş kişinin ölümü davasından takipsizlik verildi. Bir de, sıkıyönetim mahkemesinde toplu üçüncü dava vardı, bunlar birleştirildi. Toplu davadan yargılandım ve örgüt üyeliğinden ceza aldım. 


e Ne kadar kaldınız cezaevinde? 
S. Koçyiğit: Beş yıl üç ay. 1981'in birinci ayında yakalandım, 1986'nın onuncu ayında çıktım. 


e Sonuçta beraat mı ettiniz? 

S. Koçyiğit: Yok, hayır. Beraat etmedim, örgüt üyeliğinden ceza yedim. Mahkemenin sonucunda 13 yıl 4 ay ceza aldım. Sonra temyiz bozdu ve bunu yarıya düşürmüş. 


e Yani bu cezanın, 1 Mayıs Mahallesi ile ilgisi var mı? 

S. Koçyiğit: Yok, yok... Zaten beş kişinin ölümüyle ilgili biraz önce söylemiştim, mahkemelerde itirafçılar çıktı. Bu beş kişiyi öldürenlerden iki tane itirafçı çıktı ve onların itirafları sonucu olay aydınlanınca, benim, mahkeme tarafından vareste tutulmama karar verildi. Beş kişinin ölümüyle cezanın ilgisi yok. Aldığım örgüt üyeliği cezası 1 Mayıs'taki çalışmam, komite başkanlığım ve devrimciliğim birbiriyle bağlı. Gerçekten uzaktan yakından ilgim yoktu. Kaldı ki, en ufak bir haberim olsaydı, bunun mahalleye büyük bir zarar getireceği düşüncesiyle, eğer yapabilseydim önlemeye, engellemeye kesinlikle çalışırdım. Ve şunu da iddia ediyorum; eğer 1978'in Mart ayında Halk Komitesi'nin, bu bahaneyle, bu gerekçeyle çalışmaları engellenmemiş olsaydı mahalle daha değişik bir mahalle olabilirdi, düşüncesindeyim ki bunun en somut örneği, 1979 yılında kısmi bir yıkım olduğundan söz etmiştim, şu anda 30 Ağustos İlkokulu'nun bulunduğu ve aynı zamanda direniş olan bölge, mahallemizin sınırı olarak kabul edilmişti, ondan sonrasına gitmeyecekti mahalle. Mahalle tersinden, işte güneye doğru; geçmişti çöplük olan bir alan var ve onun devamında Küçükbakkalköy'e ulaşan bir boş alan var. Bu alan o dönemde boş olmasına rağmen ve hazine arazisi olmasına rağmen çeşitli kesimler ve gruplar burayı aforoz etmek istiyorlardı. Tercüman gazetesi, 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burada hak sahibi olduğunu iddia ederdi, hazine hak sahibi olduğunu iddia ederdi, bir iki banka hak sahibi olduğunu iddia ederdi, bir üniversiteden gelen kadın mıydı, erkek miydi tam hatırlamıyorum iki kişi hak sahibi olduklarını iddia ederlerdi vb. Yani kim kaparsa onun elinde kalacaktı arazi. Halbuki biz, o dönemde, 30 Ağustos İlköğretim Okulu'nun bulunduğu yerden yukarıya doğru değil de, bu tarafa doğru yönelmiş olsaydık, Küçükbakkalköy ile birleşirdik ve burası da halkın malı olurdu. Ve bazı arsa mafyalarının, spekülatörlerinin, devlet içindeki bazı oyunların alanı olmazdı. İşte, komitenin akıbete uğramasından sonra onların yerine gelen arkadaşların, yanlış bir yöne doğru mahalleyi genişletmeye çalışmaları sözkonusu ve 1979'da ikinci büyük yıkım bu yanlış seçilmiş yöne geliyor ve orası yıkılıyor. Bu sözünü ettiğim yer, bugün Atakent'in, büyük yapılaşmanın gerçekleştiği alandır. 


e Yani Halk Komitesi'nden sonra da, yine gecekondu faaliyetine önderlik eden insanlar var? Doğru mu? 

S. Koçyiğit: Evet, tabii var. Ama bence aynı perspektifle olaya bakmamış olmaları sözkonusu. 


e Peki, şimdi mahallenin bugün geldiği noktadaki değişmesinden söz edelim. Mahalle, özellikle kuruluş sürecinde sol kültürün egemen olduğu bir yapıya sahip. Ama son seçimlerde görüldüğü gibi İslamcı partiye oy çıkıyor, hatta Milliyetçi Hareket Partisi gibi en karşıt ve en uç partilere oy çıkıyor. Bu değişimi nasıl açıklıyorsunuz? Bunda, ne gibi faktörler rol oynamış olabilir? 

Bunun yanında bir şey daha sormak istiyorum. Mahallenin fiziki yapısında da bir değişme meydana gelmiş. Küçük gecekonduların, kulübelerin yerinde şimdi beş altı katlı apartmanlar var. Mahalle artık çoktan bir apartkent görünümü kazanmış; caddeleri, kurumları, okulları, camileri, kütüphaneleriyle vb. bir kent görünümünde. Bu değişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

S. Koçyiğit: Şimdi öncelikle, biraz farklı bakmak istiyorum. İşte mahalle önceden sol yapıdaydı da şu anda değişti demek, bence büyük bir yanılgıdır. Bu, biraz da, insanlar böyle görmek istedikleri için öyle değerlendiriyorlar. 1 Mayıs Mahallesi'ne gecekondu yapanlar, daha gelmeden burada eskiden oturan aileler var. Yani burada konutlar var, çok dar bir alanda da olsa 25-30 hanelik bir yapı var. Bunların da çoğunluğu Sivaslı ve Erzincanlı”dır. Sivaslı olanların bir kesimi sağ düşüncelidir. Bu eski oturanlar içinde bir kesimi de sol düşüncelidir. Bunların mezhepleri de farklıdır. İşte Sünni mezhebinde olanlar var ki bunlar genellikle sağ eğilimlidir, Alevi mezhebinde olanlar var ki onlarda genellikle sol eğilimlidirler. Ama 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bunların hepsi, Sivas'ın sadece bir ilçesinden. İmranlı ilçesinden olan insanlar. Şimdi, gecekondu yapımı süreci içinde, bu sağ görüşlü insanlar da, kendi çevreleri içinde bulunan akrabaları, yakınları içerisinde, konut problemi olanları da getirerek konut yapmışlardır. Onlardan da yerleşen olmuştur mahalleye. Halk Komitesi, o tasnifi ve o ayırımı tam yapamamıştır. Bunlar; gerek eski evler ve gerekse onların getirdiği sağ görüşlü insanlar süreç içerisinde komitenin ikna çalışmalarını dinlemişlerdir, kendilerine sağ-sol farklılığı anlatılmıştır ama kabul etmemişlerdir. Halen 1 Mayıs Mahallesi'nde oturmaktadırlar. Yani, sağ kesimin, azınlıkta da olsa, böyle bir mevcudiyeti sözkonusu. Bunlar, sonradan türemiş, sonradan oluşmuş bir durum değildir. 

Süreç içerisinde bir 12 Eylül gelmiştir. 12 Eylül; basınıyla, medyasıyla, zoruyla toplumda bir değişiklik yaratmıştır ve 1 Mayıs Mahallesi'ni Türkiye'nin genelinden ayırmak mümkün değildir. Türkiye'nin genel yapısı ne kadar ileriye giderse, 1 Mayıs Mahallesi de o ölçüde bundan etkilenecektir. Ve Türkiye'nin genel yapısında ne kadar geriye gidiş olursa, sağ görüşün etkisinde bir artış olursa 1 Mayıs Mahallesi de bundan etkilenecektir. 

Son seçim diyorsunuz, son seçimde sağ kesime çok fazla oy çıkmadı bu mahallede. Zannediyorum, 11.000 küsur seçmen vardı. Son yapılan yerel seçimde bunun 8.000 veya 9.000 civarı sandık başına gitti ve bunun 6.000 kadarını sosyal demokratlar aldı. Diğer kalan 2.000 küsur oyu ise sağ partiler aldılar. Sağ partiler içinde İslamcı partinin sanıyorum 1.000-1.200 civarında oyu var. 


e Burada konuştuğum çeşitli kişiler dediler ki, binaların, arsaların el değiştirmesi yani alım satımlar da bu değişim de rol oynamışlardır... 

S. Koçyiğit: Tabii, tabii. Bunun da etkisi var. Yani ben tespitte bir yanılgı olduğunu söylemek istiyorum. O sağ kesim daha önce de mahallede vardı ve bunlar bir varlık oluşturuyorlardı. Bunların yanında diğer etkenleri de gözönüne almak lazım. Ha, doğru, mahalledeki yaygın el değiştirmelerin de payı vardır. Ama değişikliği tamamen ona bağlamak da bir yanılgıdır. 


e Sorumun ikinci kısmı mahallenin fiziki değişimi ile ilgiliydi... 

S. Koçyiğit: Mahallenin fiziki değişimi... Başta da söylediğim gibi, bizim o zamanki sorunumuz konut problemiydi. Bu da, 200-300 metrekarelik bir alana yapılabilir ve bunun içinde barınılabilir şeklinde yaklaşımımız vardı. Ama bugün baktığımızda bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bunu daha geniş düşünmek, daha modern bir yapı olarak düşünmek; işte bahçesi olmalı, yollar, caddeler geniş olmalı, sokaklar rahat hareket edilebilir olmalı şeklinde programlayıp yapabilseydik çok daha iyi olurdu. Ama o günkü koşullarda ancak o kadar olabildi. Mao Zedung der, 'Bir işçi, işçi olduğu için işçi gibi düşünür, işçi gibi düşündüğü için işçi değildir”, “bir köylü de, köylü olduğu için köylü gibi düşünür, köylü gibi düşündüğü için köylü değildir”. Düşünün, bizim durumumuz da buna uygun bir durumdu. O günkü koşullarda biz, bizim için en ideal olanını yapmaya çalıştık. Ha, bu yeterli miydi? Bugün geldiğimiz noktada yeterli değildir, daha değişik bir gelişme izlenebilirdi. 

Şimdi fiziki yapı. Biraz önce sözünü ettik. İşte caddelerimiz, yollarımız Halk Komitesi”nin akıbete uğramasıyla aslında daha geniş olan sokak ve caddeler daraltıldı. Komite olsaydı, bunları geniş tutma başarısını gösterebilecekti. Birinci zararı budur. 

İkincisi, İstanbul”un yapımı, genel planlanması konusunda, zannediyorum, 1 Mayıs Mahallesi en önde gelen yerdir. Bunu, demin de söylediğim gibi, bir köylü çocuğu olarak benim ürünüm değil, onu da söyleyeyim, 2 Eylül direnişinden sonra devrimci potansiyelle, halk güçlerinin dayanışması ve yardımlaşması ile ve o dönemde mühendislik okullarında okuyan devrimci gençlerin bunda büyük katkısı var. İşte mezun olmak üzere olan veya mezun olmuş ama mesleğine tam intibak etmemiş gençlerin de dayanışmaları içinde şu andaki proje gerçekleşmiştir. Onlar, bize yön vermişlerdir, bizimle çalışmışlardır, mahallenin genel fizibilitesini yapmışlardır. Şu anki sokak ve caddelerin yerleşme biçiminde önderlik tamamen onlarındır, onların eseridir. 

Bina yapımlarına gelirsek, doğru. Yani 1977'de başladık. Her şey yerinde durmuyor, 10 sene içerisinde bile çok şey değişiyor. Doğal olarak mahallede de bir değişim sözkonusudur. Gecekondunun o zorluğuna, çilesine rağmen, ona razı olup gecekondu yapan insanların; kendisi çalışmıştır, çocuğu çalışmıştır, eşi çalışmıştır, bir kısmı yurtdışına çıkmıştır, çocuğunun yurtdışında akrabası vardır ve artık bunların ekonomik katkılarıyla bir ekonomik hareketlilik kazanmıştır. 

Bu arada en önemli etkenlerden biri olarak da, daha önce belediyenin, özellikle Üsküdar Belediyesi'nin, Üsküdar genelinde inşaat yapımına oldukça esnek davranırken, 1 Mayıs Mahallesi'nin o geçmişteki durumundan dolayı çok katı davranıp taş üstüne taş koydurtmamaya çalışmıştır. Bu durum ise, insanlarda bir dürtü yaratmıştır. İşte, mahallenin, Üsküdar Belediyesi'nden ayrılarak Ümraniye Belediyesi'ne bağlanması, Ümraniye Belediyesi'ni de sosyal demokrat olduğunu iddia eden bir parti adayının kazanmış olması, bu adaya, Şinasi Öktem'e ise mahallede ful oy 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çıkması, bu durumun sonucu olarak Şinasi Öktem'in de, bir önceki belediyenin uygulamasının tam tersi bir tutumu; gerek konumundan ve gerekse aldığı ful oydan dolayı alabildiğine esnek davranmış olması, artı, sürecin insanlarda bir ekonomik hareket ve dürtü geliştirmiş olması ki inşaat yapımında katı bir yasakçılık yerine bir rahatlığın gelmiş olması vs. 
gibi etkenler sonucunda insanlar kolundaki bileziğini satarak, yapacağı binadan dairesini, dükkânını satarak, Almanya'daki akrabasından borç alarak ve illa ki bir çözüm arayarak yerini yapmaya çalışmış ve bu da inşaat yapımında bir patlamaya dönüşmüştür. Şu anki betonlaşma olayı da bunun devamıdır diye düşünüyorum. 


e Sizin bir dönem de muhtarlığınız var... 

S. Koçyiğit: Evet, doğrusu bu yapılaşma biraz da benim muhtarlığım dönemine denk geldi. Benim dönemimde başladı. Yani bir önceki yasakçılığa tepki döneminden oldukça esnek bir döneme geçmek, belediye başkanının tutumu, benim mahalle muhtarlığım vs. aynı döneme denk geliyor. Muhtarlıkta olmam nedeniyle belki payım var bu yapılaşmada, yani ne diyeyim, bilemiyorum. 


e Sanıyorum sizin pek payınız olmaz bu durumda, çünkü bu işe doğrudan belediye bakıyor. 
S. Koçyiğit: Evet, belirleyici olan belediyenin tavrı tabii. 


e Peki çok teşekkür ederim. 
S. Koçyiğit: Ben teşekkür ederim. 
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EK 2 
OCAKLARDA KULLANILMAK ÜZERE 
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EK 3 
2 EYLÜL 1977'DEKİ “BÜYÜK YIKIM”A VE 
MAHALLEYE AİT GAZETE HABERLERİ 
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EK 4 
1 MAYIS MAHALLESİ TÜKETİM KOOPERATİFİ”NE AİT 
TİCARET SİCİL GAZETESİ 


1979 Islama) Ticaret Sieh Məvrarlağundan : 
y adı. Bici Nə : 100068/114690 
27.3. ayh TEDARET UMWDU > 
> GENELİ SORUMLU | MATIS HALK TUKETİM 
Sicili Gazetesi, yayınlan KDOFPERATIR a . MOU ROAMETDAMI : LAanbul Vilâyet; dahilinde Umraniye > “Azərə 1 Mayıs Mistilmiriz Şehiler Hüxüaulu Yanı Halk Nelburi 


au 
İsterro/ş olmakla beyfiyetin 6763 sayılı Türk Ticarat Kohunu bi- 


) — Kapera Süresi : 

0 yıldır, Ba süre genel kurulca verilecek kararla uşatıtabilir. 

0 — apao Adı: 

Auri: Sram | Mayn Halk Tüketi m Zoxgurat itidir, 

3 — Mərk: 

Ie Mayıs Mahallesi Istanbul otup 1163 saydı Kanunun 3. maddesi. 


dina süf yapılmak mavtiyle bulundukları ver ilcarel siçlilne tescil olunudlar. 

N — Kangerelifin Amat > 

a) Uran merümluninden, ik olardım ve diğer satıcılardan ucuza salın alacağı tüketim mddidev”ni orlaklarının Mifadastaş sun-Li 

bil Diğer füksüci ve sair özeyerminerie işlirliği yapmak. 

cs Oraklınnın sigorta Bruyuçlarına aracı olmak. 

di Orlakiarın AA mü iyaçlarından Mum ve zaruret görüle ien yun dişindan itha) suretiyle tamin cimek. Bu smağla gerekli hai-Verda Lti kopparstifleri üst kuruluşları ile is birliği yapmak 

el Gaşelerine uygun gördüğü her mev', gayrünanimileri setn almak ve yaptirmak, gvretirez ihtiyaç fazlasını satmak, 

TI Ebounı jis İZ İşisimeler həraret ortaklarına Hıtiyaçları için Gelin ve fdaliyerte bulunmak. Bu komaa kurulmuş teşrtüdere iş firak dmat. 

Gi (Orak ve perannei için yardım fonları kurmak. 

A gEooyaratif tarafı “dan tem ibi ve dağını mümkün olmıyan mrur ütiyaş məthisleri için ortallarunm kredı vermek, 

ON Caprei ameen prieme İçin ucuz kredi barmak 

ib Tuin oyat flan üst bunujuşlarınş gismek, 

Yİ GEmngerati£ kawaran yayılmasına çalışmaktır. 

5 — Kappamiifin amæyai ostakların tadhhik etliktən ortak 


1 — Ortalık Pagan : 
Oretilığa girənlər konpereliflen en az bir ortaklık payı almak 30- rundadırlar. Bir ortak hiç bir surette 30000— TL'den faris pey sahi- 


ft olamaz. 

Kuoviuga sernaymin en az haddi 7000— TLU. Her ortağın üyelik haklarının, 248 yazılı ortaklık anod ilelemall olarımaşı parttir, 

Biz ortaklık mnsdimin değeri 109 — TIL"dan eşağı olamaz, Bir kaç çay orlaklik smatids göslerilebilir. Senetle temsil odamiy paylar 608.— TL. Nar olusur, 

8 — Payların Odrumenq 

Cureluğls teshir ediler sermayenin nalii kısmının en az 1/4- in paşin ödənmə peti. 

Ger; katan miktar, yönetim kurutunca belirtilecek tarihlerde ödemir. Ancak, Kurubuşia aynı nevinden sermsye koymaya alı hükümler saklıdır. 
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2.7 Kasım. 99. tani 


27. 9 sayılı gra © — Ek Ödeme Yükümleri : 
köz Bilânço açıklarını bapalmada kullanılmak Otere Grteklardan ek Sicili Gazetesinde yayınla ödemeler istenebilir, EE ödemelerde her bir ortağın himezine düyə. 
cık miktər orlağın sermeye payı ve alış veriş oranına göre bampianır. 
Ek ödemcir yekünü o yılın bilânço açığı m'ktandı geçemez 
10 — Ortakların Sorumluluğu : 
Wooperehit ortaklarının sorumluluğu laahhgı etmiş olduğu sermeye payı ve ek Ödeme yükümleri ile sınırlıdır. 
ni — Kooperatifin Sorumluluğu : 
Goopersu( olacaklarına karşı ortaklarının sermaye .payı ve ek 


Qeusi kurulca lab edilen, kırtraya göre, kuppi fo İşlerimi yèuti ümre Éan İurulunca ertəklar veya kuia möfür ve 


TURRA 
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27X5::n 99 


tarihli 


27 9 sayılı Tğrkiye Ticaret 
Sicili Gazetesinde yayınları 


Yünekm kurulu kasan İle diğer yönatim hurulu üyülrrtuc de imsa yelli verilebilir. Kooperatifin yöndua kurulu, Bavprradif; temsle fakih kılman bizeselerin isimlerini, imzalann ve bu yetàtye dayanan kararların noterlikçe tasdiki örneğini Ticaret Siciline verr. Yet-Bil imza örnekleri Mili bankalara ve kooperatifin girdiği birliklere 


m- Denetçilerin Seçimi : 

“Donmiçilər orsaklar arasından bir yıl için üç as ve en az iki ye dek olmak Qaeer genel Kurul tarafımdıtı: seçilir. 

İDendiğherden bir tana kooperadtif ortaklanrdian olmayebilir, Miti leri tfen dunetçilerin tokrar saçma caladır. 

Girtirleriyie ve yönelim kurulu üyvlmrinin umi ve Türuaamdaq biriyle eşi ve üçüncü downey kaher (bu derece dahil) kan ve ehri hsle buharminlar deneişifiğe seçilcmoner ve konpersilfte Marı görev alamazlar, 

Görevi titen yönetim kurulu üyeleri günel buruia bra edümadik. 
çe demaşiip sym, 

(Görev hlusurlarından vəya suç (eşikli cdm eylamlerimden ölürü yönetm burulu ve devetçilirten uzaklaşımelanlar asçibumer. 

Ue — Kurucu Ordaielerın Adı, Soyadı ve Füzmeigih Mirsi : 

(Orak No: Soyadı Adı: 

1 — Koçyiği Dursun 

Momak Aliresi : Şeher İlkokulu Yanı Halk Nalburiyes 1 Mans Mah. istanbul Gmm) 

Q — Kara bahia 

oran Airai : R" Hkokulu Yanı Halk Nalburiyesi ) Mayıs Mah. stanbul imza, 

o — Yalçın Alı 

Konu Aliresi : Şefler ilkokulu Yarı Halk Nahbur'yesi | Mayıs vah. Brtambul dimza) 

4 — Yıldız Cell 

Konui Miresi : Sehiiter Hbokufu Yanı Halk Nafburiyesi | Mayıs Mah. Istanbul Gaza) 

— Şut Cemal 

vah Adra : Şehfitler ilkokulu Yanı Halk Nelburiyesi 1 Mayis Mah. Bisnbul tom) 

6 — Salman Hüseyin 

Komst Atresi : Şelililer ilkokulu Yanı Halk Nalbariyesi 1 Mayıs aish. Istanbul (Imza) 

1 — Çimen Haydar 

Konow Adresi : Şehiler ilkokulu Yanı Hak Nalburyesi | Mayu Mah, Istanbul Gma) 

s 0033 (G-10) 


IM31N3VV134120 NINMOYTJ -3 IS3TİVHVİN SIAVIN L s ya 
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EK 6 
MUHTAR HATEM AKBULUT'UN ATAMA YAZISI 


biz: ÜSKÜDAR Sirana 

2043041007. 
MAHALLI İDARELER BÜROSU Yeküdar 
KONU : Göreve atandığınıa İlk. 
SAYI : //2 


Sayın Weten AKBULUT 
Huatafa Kemal mah, 3028 sek.Nə:67/2 


Yekidar 


İstanbul Valiliğinin 16.5.1983 gün ve 03(83)8115/5084 sayılı enirleriyle İlçemiz Mustafa Kemal mahallesi muhtarlığına atanmış bulun" umaktasınız, 

24.5.1983 tarihinden itibaren muhtarlık görevine başlamanıs ve dövir təslim mazbatasının bir nüshasını Kaysakamlık Mahalli İdereler Bürosuna getirmenizi rica ederim. 


MÜ. R makameYe 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oplumsal hafızada “12 Eylül 1980 öncesi”nin simgelerinden biridir 1 Mayıs Mahallesi. O yılları devlet otoritesinin acze düştüğü bir terör ve kaos dönemi olarak görenler için, bu olumsuzluğun 


simgesi. 1960-1980 döneminin siyasal ve toplumsal hareketliliğinde devrimci bir durumun alâmetlerini gören- 


ler için ise, bu umudun simgelerinden biri. 


Şükrü Aslan'ın incelemesi, İstanbul-Ümraniye'deki bu mahallenin öyküsünü anlatıyor: 1960'larda tipik “gecekondu” sistemi içinde oluşmaya başlayan mahalle içinde, arsa dağıtımı vd. sorunlarla ilgili çıkar çelişkileri ve mücadeleleri sonucunda gelişen siyasallaşma süreci... Bu sorunları çözümlemek için kurulan Halk Komitesi... Kendini “1 Mayıs Mahallesi” diye adlandıran mahallenin 1970'lerin siyasal kutuplaşma ortamının bellibaşlı “konularından' ve çatışma alanlarından biri haline gelişi; karşılaştığı baskılar... Nihayet 12 Eylül 1980 darbesi ve mahallenin “Mustafa Kemal Mahallesi” adıyla “egalleşmesi”1 


Türkiye'nin siyasal tarihinin 1960-1980 arasındaki canlı döneminin pek çok olgusu gibi 1 Mayıs Mahallesi de, toplumun büyük çoğunluğunca bilinmeyen son derece ilginç bir deneyimdir. Olsa olsa, yüceltici ya da -daha çok- kriminalize edici klişelerle anılır. 
Şükrü Aslan'ın çalışması, bu önemli deneyimi bütün boyutlarıyla aydınlatıyor. Böylelikle Türkiye'de kente göç, gecekondulaşma, kent yoksulları vb. sorunlara ilişkin, bunun ötesinde kentte toplumsal hareketlerin potansiyeline ve anlamına ilişkin bakış açısı- 


nı genişleten bir kitap, elinizdeki. ö 
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